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Van het pastoraal team

Vastentijd: '‘Bidden, vasten en aalmoezen geven'

Door: Vincent van der Helm, diaken

Nog even en dan begint de vastentijd, waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest.

Als je aan mensen vraagt wat vasten is, begint men steevast over het vastentrommeltje, waar
men vroeger het snoep in deed. Veelal mocht men met Pasen het verzamelde snoepgoed
opeten. Maar het doel of betekenis ervan werd niet verteld. Eigenlijk heeft dat trommeltje dan niet veel zin. Maar door jezelf
een tijdje te ontzien van allerlei lekkers of bepaald voedsel, smaakt het des te beter als de vastentijd voorbij is. Een soort van
beloning.

Maar er is méér waaraan we zouden kunnen denken, zoals ook de Heilige Augustinus schrijft: Vastentijd is: “bidden vasten en
aalmoezen geven”. Het hoort er allemaal bij.

Moderne manieren van vasten zijn bijvoorbeeld; geen alcohol drinken, geen vlees of snoep eten of geen sociale media
gebruiken. Het lijkt een beetje op een soort van bootcamp of trainingskamp. Het vereist inspanning en opoffering. Vasten
van voedsel, snoep, snacks of rookwaar, kan erg moeilijk zijn. Maar misschien is het voor sommigen juist een stimulans om
te kunnen afvallen. En iedere keer dat je even geen TV kijkt of actief bent op bijvoorbeeld Facebook of TikTok, heb je meer
tijd voor je relatie met God. Je geeft Hem de kans bij jou binnen te komen, zodat je Hem beter leert kennen. Door over je
eigen verlangens heen te stappen, kun je God vragen om jou te voeden. Uiteindelijk doen we het omdat we God willen
behagen, zoals we lezen in de lezingen van Aswoensdag. Jezus belooft dat God al de offers die we voor Hem brengen, zal
belonen.

Bidden, vasten en aalmoezen geven. Het is mooi om juist in deze vastentijd extra aandacht te geven aan je relatie met God.
Dit kan bijvoorbeeld door extra tijd te besteden aan gebed, stilte en meditatie of misschien zelfs een retraite of
kloosterweekend. De gedachte daarbij is dat je jezelf probeert open te stellen voor God, en wat Hij jou te zeggen heeft.

Het geven van aalmoezen aan bijvoorbeeld de Vastenactie of anderszins, brengt je dichter bij mensen in nood. Je leert jezelf
ook losmaken van allerlei materiéle bezittingen. Bovendien leert Jezus ons, dat alles wat je gedaan hebt voor één van de
geringste van zijn broeders, je het voor Hem hebt gedaan. Je gaat dan steeds meer ontdekken dat je voor God gemaakt
bent en dat je geluk niet afhangt van hetgeen je kunt kopen met geld.

Vastentijd: “bidden, vasten en aalmoezen geven” een trainingskamp?
Het kan je uitputten, maar je doet het voor God en Hij zal je belonen met zijn aandacht, liefde en genade. Ik wens u allen
een zegenrijke vastentijd toe op weg naar Pasen.

Agenda

Februari
15 Carnavalsviering om 10.00 uur in Werkhoven.
22 Cathechumenenzalving om 11.00 uur in Tiel.

Maart
21 Soepmaaltijd in het kader van de Vastenactie om 17.30 uur in Houten.
29 Uitvoernig 'The Passion door het koor SABA om 15.00 uur in Schalkwijk.

Meer informatie vindt u op de betreffende lokale pagina’s.
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Veertigvoudig gebed Bezinning in de Veertigdagentijd.

Van de lezers van de digitale Adventskalender kreeg ik een reeks suggesties voor de volgende kalender, de Vastenkalender.
Dat was heel fijn.

k| 5 b 2 >
L Daarover nadenkend stond ik voor mijn boekenkast en mijn oog viel op het boek
waarom zoule Heer, leer ons bidden van bisschop Lode Aerts en Patrick van der Vorst, ooit
e n kunsthandelaar, maar nu priester .
aLs Gop TocH aLLes weeT Een Vastenkalender over bidden, hoe en wat, was €én van de verzoeknummers.

De ondertitel van het boek luidt Gebeden van 50 vrouwen & 50 mannen met 100
kunstwerken. Deze ondertitel nam me al voor het boek in, want zo
vanzelfsprekend is het niet dat er ook gebeden van vrouwen in een gebedenboek
- staan. En beelden die je helpen bij het bidden is een originele invalshoek.
. Voorafgaand aan de gebeden heeft mgr. Aerts een inleiding geschreven. Daarin
e - zegt hij leerzame dingen.

Je begrijpt het al, de Vastenkalender gaat over bidden. Naast teksten van mgr. Aerts zullen er ook weer teksten en
afbeeldingen van elders in de kalender staan aangevuld met Bijbelcitaten, inspiratie van de lezers en schrijfsels van mijn
eigen hand.

Heb je zin om mee te lezen en elke dag van de Veertigdagentijd een mailtje in je mailbox te ontvangen?
Mail me dan even: w.sarot@2parochies.nl

Als je al op de lijst van de Adventskalender stond hoef je je niet op te geven. Wil je van de lijst af, mail me dan even op bovenstaand
adres, want als je je afmeldt bij Laposta kan ik je een andere keer niet meer terug op de lijst zetten.

Catechumenenzalving in Tiel: Zondag 22 februari 11.00 uur

Al heel lang geleden, ergens in de eerste
eeuwen van het Christendom was het de

gewoonte om aan het begin van de Vastentijd Boek: - o
de mensen die Christen wilden worden te i : catechumenan Esculaap:
zalven. Deze zalving luidde de laatste periode ziekenolie

in voor de doop van de geloofsleerlingen, die
in de Paasnacht plaatsvond.

Wij vieren deze catechumenenzalving ook in
een feestelijke viering aan het begin van de
Veertigdagentijd. Gezalfd worden de mensen
die meedoen met de cursus Van Harte
Katholiek en zich voorbereiden om in de
Paasnacht in Houten het doopsel en/of het
vormsel te ontvangen. Pastoor Hogenelst zal
de zalving toedienen met speciale
catechumenenolie.

Deze gezegende olie is een andere olie dan de Chrisma-olie, de heilige olie die gebruikt wordt voor de doop, vormsel en
wijding. Chrisma is gewijde olie, catechumenenolie is gezegende clie.

Vier je met ons mee deze zondag? Je bent van harte welkom in de Dominicuskerk in Tiel, Walburgkerkpad 1, om 11.00 uur.

Voorafgaand aan de viering is er Zondag+. Daar houden we ook een workshop over olie in en buiten de kerk door Ineke
Hollestelle.
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Vastenactie 2026: Bolivia 1 )
A
Beste Parochiaan, R Pt i 1 Cochabamba
Het campagnethema 2026 komt uit de parabel van de vijf \.\"»"'_-‘\“"‘-.'? H'\.k___ 2: Chuquisaca
broden en twee vissen. Een menigte van duizenden mensen is ( 7 .
bijeen rond Jezus. Ze zijn hongerig en moe, maar er zijn slechts { / . _Eﬁﬂ--‘\
vijf broden en twee vissen. De leerlingen weten niet meer wat te (f ' Beni e .
doen. En Jezus zegt dan: “Geven jullie hen maar te eten.” Met La Paz\ <
deze ene zin legt Jezus de verantwoordelijkheid bij zijn : 5 (N Wi = :_
leerlingen — en bij ons. : ( o
A ~
_)Aw--’ i TV Santa Cruz e
Campagneproject 2026 Bolivia \ Oruro &, =0 3
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2026 is van TR S M i {
18 februari tot en met 6 april. Ter gelegenheid van 65 jaar J ; -y 2 | [ = __—'“‘\,“f
Vastenactie, bezoeken we het Boliviaanse regenwoud van het \ "_ Potosi | . . — ‘/ L
bisdom Pando. We maken kennis met een inspirerende [ __ - | Tarija / J
bisschop, Mgr. Eugenio Coter, én met zijn team. Zij zetten zich J' .;_ _{. —"\_‘_,-’”q'&‘

dagelijks in om de meest kwetsbare mensen nabij te zijn. Dat
doen ze onder meer door voor de zieken te zorgen, ze bieden
ziekenzorg met een ziekenhuis en een hospitaalboot, voor
opvang te zorgen voor kinderen die op straat zwerven en door
gevangenen te bezoeken. Kortom: door de werken van
barmhartigheid in de praktijk te brengen.

Twee campagneprojecten

De bisschop vraagt onze hulp bij twee onderdelen van het
diaconale werk in Pando. Om te beginnen steunen we het
pastorale werk in de gevangenissen. Mensen verblijven daar in
ongezonde omstandigheden, hebben nauwelijks te eten en
niets om handen. De bisschop en zijn team gunnen ook deze
groepen mannen en vrouwen een menswaardig bestaan. Ze
willen werken aan het verbeteren van de leefomstandigheden,
aan de fysieke en mentale gezondheid van de gedetineerden en
zorgen voor juridische ondersteuning. Dit alles gebeurt
uiteraard in nauwe samenwerking met de directie en
bewaarders.

Daarnaast helpen we bij het inrichten van een opvang voor
basisschoolkinderen in Sena. De opvang voorkomt dat de
kinderen op straat belanden na school, waar het onveilig is door
bendes, geweld en misbruik. We vragen voor dit project de
steun van de Nederlandse basisschoolkinderen.

In beweging voor een ander IASTE! 49
Ondersteuning van gevangenen
Het leven in gevangenissen in Bolivia is hard en moeilijk. Mensen
leven er dicht op elkaar, moeten in hun eigen onderhoud
voorzien en hebben niets om handen.
De voorzieningen bestaan uit het minimale: een paar toiletten De Vastenactiewerkgroep Krommerijnstreek -
voor honderden mensen, nauwelijks verlichting, nauwelijks Bank: NL19 RABO 0329 8680 98.

stromend water, geen ventilatie en veel meer mensen in de
cellen dan waarvoor ze bedoeld zijn. De honger, verveling en
uitzichtloosheid maken het leven hier extra hard. Bovendien
hebben veel mensen die hier terechtkomen nauwelijks toegang
tot juridische bijstand, waardoor ze vaak onnodig lang in de
gevangenissen verblijven.

De wereld groeit als we delen
Lees meer op de volgende pagina



Vervolg: vastenactie 2026 - Bolivia

Een belangrijk onderdeel van het project is het organiseren
van zinvolle dagbesteding die mensen in staat stelt
praktische vaardigheden te leren, de voedselvoorziening te
verbeteren en geld te verdienen. Zo komen er moestuinen,
inclusief irrigatie, en voorzieningen om eenden en kippen
te houden. Daarnaast worden aparte ruimtes voor
houtbewerking en andere ambachten gebouwd. De
gedetineerden maken bijvoorbeeld houten beeldjes, tafels,
stoelen, hangmatten en armbandjes, maar ook gehaakte
kleedjes en eierhouders. In de vrouwengevangenis wordt
een wasserij ingericht waarmee de vrouwen geld kunnen
verdienen door de was te doen voor de bewakers en familie

Het bisdom is al langer actief betrokken bij de mensen in de
drie gevangenissen in Pando. Vrijwilligers brengen onder
meer voedsel, kleding, boeken, zeep en aspirines en zorgen
voor hulp bij het aanvragen van de juiste papieren om de
toegang tot de rechtspraak mogelijk te maken.

De Vastenactiewerkgroep Krommerijnstreek
Bank: NL19 RABO 0329 8680 98

Nieuwe naschoolse opvang in Sena

Er zijn opvangcentra opgezet waar kinderen een warme
maaltijd krijgen (vaak de enige van de dag), hulp bij hun
huiswerk, extra lessen en een veilige plek om te spelen. In
Riberalta bestaat al zo'n centrum en nu wordt er een nieuw
centrum gebouwd in Sena, een stadje diep in het cerwoud.
Het wordt een ruim gebouw, op een eigen omheind terrein,
waar de kinderen veilig kunnen spelen en leren. Er zijn
bijvoorbeeld lokalen voor lessen en voor
huiswerkbegeleiding, een speelplaats om te ravotten, een
grote aula voor gezamenlijke activiteiten, toiletten en
natuurlijk een keuken en een eetzaal.

De bisschop vraagt onze hulp bij de inrichting van het
nieuwe centrum in Sena. Er zijn bijvoorbeeld tafels en
stoelen nodig voor de leslokalen en de aula, maar ook
potloden, schriften, boeken en schoolborden. En natuurlijk
grote kookpannen, bestek, borden en bekers voor de
keuken.

De wereld groeit als we delen

Verslag: Lezing katholiek sociaal denken door Erik Borgman

Op 20 januari hield emeritus hoogleraar en theoloog Erik Borgman op uitnediging van de werkgroep "Weg van geloven’ een
lezing over katholiek sociaal denken. Dit denken vindt zijn oorsprong aan het

einde van de 19e eeuw, toen paus Leo Xlll zich in een encycliek uitsprak over
het arbeidersvraagstuk. In een tijd van groeiende rijkdom én toenemende
armoede benadrukte de kerk dat de samenleving er moet zijn om iedereen

goed te laten leven.

Volgens Borgman is het katholiek sociaal denken geen vast programma, maar
een manier van kijken naar mens en samenleving. Het wijst ons een weg om
opnieuw verbonden te raken met wat uit beeld is geraakt. Mensen zijn op
elkaar aangewezen en van nature sociale wezens. Geluk ontstaat nietin
individualisme en concurrentie, maar in verbondenheid met anderen. In die zin
biedt dit denken een moreel kompas, dat richting geeft aan keuzes in het

leven.

Alles hangt met elkaar samen: mensen zijn met elkaar en met God verbonden.

Als het met één iemand niet goed gaat, raakt dat altijd de gemeenschap.

ledereen doet ertoe en ieder mens heeft een rol.

Autonomie en menselijke waardigheid zijn belangrijke waarden. Mensen moeten zelf kunnen bepalen wat zij goed vinden,
maar die vrijheid gaat altijd samen met verantwoordelijkheid en het besef dat niet alles mogelijk is. Borgman waarschuwde
voor het voortdurend beoordelen en meten van elkaar; juist door ruimte te laten voor verschil kan samenleven ontstaan.

Paus Franciscus roept volgens Borgman op om naar de periferie te gaan, naar mensen en situaties die buiten beeld dreigen
te raken. ledereen moet mee kunnen doen. Als er afstand ontstaat, ligt de verantwoordelijkheid bij jezelf om de ander op te
zoeken. We hebben elkaar nodig.

Het goede ontstaat wanneer mensen de ruimte krijgen om bij te dragen en verantwoordelijkheid te nemen, ook al is
samenleven altijd onvolmaakt. Juist in die imperfectie kan een samenleving menswaardig en betekenisvol zijn.

Charles Verwimp
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Van harte katholiek
een middag over bidden

Bidden welke vormen heeft dat?

Welke ervaringen hebben we ermee?

Twee belangrijke vragen voor de middagbijeenkomst van
Van harte Katholiek in Houten.

Een van de werkvormen die we gebruikten in een van beide
groepen |leverde een mooie hertaling van het Onze Vader op.
De opdracht:

Teaser: Safe the date
Kloosterweekeinde 12-14 juni

Waarheen?

Het klooster waar we heengaan is gesticht door
Hildegard Michaelis. In 1900 is zij geboren in het land
van de grote mystieken, Erfurt in Thiringen. Zij heeft
‘de gemeenschap op de monastieke weg gevormd.
Hoewel zij in 1982 is overleden, is deze vorming tot
‘op vandaag karakteristiek van de gemeenschap.

‘Volgende keer meer. ..

Bekijk de zinnen van dit gebed en geef aan hoe je het met eigen
woorden in eigentijds taal zou kunnen bidden.

Geen makkelijke opdracht, want je moet eerst bedenken
wat iedere zin wil zeggen en dan moet je daar dichtbij blijven
met je eigen woorden.

Pepijn en Harm kwamen samen tot onderstaande mooie
ontroerende tekst.
Lilian Weijman

Handen heb je om te geven
Van je eigen overvioed

En een hart om te vergeven
Wat een ander jou misdoet

Refrein

Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen

Ogen heb je om te zoeken

Naar wat mensen nog ontbreekt
En een hart om uit te zeggen
Wat een ander moed in spreekt

Open je oren ...

Schouders heb je om te dragen
L Zorg en pijn van alleman

En een hart om te aanvaarden
Wat een ander beter kan

Open je oren ...

Voeten heb je om te lopen
Naar een mens die eenzaam is
En een hart om waar te maken
Dat geen mens een eiland is

Open je oren ...

Oren heb je om te horen
Naar een mens die vrede is
En een hart om te geloven
In een geest die liefde is

Open je oren ...
(liedtekst van Henk Jongerius op muziek gezet door Ton van Erp)
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God en de blauwe enveloppe —

Belastingen. ledereen betaalt ze en iedereen heeft er een mening over. Vaak vindt men ze te _ —
hoog, of dat de verkeerde zaken worden belast.

Godsdiensten, het katholicisme zeker, hebben een mensbeeld en daarmee een visie
toepasbaar op alle facetten van het leven. Dus ook op belastingen.

Als u daar meer over wil weten, of over mee wil denken en praten, kom dan naar de avond
over dit onderwerp. Deze zal worden ingeleid door Lex Janssen. Hij is fiscalist en diaken van
het Aartsbisdom Utrecht. Hij schreef het boekje “God en de blauwe enveloppe” en is
medeauteur van “Fiscale Theologie, de sociale leer toegepast op belastingen”.

Datum: 17 maart, tijd: inloop vanaf 19.45 uur,

de inleiding begint om 20.00 uur

plaats: ontmoetingsruimte RK Kerk OLV ten Hemelopneming,
Loerikseweg 12, Houten

Kosten: een vrijwillige bijdrage naar eigen inzicht
Aanmelden: Graag! Via: wegvangeloven@gmail.com

Oecumenisch denken

Van zondag 18 tot en met zondag 25 januari was de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid. Het materiaal voor deze
gebedsweek was gemaakt door Armeense christenen. Wereldwijd bidden christenen voor eenheid, geinspireerd door de
woorden van Paulus aan de Efeziérs. Christus bouwt zijn lichaam op door mensen die tot leiding geroepen worden, ‘totdat
we allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen (...). Door het hele land
werden gebedsdiensten gehouden. Dat gebeurt nu al ruim 175 jaar. In BOW- verband (Bunnik, Odijk en Werkhoven) zijn
door de gezamenlijke kerken gebedsvieringen gehouden.

Velen zijn teleurgesteld in de cecumene. We leggen makkelijker de verschillen op tafel dan dat
we eenheid vinden. Maar we mogen niet opgeven. Christus zelf gaat ons voor. Hij roept u
misschien om te werken aan eenheid, uw parochie om samen met andere christenen te bidden.
Het gaat niet om zomaar eenheid, het gaat om de eenheid in Christus, waardoor wij allen onze
roeping leren verstaan om in deze wereld te getuigen van Zijn grote Naam.

Ds. Trinette Verhoeven, Classispredikant PKN en adviseur van de Katholieke Vereniging voor
Oecumene

Meer informatie vindt u op www. cecumene.nl

'Robotchirurgie is booming’

Voor de Adelbertvereniging Utrecht en Omstreken houdt prof. dr. Jelle Ruurda,
verbonden aan het UMC Utrecht, afd. heelkunde/chirurgie, op

woensdag 11 februari a.s. om 20.00 uur een lezing over bovengenoemd onderwerp.

U bent welkom om kennis te komen maken met de Adelbertvereniging en deze lezing
bij te wonen.

De bijdrage in de kosten bedraagt € 10. Dit bedrag wordt verrekend bij een eventueel
lidmaatschap.

Verdere informatie en aanmelding bij de secretaris, de heer Th. Storimans,
post@storimans.nl.

Meer over de Adelbertvereniging lezen? Kijk op www.adelbertvereniging.nl
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Werk maken van een synodale kerk

God luistert altijd, en wij ...?

In 2021 startte paus Franciscus het wereldwijde synodale proces op. Drie jaar later, in oktober 2024, werd in een grote
bijeenkomst het resultaat hiervan samengebracht. Meer en meer werd duidelijk wat een synodale kerk betekent. Bij alles
wat we doen in de kerk, naar elkaar luisteren én naar wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft.

Paus Leo XIV nodigt ons uit om hier concreet vorm aan te geven in ieder bisdom en parochiegemeenschap: elkaar werkelijk
ontmoeten en echt luisteren. Niet alleen horen wat er wordt gezegd,
maar stilstaan bij wat je raakt. Luisteren, overwegen en
onderscheiden:

wat zegt de Geest hier tot mij?

In Nederland gaat de Landelijke Werkgroep Synodaliteit hiermee aan
de slag. Het gaat niet over "extra werk vanuit Rome’, maar om een
samen op weg gaan in de manier waarop we samen kerk zijn en
samen dé Kerk zijn. Over drie jaar, in 2028, is er opnieuw een grote
bijeenkomst in Rome om de wereldwijde ervaringen met deze nieuwe
praktijk bij elkaar te brengen.

et

Nieuwsgierig naar meer informatie?

)
https://www.jezuieten.org/agenda/

Of lees het boek “De toekomst van synodaliteit, hoe verder?” van Voor een s y n Od Q ’e h ¢ rk
Kristin Colberg en Jos Moons. gemeensihap | periicipatie | 2ending

'Synodaliteit is het pad dat God van de Kerk in het derde millennium verwacht!
Ik voel de noodzaak om op jullie te kunnen rekenen.

Paus Leo XIV omarmt synodaliteit als een essentieel, "dierbaar” onderdeel van zijn leiderschap, gericht op een luisterende
Kerk en collegiale samenwerking tussen priesters, leken en bisschoppen.

Belangrijke aspecten van synodaliteit onder Paus Leo XIV:

- Luisterende Kerk: Leo XIV benadrukt zijn bereidheid om te luisteren, zoals getoond tijdens het buitengewoon consistorie
(bijeenkomst) met kardinalen in januari 2026, waar synodaliteit een centraal thema was.

- Structuur van de Kerk: De paus moedigt priesters aan om het einddocument van de synode te bestuderen en te werken aan
minder gecentraliseerd leiderschap.

- Samenwerking: Hij streeft naar actievere participatie van het hele "volk van God", waaronder diakens en leken, en het
doorbreken van muren.

- Tegenpolarisatie: Synodaliteit wordt door hem gezien als een middel om polarisatie in de wereld tegen te gaan.

- Erfenis: Hij bouwt voort op de synodale stijl die door zijn voorganger, paus Franciscus, is geinitieerd.

Ik ben hier om te luisteren. Elk moment van samenzijn is een kans om onze

synodale samenwerking te verdiepen en iets nieuws te creéren.
Paus Leo XIV

Tekst is gebaseerd en ontleend aan de website Otheo



Bunnik

Sint Barbara
Stationsweg 36, 3981 AD Bunnik

Secretariaat: 030 6561270, bunnik@pj23.nl : ma 13.30-14.30 uur en do 10.00-12.00 uur
Pastoraatsgroep: 06 21517330, bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl Pastorie Achterom : ma 13.30-14.30 en do 10.00-12.00 uur
Bankrekeningnummer: NL33RAB0O0311303404 tnv GG 5t. Barbara Bunnik

Beeldspraak

Normaal gesproken houd ik wel
van wat reuring, maar op dit
moment vind ik het na alle drukte
heerlijk om even alleen te staan.

& ! Het is dan weliswaar steenkoud

" op mijn sokkel, maar dat deert

} mijn stenen lijf niet, integendeel,
ik kan er scherper door nadenken.
| Toegegeven, het was

* hartverwarmend om te ervaren

" hoe alle vrijwilligers hun best
gedaan hebben om de
Kerstdagen tot een echt Kerstfeest
te maken. Zo waren de
Kerstmusical, gespeeld door de

~ kinderen van de Barbaraschool en
de gezinsviering met het
sjokkende ezeltje een eclatant
succes, met een groot aantal
bezoekers. De Kerstnacht- viering
zelf werd ook goed bezocht, al
loopt het aantal aanwezigen door de jaren heen wel wat
terug. De sfeer was als vanouds, een viering waarin het koor
een prominente rol speelde met de muziek tot in de
puntjes verzorgd. En na afloop werd er chocolademelk
geserveerd met een heerlijke plak krentenbrood, heel
feestelijk en verzorgd.

Tand des tijds

De oude Barbara houdt al meer dan 75 jaar stoer stand in de
stormen door de tijden heen. Toch wordt ook zij een dagje
ouder. We mochten enkele jaren geleden genieten van een
uitgebreide restauratie. De kerk wordt netjes onderhouden
en is schoon en fris. De meeste spinnenwebben worden
door nijvere werkers opgespoord en in bedwang
gehouden. Toch kan niet voorkomen worden, dat ook
Barbara zo af en toe wat last heeft van ontkalking. Het
hoofdaltaar, gebouwd in de jaren ‘39 en ‘40 werd rondom
bekleed met prachtig ‘bleue belge’ natuurstenen platen uit
de steengroeve van Rance in het Belgische Henegouwen
aan de rand van de Ardennen. Deze is inmiddels gesloten.
Het cement waarmee deze platen aan het altaar werden
vastgezet heeft echter de tand des tijds niet doorstaan en
wordt nu wat brokkelig. En dan kan het dus gebeuren dat er
opeens, op een mooie herfstdag in oktober, een plaat
loskomt van één van de zuilen waarop het altaar rust.

Rechtstandig en statig, maar zonder houvast is het toen
omgevallen op de tegelvloer. Daar was de plaat niet tegen
bestand en viel in vele stukjes uiteen. Het werd op enkele
deeltjes na weer zorgzaam aan elkaar gepuzzeld. Uitkomst
werd geboden door het bedrijf Ambiance uit Heteren, een
zeer bekwaam natuursteen restaurateur.

In Rhenen op de Grebbeberg staat de Gedachteniskerk.

10

En dan.. we hadden natuurlijk bijna een witte Kerst, maar
beter laat dan nooit. Er lag bij mij voor de deur een dik pak.
Het was een te grote klus om het kerkplein helemaal
sneeuwvrij te maken, maar wat een prachtige verstilde
wereld en gelukkig is iedereen heel gebleven.

De traditionele Driekoningenvoettocht verliep hierdoor ook
niet helemaal zoals gepland. Toch was er na afloop nog een
mooi aantal deelnemers die de tocht hadden volbracht en
in Odijk door mensen uit Cothen (en door meneer pastoor)
gastvrij werden onthaald. Maar goed, we zijn zo'n witte
winter niet meer gewend. Vroeger was dat normaal.

Denkt u nog maar eens terug aan 1963, toen de ‘tocht der
tochten’ onder barre omstandigheden werd verreden.

Het was in een periode dat in de kerk alles op de schop
moest. Het Latijn maakte plaats voor de Nederlandse taal
en er kwamen 'beatmissen’ om de jongeren meer bij de
kerk te betrekken. Ook daarbuiten ontstond een nieuw
soort muziek, de protestsongs. Een voorbeeld daarvan is
het lied Birmingham Sunday, prachtig gezongen door Joan
Baez. Het gaat over het bombarderen van een
Baptistenkerk in Birmingham Alabama, waarbij drie jonge
vrouwen het leven lieten. Daarbij was er grote onrust
buiten, maar het koor bleef over vrijheid doorzingen (but
the choir kept singin’ of freedom). Het past ook in deze tijd.
Ook wij blijven onverzettelijk en vol vertrouwen bidden en
zingen in geloof op een beter toekomst. Doet u mee?
Barbara

Toen deze in april 2023 aan de eredienst werd onttrokken
heeft de restaurateur
hetzelfde ‘bleue belge’
van dat altaar mee
kunnen nemen en zal
dit nu mede voor de
restauratie van
Barbara's altaar
gebruiken.

Ten tijde van dit
schrijven is de
restauratie haast klaar
en zal het altaar in
oude luister worden
hersteld.

Ook zal er gekeken
worden naar de
andere platen en hun
bevestiging.

puzzelen onder het altaar

We hopen u in een volgend nummer hier met goed nieuws
over te berichten.
Lokatieraad Bunnik



Sint Antonius, beste vrind

Was je vroeger wat kwijt, dan werd er steevast gezegd:

je moet Antonius een gulden beloven. En dan zeg je tegen
hem: “Heilige Antonius beste vrind, zorg dat ik het weer
terug vind” Zo was er ook het raadsel: “welke drie zaken
kom je in vrijwel alle katholieke kerken op een prominente
plaats tegen? Ze beginnen alledrie met de letter t? Het
antwoord luidde: tabernakel, 't altaar en 't Antoniusbeeld.
Die eerste twee zijn nog wel begrijpelijk, maar wat ligt er
toch aan de aanwezigheid van die Antonius ten grondslag?
Ook bij ons in de Barbarakerk staat, in de dagkapel, een
indrukwekkend beeld van deze heilige.

Geschiedenis

Die heilige Antonius van Padua werd geboren in Lissabon in
1195 en kwam uit een rijke, adellijke familie. Op 15-jarige
leeftijd trad hij in in het klooster van de Augustijnen en
verhuisde 2 jaar later naar Coimbra, 200 km naar het
noorden, om los te komen van zijn rijke familie en de
daarmee verbonden familie-aangelegenheden. Acht jaar
later trokken er een aantal enthousiaste monniken langs.

Ze waren uit de nieuwe orde van Franciscus op weg naar
Marokko en wilden daar door middel van prediking en
naastenliefde de Moren te gaan bekeren. Hij sloot zich bij
hen aan. Om zijn nieuwe leven te markeren, noemde hij zich
naar de vader van de woestijnmonniken: Antonius.

Hij werd priester gewijd en werd een begenadigd prediker.
In Noord Afrika werd hij ernstig ziek en ging toen naar
Noord ltalié. Hij vond wel, dat er geluisterd moest worden.
In Rimini werd hij eens zo teleurgesteld, dat hij aan de
Adriatische zee voor de vissen ging prediken. Die luisterden
wel, zo zegt de legende. Hij wordt als belangrijk kerkleraar
gezien. Antonius stierf op 13 juni 2031, 35 jaar jong en werd
nog geen jaar later door paus Gregorius IX heilig verklaard.

uit: d'n Heilige Anthonius van Rowwen Heze

d'n Heilige Anthonius di mos 't wiete

heej schreef meej terug: ‘beste vrind wette dat
soms is 't beater iets moeis te verleeze

beater verleeze dan dat ge 't noeit het gehad'

vanaf vandaag niks mier te vreeze

vanaf vandaag wet ik vort dat

het neet erg is iets moeis te verleeze

beater verleeze dan dat ge 't noeit het gehad.

Vastenactie 2026
Warm aanbevolen!
Een menigte van duizenden mensen is bijeen rond Jezus.

En er zijn allen vijf broden en twee vissen.
Jezus zegt dan: “Geven jullie hen maar te eten.” zie pag4 &5

Antonius is de patroonheilige van de franciscanen, verloren
voorwerpen, vrouwen en kinderen,
armen, bakkers, mijnwerkers, het
huwelijk, reizigers en verliefden.
Bovendien is Antonius de patroon
tegen schipbreuk, de pest en
koorts. Hij is er maar wat druk mee.

Verloren voorwerpen

Eén legende over zijn manier van
prediking maakt tot op de dag van
vandaag nog grote indruk.
Antonius hield ooit op een uitvaart
van een rijk man een preek over
bezit. De tekst van het evangelie
was: 'Waar je schat is, daar zal ook
je hart zijn! uit Mattets 6. Het hele
leven van de overledene had in het
teken gestaan van schraapzucht
en gierigheid. Tijdens de uitvaart
riep Antonius: "Weet u, wat onze
Heer Jezus zegt? Hij zegt: ‘Waar je
schat is, daar is ook je hart! Nou, ik
daag u, hier in de kerk, uit naar het huis van deze man te
gaan. Doorzoek zijn schatten. Ik geef je de verzekering dat
je erzijn hart zult aantreffen

De mensen deden het. Ze gingen naar het huis van de man
en troffen erinderdaad een echt mensenhart van vlees en
bloed aan, het klopte nog.

Antonius besloot met de vraag: "Waar wil je, dat jouw warm
kloppend hart na jouw dood gevonden wordt."

Over verloren voorwerpen gesproken..

Carnavaleviering in Werkhoven

Heerlijk en eerlijk
Zondag 15 februari om 10.00 uur

zie ook de pagina 27 van Werkhoven

Familieberichten
Overleden

Hennie Spijker op 4 januari, 92 jaar
Joop van Dijk op 8 januari, 90 jaar
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Houten

O.L.V. ten Hemelopneming

Loerikseweg 10,3991 AD Houten

Secretariaat: Loerikseweg 12, 030-6371284, houten@pj23.nl (werkdagen 9.00-12.30 uur)
Pastoraatsgroep: houten.pastoraatsgroep@pj23.nl Locatieraad: houten.locatieraad@pj23.nl

Geslaagde Kerstkoffie-ochtend 24 december

Voor de vierde keer mochten we onze gasten verwelkomen op de
Kerstkoffie-ochtend, en wat was het opnieuw een hartverwarmende
bijeenkomst. Ondanks de kou buiten vonden velen toch de weg naar binnen,
waar een warme, gezellige sfeer hen opwachtte.

De unit was sfeervol aangekleed en de geur van vers Kerstbrood maakte het
helemaal af.

Samen zongen we, onder de bezielende leiding van onze dirigent

Pieter Koning, vijf prachtige kerstliederen.

Het was ontroerend om te zien hoe iedereen voluit meezong en genoot van
het samenzijn.

Agnes, Elly, Nel en Diny wensen u van harte een gezond, liefdevol en gezegend 2026.

Kidskerk en Palmpasenstok versieren

Op zondag 29 maart aanstaande is het Palmzondag. Op die dag vieren wij in de
kerk dat Jezus Jeruzalem binnenkwam en alle mensen hem toe juichten.

Om 9.30 uur start de kidsviering met muziek, zang en het verhaal over Palmpasen
en de Goede Week. Na afloop kunnen de kinderen een Palmpasenstok versieren.
De stokken en het materiaal om de stokken te versieren zijn al aanwezig.

Een aantal ouders zal meehelpen om de stokken te versieren. En natuurlijk is er
wat te drinken en te eten.

Aan het begin van de viering op die dag om 11.00 uur lopen de kinderen met hun
eigen versierde Palmpasenstok mee in de processie (optocht) door de kerk. En
hoe leuk zou het zijn als er veel kinderen in die processie mee lopen.

De kinderen kunnen na de processie hun Palmpasenstok wegbrengen bij een van de tehuizen in Houten
of in eigen familiekring een bestemming geven. Vinden jullie het leuk om mee te doen? Meld je dan

aan uiterlijk vrijdag 27 maart aanstaande via het secretariaat van de geloofsgemeenschap Houten,
e-mail houten@pj23.nl

Werkgroep kidskerk

Livestream

Wekelijks wordt de Eucharistieviering uitgezonden via livestream.
Dat gebeurt elke week vanuit Houten en om de week vanuit Tiel.
U kunt de livestream vanuit Houten bekijken via de link pj23.nl/kerken/houten/ en door te
scrollen naar vieringen als gebruik gemaakt wordt van de computer. Dat kan ook op de TV via
YouTube en dan zoeken naar "RK Kerk Houten".

Als u het liefst onze pastoor als voorganger heeft, dan kan het altijd via
pj23.nl en dan rechts boven de knop livestream.

Namens het livestream-team
Guus van der Werff
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Vrijwilligers, Ja!

We zijn begonnen aan een nieuw jaar; een jaar waarin we u
en uw dierbaren alle goeds toewensen. Een jaar vol hoop,
gezondheid en liefde. Met diezelfde hoop kijken we uit naar
de voltooiing van het Huis van Gebed en Ontmoeting.

Een luisterend oor in moeilijke tijden. Soms zijn woorden
niet genoeg. In momenten van verdriet, twijfel of
eenzaamheid is het een grote troost dat er binnen onze
parochie altijd iemand is die luistert. Vrijwilligers die na een
viering even blijven napraten, of mensen die zieken en
ouderen bezoeken: zij brengen licht waar het donker is.

Met geduld en begrip bieden zij troost, geven hoop en laten
zien dat niemand er alleen voor staat. Zonder hen zou onze
gemeenschap minder warm en verbonden zijn.

Met name noemen we de Werkgroep Zieken en Ouderen.
Deze werkgroep schenkt aandacht aan langdurig zieken en
ouderen die minder mobiel zijn. Door het jaar heen worden
zij bezocht, krijgen jarigen een bloemetje en ontvangen zij
met Pasen en Kerst een kaart met een pastorale groet.

Ook parochianen in verzorgingshuizen of het ziekenhuis
worden niet vergeten. Elke eerste vrijdag van de maand is
er een Eucharistieviering met aansluitend koffie en
ontmoeting. De werkgroep begeleidt ongeveer 100
mensen en kan door natuurlijk verloop nieuwe vrijwilligers
goed gebruiken.

De werkgroep bezoekt medeparochianen die een dierbare
hebben verloren. Zes tot acht weken na het afscheid
brengen vrijwilligers de rouwkaars langs als teken van
verbondenheid en luisteren zij naar verhalen en
herinneringen. Na een jaar wordt ook het
gedachteniskruisje overhandigd. Zo blijft de parochie nabij
in een tijd van gemis.

Pastoraat betekent: omzien
naar elkaar.

De pastoraatsgroep biedt
een luisterend oor bij
verdriet, gemis, spanning of
vragen die het leven stelt.
Met begrip en medeleven
staan zij mensen bij, en
wanneer nodig verwijzen zij
door naar professionele hulp.
Zij zijn een stille, maar
onmisbare steun in onze
gemeenschap.

Prachtig bloemstuk gemaakt
door de Werkgroep

Reageren?
houten.vrijwilligers@pj23.nl
t.a.v. Diny Bartels

Vastenactieweekend
met Boliviaanse zaterdagsoepmaaltijd

Zaterdag, 21 maart om 17.30 uur
vindt er een vastenactie
soepmaaltijd plaats. Deze wordt
gehouden in de unit naast de kerk.
Wij nodigen u allen daartoe uit.
De soepmaaltijd zal geheel in het
teken staan van Bolivia en worden

Bolivia worden gegeten.
Wij garanderen dat het een heerlijke -7 §
soepmaaltijd wordt in een gezellige
sfeer. Tijdens de maaltijd wordt u op de hoogte gebracht
van de projecten in Bolivia.

Wat de prijs betreft, ddt mag u zelf weten!
U kunt zich voor deze maaltijd opgeven via het
parochiebureau tel. 030 6371284 of e-mail: houten@pj23.nl

¢ of via Joop van Impelen e-mail:
javimpelen@kpnmail.nl.

Vervolgens, om 19.00 uwr,

is de zaterdagavondviering met
medewerking van het koor
Cantilene.

Zondag 22 maart om 11.00 uur is de
eucharistieviering. Dan is er ook
weer een Zondag+. Na de viering
kunt u het lespakket van de scholen van de Vastenactie
bekijken in de unit.

Bolivia is een erg arm land en heeft onze steun hard nodig.
Wij hopen op een succesvolle vastenactie voor Bolivia!
Werkgroep Vastenactie Houten
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De afbouw is in zicht

Het kerstreces zit erop, de aannemer is weer aan de gang.
Op de eerste werkdag in januari werden we getrakteerd op
een dik pak sneeuw. Dat leverde mooie plaatjes op.

2026 wordt het jaar dat we het nieuwe Huis van Gebed en
Ontmoeting (HvGO) in gebruik gaan nemen. Maar zover is
het nog niet. De schilder is momenteel druk doende met
het bestaande deel van de pastorie. Eind februari start hij
met het nieuwe deel, de aanbouw.

Inmiddels vindt ook de binneninrichting plaats. De keuken wordt gezet, de vloeren
worden gelegd en de tegels in de keuken en toiletten worden aangebracht.
Het begint nu echt mooi te worden.

In maart vindt de oplevering plaats.
Daarna worden de meubels geleverd en gaan we de ruimtes verder inrichten.

De officiéle opening volgt later.

We zijn in gesprek met een hovenier om in het voorjaar het terras en de tuin onder handen
te nemen.

Wordt vervolgd.

Het nieuwe toilet gedeelte
is betegeld.

De afwerking van het plafond wordt duidelijk.

De deur van het nieuwe
bloemenhok wordt geplaatst.

Famlieberichten

Onlangs overleden

Ook op de eerste etage wordt hard gewerkt. 18-11-2025 Ans van der Velden- Kampers

03-12-2025 Annie Stroek-van der Velden

) L 08-12-2025 Corry Vernooij- Vernooij
Peter 'I.:Weman, Sectie 2, Financién 29-12-2025 Krijn Teuns
Technisch beheer gebouwen
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Jongeren

Jong Katholiek Weekend

Nieuw in 2026

Na jarenlange edities van WID@HOME organiseert het jongerenpastoraat van de Nederlandse Kerkprovincie een nieuwe,
vaste plek in het jaar met het Jong Katholiek Weekend. Daarmee wil Jong Katholiek jaarlijks een landelijk evenement
bieden waar katholieke jongeren — en jongeren die het katholieke geloof beter willen leren kennen — elkaar ontmoeten,
samen leren, vieren en zo groeien in hun geloof.

Het eerste weekend sloot aan bij de boodschap van paus Leo XIV voor de Diocesane Wereldjongerendag: ‘Ook gij moet
getuigen, want gij zijt bij Mij’ naar Johannes 15,27.

De naam WID@HOME blijft behouden voor gelegenheden waarbij Jong Katholiek een programma aanbiedt voor jongeren
die niet naar de Wereldjongerendagen kunnen reizen. Dat is al relevant met het oog op de WJD Seoul 2027, waar naast een
reis vanuit Nederland ook een thuisprogramma wordt georganiseerd. Meer informatie daarover volgt te zijner tijd

Meer lezen: www.jongaartsbisdom.nl

Kloosterweekend 2026 voor jongeren

In februari 2026 organiseert Jong Aartsbisdom een stilteweekend in het klooster Koningsoord van de Trappistinnen nabij
Arnhem. “Het is een weekend waarbij we de stilte induiken en alle ruis van ons werk en afleidingen uit zetten, om eens
goed te kunnen praten met en luisteren naar Jezus,” aldus Sarah Mijhad, jongerenwerker van het Aartsbisdom Utrecht.

Het Kloosterweekend vindt plaats van vrijdagavond 6 tot zondagmiddag 8 februari en wordt begeleid door pastor Gauthier
de Bekker.

Scan dan de QR-code op www.jongaartsbisdom.nl/kloosterweekend-2026-voor-jongeren
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Sarah Mijhad via e-mail: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl.

Kinderkamp en tienerkamp 2026 J

i

Na de succesvolle editie van 2025 organiseert het Aartshisdom Utrecht
ook in 2026 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden
van 1 tot en met 6 augustus plaats.

Locatie: Kampeerboerderij De Heidebloem, Qude Deventerweg 8a in
Haarle.

De aanmelding is geopend!

Kinderkamp ‘Beloofd is beloofd’

Wat is een belofte en wat als je deze niet nakomt? Welke beloftes en afspraken zijn er te vinden in de Bijbel? Tijdens het
Kinderkamp komen de deelnemers er door vele activiteiten en spannende spellen achter wat een belofte waard is. “Durf jij
een sprong in het diepe zwembad te maken of ga je liever rennen in het bos? Ga dan gezellig met ons en vele andere
kinderen mee op kamp! Wij beloven er een fantastische week van te maken,” aldus de organisatie.

Het kinderkamp is voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar, er is plaats voor maximaal 30 deelnemers. De kosten bedragen €
125,- per kind.

Tienerkamp ‘Reis door de tijd’

De deelnemers aan het Tienerkamp maken een onvergetelijke reis door de tijd.

“In de vieringen en catechese praten we over wat ons vandaag de dag bezighoudt, en tijdens leuke uitstapjes in de
omgeving beleef je elke dag samen met andere tieners een nieuw avontuur. Ga jij mee op ontdekkingstocht?,” zo nodigt de
organisatie uit.

Het tienerkamp is voor tieners van 13 tot en met 16 jaar, er is plaats voor maximaal 25 deelnemers. De kosten bedragen €
145,- per tiener.

Aanmelden kan tot 30 juni 2026 via het formulier op www.jongaartsbisdom.nl. Meer informatie via e-mail:
zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com.
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Liturgie

Vieringenrooster 7 februari t/m 15 maart 2026
07 feb. - 08 feb. S5e Zondag door het jaar

Wijk bij Duurstede za 19:00 Eucharistieviering met Pastor 0. Swijnenberg Wijk bij Duurstede
Houten zo 09:30 Kidskerk

Bunnik zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Bunnik
Werkhoven 2o 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Werkhoven
Cothen zo 09:30 Woord- en Communieviering met Pw. W. Sarot Cothen

't Goy zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep 't Goy

Houten zo 11:00 Eucharistieviering met Rector E.G.W. Rozeman MA Houten

Odijk z0 11:00 Woord- en Communieviering met Pw. W. Sarot Odijk

14 feb. - 15 feb. ' 6e Zondag door het jaar

Houten za 1900 Meditatieve Viering

Schalkwijk zo 09:30 Woord- en Communieviering met Diaken H. Schoot Schalkwijk
Wijk bij Duurstede zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Wijk bij Duurstede
Bunnik zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Bunnik
Werkhoven zo 10:00 BOW Carnavalsviering met werkgroep Werkhoven Carnaval!
Houten zo 11:00 Eucharistieviering met Mgr. H. Woorts Houten

18 feb. | Aswoensdag

Odijk wo 10:00 Woord- en Communieviering met werkgroep Odijk

Houten wo 19:00 Aswoensdag Houten met Pastoor F. Hogenelst Houten

Odijk wo 19:00 Aswoensdag Odijk met Pastor O. Swijnenberg Odijk

Wijk bij Duurstede wo 19:00 Aswoensdag Wijk bij Duurstede met Diaken V. van der Helm Wijk bij Duurstede
21 feb.-22 feb. 1e zondag veertigdagentijd

Wijk bij Duurstede za 19:00 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Wijk bij Duurstede
Houten za 19:00 Vespers Type: vesperviering met Diaken V. van der Helm Houten
Bunnik zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Bunnik

Werkhoven zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Werkhoven
Cothen zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Cothen

't Goy 20 09:30 Woord- en Communieviering met Pw. L. Weijman 't Goy

Houten zo 11:00 Eucharistieviering met Pastor O. Swijnenberg Houten

Odijk zo 11:00 Woaord- en Communieviering met Pw. L. Weijman Odijk
Schalkwijk za 19:00 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Schalkwijk

Wijk bij Duurstede zo 09:30 Woord- en Communieviering met Diaken V. van der Helm Wijk bij Duurstede
Odijk zo 11:00 BOW Viering met Diaken V. van der Helm Odijk

Houten zo 11:00 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Houten

Wijk bij Duurstede za 19:00 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Wijk bij Duurstede
Werkhoven zo 09:30 Eucharistieviering met Rector E.G.W. Rozeman MA Werkhoven
Bunnik zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Bunnik

Odijk zo 09:30 Woord- en Communieviering met Pw. W. Sarot Odijk

Cothen zo 09:30 Woord- en Communieviering met Pw. W. Sarot Cothen

Houten zo0 11:00 Eucharistieviering met Mgr. Th. Hoogenboom Houten

Houten za 19:00 Meditatieve Viering

Schalkwijk zo 09:30 Woord- en Communieviering met Diaken H. Schoot Schalkwijk
Bunnik zo 09:30 Woord- en Communieviering met Diaken V.van der Helm Bunnik
Werkhoven zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Werkhoven

Wijk bij Duurstede zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Wijk bij Duurstede
Houten zo 11:00 Woord- en Communieviering met Diaken H. Schoot Houten
Odijk zo 11:00 Woord- en Communieviering met werkgroep Odijk

Rood = Eucharistieviering Elauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nL



Liturgie

Vieringenrooster 21 maart t/m 29 maart 2026

21 maart - 22 maart [5e zondag veertigdagentijd

Wijk bij Duurstede
Houten

Cothen

Bunnik
Werkhoven

't Goy

Houten

Odijk

28 maart - 29 maart
Bunnik

Houten

't Goy

Wijk bij Duurstede
Houten

Odijk

Werkhoven

za 19:00
za 19:00
zo 09:30
zo 09:30
zo 09:30
zo 09:30
zo 11:00
zo 11:00

za 19:00
zo 09:30
zo 09:30
zo 09:30
zo 11:00
z0 11:00
z0 19:00

Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Wijk bij Duurstede ©
Woord- en gebedsviering met werkgroep Houten

Eucharistieviering met Pastor O. Swijnenberg Cothen

Woaord- en Communieviering met werkgroep Bunnik

Woord- en Communieviering met werkgroep Werkhoven

Woord- en Communieviering met Pw. L. Weijman 't Goy
Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Houten Zondag+©
Woord- en Communieviering met Pw. L. Weijman Odijk

|Palmzondag

Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Bunnik Palmzondag
Kidskerk met Palmprocessie Type: Kidskerk met werkgroep Houten
Palmzondag met Pastoor F. Hogenelst 't Goy

Palmzondag met werkgroep Wijk bij Duurstede ©

Palmzondag met Pastoor F. Hogenelst Houten Kidskerk om 09:30 uur
Palmzondag met Pw. W. Sarot Odijk Kidskerk

Taizéviering Type: Taizéviering met werkgroep Werkhoven Palmzondag

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nL.

Gelezen en gehoord

Boek schrijver tekenaar Randall Casaer; 'laat ons bidden'

Dit boek is een stille deur naar het heilige
alledaagse. Het tekent de ruimte waarin ziel en
glimlach elkaar ontmoeten.

"Bij aanvang van dit boek was ik heel vastberaden
om me niet te laten overtuigen om te beginnen
bidden. Een uur later zat ik al met mijn handjes
samengevouwen.’ - Wouter Deprez

“Dit boek opent deuren voor wie denkt niks met
gebed/geloof/God van doen te hebben.” -
Servaas Lateur

Vrede zij met u!

Met die woorden stapte paus Leo XIV uit de coulissen van
de Sint Pieter, het wereldtoneel op. Wie is deze eerste paus
uit de Verenigde Staten? Waarom is Robert Francis Prevost
meer een zoon van Zuid-Amerika? Wat kunnen we van
hem als augustijn verwachten? En waarom zijn die eerste
woorden van vrede zo veelzeggend voor hem en wat is de
betekenis van zijn pausschap voor de wereld? Theologen
uit Nederland en Vlaanderen schetsen in deze bundel een
eerste beeld van deze paus: zijn achtergrond en zijn
levensverhaal, de betekenis van zijn naam, zijn verhouding
tot paus Franciscus, zijn visie op het synodaal proces en op
de rol van vrouwen en zijn oproep tot vrede voor kerk en

PEN KENNISMARING
MET paLs Lio KiV

A

wereld in een tijd van oorlogen.

Onder redactie van Leo Fijen en Anton ten Klooster (Tilburg University).
Met de volledige tekst van de eerste toespraak van paus Leo XIV..
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Schalkwijk,

Tull en 't Waal

Heilige Michaél
Jonkheer Ramweg 18, 3998 JP Schalkwijk
Secretariaat: schalkwijk@pj23.nl . Pastoraatsgroep: 06 29473968, schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl

Tijdens het winterweer van begin januari werden we verrast door de
prachtige foto’s die Paul Heijmink maakte van de H. Michaélkerk.
Speciaal voor het Open Venster maakte hij deze foto.

Maxi flyer bij start Actie Kerkbalans

De campagne rondom Actie Kerkbalans startte officieel op 10 januari. Tijdens de viering van 18 januari werd het belang van
de Actie Kerkbalans nog eens extra duidelijk gemaakt. Locatievoorzitter Arie van Rooijen stond daarbij stil.

Een donatie doet ertoe. Hiermee kan de geloofsgemeenschap onder andere weer het onderhoud doen van het
kerkgebouw, de gewone én de
speciale vieringen verzorgen en
allerlei interessante evenementen
organiseren, zoals mooie concerten
en leuke tentoonstellingen.

Dat er veel gebeurt gedurende een
jaar, is duidelijk te zien op de
bijgevoegde flyer in de
actie-envelop. Deze flyer was
uitvergroot in de kerk aanwezig.
Wat zijn er toch veel activiteiten
geweest in 2025.

Uw gift komt goed
terecht, ook na de
afloop van de
actieperiode.
Dank alvast!
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DE PASSION DE PASSION DE PASSION

Op zondag 29 maart 2026 voert het zangkoor SABRA in de H. Michaélkerk te Schalkwijk de “Passion” op.

Het thema is: “Als wij niets doen”

Het is de derde keer dat het zangkoor SABRA de “Passion”, onder leiding van
dirigent Marsha Matton, op geheel eigen wijze gaat uitvoeren. Het oude s AR
lijdensverhaal wordt verteld en vertaald naar het heden. De uitvoering wordt een : s
samenspel van unieke en herkenbare beelden, muziek van SaxCaecilia en D P
trompettist Ben Beumkes, en zang van het zangkoor SABRA. Het belooft een e a s S I O n
mooie, inspirerende en indrukwekkende middag te worden. Als wij niets doen
met medewerking van: g

Wij nodigen u van harte uit voor onze mooie uitvoering van de “Passion”. De kerk =L ancii

: . g ; ‘Ben Beurnkes (trompet}
gaat open om 14.30 uur en de uitvoering begint om 15.00 uur. De toegang is Marsha Matton (dirigent)

gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Na afloop is er gelegenheid om, onder het genot van koffie/thee en iets lekkers, ' Zondag 29 maart 2026
met elkaar na te praten. Tot zondag 29 maart 2026! Asnuang I

H. mmaﬁlkerumw -
Het zangkoor SABRA t I rO
IANGKOOR

Tuegahﬁgrath
S L[ s——r ! Fietseninzameling groot succes
In de adventsperiode hadden we een fietseninzameling voor Stichting Leergeld en
Het Doorgeefluik. Twee organisaties die zich inzetten om mensen die het financieel
wat minder hebben, volledig te kunnen laten meedoen in de maatschappij.
De inzameling heeft dertig fietsen opgeleverd, waarvan een groot aantal van een
hele goede kwaliteit.
Hiervoor onze hartelijke dank.

Palmtakjes afhalen

Zondag 29 maart is het Palmzondag. De palmtakjes
worden dan gewijd tijdens een eucharistieviering in een
andere geloofsgemeenschap van onze parochie, omdat
wij op die dag geen viering hebben. Vanaf maandag 30
maart staan de gewijde palmtakjes in het portaal van de
H. Michaélkerk en kunt u ze daar afhalen.

Familieberichten
Overleden
Locatievergadering zaterdagavond 11 april, Jeanne van Zijl-Schipper,
. . overleden op 21 december 2025
na de \"erlng in de leeftijd van 96 jaar.

Na de eucharistieviering op 11 april as., willen de locatieraad en de pastoraatsgroep
u informeren over het wel en wee van onze geloofsgemeenschap. Houd u die
avond vast vrij. Verdere informatie volgt in het volgende Open Venster.

Nico van den Heuvel, overleden
op 13 januari 2026 in de leeftijd
van 82 jaar.
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Cothen

Heilige Petrus en Paulus

Rozenplantsoen 17,3945 BW Cothen

Secretariaat: 0343-561208, cothen@pj23.nl

Pastoraatsgroep: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl (ma. 9.30-11.30u)
Bankrekeningnummer: NL11RABO0312301154 voor algemene giften en stipendia.

Een warme gloed door ons dorp

Kerstlichtjeswandeling 2025 een groot succes.

Op zaterdag 20 december 2025 werd ons dorp letterlijk en figuurlijk verlicht tijdens de
kerstlichtjeswandeling. Wat ooit begon als een idee om samen de donkere dagen voor
Kerst wat lichter te maken, groeide uit tot een hartverwarmend evenement dat door
velen ook dit jaar weer als bijzonder geslaagd werd ervaren.

Honderden meters lichtjes sierden de route en zorgden voor een sfeervolle wandeling
door het dorp. Al dagen van tevoren waren talloze vrijwilligers in de weer met de
organisatie en opbouw. Eerst op papier alles uitwerken en dan met de ladder,
verlengsnoer en vooral veel enthousiasme samen aan het werk. Die gezamenlijke inzet
was indrukwekkend en liet zien hoeveel kracht er schuilt in betrokkenheid en
samenwerking in een dorp!

Extra bijzonder was de mooie samenwerking met de protestantse kerk. Samen optrekken, elkaar aanvullen en verbinden:
precies de gedachte van Kerst kwam hierin prachtig tot uiting. De wandeling bracht mensen samen, jong en oud, kerkelijk

betrokken of niet - iedereen was welkom.

De afsluiting in de kerk vormde een warm hoogtepunt van de avond.

Muziekvereniging Excelsior zorgde voor een sfeervolle muzikale omlijsting, waardoor de kerk zich vulde met klanken die
pasten bij de tijd van het jaar. Onder het genot van glihwein, chocolademelk en natuurlijk koekjes en kerstchocolade was
er ruimte voor ontmoeting, gesprek en gezelligheid.

De kerstlichtjeswandeling 2025 liet zien hoe licht mensen kan verbinden. Dank aan alle vrijwilligers, muzikanten en de
diverse sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt. Dankzij jullie inzet werd het een avond om met dankbaarheid op
terug te kijken met een prachtige opmaat naar het Kerstfeest.

Werkgroep "Samen Kerst”

Jubileum H.H. Petrus & Pauluskerk Opbrengst Kerststukjes

Dit jaar vieren wij dat onze mooie kerk 120 jaar bestaat. In het weekend van de lichtjestocht hebben wij met
Op 28 juni willen wij hier graag met u bij stilstaan. Daarom zal er | een grote groep dames kerststukjes gemaakt.

na de feestelijke Eucharistieviering een uitgebreide Brabantse De resultaten waren prachtig.

koffietafel voor iedereen klaar staan en zullen er in en rond het Het goede doel dit jaar was de MOLEN hier in Cothen.
kerkgebouw leuke activiteiten worden georganiseerd. Voor Er zijn meer weer 50 stukjes gemaakt en vrijwel

jong en oud is er wel wat te doen. allemaal verkocht, de opbrengst van de verkeop was €
Wij hopen deze bijzondere dag met u te mogen vieren. 500,=.

Zet u de datum alvast in uw agenda?

Alle kopers weer
Op deze dag willen bedankt, we

_ we graag de hopen dat jullie
- geschiedenis van genoten hebben
onze kerk laten zien van de mooie

en daarvoor hebben kerststukjes.

we uw hulp nodig.

Wij zijn ook blij

met onze productieve dames en hopelijk zijn ze er
Heeft u nog foto's in de oude doos of een fotoalbum die wij volgend jaar weer bij.
zouden mogen lenen? We willen hier graag een mooie collage
van maken om onze kerk te laten zien door de jaren heen. Op naar 19 december 2026.
U kunt uw foto's voorzien van uw naam en adres en eventueel
een jaartal in een enveloppe afgeven in onze brievenbus bij de Heeft u nu spullen over van uw kerststukjes, mag u dat
pastorie. altijd inleveren, dan kunnen we het volgend jaar weer
Uiteraard zullen wij zorgvuldig met uw foto's omgaan en krijgt gebruiken. Het mag in het kerkportaal of koffiezaaltje
u ze na afloop weer terug. neergelegd worden.
Uw locatieraad Christine en Annemieke
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Oproep tot gebed

In de Naam van de Vader de Zoon en
de Heilige Geest, Amen.

Heilige Johannes de Doper, roep ons op

verbonden met Jezus te willen leven.
Help ons H. Johannes, de Sacramenten
van de Kerk te waarderen en te
ontvangen, vooral de H. Biecht en de
H. Eucharistie.

Wees gegroet Maria, vol van Genade,
de heeris met U, Gij zijt de Gezegende
onder de vrouwen, en Gezegend is
Jezus de ¥rucht van Uw 5choot. Heilige
Maria, Moeder van God, bidt voor ons
zondaars, nu en in het uur van onze
dood. Amen.

Heilige Petrus en Paulus, U ijverde voor
EENHEID in Christus en Zijn Kerk. Help
onste gehoorzamen aan onze H. Vader
Paus Leo en Zijn Bisschoppen, en voor
Hen te bidden. Wees gegroet Maria ...

Heilige Nicolaas, mogen wij die
gedoopt zijn en kind van God zijn zoals
U, vrijgevig zijn, Jezus in het
Tabernakel een waardige plaats te
geven, in de Kerk en de middelen te
ontvangen die daar voor nodig zijn.
Wees gegroet Maria ...

Heilige Aartsengel Michael, verdedig
ons in de strijd om steeds het goede te
kiezen, wat Gods wil is, zodat het

LET OP

D

In de maand maart even goed

kwaad uit de wereld verdwijnt. Wees
gegroet Maria ..

Heilige Agatha, vraag met ons, Zegen
voor alle werkers in en om de Kerk. Dat
alles tot eer en glorie en dank aan God
mag geschiedden, wij de genadevolle
Rozenkrans blijven bidden. Wees
gegroet Maria ...

Moeder Maria Ten Hemel Opgenomen,
moge U met de H. Geest , 5t Jozef en al
onze Missionarissen en religieuzen van
onze Parochie, ons helpen God lief te
hekben, Hem bovenal te beminnen,
ons te helpen te geloven, te bidden en
te vertrouwen dat God ons bij alles wil
helpen ook het behouden van onze

303 = s S

Beusichemseweqg 104, 3997 ML 't Goy

Secretariaat/kopij: 030-6011160, tgoy@pi23.nl

Pastoraat: 030-6011239

Kerken! Wees gegroet Maria ...

Alle eeraan de Yader de Zoon en de H.
Geest. Amen

De Kerk is een Heiligdom waarin Zijn
Offer van dood en verrijzenis gevierd
en vernieuwt wordt; Moge de
heiligheid van de Kerk ons ter harte
gaan daarin woont Hijzelf te midden
van de mensen! Een Huis van gebed
waar God spreekt tot ons. Een
verborgen werkelijkheid waarin Jezus
ons ontvangt. Hetis daar waar Hij ons
geleidt naar het hemels Jeruzalem.

José Uijttewaal

18 februari-6 april: Vastenactie. Zie pagina 4
voor meer informatie

r

opletten wanneer er wel en niet
eenviering is in onze kerk:
Op1,8en 15 maartiser GEEN

viering in 't Goy, en daarna 3 weken
achter elkaar {22 maart, 29 maart

en 5 april) WEL

Sluitingsdatum kopij volgend nummer: zie
pagina 31

Overleden:
Comelia Johanna Anna {Corry) Vernooij -

Yernooij. Zij werd geboren op 31 juli 193% en
woonde in de Loericker Stee



Odijk

Heilige Nicolaas

Sint Nicolaaslaan 1, 3984 JA Odijk

Secretariaat: (030) 6562031, wo. en vrij. van 9.00 tot 12.00 uur, odijk@pj23.nl, www.nicolaaskerkodijk.nl
Pastoraatsgroep: pastoraatsgroep@nicolaaskerkodijk.nl tel.nummer 06-20254187.

Locatieraad: voorzitter@nicolaaskerkodijk.nl Voor stipendia IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21 t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23
Voor meer actueel en lokaal nieuws zie onze website: www.nicolaaskerkodijk.nl en onze wekelijkse Nieuwsbrief.

(H)eerlijk carnaval vieren

Met als thema: Ja=Ja Nee=Nee

k
Een gezamenlijke carnavalsviering van Bunnik, Odijk en Werkhoven. 6 _f""
Op zondag 15 februari om 10.00 uur in de R.K. kerk in Werkhoven. R
ledereen is van harte welkom, liefst feestelijk uitgedost, S
in de R.K.kerk aan de Herenstraat 9 Werkhoven . S

(zie verder op pagina van Werkhoven)

22

Ondersteunen visserijproject
in Tanzania

Om het visserijproject, voor het het centrum van de Goede
Herder in Tanzania te ondesteunen kunt u uw donatie
storten op:

rek. nr. NLO4 RABO 0329 856 243 van T. Kreeftmeijer
o.v.v. De broeders van de Goede Herder.

Het centrum wil twee visvijvers aanleggen om in voedsel te
voorzien en een inkomsten genererend project worden
om de financiele capaciteit te versterken.

Het centrum runt een tehuis voor wezen en de meest
kwetsbare kinderen, het runt een apotheek met moeder-
kind gezondheidsprojecten en een centrum voor
rehabilitatie van geestelijk gehandicapten

Hulp gevraagd voor de
voorjaarsschoonmaak van
onze kerk!

Eind maart wil onze kerkschoonmaakploeg een
grote voorjaarschoonmaak organiseren.

Zij kunnen hiervoor extra hulp heel goed
gebruiken.

Heeft u interesse om
eenmalig mee te helpen,
dan kunt u zich aanmelden
via odijk@pj23.nl

Op 21 december vond om 15.00 uur de Kerstsamenzang
in Odijk plaats.

Deze werd traditiegetrouw georganiseerd door het
dames- en herenkoor Yox Odicensis.

Een goedgevulde kerk van zo'n 160 mensen luisterde
naar het koor en zong lekker mee onder de bezielende
leiding van dirigent Joep de Cloet en met
pianobegeleiding van Irina Boronjenkova.

Traditionele Kerstliederen en moderne kerstliedjes,
waaronder een Amerikaanse Christmas medley, werden
afgewisseld met een heel eigentijds kerstverhaal,
gebracht door leden van Vox Odicensis.

Na afloop werd koffie, thee en gliihwein geserveerd (met
dank aan Elma en Kitty van MV!) en werd er nog een tijd
gezellig nagepraat.

Het was weer een prachtige voorbereiding op Kerstmis
Manique de Nijs




Gezelligheid en competitie bij oecumenische pubquiz Odijk:
‘Het gaat om de eer’

Interview van Luuk van de Eijnden van Katholiek Nederiand met Matthijs Marell

Katholieke en protestantse quizzers namen het voor de
zevende keer tegen elkaar op in de oecumenische
pubquiz van Odijk. Door de quiz komen de
geloofsgemeenschappen dichter bij elkaar: “Je leert
elkaar op een andere manier kennen.”

Hoe breng je katholieke en protestantse gelovigen
dichter bij elkaar? In Odijk doen ze dat op een manier
die niet alleen gezellig is, maar waar je (hopelijk) ook
nog eens wat van opsteekt: met een oecumenische
pubquiz.

Competitief

Op 23 januari vond de zevende editie van deze quiz plaats.
Quizmaster en organisator Matthijs Marell denkt dat vooral
het gemeenschappelijke aspect ervan mensen blijft
aantrekken. “Het is gewoon een heel gezellige avond
waarop je de mensen van beide gemeenschappen op een
andere manier leert kennen. Natuurlijk is een quiz altijd
leuk en zijn mensen competitief, dus het is sowieso leuk om
je kennis te testen’, vervolgt hij. “En blijkbaar zijn de vragen
leuk genoeg om ervoor terug te blijven komen.”

Toevallig

Al vanaf de eerste editie in 2018 doen katholieke en
protestantse deelnemers mee, maar het oecumenische
karakter van de quiz is eigenlijk toevallig tot stand
gekomen. Marell opperde destijds om een pubquiz te
organiseren als onderdeel van het vitaliteitsprogramma van
de katholieke gemeenschap

in Odijk, dat erop gericht was om ontmoetingen buiten
alleen maar vieringen en koorrepetities te bevorderen.
“Omdat ik zelf behoorlijk actief was binnen de oecumene,

Kidskerk

De kidskerk organiseert het hele jaar door
diverse activiteiten voor kinderen in de ik ;
leeftijd van ongeveer 3 tot en met 12 jaar. &, ".T,‘

Alles is erop gericht om kinderen op een speelse wijze
kennis te laten maken én te verbinden met het katholieke
geloof en onze geloofsgemeenschap.

2026

Zondag 15 februari om 10.00 uur -> BOW-
Carnavalsviering in Werkhoven, met Blaas Vaak, Jos
Vossen- trompet en 4 cantors van Multiple Voice en als
voorganger Bert Staal. Je mag verkleed naar de kerk
komen.

Natuurlijk zijn kinderen tijdens alle vieringen bij ons van
harte welkom en is er de overige vieringen altijd
voorleeskerk. Tijdens de voorleeskerk wordt een kindgericht
verhaal voorgelezen en eventueel, als er tijd over is, nog
gekleurd en gespeeld.

De kinderen starten en eindigen altijd in de kerk.
Werkgroep Kidskerk

deden er bij de eerste editie al twee
teams uit de protestantse
gemeenschap mee’, zegt hij. “Later
zijn we de quiz oecumenisch 'in de
markt' gaan zetten.”

‘Eerlijke mix'

Marell stelt zijn deelnemers vragen
in allerlei categorieén, maar de
oecumenische pubquiz bevat ook
een religieronde. Om het zo eerlijk
mogelijk te houden, probeert hij
altijd de balans te houden tussen
typisch katholieke en typisch
protestantse onderwerpen.

“Ik heb zelf een oecumenisch
huwelijk, dus ik ben behoorlijk op
de hoogte van specifiek
protestantse en specifiek katholieke
kennis’, zegt hij. “Daarbij probeer ik een eerlijke mix te
bedenken!

‘Herkenning en erkenning’

Een pubquiz is natuurlijk vooral heel leuk, maar
tegelijkertijd heeft het initiatief zijn waarde als
ontmoetingsmiddel dubbel en dwars bewezen, vindt
Marell. “Mensen kunnen elkaar ontmoeten op een andere
manier dan bij de oecumenische vieringen die we drie keer
per jaar houden. Dat levert herkenning en erkenning op.
Je leert elkaar beter kennen en het maakt dat we als
gemeenschappen meer verbonden zijn.”

“Door de vragen, zeker die van de religieronde, levert het
ook over en weer een hoop extra kennis op. Het blijft leuk
om te zien hoe katholieken meer moeite hebben met
bijbelvragen, terwijl protestanten weinig weten over de
volgorde van pausen.”

Het winnende team gaat ieder jaar met “een kleinigheidje”
naar huis, zoals een fles wijn of een borrelpakket, zegt
Marell. “Maar het gaat

natuurlijk om de eer.

Het belangrijkste is dat je
een jaar lang kunt roepen
dat je de oecumenische

pubquiz hebt gewonnen.”

-
M'ﬁhn s \
Together

Familieberichten

Overleden:

05 december 2025: Regina Smit- Stooker, 96 jaar.
24 december 2025: Gré van Wijk, 88 jaar.

10 januari 2026: Joke Tuijl- Vis, 90 jaar.

19 januari, Wijntje van Zijl- van den Berg, 90 jaar.
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Algemeen

Laat vrede uw eerste woord zijn...
Terugblik op Driekoningentocht 2026

Op 4 januari liepen zo'n vijfenvijftig enthousiaste wandelaars onder
een winters zonnetje door een dik pak sneeuw.

Ze deden mee aan de Driekoningentocht, al twintig jaar lang een
jaarlijks terugkerend fenomeen.

Het is een groep mensen onderweg met in hun midden drie heuse
koningen die met elkaar achter een grote ster aanlopen.

leder jaar een andere route, wel altijd van kerk naar kerk.

Dit jaar was het de bedoeling om langs onbekende paden, langs
akkers en door weilanden van Odijk naar Cothen af te reizen.

Op zaterdagmiddag echter besloot de organisatie, dat de uitdaging
langs 's heren wegen door en over de opvriezende sneeuw wat al te
kras was en werd de tocht verlegd en ingekort. Hulde aan zulke
flexwerkers.

Het werd een prachtige ervaring. In de H. Nicolaaskerk van Odijk
werd eerst nog van de koffie met een broodje genoten.

Het thema werd uitgereikt en onder klokgelui volgden allen de ster. |
Dat thema ‘vrede’ sprak tot de verbeelding. Vooral de vraag: wat ga
jij zelf dit jaar aan die vrede doen? Het leidde tot mooie gesprekken
onderweg en nieuwe inzichten.

Het weer werkte goed mee, het zonnetje bleef en zo ook het
verstilde witte landschap. Terug in Odijk hadden vrijwilligers uit
Cothen de gastvrijheid ook daar naartoe verhuisd en werden er
soep en warme broodjes uitgedeeld. De dag werd traditioneel weer
afgesloten met een ingetogen lichtjesviering, waarin de koningen
knielden en hun geschenken aanboden.

Een bijzonder mooie manier om zo met elkaar de twaalf heilige
nachten van de kersttijd af te sluiten.
Een medewandelaar

Ter verwelkoming van de
3 koningen en hun gasten,
was door vrijwilligers het
kerkplein sneeuwvrij
gemaakt.

Hartelijk dank
daarvoor!




Algemeen

De smaak van vasten

De veertigdagentijd wordt ook vastentijd genocemd. Een
periode van onthouding en maathouden om bij te
dragen aan duurzaam leven. Een tijd van solidariteit
met mensen die hongerlijden door onrecht, landroof,
oorlog of klimaatverandering (die wij veroorzaken). In
dit recept komen de drie smaken: zout, zuur en zoet,
samen. Gekozen is voor een rood, paarse kool, omdat
de kleur lijkt op de liturgische kleur paars die voor de
veertigdagentijd bestemd is.

Zout

Het zout wordt gebruikt om de smaak van de kool te
versterken. Zout herinnert aan het zoute water van de
zee en de tocht door de woestijn. Ook aan de dorst naar
drinkbaar zoetwater. De uitdaging blijft om zelf het zout
van de aarde te zijn (Matteds 5,13) en smaak te brengen
aan ons leven.

Rodekoolsalade (voor 8 personen)

Ingrediénten

kleine rodekool

1 theelepel (zee)zout

1 ui

75 cl (half kopje) wijnazijn

3 eetlepels honing of suiker
1 eetlepel mosterd

175 cl Griekse yoghurt

1 kopje rozijnen

peper Zoet

De zoete smaak van rozijnen (gedroogde druiven) in dit
recept verwijst naar het goede leven: een land dat
overvloeit van (zoete) melk en honing (Ezechiél 20,6 en
Exodus 3,8).

Zuur

‘Door een zure appel heen bijten’ Deze uitdrukking zal
niet bekend zijn ten tijde van de kruisiging, waar Jezus’
dorst wordt gelest met water en azijn (NBV 21). Met de
uitdrukking 'het is zuur voor je’ betuigen we ons
medeleven als de ander iets onaangenaams is
overkomen.

Bereiding

Voeg aan de fijngesneden kool, zout en stukjes ui toe.
Verwarm de azijn met honing of suiker tot die zijn opgelost.
Voeg dan mosterd toe en meng dit met de kool. Meng de
yoghurt met peper en de rozijnen. Schep dit door de kool en e
laat het ca. twee uur intrekken. Tektien foto: Tt Eriggr
Bron: Naar een recept van Han Wilmink in: Koken met passie —
40 smakelijke recepten voor de vastentijd, KOK, 2009

Jubileumboekje

De franciscanessen van Denekamp vierden in 2025 hun 150-jarig bestaan. Ter
gelegenheid daarvan is een boekje verschenen: ‘Thuiskomen in Denekamp’ Leo
Fijen schreef het voor en met de zusters van het Franciscushuis.

Hij sprak met de oudere en jongere franciscanessen en luisterde vooral naar de
ontroerende verhalen. Hoe ze in het jaar van het vrouwenkiesrecht de meisjes van
de boerderijen een toekomst hadden gegeven met hun boerinnenschool. Hoe ze
in Tanzania en Indonesié christenen en moslims onderwijs hebben geschonken.
Hoe de Indonesische zusters vandaag in Denekamp met een aanstekelijke
speelsheid iedere gast welkom heten.

Het staat allemaal in het jubileumboekje dat eind 2025 is gepresenteerd bij 150 jaar
Franciscanessen van Denekamp.

Het boekje is verkrijgbaar bij de zusters zelf die voor iedereen ook een bijzondere
en feestelijke boekenlegger hebben gemaakt.

Meer over de franciscanessen van Denekamp: www.zustersvandenekamp.ni
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Werkhoven

O.L.V. Ten Hemelopneming
Herenstraat 11, 3985 RP Werkhoven

Secretariaat: 0343-551201 (woensdag 8.30-11.30u), E-mail: werkhoven@pj23.nl.
Pastoraatsgroep: H. de Gier (do 9.30-11.00u); Bankrekeningnummer: NL19RABO0329808540

Een geloofsgemeenschap op weg naar een gezonde toekomst

Sinds juni 2025 werken twee werkgroepen aan de toekomst
van onze geloofsgemeenschap in Werkhoven: de werkgroep
Geloofsgemeenschap en de werkgroep Onroerend Goed.

Zij bouwen voort op wat eerder is opgehaald tijdens de
inspraakrondes in het najaar van 2024, én op de toekomst-
visie die in de jaren daarvoor samen is opgesteld.

Eind 2025 kregen wij bericht dat het parochiebestuur van
de PJ23 de intentie heeft om onze kerk, net als enkele ande-
re kerken, voor 2030 aan de eredienst te onttrekken. Daarbij
werd ook gemeld dat het kerkgebouw en ander vastgoed
verkocht zullen worden. Dit bracht veel vragen en zorgen
met zich mee. Na de viering van 7 december is hierover
gesproken met parochianen, dorpsgenoten, het parochie-
bestuur en het pastoraal team.

Op 18 januari vond een vervolgbijeenkomst plaats. De
werkgroepen gaven uitleg over hun werkzaamheden en

er werden twee mogelijke routes voor de toekomst voor-
gelegd. De aanwezigen konden kiezen tussen afwachten
wat het parochiebestuur besluit, of zelf actief onderzoeken
hoe het kerkgebouw behouden kan blijven voor de geloofs-

Mij inzetten voor uw Kerk?

[..] Met meer vragen dan
antwoorden...

Met grote onwetendheid over
morgen...

Rondom mij leeft men anders:

‘er is ook leven zonder Kerk!

Maar diep in mij

brandt het onblusbaar verlangen
om met uw mensen op weg te gaan.

toekomst op.

het weer.

Gij doet een appel op mij.

lets in mij — sterker dan mezelf -
blijft mij aantrekken in uw Kerk.

Uit haar verleden licht voor mij haar

gemeenschap én het dorp. Met grote meerderheid werd
gekozen voor deze tweede route.

Dit betekent dat werkgroepen en locatieraad met nieuwe
energie verdergaan. Ons doel is om als geloofsgemeenschap
zichtbaar en betekenisvol aanwezig te blijven in Werkhoven.
We willen dichtbij mensen staan, onze diaconale inzet ver-
groten, meer mensen betrekken bij vieringen en activiteiten,
en duidelijkheid krijgen over het beheer van het kerkhof.

Daarnaast gaan we serieus onderzoeken of en hoe het
huidige kerkgebouw behouden kan blijven, vanwege de
belangrijke plek die het inneemt in het dorp, zowel
historisch, maatschappelijk als spiritueel. Daarbij zoeken we
samenwerking met het parochiebestuur en blijven we nauw
verbonden met het pastoraal team voor inspiratie en
begeleiding.

Heeft u vragen of ideeén? Spreek ons gerust aan rond de
vieringen, of neem contact op via het secretariaat.
locatieraad en werkgroepen

Als ik dan toch weer eens voel:

het haalt allemaal niets uit,

als ik dan toch weer eens denk:

ik geef het beter op,

doe dan weer een appél op mij, God.

Ze is te zoeken in de verhalen
over nieuwe Geestkracht
over nieuw Opstaan

na eerst loslaten en sterven.

Naar Jean-Paul Vermassen 'U doet een appél op mij; gedicht
gelezen in een zondagsviering. U vindt de volledige tekst op
onze websitepagina

Weet u nog? Het jaar eindigde een beetje in mineur. Het bericht dat ook onze kerk op de nominatie
staat om aan de eredienst onttrokken te worden, heeft ook mij en mijn stenen collega's hard geraakt.
Maar toen moest de kerst nog komen. Dat prachtige feest van Licht, Hoop en Vrede. Het was wel een
koud feest, hoor! De verwarming was uitgevallen en daar zaten en stonden we dan met elkaar in die
koude kerstnacht. Ook wel toepasselijk eigenlijk... Dit feest bracht het licht in ons hart terug en vol van
hoop zijn we het nieuwe jaar ingegaan. En hoe mooi... met het nieuwe jaar deed ook de verwarming

Wat was de wereld mooi hé met al die schone, ongerepte sneeuw.
Weet u dat er zelfs een sneeuwpop in de tuin stond?

Ook dit jaar staat in het teken van de toekomst van onze geloofsgemeenschap en 't Dak. Wij staan hier
hoog op onze sokkels en overzien het geheel dan een beetje. Nou ja... dat dachten we... We staan hier
met onze rug naar het gebeuren toe en zien dus eigenlijk niets... Horen wel, dat gaat gelukkig nog
goed, ondanks onze leeftijd.. De problematiek waar we mee worstelen (ja, wij ook!) is duidelijk voor het
voetlicht gebracht, cok de manier waarop de werkgroepen ermee omgaan. En wat fijn dat u zich kunt
vinden in de aanpak. Dat geeft de werkgroepen houvast. Dat geeft eenheid binnen de gemeenschap.
Terwijl u weer hard aan het werk gaat, mijmeren wij hier nog even door en we nemen ons voor: wij
doen ook mee met de week van gebed om eenheid. Want dat is wat we nu nodig hebben binnen onze

eigen gemeenschap, parochie en zelfs heel de wereld.
En zo gaan we verder als Pelgrims van Hoop: op weg naar de naderende Pasen. M




(H)eerlijk carnaval vieren

Een gezamenlijke carnavalsviering van Bunnik, Odijk en Werkhoven

Op zondag 15 februari wordt om 10.00 uur in de RK-kerk in
Werkhoven een Carnavalsviering gehouden, met als thema:
(h)eerlijk carnaval vieren; ja=ja, nee=nee.

De organisatie is een samenwerking van de geloofsge-
meenschappen OLY ten Hemelopneming, H. Nicolaas en

St. Barbara van de Parochie PJ23. Voorganger in de viering is
Bert Staal.De muzikale ondersteuning is van Boerenkapel
'‘BlaasVaak, ondersteund door Jos Vossen op trompet en

4 cantores van Multiple Voice.

Het initiatief en de organisatie zijn in handen van de
carnavalsverenigingen De Vergeten Hoek, Werkhoven,

De Leutkikkers, Bunnik, De Rijnpinters, Odijk en Blaaskapel
BlaasVaak.

Eind aan een tijdperk

Onze koster Dieter Werthenbach is in de eerste week van februari
verhuisd naar Vlissingen om dichter bij familie te wonen.
Noodgedwongen komt daarmee een einde aan een lange
periode van samenwerken tussen 4 mannen in onze kerk dat
gemarkeerd werd met een etentje.

Wij zijn Dieter dankbaar voor zijn lange staat van dienst als koster
en voor al die andere taken die hij - vaak ook op achtergrond -
voor onze geloofsgemeenschap heeft vervuld. In zijn laatste
viering als koster namen wij afscheid van hem. U leest hierover
meer in een van onze nieuwsbrieven.

Wijsheden
Soms zet God een Goliath op je pad zodat je de David in
jezelf kunt vinden

ofwel, laten we onze innerlijke moed en ons geloof aanspreken om
schijnbaar onmogelijke uitdagingen aan te gaan

(Bron internet)

Prins Markus van De Vergeten Hoek met Adjudant Vincentius,
Prinses La Vie van Kikkerloo met adjudanten Tilo, Martinus en
Camion en Prins Pierre van Ojik met President Jean-Peer
zullen hun traditioneel geklede raden én gardes voorgaan en
hopen op uw aller aanwezigheid.

Het belooft een bijzondere en feestelijke viering te worden!
ledereen is van harte welkom, liefst feestelijk uitgedost in
onze kerk aan de Herenstraat 9 in Werkhoven.

En bekijkt u vooral na afloop ook de zorgvuldig samenge-
stelde carnavalstenstoonstelling achter in de kerk met ori-
gineel en persoonlijk materiaal uit vervlogen tijden, maar ook
uit de huidige tijd!

v.l.n.r. Dieter Werﬁ'lenbadlr "

Henk van Dam

' ™
Familieberichten
Overleden
Geertrui Johanna (Truus) van Eck- van Oostveen
#25 december 1932
118 december 2025
L A
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Wijk bij Duurstede

H.Johannes de Doper

Klooster Leuterstraat 35, 3961 AX Wijk bij Duurstede

Tel. (0343) 571216 (woe 9.30-12.00 u), info@johannesdedoper.net, www.johannesdedoper.net
Pastoraatsgroep tel. (0343) 432763, pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Misintenties: misintenties@johannesdedoper.net of via https://johannesdedoper.net/misintentie/
Misintenties: €12,50 op Rabobank NL11 RABO 0158 7891 48 tnv GG de Doper.

Kerkbijdrage of giften: Rabobank NL65 RABO 0158 7059 20 tnv GG de Doper

Op weg naar Pasen, Kinderkerk in de

Op weg naar [y
pa se n In de vastentijd is er weer regelmatig Kinderkerk in Wijk bij
Duurstede. We gaan samen op weg naar Pasen! Elke keer ontdekken

. - s we iets nieuws: hoe je kunt delen, lief kunt zijn, of iemand kunt
K"‘de'kerk in de VaSbﬂtljd helpen die het moeilijk heeft.

We luisteren naar verhalen uit de Bijbel, zoals Jezus in de woestijn, of
de intocht in Jeruzalem. De verhalen worden verteld met spelletjes,
knutselen of een verteltafel. Zo snap je meteen waar het over gaat.

Elke keer doen we iets nieuws, zodat we zien dat we samen groeien
naar het grote feest, komen we dichterbij Pasen.

De Kinderkerk is voor alle kinderen. Je hoeft niet elke keer te komen
(liever well). Je bent altijd welkom om mee te doen, te luisteren, te
knutselen en plezier te maken.

Als Pasen dichterbij komt, maken we palmpasenstokken en oefenen
we een lied. Dat doen we op de zaterdag voor Palmpasen. Met
Palmpasen zelf presenteren we dan de palmpasenstok in de kerk.
Met de Kinderkerk wordt Pasen een feest waar je zelf naartoe hebt
meegewerkt.

Let op de nieuwsbrief en onze website voor de data en tijden:
https://johannesdedoper.net/nieuwsbrief/

Waar geloofjijin?

Dit voorjaar gaan we vanuit onze geloofsgemeenschap een paar
Kom en Zie-avonden organiseren, met korte videopresentaties
over het katholieke geloof, waar dan vrijuit over gesproken kan
worden onder het genot van een drankje. We maken gebruik van
professionele video’s van www.rk-alphacentrum.nl/sycamore.

Kom en zie, hou de website in de gaten en meld je belangstelling
al via b29@stucom.nl.

Eerdere deelnemers zeiden:

“Het hielp mij om na te denken over dingen die niet eerder in mij
waren opgekomen.”

“lk genoot ervan te horen wat anderen zeiden - het gaf me een
nieuw perspectief op vragen die mij altijd al bezighielden.”

Enkele van de thema's zijn:

-Op zoek naar geluk

-Het bestaan van God

-Het geschenk van het geloof

-De sociale leer van de Kerk

-De heilige Eucharistie

-Maria en de hoop op de hemel

Meld je belangstelling al via b29@stucom.nl en meld je aan voor
de nieuwsbrief: https://johannesdedoper.net/nieuwsbrief/ voor SYCAM O RE
al het actuele nieuws
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Een plek om te verstillen

Het nieuwe strooiveld op de RK-begraafplaats in Wijk bij Duurstede
Op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Steenstraat is sinds kort een
bijzondere plek ingericht: een strooiveld waar de as van overledenen op
waardige wijze kan worden verstrooid. Het is een rustige, groene hoek
van de begraafplaats, omringd door bomen en lage beplanting. Wie er
rondloopt, merkt meteen de ingetogen sfeer. Het is een plek die uitnodigt
tot stilte, herinnering en verbondenheid.

Een eigentijdse vorm van gedenken

Steeds meer mensen kiezen voor crematie en daarmee groeit ook de
behoefte aan passende manieren om de as van een dierbare een plek te
geven. Het strooiveld biedt een eenvoudige, maar betekenisvolle
mogelijkheid. Voor nabestaanden is het een plek waar zij altijd kunnen
terugkeren, zonder de zorg voor een graf. De parochie verzorgt het terrein
en waakt over de rust en waardigheid van de plek.

In de traditie van de Kerk

Verstrooiing van as is binnen de katholieke traditie toegestaan, mits dit
gebeurt op een respectvolle en vaste plaats. Het strooiveld voldoet aan
deze richtlijnen en biedt ruimte voor een kort ritueel of gebed, indien
nabestaanden dat wensen. De verstrooiing kan plaatsvinden in
aanwezigheid van familie en vrienden, maar ook in stilte, zonder
aanwezigen.

Een plek met betekenis

Centraal op het veld staat een bescheiden gedenkteken. Nabestaanden
kunnen hier bloemen neerleggen of een kaarsje branden. Namen van es. Loy '

overledenen kunnen worden opgenomen in het gedachtenisboek vande [0/ £ ﬂﬁl“i}i&

parochie, zodat zij ook liturgisch worden herdacht. . — .

Wie het strooiveld bezoekt, merkt dat het meer is dan een stukje groen. Het is een plek die troost biedt, waar verdriet en
dankbaarheid naast elkaar kunnen bestaan. Een plek waar de herinnering aan geliefden blijft voortleven, gedragen door
de gemeenschap en ingebed in de stilte van de natuur.

pleta
".J :.. ; .'?
x ‘%?{f e

Meer informatie

Aan de asverstrooing zijn kosten verbonden.

Wie meer wil weten over de mogelijkheden of een afspraak wil maken, kan contact opnemen met de beheerder René
Soulier: begraafplaats@jddoper.nl. Hij denkt graag met u mee!

De laatste info over onze toekomst?

onze
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het toekomstperspectief voor

! We
gcloofsgeme-mdl ap en ons kerkgebouw. Beide zullen v::;ne :w:;:t:;en .
zullen een of meer bijeenkomsten vao; p:drndﬂ;::; :::m o e
zullen u op de hoogte houden. , ideeén
et hiet een van de leden van de locatieraad of pastoraatsgroep

merkingen? 5¢
:::n of stuur een mailtje naar info@johanmsdedoplr.mt.
Abonneer je op de nieuwsbrief via

hnps:/!johnnmsdedoper.ncunleuwsbdef/ voor al het actuele nieuws!

Familieberichten:
Overleden: 04 januari Dita Kosterman
09 januari Gerrie Verbeek-van Os
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Advertenties

HET KAN ZOMAAR GEBEUREN DAT JE

M 11te nb urg v & e e s e v

EEN NADEREND AFSCHEID - OM ALVAST

Uitvaartverzorging DINGEN TE REGELEN -EEN SIMPEL

TELEFOONTJE IS DAN GENOEG -

Heeft u al r'}agedacht lsxaucr'l‘;mn;un DE LIJN
over uw Uitvaart? OF LIESBETH : ZOON TJEERD IS

NIEUW IN HET BEDRIJF EN

q o B - . MET DEZE OPVOLGING VANUIT

DE FAMILIE 1S LIESBETH HEEL
BLI] + WANT DAARMEE BLIJFT
WAT BELANGRIJK IS: ‘VANUIT DE
KANTLIJN' ALLES VOOR JOU
REGELEN - LIESBETH EN TJEERD
ZIJN UITVAARTBEGELEIDERS -
0343-574-636 UrVAART@ LIESBETHVAND TSRIEIE,

Maak nu een vrijblijivende afspraak om
uw uitvaartwensen te bespreken.

030 656 31 62

Dag en nacht bereikbaar
voor directe hulp bij overlijden

www.miltenburguv.nl

via madeleine
uitvaartzorg
06 127 687 23
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Informatie

Parochie H. Paus Johannes XXIII

De parochie H. Paus Johannes XXIIl omvat acht geloofsgemeenschappen: Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten (eucharistisch
centrum), Odijk, Schalkwijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede. Informatie van de geloofsgemeenschappen: zie lokale

pagina's. De parochie werkt samen met de H. Suitbertusparochie (Tiel e.0.). Het pastoraal team is verantwoordelijk voor
twee parochies. Loerikseweg 12,3991 AD Houten, www.pj23.nl, info@pj23.nl

Pastoraal team

wan links naar rechts

Marianne van Tricht, pw beleid, m.vantricht@2parochies.nl

Fred Hogenelst, pastoor, pastoor.hogenelst@2parochies.nl,
telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur en don.18-19 uur, 06-23380310
Wies Sarot, pastoraal werker, w.sarot@2parochies.nl

Vincent van der Helm, diaken, diaken.vanderhelm@2parochies.nl
Lilian Weijman, pastoraal werker, Lweijman@2parochies.nl

Parochiebestuur

Pastoor Hogenelst (voorzitter)
Charles Verwimp (vice-voorzitter)
Kees Huijben (gebouwen)

Lilian Vernooij (penningmeester)
Ria van Dixhoorn (adviseur)
Contact via parochiesecretariaat,
info@pj23.nl

Giften en donaties

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw
geldelijke bijdrage. Het rek.nr.:

NL 28 RABO 0155 614614

tnv RK Parochie Paus Johannes XXIII.
ANBI: 822298272,

U kunt ook uw bijdrage online
overmaken: zie www.pj23.nl

of via onderstaande QR-code (gebruik
de camera app op de telefoon)

PCI PJ23: Praktische en
financiéle hulp

Kent u iemand in uw omgeving die
tussen wal en schip is geraakt, de weg
kwijt is naar hulpverlenende
instanties, financieel in de knel zit of
heeft u zelf te maken met armoede?
PCIPJ23 kan helpen. Hoe, kijk op
www.pcipj23.nl of neem contact op
via info@pcipj23.nl

-:. -:.|-:.I.:. R.K. Parochie
“ Paus Johannes XXIII
e e o e

Parochiesecretariaat

Diahann van van de Vijver
Loerikseweg 12,3991 AD
Houten: info@pj23.nl
030-6378642

Pastoraatstelefoon

Wilt u contact vanwege

een ziekenzalving of ziekenzegen,
of vanwege geestelijke nood?

Bel dan met 06-12948874.

Het Meldpunt
Grensoverschrijdend Gedrag in
de Rooms-Katholieke Kerk heeft
een nieuwe website op
rkmeldpunt.nl. De vorige website
van het Meldpunt dateerde uit
2015. Daarom was het wenselijk
de vormgeving van de website te
vernieuwen.

Vertrouwenspersoon

Onze parochie hecht veel waarde
aan het bevorderen en
handhaven van de sociale
veiligheid van mensen.

Heeft u het gevoel dat een
beroepskracht (bv. een pastor) of
een vrijwilliger in een van onze
gemeenschappen grenzen
overschreden heeft en wilt u
hierover in gesprek? Neem dan
contact op met de
VErtrouwenspersoon van onze
parochie:

Ellen Kok-Hendriks,
vertrouwenspersoon@2parochies.nl
06-44918278

Colofon Open Venster
Open Venster is een uitgave van de
parochie H. paus Johannes XXIII.
Het parochieblad verschijnt 7x per
jaar in ongeveer 4700 huishoudens.

Nr.2 2026 Paastijd en Pasen
Sluitingsdatum kopij: 3 mrt. 26
Verschijningsdatum: 25 mrt. '26

Nr. 3 2026 Pinksteren
Sluitingsdatum kopij: 21 april '26
Verschijningsdatum: 13 mei '26

Centrale redactie

Lilian Weijman, Ria van Dixhoorn,
Janny van Schip en Karin Stoeten.
Voor aanleveren parochiebrede
artikelen: hoofdredactie@pj23.nl

Lokale redacties

Artikelen voor de lokale pagina's
inleveren bij:
bunnik.parochieblad@pj23.nl,
cothen.parochieblad@pj23.nl,
tgoy@pj23.nl,
houten.parochieblad@pj23.nl,
odijk.parochieblad@pj23.nl,
schalkwijk.parochieblad@pj23.nl,
werkhoven.parochieblad@pj23.nl,
voorloper@johannesdedoper.net

Advertenties Info@pj23.nl

Disclaimer

We hebben getracht voor het gebruik van foto's en

teksten toestemming te vragen aan de recht-
hebbenden. Mocht u desondanks menen dat uw

rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we u

contact op te nemen.
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Kinderpagina ...

Carnaval is een groot feest met verkleedkleren, muziek
en lekker eten. Het is een beetje alsof je nog &één keer
heel veel plezier maakt voordat er een rustige tijd begint.
De carnavalsperiode begint op 11 november, dan wordt
Prins Carnaval gekozen. En na deze feestelijke tijd gaan
we over naar:

Aswoensdag

Op deze dag zeggen mensen: “Nu begint een andere
periode. Een tijd van Stilte en inkeer. In de kerk krijg je
een Kruisje van as op je voorhoofd. Dat betekent: we
willen eenvoudiger leven en dichter bij God zijn. We
noemen die tijd:

Veertigdagentijd

Dat is een tijd van voorbereiding op Pasen. We denken
dan aan Jezus, die veertig dagen in de woestijn was en
ervoor koos om God te volgen. Daarom proberen we in
deze tijd iets eenvoudiger te leven; minder snoepen, Knuteal:

meer delen, vaker bidden. Zo oefenen we om ons hart Wil je zelf ook deze viaggeties maken en misschien nog

klaar te maken voor het grote feest van Pasen, dan e il : je nodig:
vieren we dat Jezus na zijn door weer verder leefde bij ) e sl ' AR 2

Op deze viaggetjes zie je alle vier de belangrijke
dagen van de komende tijd. Kan jij ze zonder te
spieken opnoemen?

God Gekleurd papier

r = fel voor camaval, grijs/zwart voor Aswoensdag, groen voor
Carnaval = nog één keer groot feest vieren. Verder
Aswoensdag = een nieuwe, rustige periode. schaar, lijm/plakband, touw of lint, stiften/kleurpotioden

Veertigdagentijd = Denken aan Jezus en goed doen.

Tip:
Als je eerst van karton een voorbeeld maakt van het
viaggetje, dan worden ze allemaal even groot.

Het verhaal van Lotte en de slingers

Lotte is gek op carmaval. Ze trekt dit jaar haar gekke
prinsessenjurk aan, en zet een kroon op haar hoofd en
dan gaat ze mee met de optocht. Thuis heeft ze de
kamer versiert met slingers en viaggetjes. En het leukste
van alles is dat ze lekker veel snoep en limonade mag.
“Wat een feest!” riep ze.

Gedichtje
Eerst het feest, zo vrolijk en blij,
met maskers, confetti en lekkernij.

Dan komt het kruis, een teken van rust,
we denken aan Jezus, stil en bewust.

Maar de volgende ochtend is het ineens stil. Haar ouders
nemen haar mee naar de kerk. Daar gebeurt iets dt maar
een keer per jaar gebeurt. Lotte krijgt een klein kruisje

van as op haar voorhoofd. “Waarom?” vroeg ze aan haar

moeder. Mijn trommeltje zit vol met zoet,

maar ik weet: alleen snoepen is niet goed.
Ik deel mijn snoepjes, een klein gebaar,
want delen maakt mijn hart echt klaar.

Veertig dagen, stap voor stap,

help ik, deel ik, hou ik het knap.

Tot Pasen komt, het grote feest,
waar liefde leeft en niemand vreest.

Haar moeder glimlacht: “Carnaval was een groot feest.
Nu begint een rustige tijd: de veertigdagentijd om stil te
staan bij wat echt belangrijk is. We denken dan extra
aan Jezus die veertig dagen in de woestijn het best wel
moeilijk had. We gaan dan zelf ook wat minder uitbundig
leven en nadenken over hoe wij mensen kunnen zijn
waar Jezus frots op zou zijn. Bijvoorbeeld meer delen en
zorgen voor andere mensen. Zo bereiden we ons voor
op Pasen.”

Lotte dacht even na. Ze keek naar haar bijna lege
snoepzak en zei: "Dan geef ik mijn laatste snoepjes aan
de buurman en ga ik elke week even bij hem op bezoek.
En zo ontdekte Lotte dat carnaval, Aswoensdag en de
veertigdagentijd bij elkaar horen: eerst feest, dan stilte
en oefenen in goed doen, en uiteindelijk het grote
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