


Van het pastoraal team

Hoe liefelijk in de dorpen de voeten van de vreugdebode...
Vrij naar Jesaja 52,7

Door: Wies Sarot, pastoraal werker

Het is donker buiten.

Althans, een groot deel van de dag. We zitten in de kortste dagen van het jaar en doen metz'n
allen onze uiterste best om met vrolijke lichtjes het duister de baas te blijven.

We zien Adventssterren voor ramen hangen, kerstbomen vol lichtjes en hier en daar een
Adventskrans. Langs de daken van huizen, in de tuinen het grotere werk, slingers van lichtjes
waar iedereen van mee kan genieten.

Het is fijn dat zoveel mensen er werk van maken om deze tijd gezelligheid en sfeer uit te
stralen. Dat kunnen we goed gebruiken.

In de kerk doen we mee met dit lichtfeest. We doen er zelfs een schepje bovenop, door in deze donkerste dagen te
vertellen over hoop, over een Vredesvorst, over een nieuw begin dat God maakt met ons mensen. Met andere woorden,
we vieren Kerst, de komst van God naar onze wereld. Dat is goed nieuws, dat is groot nieuws. Nieuws dat we niet voor
onszelf mogen houden, een boodschap die we als vreugdebodes mogen delen. De eerste lezing op Kerstochtend uit
Jesaja nodigt ons uit zulke vreugdebodes te worden.

Jesaja jubelt het uit: er komt iemand over de bergen (dat staat er eigenlijk) naar ons toe gesneld om het blijde nieuws te
verkondigen: We zijn gered! God heeft ons niet in de steek gelaten. De voeten van die vreugdebode worden liefelijk
genoemd, niet omdat de nageltjes zo mooi gelakt zijn en de eeltplekken zo grondig zijn weggeschuurd, maar omdat ze de
moeite namen om op pad te gaan om anderen te laten delen in het goede nieuws.

Hoe het ooit zo gekomen is, weet ik niet eens precies, maar zo'n vijftien jaar geleden heb ik
besloten om van deze Bijbeltekst mijn lijffspreuk te maken. In iets vereenvoudigde termen
stond het op mijn visitekaartje: Zalig de voeten van de vreugdebode.

Want, zo vond en vind ik; wat zijn wij gelovigen eigenlijk geluksvogels, dat we de wereld in
mogen trekken met zo'n positieve boodschap, met het evangelie. De grote vraag is dan
natuurlijk wel: doen we dat dan ook? Of zijn we een beetje verlegen met ons geloof? Dat
kan, maar het is wel zonde, in de zin van een gemiste kans. Want onze wereld heeft zoveel
behoefte aan licht, niet alleen in de straten, maar vooral in de harten.

Die voeten op het plaatje hiernaast, ja, dat zijn de mijne. Maar het kunnen net zo goed die
van jou zijn, toch?

Zalig Kerstfeest!

December Januari

13 Kerstmarkt rond RK-kerk 4 Driekoningen-voettocht
Werkhoven 18  Multiple Voice (Odijk)
15.00-19.00 uur optreden in Paradiso

21  Biechten voor de kerst 20 Lezing Erik Borgman
13.00 uur - 14.00 uur "Het geheim van katholiek
Cabin voor de kerk in Houten sociaal denken"

31  Sluitingsdatum insturen 20.00 uur Houten
"Verhalen van hoop" (blz. 7)

Meer informatie vindt u op de betreffende lokale pagina's.




Kerstactiviteiten in onze geloofsgemeenschappen

Werkhoven

Festival of Lessons & Carols.
Samen in de RK-kerk van
Werkhoven kerstliederen luisteren
en zingen.

Op 14 december, 16.00 uur.
Christmas Carols zijn oude Engelse
kerst- en adventsliederen op
bekende melodieén, maar ook
vrolijke en jazzy liederen worden
uitgevoerd door het koor.

Gezinsviering Kidskerk.
Werkhoven en Odijk.
Kerstspel en bekende kerstliedjes

op 24 december om 18.30 uur in
RK-kerk van Werkhoven.

i -

Wijk bij Duurstede

Breng kerstvreugde naar de
gemeenschap. Rondbrengen van
kerststukjes. Op woensdag 18
december tussen 10.00 en 14.00
uur kun je de kerststukjes en
adressen ophalen in het
Prinsenhuis.

Kerstconcert

Door het koor Face to Face in de
H. Johannes de Doper op 22
december om 15.30 uur.

Van 15-19 december elke ochtend
kerststal bezoeken.

| Kerstfilm |

't Goy

12 december 19.00 uur.

Bunnik

Festival of Lessons & Carols.

Samen in de RK-kerk van Werkhoven
kerstliederen luisteren en zingen.
Zie Werkhoven.

Gezinsviering
24 december 18.00 uur.

Kindje wiegen

Eerste kerstdag

De kinderen mogen zich verkleden als
een figuur uit het kerstverhaal.

odijk

Gezinsviering Kidskerk
Werkhoven en Odijk.
Zie Werkhoven,

Kerstnachtmis
Eucharistieviering 22.00 uur
i.s.m.Werkhoven.

Schalkwijk

Oecumenische samenzang.

H. Michaélkerk, 22 december om
15.00 uur. Na afloop een gezellig
samenzijn.

Houten

Een Kanjer van een (kerst)kind
Kerstconcert van de koren 5t. Caecilia
en Cantilene op 14 december om 15.00
uur. Toegang € 2 en een
kerkdeurcollecte. De opbrengst is
bestemd voor het project
Kanjerketting van de stichting KiKa.

Kerstrondleidingen

Zondag 21 december om 12.30 en
14.00 uur. Bent u benieuwd naar de
betekenis achter de kerststal? Meldt u
aan via wegvangeloven@gmail.com.

Oecumenische kerstgezinsviering
Woensdag 24 december om 17.00 uur,
m.m.v. cecumenisch kinderkoor.

Kerstnachtviering

Woensdag 24 december om 20.00 uur.
Toegangskaarten zijn van te voren te
verkrijgen zolang de voorraad strekt.

Geregende Kerstdagen

Cothen

Kerstlichtjeswandeling

Op zaterdag 20 december vanaf
17.30 uur van de 5t. Agneskerk aan
de Brink naar de Petrus en
Pauluskerk aan de Kerkweg.

Kerststukjes kopen

Voorafgaand aan de Kerstlichtjes-
wandeling en op 21 december
voorafgaand aan de viering.

Alle geloofsgemeenschappen

De Driekoningen-wandeltocht
vindt plaats op 4 januari.

Een tocht van ongeveer 11 km van
Odijk naar Cothen.

Thema: ‘Vrede!

Meer informatie vindt u
op de betreffende lokale
pagina’s

Wilt u biechten voor de Kerst?

Er is gelegenheid om te biechten voor de Kerst bij pastoor Fred Hogenelst.
Dat kan zondag 21 december van 13.00 uur tot 14.00 uur (na de viering en de koffie), in de cabine in Houten.
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De aankondiging van Jezus’ geboorte

Veelvuldig zijn de afbeeldingen van de annunciatie ofwel de aankondiging door de aartsengel Gabriél aan Maria van Jezus'
geboorte. Lucas geeft ons (enkel) de woorden van die hemelse vreugdebode en van dat jonge Joodse meisje, dat ineens te
horen krijgt dat zij de moeder zal worden van de "Zoon van de Allerhoogste’ (1, 26-38).

De oudste voorstelling die wij hiervan kennen, is een fresco uit de eerste helft van de derde eeuw. Het bevindt zich op een
plafond in een kleine grafruimte van christenen in de catacombe van Priscilla te Rome. Gabriél staat fier rechtop voor Maria
(die rustig zit op een stoel), hij draagt een wit onder- en bovengewaad (dat van de Romeinse senatoren), heeft (nog) geen
vleugels en richt zijn arm en twee vingers (het spreekgebaar uit de Oudheid) naar Maria, om aan te geven dat hij spreekt
met gezag.

In de Middeleeuwen wordt Gabriél vaak voorgesteld in een knielende houding; dat drukt zijn eerbied uit voor de Heilige
Maagd. Gabriél draagt dan doorgaans een lange witte albe met daaroverheen het gewaad van een diaken: de dalmatiek.
Dat geeft aan dat hij een dienaar is. We zien hem ook met een stafje in de hand, als teken dat hij een bode is.

Maria heeft eeuwenlang op voorstellingen van de annunciatie een mandje met wol bij zich (bij die van de Oosterse kerken
nog steeds): een niet-Bijbelse maar wel Oudchristelijke overlevering dat zij bezig was met het maken van het voorhangsel
van de tempel in Jeruzalem (dat zal scheuren als Jezus sterft aan het kruis). In voorstellingen van het Latijnse christendom
gaat Maria steeds meer verbeeld worden met een boek ofwel de H. Schrift. Dat zegt: zij ontvangt het Woord van God, dat in
haar vlees en bloed zal worden, door haar Kind, God zelf.

Maria draagt dan veelal een blauw gewaad, de kleur die naar de hemel verwijst en doet ook denken aan het laatste boek van
de Bijbel, de Apocalyps, waar gesproken wordt over “een groot teken aan de hemel”: een vrouw die zwanger is van een

zoon die naar God gevoerd zal worden (12, 1 ev.).

Dat blauwe gewaad van Maria verwijst evenwel ook naar de Ark van het Verbond dat het Joodse volk onder leiding van
Mozes 40 jaar door de woestijn droeg (en dat later in de tempel van Jeruzalem stond). Die Ark - met daarin de twee stenen
tafelen met de tien geboden - was voor de Joden het teken van Gods aanwezigheid. Over de Ark moest een blauw kleed
gelegd worden (Numeri 4, 6) als deze meegedragen werd. Het blauwe kleed waarmee Maria in de christelijke kunst getooid
wordt, verwijst naar God die in haar Zijn woning vindt, zoals eens in de Ark van het Verbond.

Maria wordt daarom ock wel ‘Ark van het Verbond' _ _ _

genoemd, omdat zij God zelf draagt, die voor ons mensis % ‘.""aﬁ»:d' T 'a.';"‘ Rt ALkl
geworden in Jezus. Daartoe werd Maria vervuld met de M o \ 5 @

kracht van de Heilige Geest, in de christelijke beeldtaal vaak
voorgesteld als een duif.

Maria als de nieuwe Ark van het Verbond, omdat God in
haar mens wordt, om onze Verlosser te zijn, opdat Hij ook in
ons vlees en bloed wordt, elke dag opnieuw.

+ Magr. drs. Herman W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht

Deze foto is afkomstig uit de beeldbank van Museum
Catharijneconvent: De Annunciatie

Uit: Annunciatie Getijdenboek (1490-1495)
Geert Groote (auteur) en Meester van de
Wodhull-Harberton Getijden (illustrator)

Collectie: Aartsbisschoppelijk Museum — Museum
Catharijneconvent, Utrecht (ABM h20, f. 82v)
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Waar: RK- Kerk, Loerikseweg, Houten,
Hoe laat: Ontbijt om 09.00 uur

We doen het samen Workshops vanaf ca. 09.45 uur
Verhaal in de kerk om 11.00 uur
Leuk als jullie kemen, voel je welkom.

= : Je hoeft je niet op te geven
25 januarl ] P

Het verhaal op deze zondag gaat over vissen vangen of nee,
sorry, over mensen vangen. Mensen vangen? Hoe doe je dat?
En wie doet dat? In het verhaal horen we dat Jezus mensen wil
vangen, gewoon door ze te roepen en te vragen of ze bij hem
willen horen. Zouden de mensen zich wel door Jezus willen
laten vangen, zouden ze zich geroepen weten? Kom je luisteren
en meedoen? Pappa's, mamma’s, oma’s en opa’s en alle andere
mensen zijn ook welkom!

We beginnen natuurlijk weer met een ontbijtje.

Er is een luister- en praatworkshop voor volwassenen

van alle leeftijden. En een luister- en knutsel workshop voor
kinderen.

Namens de Werkgroep zondag +
Lilian Weijman
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Boodschappers in vele gedaanten
Digitale Adventskalender

Ken je zo'n Adventskalender met voor elke dag een luikje en
achter dat luikje een lekker chocolaatje? Of iedere dag een
ander theezakje? Of iets lekkers van Rituals of het één of
andere biermerk. Je kan het zo gek niet bedenken of het is er.
Ik kijk er altijd verlekkerd naar.

En bedenk dan... de Advent is eigenlijk een tijd van
geloofsbezinning. Daarom in etalage van de parochie een
andersoortige aanbieding voor de Advent: een digitale
Adventskalender. ledere dag een mailtje dat je helpt om toe te
leven naar Kerstmis. Open het luikje in je mailbox en je vindt
een verrassende gedachte, een inspirerend gedicht of een lied dat je naar Kerst toe leidt.

Het thema van de Adventsmeditaties dit jaar is Boodschappers in vele gedaanten. God zoekt op vele manieren contact met
ons. We kunnen God leren kennen uit de natuur, profeten nemen het woord, engelen komen langs en medemensen wijzen
ons de goede weg. En uiteindelijk is daar Jezus, van wie je kunt zeggen: wie Hem ziet, ziet de Vader.

Wil je meelezen in deze Adventskalender? Geef je mailadres dan even op aan w.sarot@2parcchies.nl.



God van tijd en eeuwigheid,
wij staan stil bij het uur

dat bijna omslaat.

Vijf voor twaalf,

wijzers van ¥erwachting,
van verandering,

van een nieuw jaar,

een nieuw begin.

Geef ons de moed
om langzaam los te [aten
wat voorbijgaand is.
Geef ons de kracht
om vast te houden
wat ons samenbindt.
Geef ons vertrouwen
dat U, door alles heen,
ons nabij blijft.

tot in eeuwigheid.
Amen

Lifian Weijman
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Samen op weg naar een hoopvolle toekomst

Beste parochianen,

Soms komen we op een punt waarop we moeilijke keuzes
moeten maken. Niet omdat we dat willen, maar omdat de
omstandigheden ons ertoe dwingen. Onze parochie staat
voor zo'n moment. We zien sluimerende veranderingen
die ons allemaal raken: het aantal kerkgangers neemt af,
vrijwilligers worden schaarser, en onze gemeenschap
vergrijst. Tegelijkertijd stijgen de kosten voor onderhoud
en energie van onze inmiddels (te) grote kerkgebouwen.
Deze realiteit vraagt om moedige beslissingen, zodat we
ons geloof ook in de toekomst levend kunnen houden.

Wat gaat er gebeuren?

In de komende jaren zullen we afscheid nemen van een
aantal kerkgebouwen. Vijf van onze acht kerken worden
voor 2030 aan de eredienst onttrokken en verkocht:

't Goy, Schalkwijk, Werkhoven, Odijk en Wijk bij Duurstede.

De overige twee (Bunnik en Cothen) zullen op een later
moment worden onttrokken aan de eredienst. Het
eucharistisch centrum in Houten blijft als hart van onze
parochie in gebruik. Dit besluit is niet lichtvaardig
genomen. We hebben gekeken naar de spreiding
binnen onze drie gemeenten (Houten, Bunnik en

Wijk bij Duurstede) en naar de staat van onderhoud van
de gebouwen. Zo willen we ervoor zorgen dat we elkaar
kunnen blijven ontmoeten en samen vieren.

Waarom deze keuze?

Er is veel aan het veranderen. Het aantal kerkgangers
neemt af, dit is een trend die zich al wat langer voordoet.
Vanaf 2028 stoppen de Woord- en Communievieringen

in het weekend, en in 2029 bereiken vier van de vijf leden
van ons pastoraal team de pensioengerechtigde leeftijd.
Ook het onderhoud van de gebouwen wordt zwaarder.
Doordat er minder vrijwilligers zijn en deze niet meer alles
kunnen doen krijgen we hogere kosten. Als parochie-
bestuur willen we niet wachten tot het echt niet meer

gaat, maar nu plannen maken die toekomstbestendig zijn.

Hoe gaan we verder?

Het onttrekken aan de eredienst van kerken doet pijn.
We hebben daar dierbare herinneringen: vieringen,
huwelijken, afscheid van geliefden... Dat verdient
respect en tijd om afscheid te nemen. Tegelijk willen
we vooruitkijken.

We zoeken naar nieuwe vormen van samenkomen: in de
kerken die open blijven, maar ook in zaaltjes en
huiskamers. We blijven vieren, bidden en delen. Gesteund
door vrijwilligers, koren en iedereen die zich geroepen
voelt. Samen met het bisdom en met hulp van het
pastoraal team en een procesbegeleider.

Het bisdom heeft ons gevraagd met één overkoepelend
plan voor de parochie te komen. Pas nu dat er is, kunnen
we de uitwerking hiervan voor alle locaties verder gaan
oppakken. We gaan samen verkennen of lokale plannen
voor herbestemming van kerkgebouwen binnen de kaders
van het bisdom passen. Met hulp van onze procesbege-
leider en het pastoraal team gaan we stap voor stap verder.

Hoopvolle toekomst

Ja, het is verdrietig om kerken niet langer voor de eredienst
te kunnen gebruiken. Maar ons doel is helder: samen met
u het geloof in de Kromme Rijnstreek levend houden. We
willen eucharistievieringen toegankelijk houden en
gespreks- en gebedsgroepen ondersteunen. Niet alleen
per locatie, maar ook samen, zoals we nu al doen.

We vormen één parochie. Als we samen optrekken,
luisteren naar elkaars zorgen én ideeén, en ons laten
leiden door Gods Geest, dan kunnen we bouwen aan een
toekomst waarin het geloof blijft leven. In ons, tussen ons,
en in de wereld om ons heen.

Vragen, suggesties of meehelpen?

Wij kunen ons voorstellen dat u vragen of suggesties heeft
na het lezen van dit artikel. Deze kunt u via mail
voorleggen aan het parochiebestuur: info@pj23.nl.

De komende periode is er veel werk om dit proces
izorgvuldig in goede banen te leiden en ook de
communicatie hierover op een goede wijze vorm te geven.
Kent u iemand om ons hierbij te helpen? Laat het ons dan
weten. We zoeken met name naar parochianen buiten de
locatie Houten, om zo een betere afspiegeling van de
parochie te krijgen.

Met vertrouwen en hoop,
Charles Verwimp, Vicevoorzitter Parochie PJ23

In het licht van Kerstmis willen wij jullie, trouwe lezers en bezorgers van Open Venster, van harte

toekomst.

danken voor jullie trouw en onvermoeibare inzet van het afgelopen jaar.

Dankzij jullie dragen wij samen het geloof verder. Wij hopen dat ook in het nieuwe jaar voort te
zetten juist nu de toekomst nieuwe wegen vraagt.

Moge het Kind van Bethlehem ons inspireren om hoop te delen, vrede te bewaren en elkaar vast te
houden in vriendschap en geloof. Zo blijft het licht van het kerstkind onder ons stralen, nu en in de

Ria, Karin, Janny; Lilian ( hoofdredactie)
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Kerkbalans 2026 Geloof samen vieren

Wat betekent kerk-zijn voor u?

De kerk een plek van hoop, van geloof, gemeenschap en
troost. Hier kun je samenkomen, bidden en steun vinden in
moeilijke tijden.

Je kuntin een kerk samen de liturgie vieren en luisteren
naar Gods Woord. Je kunt er dienstbaar zijn en naar elkaar
omzien. Voor iedereen is het dus anders.

Maar één ding is zeker: de kerk doet ertoe.

De kerk speelt een belangrijke rol op de ijkpunten van ons
leven. Ook daarom vinden we het waardevol om haar in
stand te houden, maar kerk-zijn kost geld. Hiervoor zijn we
financieel afhankelijk van onze leden en organiseren we
ieder jaar Actie Kerkbalans.

Actie Kerkbalans is de belangrijkste financiéle actie voor
onze kerk. Met uw steun kunnen we erediensten houden,
pastorale zorg verlenen, omzien naar elkaar en onze
kerkgebouwen openhouden. Kortom, hiermee kunnen we
de jaarlijkse vaste lasten van onze kerk dragen.

Toch kost kerk-zijn geld.

Alleen met uw bijdrage kunnen we blijven doen waar we als
kerk voor staan. En alleen als iedereen bijdraagt kunnen we
het geschenk van onze kerk doorgeven aan de volgende
generaties. Uw bijdrage doet ertoe.

Geeft u ook vandaag voor de kerk van morgen?

Quote: “lk vind het belangrijk dat de kerk een plek is waar
we mogen delen in geloof, hoop en liefde. Het is een plek
waar we tot rust kunnen komen, maar ook elkaar kunnen
ontmoeten. Dat vind ik waardevol en daar wil graag aan
bijdragen. Daarom geef ik ook dit jaar weer aan Actie
Kerkbalans.

We merken dat alles wat we willen doen als parochie geld
kost, u merkt dit ook met de boodschappen, In 2020 kocht
u voor 100 euro boodschappen. Dezelfde winkelwagen
kostin 2025 120 euro. Dat merken we als kerk cok. Dat
geldt dus voor boodschappen, maar ook voor de kosten
van het onderhoud en de salarissen.

Uw bijdrage maakt het verschil.

Alleen samen kunnen we de kerk levend houden. Geeftu
ook vandaag voor de kerk van morgen?

Overweeg dit jaar een ruimere bijdrage - zodat we niet
alleen kunnen blijven bestaan, maar ook kunnen groeien in
geloof, hoop en liefde.

Wilt u meer geven zonder dat het u extra kost? Denk aan
een periodieke gift. Daarmee haalt u belastingvoordeel en
helpt u ons structureel. Vraag ernaar bij uw
penningmeester of bij Lilian Vernooij.

“De kerk is voor mij een plek van rust en ontmoeting. Een
plek waar ik geloof, hoop en liefde mag delen. Dat is
waardevol - en daarom geef ik ook dit jaar weer aan Actie
Kerkbalans.

Samen dragen we de
kerk. Samen vieren
we het geloof. Doet u
mee?

Actie
Kerkbalans

Lilian Vernooij

Penningmeester

Erik Borgman, het geheim van het katholiek sociaal denken

%

|

wm Op dinsdag 20 januari zal Erik Borgman ons uitleggen wat het katholiek sociaal denken is, hoe
" hetis ontstaan en of het in deze tijd betekenis kan hebben.

Kan het ons inspireren in ons antwoord op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen? En is
het alleen voor katholieken/gelovigen of heeft het ook niet-gelovigen iets te zeggen?

Erik Borgman is lekendominicaan en emeritus-hoogleraar theologie van de religie, in het
bijzonder het christendom, aan Tilburg University. Hij is in zijn denken sterk beinvioed door de
katholieke bevrijdingstheologie en promoveerde in 1990 cum laude op het proefschrift

“Sporen van de bevrijdende God. Universitaire theologie in aansluiting op Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie,

zwarte theologie en feministische theologie.’

Toegang: een zelf te bepalen vrijwillige bijdrage.

Plaats: RK-kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming, Loerikseweg 12, Houten

Datum: dinsdag 20 januari 2026
Tijd: Inloop vanaf 19.45 uur
Begin lezing: 20.00 uur

Graag van tevoren aanmelden via wegvangeloven@gmail.com
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RK-Kerk schrijft wedstrijd ‘verhalen van hoop' uit

Bemoedigende woorden toen je in de put zat. Die jongen
met krullen, die je in de supermarkt hielp. De buurvrouw
die jouw hondje uitlaat. Henk die elke week een kopje
koffie komt drinken en daardoor zonder dat hij beseft je
dagen lichter maakt. Die nieuwe hobby waar je samen met
anderen veel plezier uithaalt. Hoopvolle verhalen als deze
staan centraal tijdens een wedstrijd die de Rooms
Katholieke Kerk heeft uitgeschreven aan het einde van dit
Heilig Jaar, waarin ‘hoop’ een centraal thema is.

De verhalenwedstrijd is onderdeel van de ‘Beweging van
hoop; die dit jaar op gang is gebracht. Mensen worden
uitgenodigd om kleine verhalen of voorvallen die hen
hoop geven te vertellen. Het mag gaan over hoop die
anderen hen geven of over hoop die ze zelf met mensen in
hun omgeving delen. Al lijkt dat niet altijd zo, er zijn heel
veel mensen die met ogenschijnlijk kleine dingen - en
vaak zelfs zonder dat ze het zelf beseffen - een groot
verschil maken in het leven van een ander.

Hopeful Friday

Gezocht worden verhalen — hoe klein ook — over geluk,
liefde, broederschap, verbinding en hoop. Verhalen over
toevallige ontmoetingen die uitgroeiden naar een diepe
vriendschap. Verhalen over lokale projecten en initiatieven
die hoop geven en hoop delen. Maar ook verhalen over
kleine alledaagse gebeurtenissen, die laten zien dat er in
een wereld vol conflicten en onrust nog steeds meer goed
gaat dan fout.

Deze verhalen kunnen ingestuurd worden tot en
met 31 december 2025.

Op vrijdag 16 januari wordt bekend gemaakt welk verhaal
door de jury als winnaar
is gekozen. s

Dit gebeurt tijdens een an
inspiratiedag van de Even EU(I
nemen voor een

‘Beweging van hoop'
die de naam Hopeful
Friday heeft
meegekregen. Op de
vrijdag véor ‘Blue
Monday’ (volgens
sommigen de meest
depressieve dag van het
jaar) laat de Beweging
van hoop zien dat hoop
delen mogelijk is. De
winnende
verhaalschrijver wordt
beloond met een
bedrag van duizend
euro dat aan een project van hoop besteed mag worden.

Beweging van hoop

De ‘Beweging van hoop' is een initiatief van de
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Partners in het
project zijn Alpha Nederland, Kansfonds, KRO-NCRV, VKMO
en de Week Nederlandse Missionaris.

Verhalen van hoop insturen kan via bewegingvanhoop.nl

Wat is hoop en waar valt het te vinden?

En hoe zorgen we dat we het niet verliezen?

In een nieuwe bundel delen wetenschappers van de
Tilburg School of Theology waar zij hoop vinden,
welke beelden van hoop er zijn, en wat hoop eigenlijk
is. De bundel met essays is onlangs verschenen.
Onder redactie van Anton ten Klooster, met bijdragen
van Frank Bosman, Jedidja van Boven, Juliétte van
Deursen, Monique van Dijk, Rob Faesen, Samuel
Goyvaerts, Kees de Groot, Debaorah de Koning, Jan
Loffeld, Stefan Mangnus, Corline Melisse, Roshnee
Ossewaarde, Marcel Sarot, Karim Schelkens, Erik
Sengers, Willem Marie Speelman, Niels den Toom,
Hans Van Eyghen, Archibald van Wieringen, Ruben
van Wingerden en Joachim Yeshaya.




Bunnik

Sint Barbara
Stationsweg 36, 3981 AD Bunnik

Secretariaat: 030 6561270, bunnik@pj23.nl : ma 13.30-14.30 uur en do 10.00-12.00 uur
Pastoraatsgroep: 06 21517330, bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl Pastorie Achterom : ma 13.30-14.30 en do 10.00-12.00 uur
Bankrekeningnummer: NL33RAB0O0311303404 tnv GG 5t. Barbara Bunnik

Beeldspraak

De donkere dagen voor de Kerst,
zo noemen ze de Adventstijd ook
wel. Al vond ik de afgelopen tijd
nou ook weer niet al te somber.

* Want al mag je het onderwerp nou
8 niet bepaald vrolijk noemen, de

| lichtjesviering met Allerzielen

| maakte mij toch echt wel blij.

| Er was saamhorigheid, er waren

! lichtjes op het priesterkoor, er was
| een volle kerk met een sfeervolle
viering en niet te vergeten de

& lichtprocessie naar het kerkhof.
De kaarsjes waren nog niet
opgebrand of daar was het feest

~ rond 5int Maarten met zijn paard
en de bedelaar. Een kerk vol
verwachting met een koorleider in
spe als dirigent. Op mijn leeftijd
hartverwarmend om te zien.

A Fectival of (eccone & Carole

Geen mooiere manier om je voor te breiden op Kerst dan
een sfeervol Festival of Lessons & Carols.

Omdat het vorig jaar zo overvol werd dat mensen weer naar
huis moesten of in de Brug op de televisie moesten
meekijken, heeft u dit jaar op zondag 21 december twee
keer de gelegenheid om te komen luisteren en zingen:

om 16.00 uur en om 19.30 uur.

Het is een feest op de grens van viering en concert.

Jaarlijks zingt de Bunnikse Cantorij, uitgebreid met flink wat
gastzangers, ook uit de Barbaraparochie in een sfeervolle
viering waarin lezingen (Lessons) en liederen (Carols)
worden afgewisseld. Het verhaal van de belofte van de
Messias en van de geboorte van Jezus wordt gelezen en
gezongen. Van heel oude kerstliederen, tot moderne
gospel, van volksliedjes tot jazz, van alles komt voorbij.

Alvast goede voornemens?

Op woensdag 14 januari willen we graag een begin maken
met het schoonmaken van de kerk.
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Vele handen maken licht werk, daarom deze oproep!
We beginnen die dag om 9.00 uur tot ongeveer 12.30 uur
met tussendoor een gezellig kopje koffie.
Schoonmaakmiddelen zijn op de pastorie aanwezig.
Wilt u meehelpen, meldt u zich dan aan bij Ineke Zomer
Telefoonnummer 0621517330.

En dan was er natuurlijk het feest rondom ons koor dat
honderd jaar bestaat, gecombineerd met het Ceciliafeest.
Dat was natuurlijk ook een lichtpunt in deze donkere tijd.
Het koor, aangevuld met zangers van andere koren, klonk
weer als in vervlogen tijden.

Een speciaal moment was de uitreiking van de gouden
Gregoriusspeld, een onderscheiding voor de huidige
voorzitter van ons jubilerende koor. 50 jaren lang heeft hij
met zijn krachtige stem de bassen ondersteund.

Laten wij hopen dat het koor nog vele jaren op het huidige
niveau actief mag blijven in deze turbulente tijden en dat
ziet er voorlopig best nog wel hoopvol uit.

We kunnen blijven samenkomen en vieren en dat houdt
onze gemeenschap bijeen. Een zalig idee.

Allereerst gaan we de kerst inzingen bij de Lessons & Carols
in de Oude Dorpskerk en zien dan uit naar de prachtige
kerstdagen. Vanaf mijn sokkel in de wat koude kapel hoop
ik dat de verwarming het dan ook blijft doen, dan kunnen
we ons comfortabel rond de stal verzamelen.

Ik wens u alvast een Zaﬁg KerCtF69§t

Barbara

En natuurlijk kunt u vertrouwde advents- en kerstliederen
meezingen. Het koor zingt werken van o.a. John Rutter,
David Willcocks, Adolph Adam en anderen.

Deze traditie die in Engeland rond 1880 begon heeft de
wereld veroverd en ook hier in Bunnik
genieten mensen jaarlijks van deze
mooie opmaat naar de Kerst.

Kom ook en geniet van de
schriftlezingen, koor- en samenzang.

Plaats: de Oude Dorpskerk aan het Kerkepad
Projectkoor :0.l.v. Jaap Boeschoten

Rinke Bodewits, orgel en Wendy Bol, piano

De toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.




Eeuwfeest

" In Honorem Dei bestaat 100 jaar en dat moet
natuurlijk gevierd! En op wat voor dag kon dat beter
dan op de feestdag van 5t Cecilia! Traditiegetrouw
werd er een mooie mis gezongen waarna de
koorleden met aanhang naar Lokatie 78 gingen
voor een gezellige brunch. ereteken
Dit jaar had deze bijeenkomst bijzondere verdiensten
een bijzonder tintje, want er werd niet alleen stilgestaan bij
het honderdjarig bestaan van ons koor, maar ook werd onze
voorzitter Joop Peek in het zonnetje gezet. Ter ere van zijn
vijftig jarig koorjubileum werd hij toegezongen met een
speciaal voor hem gecomponeerde versie van het Panis

. Angelicus waarna hem de gouden onderscheiding van de

In actie op het Sint Gregoriusvereniging werd opgespeld.
Maarwsliet “Een beeld zegt meer dan duizend woorden’, zo werd de foto-
Eerst misdienaar, dan en powerpointpresentatie aangekondigd en konden we
acoliet, eerst een gezamelijk terugkijken op honderd jaar koorgeschiedenis.
conducteursopleiding, Met weemoed zagen we foto's van veel oude bekenden een welverdiende eer
dan toch maar passeren, waarvan er velen niet meer onder ons zijn. Een tweede presentatie ging over het
conservatorium. Ceciliafeest zelf en hoe dat door de loop der tijden gevierd werd en dat gaf vermakelijke
Dat alles met overtuiging | beelden. Tussendoor werd genoten van een uitstekend verzorgde brunch en na afloop werd
en enthousiasme. iedereen die de zaal verliet verrast met een tas, gevuld met allerlei kleine, leuke cadeautjes
Hoopvol en wervelend, vaak versierd met grappige verwijzingen naar muzieknoten. Typisch Cora en Willem, dacht ik;
een feestje om mee te net als in de coronatijd. Bedankt daarvoor jullie twee!
mogen maken! Koorlid Sjaak Baas
Kindje wiegen Gezinskerstviering
Bij de Kerststal op Eerste Kerstdag e
om 15.00 uur

Op 24 december op Kerstavond
om 18.00 uur klinkt in de Barbarakerk
bij de stal het aloude Kerstverhaal.

We gaan luisteren, zingen en
muziek maken. Daarnaast mogen
de kinderen zich verkleden als
engel, Maria, Jozef, herder,
schaapje enz. Een half uurtje
spelen rondom de kribbe.

Over Maria en Jozef

en hun pasgeboren kindje. Maar weet je
eigenlijk wel hoe het met het ezeltje ging
dat Maria naar Bethlehem heeft gedragen?

We zullen er meer over horen en zien

ledereen . S . "
in een gezinsviering die openstaat voor iedereen
van harte s : :
en ook toegankelijk is voor jonge kinderen.
welkom! :
Weet je welkom!
Voor in uw spiksplinternieuwe agenda: Familieberichten
Op 4 januari 2026 wandelen wij : Overleden
weer welgemoed en hoopvol
achter de ster van Bethlehem aan Joke Barten op 17 oktober, 77 jaar
in een inspirerende Driekoningentocht ' Ans van de Pol-Prince op 25 oktober, 91 jaar
vol vrede (en gezelligheid). Johan van Kouwen op 22 november, 89 jaar
Zie vooral ook pagina 25 van dit blad. Roos van Bentum-Bouwman op 23 november, 92 jaar
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Houten

O.L.V. ten Hemelopneming
Loerikseweg 10,3991 AD Houten

Secretariaat: Loerikseweg 12, 030-6371284, houten@pj23.nl (werkdagen 9.00-12.30 uur)
Pastoraatsgroep: houten.pastoraatsgroep@pj23.nl Locatieraad: houten.locatieraad@pj23.nl

Migrantenwerkgroep 20 jaar

met een eucharlshewenng en daarna een
samenzijn in de Van Harteschool.

g\il- .| g
Het koor Diversity uit Utrecht, onder leiding van dirigent Joan
Rosalia, met Pieter Koning aan de piano, zorgde voor mooie en

vrolijke zang. De viering was voorbereid door de werkgroep,
samen met voorganger Erik Rozeman. In alle talen hebben we

weer gebeden en gezongen.

Na afloop was er een heerlijk en
drukbezocht buffet waar vele van
onze parochianen een bijdrage
aan hebben geleverd.

Dankzij hen waren er gerechten
uit Kosovo, India, Suriname,
Nederland, Egypte, Oekraine,
Indonesié, Irak, Peru, het Midden-Oosten en andere landen. Van
pompoensoep tot Oekraiens snoepgoed, van samosa tot burek,
van kruidkoek tot karamel créme met gelei en nog vele andere
lekkernijen.

Met veel belangstelling hebben we geluisterd naar de presentatie
over de wortels van het christendom in India, verzorgd door onze
parochiaan en lid van de Migrantenwerkgroep Jason Tuscano,
samen met Elisa van den Boogert. Voor velen was het een
verrassing dat de Indiase wortels van het christendom ouder zijn
dan de Nederlandse.

Speciale dank aan de Van Harteschool die zo vriendelijk was om
hun aula ter beschikking te stellen.

Wij kijken terug op een prachtige dag met dank aan allen die
geholpen hebben.
De migrantenwerkgroep.

Mariaviering

Op zaterdag 18 oktober .I. heeft het 5t. Caeciliakoor gezongen
tijdens een viering, gewijd aan Maria. De werkgroep had voor
deze avond gekozen voor het thema 'Maria, draagster van het
licht’; Maria, die werd uitverkoren om het Licht der Wereld te
worden.

Als bijzonderheid begeleidde ons jongste koorlid Louise ons op de
accordeon bij het lied Czarna Madonna.

Tijdens de lichtjeshulde werd Maria eer gebracht.

Fijn dat zovelen met ons meevierden.

Op zaterdagavond 16 mei 2026 bent u weer van harte welkom.

Werkgroep Mariavieringen van het 5t. Caeciliakoor.
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Bloemstukken gemaakt door de bloemengroep

Diefstal

Uit een kluis van de sacristie van onze
rooms-katholieke kerk in Houten werden in de
nacht van maandag 17 op dinsdag 18 november
4 kelken, 3 monstransen, 4 communieschaaltjes,
een deksel ciborie, 2 vergulde kandelaars en een
zilveren communieschotel weggehaald.

Daarbij hoorde ook de kelk van Marinus van
Rooijen, priester en verzetsheld. Het is een
pijnlijke roof, vooral omdat de financiéle waarde
gering is, maar de religieuze en emotionele
waarde des te groter.

Op maandagavond werd er nog vergaderd en om
21.30 uur werd alles goed afgesloten, om 9.00 uur
op dinsdagochtend 18 november opende het
secretariaat de kerk en zag dat alles overhoop lag.
Het is allemaal klein spul, maar voor onze
geloofsgemeenschap van veel waarde.

Het slot van de kerk is inmiddels vervangen. Dat
levert vooral gedoe en veel werk op, maar de kerk

is hiervoor verzekerd.

Het verlies blijft toch vooral emotioneel. Een
andere praktische kant is, dat we voor de
vieringen geen eigen kelk of monstrans meer
hebben. Daarvoor wordt voorlopig hulp gezocht
bij de andere locaties van onze parochie.




Kom, ga mee naar Bethlehem

Plaatsreserveringen kerstvieringen

Gelet op de grote belangstelling voor de Kerstvieringen in
de parochiekerk van Houten is het vanwege
veiligheidsvoorschriften noodzakelijk om ook dit jaar
plaatsen te reserveren voor de Kerstnachtviering,
woensdag 24 december, 20.00 uur, m.m.v. het gemengd
koor St. Caecilia.

Voor de oecumenische (gezins)kerstviering op 24
december om 17.00 uur in onze kerkzijn
geen “toegangsbewijzen” nodig; dat
geldt ook voor de vieringen op eerste en
tweede Kerstdag.

Voor de kerstnachtviering van 20.00 uur
kunt u liturgieboekjes kopen in de kerk:
(2 €2,-, alleen contant) op de volgende momenten:

« zondag 14 december na de viering van 11.00 uur;

« zondag 21 december na de viering van 11.00 uur.

Op maandag 22 december, dinsdag 23 december, en
woensdag 24 december is dit ook nog mogelijk van 9.00
tot 12.00 uur op het secretariaat (Loerikseweg 16).
Uiteraard geldt wel: zolang de voorraad strekt.

De locatieraad van Houten.

Kom, ga mee naar Bethlehem!

We nodigen jullie uit voor de oecumenische
kinder-kerstviering, met kinderkoor en kerstspel.

24 december om 17.00 uur
in de R.K. Kerk, Loerikseweg 10

Kom je verkleed als engel, schaap of herder?
Hoe je ook komt, je bent welkom!

Een Kanjer van een (kerst) kind

In de vorige Open Venster stond dit kerstconcert al
aangekondigd. Nu even ter herinnering:

Datum en tijd: zondag 14 december 2024, om 15.00 uur.
De kerk is open vanaf 14.30 uur.

Adres: Loerikseweg 10, 3991AD, Houten

Verkoop toegangsbewijs a € 2,00 per stuk, uitsluitend
contant en zolang de voorraad strekt in verband met
het aantal beschikbare zitplaatsen op de volgende
momenten:

- na de viering van 11.00 uur op zondag 14 december;
- aan de deur op 14 december vanaf 14.30 uur.

Er zijn vier rolstoelplekken beschikbaar; uitsluitend te
reserveren bij Pieter de Wit op telefoonnummer
06-54686729

Op het einde van het concert zal er een kerkdeurcollecte
worden gehouden. De opbrengst hiervoor is bestemd voor
de stichting Kinderen Kankervrij {(KiKa) en wel voor het
project Kanjerketting (zie vorige Open Venster).

De Kerstconcertcommissie, van de koren: St. Caeciliakoor,
Koor Cantilene.

Kerstrondleiding

Bent u benieuwd naar de betekenis achter de kerststal en de

verwijzingen in de kerk naar de geboorte van Jezus? Tijdens
de speciale Kerstrondleidingen in
onze kerk op zondag 21 december
2025 krijgt u antwoord op deze en
vele andere vragen. Een unieke
kans om het kerstverhaal te
beleven in een sfeervolle,
historische sfeer.

In de kerk, waar we al ons al aan het |
voorbereiden zijn op het kerstfeest, '
willen we u graag rondleiden.
Daarbij komen het kerstverhaal en
het boeiende verleden van de kerk
op een bijzondere wijze samen.

De rondleidingen vinden plaats op zondag 21 december om
12.30 uur en om 14.00 uur en duren maximaal één uur.

"' Deelname is gratis.
Aanmelden is verplicht en kan
. eenvoudig door een e-mail te
sturen naar

£ wegvangeloven@gmail.com.
2% Vermeld daarbij het gewenste
tijdstip en het aantal personen
waarmee u wilt komen.

Werkgroep de Kerkgidsen
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Vrijwilligers ja!

Wij danken u voor uw inzet voor onze Geloofsgemeenschap.
Wij wensen u en uw geliefden een Zalig Kerstfeest en alvast
alle goeds voor het komende jaar!

Juist in deze tijd van verbondenheid en zorg voor elkaar
groeit ook de behoefte aan nieuwe handen en harten.
Daarom delen wij graag €én van onze vacatures:

KOSTER(S) Uitvaarten GEZOCHT

RK Geloofsgemeenschap Houten

Onze actieve geloofsgemeenschap in Houten ondergaat
momenteel een metamorfose naar een vitale organisatie,
welke midden in de samenleving wil staan, waarbij we ons
richten op vieren, zorgen, leren, solidariteit en gastvrijheid,
en er wil zijn voor ontmoeting en ondersteuning van onze
medemens in Houten en omgeving.

Werkzaamheden

Voor de ondersteuning van uitvaartdiensten is de
werkgroep “ Kosters” op zoek naar vrijwilligers die
uitvaartvieringen willen ondersteunen. Dit betreft voor
aanvang alle benodigde spullen klaar zetten, deuren
openen, kaarsen aansteken, klokken luiden etc. De koster
fungeert als aanspreekpunt voor de uitvaartondernemer.
Na de viering moet alles weer opgeruimd worden. Van de
beoogde taken is een protocol aanwezig. In het begin word
je begeleid door een ervaren koster.

Wij vragen:

- collega’s die zich als een vis in het water voelen binnen een
team van vrijwilligers (werkgroep bestaat uit ca. 13
personen); - flexibliteit, ook eventueel in te zetten bij
weekend vieringen;

- sociaal vaardig;

- kerkelijk meelevend.

Wij bieden:

- samenwerken in een leuk team van gepassioneerde
vrijwilligers binnen onze geloofsgemeenschap ;

- gelegenheid om Houtenaren met passie te ontmoeten, die
je anders nooit had leren kennen;

- inspiratie, zingeving en plezier. Het gaat om onze
medemens en onze maatschappelijke verantwoording.

Tijdsbesteding:
bij oproep, athankelijk van de frequentie, ca. 2 a 3 uur per
keer.

Interesse?

Voor verdere informatie neem contact op met Ton Delfos
06-48705011 (codrdinator) of Cees Lutz (voorzitter
kostersgroep) 06-51847929.

Voor meer vacatures zie onze website: www.pj23.nl. Kan
eenvoudig via de zoekfunctie, vul in vacature.

Een tijdelijk thuis bieden?

In Houten wachten statushouders met een verblijffsvergunning vaak te
lang op een woning. U kunt helpen door tijdelijk een kamer, zolder of
tuinhuis beschikbaar te stellen. Zo biedt u iemand een veilige plek én een

kans om te starten met inburgering en integratie.

Er is een vergoeding beschikbaar voor woonlasten en eventuele
aanpassingen. Wilt u uw steentje bijdragen aan een warm welkom in onze

gemeenschap?

Neem contact op met Koos Koster van Vluchtelingenwerk Nederland en
Thuisgevers Houten voor meer informatie. Ook als u twijfelt en nog
vragen heeft. Zijn e-mail is: kokos@planet.nl, of bel hem via 06-54300266.

de Thuisgevers

Vakantiesluiting
secretariaat

Het secretariaat is gesloten van
donderdag 25 december 2025 tot en met
zondag 4 januari 2026.

Het secretariaat is gedurende deze
periode alleen via de mail bereikbaar via
houten@pj23.nl

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u
uw intenties voor de periode 25
december tot en met 4 januari wilt
opgeven voor woensdag 17 december.
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De afbouw is in zicht

Hoewel er nog veel werk moet worden verricht, ligt de bouw van het
nieuwe Huis van Gebed en Ontmoeting (HvGO) goed op streek. Het
grove werk vordert naar wens.

Inmiddels heeft de aannemer de nieuwe buitenmuur gemetseld (aan
de zijde van de tuinschuur, zie foto) en de grote glazen pui grenzend
aan de tuin aangebracht.

Verschillende personen hebben zich bezig gehouden met de
inrichting en afbouw. Zo zijn er wandtegels uitgezocht voor de
toiletten en is er ook naar vloerbekleding gezocht. De keuken was al
eerder uitgekozen. In de bestaande pastorie worden de ruimtes
opgeknapt en krijgt de schilder ruim baan voor de finishing touch.
Ook zijn we nu al bezig met nieuwe meubels uit te zoeken omdat dit
vaak lange levertijden kent.

Maar voordat de afbouw en inrichting kan plaatsvinden is de
aannemer nog druk doende. Zo worden er nieuwe ramen geplaatst
in de pastorie om het gebouw duurzamer te maken. Kortom, er is
nog genoeg te doen, zie ook de foto impressie.

Peter Wieman
Sectie 2, Financién
Technisch beheer gebouwen

Het glas is geplaatst

Famlieberichten

Onlangs overleden

27-09-2025 Casper van den Broek
03-10-2025 Marga de Wissel - van Rooijen
03-10-2025 Ans Bosboom- Frasa
08-10-2025 Truus Diks Bouwman
10-10-2025 Corrie van Bennekom-Vendrig
21-10-2025 Riet Zwambag

24-10-2025 Antoon Mocking

Het glas is geplaatst 04-11-2025 Ton Tonus
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Liturgie

Vieringenrooster 10 december t/m 31 december 2025

13 dec. - 14 dec. 3e zondag van de advent

Houten za 1900 Meditatieve Viering met werkgroep

Bunnik 20 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Bunnik

Cothen zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Cothen

Wijk bij Duurstede 20 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Wijk bij Duurstede

't Goy zo 09:30 Woord- en Communieviering met Pw. L. Weijman 't Goy

Houten zo 11:00 Eucharistieviering met Rector E.G.W. Rozeman MA Houten

Odijk zo 1100 Woord- en Communieviering met Pw. L. Weijman Odijk

Schalkwijk zo 16200 Adventsvesper Type: Vesper met werkgroep Schalkwijk

Werkhoven zo 16100 Festival of Lessons & Carols met werkgroep Werkhoven Ontsteken derde adventskaars.
20 dec. - 21 dec. 4e zondag van de advent

Wijk bij Duurstede za 1900 Woord- en Communieviering met Diaken V. van der Helm Wijk bij Duurstede
Bunnik zo 09:30 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Bunnik

Schalkwijk zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Schalkwijk

Werkhoven 20 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Werkhoven

Houten zo 1100 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Houten

Odijk zo 1100 Woord- en Communieviering met werkgroep Odijk

Houten wo 17:00 Oecumenische kerstviering Type: Gezinsviering met Pw. L. Weijman Houten
Bunnik wo 18:00 Kerstavond: Gezinsviering met werkgroep Bunnik

Werkhoven wo 18:30 Kerstavond: Gezinsviering met werkgroep Werkhoven samen met de GG Odijk
Schalkwijk wo 19:00 Kerstavond: Gezinsviering met werkgroep Schalkwijk

Wijk bij Duurstede wo 19:00 Kerstavond: Gezinsviering met werkgroep Wijk bij Duurstede

't Goy wo 19:00 Kerstavond 't Goy met Diaken H. Schoot 't Goy

Houten wo 20:00 Kerstnachtviering met pastoor F.Hogenelst Houten

Bunnik wo 21:30 Kerstavond met Diaken H. Schoot Bunnik

Wijk bij Duurstede wo 21:30 Kerstavond met Pw. L. Weijman Wijk bij Duurstede

Odijk wo 22:00 Kerstnacht in Odijk, met Werkhoven met Pastoor F. Hogenelst Odijk
Schalkwijk do 09:30 Eerste Kerstdag met Diaken H. Schoot Schalkwijk

Werkhoven do 09:30 Eerste Kerstdag met Diaken V. van der Helm Werkhoven

Bunnik do 10:00 Eerste Kerstdag met Pastoor F. Hogenelst Bunnik

Wijk bij Duurstede do 10:00 Eerste Kerstdag met pastor P.van der Ven Wijk bij Duurstede
Houten do 11:00 Eerste Kerstdag met Pastor 0. Swijnenberg Houten

Odijk do 11:00 Eerste Kerstdag met Diaken H. Schoot Odijk

Cothen do 11:00 Eerste Kerstdag met Diaken V. van der Helm Cothen

Bunnik do 15:00 Eerste Kerstdag Type: Kindje Wiegen met werkgroep Bunnik

26 dec. Kerstmis - H.Stefanus

Bunnik vr 09:30 Tweede Kerstdag met werkgroep Bunnik

Houten vr 11:00 Tweede Kerstdag met Pastoor F. Hogenelst Houten Heilige Stefanus
Bunnik 20 09:30 Woord- en Communieviering met Pw. W. Sarot Bunnik

Wijk bij Duurstede zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Wijk bij Duurstede
Houten zo 1100 Eucharistieviering met Pastor 0. Swijnenberg Houten

Odijk 20 11.00 Woord- en Communieviering met Pw. W. Sarot Odijk

Bunnik wo 17:00 Oudjaar met werkgroep Bunnik

Werkhoven wo 19:00 Oudjaar met werkgroep Werkhoven

Cothen wo 19:00 QOudjaar met werkgroep Cothen

Wijk bij Duurstede wo 19:00 Oudjaar met werkgroep Wijk bij Duurstede

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nl.
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Liturgie

Vieringenrooster 1 januari t/m 16 februari 2026
Nieuwijaar - H. Maria, Moeder van God

Houten do 11:00 Eucharistieviering met Pastor O. Swijnenberg Houten

Bunnik zo0 09:30 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Bunnik

Schalkwijk zo 09:30 Woord- en Communieviering met Diaken V. van der Helm Schalkwijk
Nieuwjaarsreceptie

Werkhoven zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Werkhoven

Wijk bij Duurstede zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Wijk bij Duurstede

Houten z011:00 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Houten

Odijk 20 11:00 Woaord- en Communieviering met Diaken V. van der Helm Odijk Driekoningen Voettocht

Wijk bij Duurstede za 19:00 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Wijk bi) Duurstede

Werkhoven zo 09:30 BOW Viering met Rector E.G.W. Rozeman MA Werkhoven Viering voor Bunnik, Odijk en
Werkhoven

Cothen 2o 09:30 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Cothen

't Goy zo 09:30 Woord- en Communieviering met Pw. L. Weijman 't Goy

Houten zo 1100 Eucharistieviering met Kardinaal Eijk Houten

Schalkwijk za 09:30 Eucharistieviering met Pastor 0. Swijnenberg Schalkwijk Gebed voor de Eenheid

Wijk bij Duurstede z0 09:15 Decumenische viering in de Grote Kerk met werkgroep Markt Wijk bij Duurstede

Bunnik zo 09:30 Woord-en Communieviering met Diaken V. van der Helm Bunnik

Werkhoven zo 09:30 Woord- en Communieviering met Diaken H. Schoot Werkhoven

Houten z011:00 Woord- en Communieviering met Diaken V. van der Helm Houten

Odijk zo0 11:00 Woord- en Communieviering met Diaken H. Schoot Odijk

Wijk bij Duurstede za 19:00 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Wijk bij Duurstede

't Goy zo 09:30 Eucharistieviering met Pastor Q. Swijnenberg 't Goy Gebed voor de Eenheid

Werkhoven zo D9:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Werkhoven Gebed voor de Eenheid

Cathen zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Cothen Gebed voor de Eenheid

Bunnik zo 10:00 Oecumenische Viering met werkgroep Oude Dorpskerk {PKN) Gebed voor de Eenheid

Odijk zo 10:00 Oecumenische Viering met werkgroep Witte Kerkje (PKN) Gebed voor de Eenheid

Houten z011:00 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Houten Zondag+ met Lilian Weijman,
pastoraal werker

Bunnik zo 09:30 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Bunnik

Werkhoven zo 09:30 Woord- en Communieviering met Diaken V. van der Helm Werkhoven

Wijk bij Duurstede zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Wijk bij Duurstede

Schalkwijk z0 10:00 Woord- en Communieviering met werkgroep Schalkwijk Carnval!

Houten z0 1100 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Houten

Odijk zo0 11:00 Woord- en Communieviering met Diaken V. van der Helm Odijk

Wijk bij Duurstede za 19:00 Eucharistieviering met Pastor O. Swijnenberg Wijk bij Duurstede

Bunnik zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Bunnik

Werkhoven zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Werkhoven

Cothen zo 09:30 Woord- en Communieviering met Pw. W. Sarot Cothen

't Goy zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep 't Goy

Houten z011:00 Eucharistieviering met Rector E.GW. Rozeman MA Houten

Qdijk zo0 11:00 Woord- en Communieviering met Pw. W. Sarot Odijk

Schalkwijk zo 09:30 Woord- en Communieviering met Diaken H. Schoot Schalkwijk

Wijk bij Duurstede zo 09:20 Woord- en Communieviering met werkgroep Wijk bij Duurstede

Werkhoven zo 10:00 BOW Viering met werkgroep Werkhoven Carnaval!

Houten zo 11:00 Eucharistieviering met Mgr. H. Woorts Houten

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nlL
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Schalkwijk,

Tull en 't Waal

Heilige Michaél
Jonkheer Ramweg 18, 3998 JP Schalkwijk
Secretariaat: schalkwijk@pj23.nl . Pastoraatsgroep: 06 29473968, schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl
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Terugblik op de tentoonstelling ‘Aan Tafel’!

Wat geweldig toch dat er ook dit jaar weer zoveel mensen de tentoonstelling in de kerk bezocht hebben. Het doel van deze
activiteit, elkaar ontmoeten in ons prachtige kerkgebouw, is weer helemaal bereikt.

Alle drie de zondagen dat de tentoonstelling was te bezichtigen, was het een komen en gaan van belangstellenden.
(Oud-)dorpsgenoten maar ook buurtbewoners uit de omliggende plaatsen hebben genoten van de prachtig gedekte tafels,
de mooie jeugd(servies)herinneringen én de kunstschatten uit de verschillende geloofsgemeenschappen.

Want, wat werden er vroeger toch prachtige kunstvoorwerpen gemaakt,
te gebruiken als liturgisch vaatwerk.

De opening van de tentoonstelling werd gecombineerd met de
jaarlijkse Parochiedag van PJ23. Een groot succes met veel bezoekers,
heerlijke taarten én veel gezelligheid.

Tijdens de tweede openstelling heeft pastoor Hogenelst een
interessante toelichting gegeven op de betekenis van het liturgische
vaatwerk. Een interessant verhaal!

De laatste middag was er een heuse High tea in de Michaélkerk. Met
zoveel lekkernijen, dat de bezoekers de hele middag door lekker
konden smikkelen en smullen.

De tentoonstellingsperiode werd afgerond met een mooie
Vesperviering, voorgegaan door Ineke Kool. Indrukwekkend om met
zoveel belangstellenden te bidden en te danken.

Tot slot natuurlijk dank aan iedereen die heeft meegewerkt om de tentoonstelling tot zo'n groot succes te maken.

En dank aan iedereen die de tentoonstelling heeft bezocht. Fijn dat we op deze manier in de aflopen maand met z'n allen
een beetje ‘kerk’ konden zijn binnen onze dorpsgemeenschap.

Adventsacties Inzameling fietsen voor Stichting Leergeld en het Doorgeefluik

Het is traditie dat we in de adventsperiode de collectes in de vieringen bestemmen voor een goed doel. Dit jaar hebben alle
acht geloofsgemeenschappen van PJ23 gekozen voor een project in Nicaragua. Wat het project inhoudt, heeft u in het
vorige nummer van Open Venster kunnen lezen.

Naast dit doel, waarvoor we collecteren, zamelen we in Schalkwijk en Tull en 't Waal vaak ook materialen in voor een ander
goed doel. Dit jaar hebben we gekozen voor een fietseninzamelingsproject. Voor de Stichting Leergeld zoeken we
kinderfietsen voor gezinnen, die niet de middelen hebben om zelf zo'n fiets aan te schaffen. Voor het Doorgeefluik zoeken
we fietsen voor volwassenen. Het Doorgeefluik is een vrijwilligersorganisatie die huisraad en andere spullen inzamelt voor
mensen die zelf niet de financién hebben om dit aan te schaffen. Denk hierbij aan statushouders en mensen die onder de
armoedegrens leven. De spullen worden gratis doorgegeven en vaak ook thuis bezorgd.

Heeft u nog fietsen staan, waarvan u niet weet wat u ermee aan moet, dan komen wij die graag bij u ophalen. De fietsen
hoeven niet 100% rijklaar te zijn. Er zijn vrijwilligers die de fietsen rijklaar maken en soms van twee fietsen één goede fiets
kunnen maken. Bel ons even en het wordt geregeld.

Kees Appelhof 06-40285997 of Arie van Rooijen 06-1556246

Betrokken meedenkers bij het tweede Dorpsgesprek

De grote zaal in de Wiese zat vol op woensdagavond 5 november. Zo'n 80 bezoekers uit Schalkwijk en Tull en 't Waal waren
naar het tweede Dorpsgesprek rond de herbestemming van de H. Michaélkerk gekomen. Eerst werd er teruggekeken naar
wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Uit het eerste Dorpsgesprek in oktober van vorig jaar en het gesprek met de jongeren
maakten duidelijk dat we in eerste instantie zoeken naar sociaal-maatschappelijke en culturele functies voor het
kerkgebouw. Dat er daarbij een goede financiéle onderbouwing moet komen, is overduidelijk.

Om vervolgens ‘de kunst af te kijken, bezocht de Stuurgroep verschillende kerken. Dat leverde inzichten op over onder
andere de aanpak, het proces, over de rol van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en die van het Bisdom. Gebaseerd
op alle opgehaalde informatie is een 5-tal scenario’s geformuleerd. Deze worden momenteel onderzocht en op deze avond
uitgebreid besproken. Elke optie houdt rekening met het behouden van een plek voor religieuze invulling. Hiervoor zijn
duidelijke wensen geformuleerd door de werkgroep ‘Geloof in beweging.



Hieronder een greep uit de vele reacties en suggesties per scenario:

1. Maatschappelijke functies en wonen (koop)

- Misschien lastig voor de eventuele bewoners bij geluidsoverlast;

- Woningen zijn altijd fijn; het liefst voor Schalkwijkers;

- Het gebouw moet hiervoor wel erg aangepast/veranderd worden.

2. Maatschappelijke functies en kantoren (huur)

- De vraag naar kantoren neemt af; is dit wel handig?

- Er blijft zo wel ruimte voor de religieuze invulling; bijeenkomsten; catering;

- Meer duurzame inkomsten; maar ook veel architectonische aanpassingen nodig.
3. De Wiese in de kerk

- Multifunctioneel dorpshuis: (Huis van Schalkwijk, de Wiese én de Kerk);

- Ontmoetingsplek, bijeenkomsten, lezingen, workshops, kleine evenementen/concerten, toneel, film, exposities, toeristische
trekpleister (WKU), info wandelaars/fietsers, museum;

- Beste optie! Geweldig idee.

4. Behouden van de kerk als historisch monument (conserveren)

- Financieel lastig, wel een uitdaging;

- Marktconform verhuur voor trouw en rouw (exploitatie) met ruimte voor catering, evt. ook voor concerten, garderobe,
banken eruit. Voordeel: zoveel mogelijk de ruimte houden zoals hij is;

- Naast de kerk woningbouw, bijvoorbeeld op de plek van de Onderlinge, voor een financiéle basis.

Het scenario: ‘De school in de kerk'is ook onderzocht. Dit is al een vergevorderd stadium in de plannen rond de
bouwplannen van de Driehoek. Daarom vervalt deze optie. De overige vier richtingen blijven nog wel in beeld.

Er is geen besluit genomen. Dat komt later in de tijd. Voor nu gaat de Stuurgroep verder en neemt alle waardevolle en

enthousiaste input vanuit dit tweede Dorpsgesprek mee. Wanneer er weer wat te melden valt, leest u dit vanzelfsprekend in
de Schalkwijkse Berichten.

Actie L

Kerkbalans

Attentie: Actie Kerkbalans 2026

Het hele jaar door kan iedereen aan de Actie Kerkbalans
doneren, maar tijdens de officiéle actieperiode is hiervoor
speciale aandacht. Deze landelijke campagne staat weer
gepland voor 2026 en loopt van 10 tot 24 januari.

In Schalkwijk en Tull en 't Waal brengen dan zo'n 30 lopers een
. Actie-brief met daarbij een toezeggingsformulier en een
retourenveloppe rond. De banner hangt bij de kerk en er is

B extra aandacht voor alle bijzondere activiteiten die elk jaar
vanuit de geloofsgemeenschap worden georganiseerd.

De Actie Kerkbalans komt er weer aan!

En wilt u nu al uw - extra - bijdrage overmaken?

Dat kan met de QR-code.

o In 2025 heeft de Actie Kerkbalans € 28.454,50 opgebracht.

Daar komt nog wat bij, want het jaar is bij het drukken van dit

Open Venster nog niet voorbij. Dit mooie bedrag komt goed
Geef van pas bij het verzorgen van het onderhoud van het

vandaag kerkgebouw, het houden van de gewone en de speciale

voor de kerk vieringen en voor het organiseren van allerlei interessante

van morgen evenementen, zoals concerten en tentoonstellingen.

Dank hiervoor.

Familieberichten
Overleden

Wil Groenen-van Essen, overleden
op 19 november in de leeftijd van
77 jaar.
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Cothen

Heilige Petrus en Paulus
Rozenplantsoen 17,3945 BW Cothen
Secretariaat: 0343-561208, cothen@pj23.nl

Pastoraatsgroep: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl (ma. 9.30-11.30u)
Bankrekeningnummer: NL11RABO0312301154 voor algemene giften en stipendia.

Kerststukjes

Op zaterdag 20 december worden er weer kerststukjes
gemaakt die u voor en na de lichtjeswandeling, die dan
plaats vindt kunt kopen. De lichtjes wandeling is voor
jong en oud, het prachtige kerstverhaal, de wandeling
kunt u vanaf 18.00 wandelen.

Ook zondag de 21e kunt u voor of na de kerkdienst nog
een kerststukje kopen, allemaal voor het goede doel.
Het goede doel dit jaar is de Molen in Cothen

Mocht u nog materialen of bakjes hebben, wij houden
ons aanbevolen en dit mag u dan in de hal of in het
zaaltje zetten dan vinden wij dat vanzelf.

Bedankt alvast,

Christine en Annemieke

Driekoningen wandeltocht 2026

Op zondag 4 januari 2026 wordt er in onze parochie weer
gewandeld tijdens de jaarlijkse
driekoningenwandeltocht. Na de viering in Odijk gaan de
wandelaars op pad. Zij volgen de ster tot Cothen, alwaar
ze gastvrij worden ontvangen en voorzien worden van
een warme versnapering, als alle wandelaars een beetje
zijn bijgekomen vindt de lichtjesviering omstreeks 16.00
uur plaats. (houdt u t.z.t de kerkberichten in de gaten
voor de exacte tijd) U bent van harte uitgenodigd om
mee te vieren!
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Kerstlichtjeswandeling Cothen

Op zaterdag 20 december as. organiseren we weer onze mooie
Kerstlichtjeswandeling.

Vanaf de 5t. Agneskerk aan de Brink loop je via de sfeervol
verlichte route langs een aantal taferelen uit het Kerstverhaal
naar de Petrus en Pauluskerk aan de Kerkweg. Je beleeft al
lopend, luisterend en kijkend het eeuwenoude Kerstverhaal.
Kinderen, ouders, opa'’s en oma’s; iedereen is van harte welkom.
In de Petrus en Pauluskerk word je verwelkomd door
“muziekvereniging Excelsior”. ledereen kan daar meezingen
met de gespeelde kerstliederen en is er volop gelegenheid om
onder het genot van een warm drankje elkaar te ontmoeten
en elkaar een mooie Kersttijd toe te wensen. Voor in de kerk
kan de mooie kerststal met het kindje Jezus worden
bewonderd. Zet deze datum in de agenda en zorg dat je erbij
bent!

Er kan gestart worden tussen 17.30 - 18.30 uur en wij adviseren
om een lichtje (zaklamp, lampion) mee te nemen en je te
kleden naar de weersomstandigheden (Deelname is geheel op
eigen risico). Bij afgelasting door bijvoorbeeld extreme
weersomstandigheden zullen wij dit via onze mediakanalen:
www.kerstwandelingcothen.nl of via de facebookpagina
communiceren. Via deze kanalen vind je ook updates met
betrekking tot de wandeling.

Acht eeuwen katholiek Cothen en
honderd jaar H.H. Petrus
en Pauluskerk

Beste medeparochianen,

Onderstaand boekje wordt altijd gepresenteerd aan nieuwe
parochianen. Zij krijgen dit als welkomstkadootje samen met
het parochieblad. Nu zijn deze boekjes bijna op, zij worden
ook niet meer gedrukt. Wilt u thuis eens kijken of u dit
boekje heeft en het niet meer gebruikt. Als het in goede
staat is, zouden wij dit graag ontvangen en opnieuw willen
gebruiken.

Een telefoontje naar Hennie van Rossum 06-29412568 is

voldoende, het wordt dan bij u opgehaald.

Wij wencen u Gezege;qd'e Kerctdagen en een
Voorcpoedia Nieu ug'mrf



Welke deur kunnen we open

laten gaan?

U heeft het vast wel gehoord of gelezen in de krant of
op pagina 9 van dit blad: in de Kromme Rijnstreek
gaan de komende 5 jaar RK kerkgebouwen sluiten, en
de kerk van 't Goy is er een van. De eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat iedereen wel kan zien dat om
verschillende redenen de situatie voor de parochie
PJ23 op de lange termijn niet houdbaar is, maar om
dan zwart-op-wit te zien staan wat dat voor ons
mooie kerkje en onze geloofsgemeenschap betekent,
komt toch hard aan, bij ons en vast ook bij u.

Als locatieraad zijn we al langer met de toekomst van
onze kerk en de geloofsgemeenschap bezig geweest,
en we willen een herbestemming van het
kerkgebouw meenemen in het plan "Kerkbrink’, de
opvolger van het plan Kerkzicht. Dat laatste plan
beschreef de plannen voor de nieuwbouw. Nu die
nieuwbouw gaat starten, gaan we in de vervolgstap
dorpsbreed nadenken over de herinrichting van het
gebied rondom de “brink” die véor de kerk zal komen
te liggen, de “kerkbrink” dus. Het plan Kerkbrink is al
aangekondigd op de website van Mooi 't Goy
(Programma en presentatie bewonersavond d.d. 10
juli 2025).

Daarnaast gaan we vanuit de
parochie hulp krijgen van een
procesbegeleider.

In januari willen we alles in een
vergadering toelichten en met u

bespreken; een datum volgt nog.

Heeft u vragen, zorgen of ideeén: wij
horen ze graag.

Locatieraad 't Goy

=

O.L.V. ten Hemelopneming

Beusichemseweg 104, 3997 ML 't Goy
Secretariaat/kopij: 030-6011160, tgoy@pj23.nl

12 December
19:00 uur:
Filmavond

Op 11 november
hadden we hoog
bezoek in 't Goy:

) Sint Maarten
I

24 December

19:30 uur: Viering ()

Kerstavond

10-24 Januari:
Actie
Kerkbalans

Pastoraat: 030-6011239

m

Zalig
Kerstfeest
Gelukkig
Nieuwjaar
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Heilige Nicolaas

Sint Nicolaaslaan 1, 3984 JA Odijk

Secretariaat: (030) 6562031, wo. en vrij. van 9.00 tot 12.00 uur, odijk@pj23.nl, www.nicolaaskerkodijk.nl
Pastoraatsgroep: pastoraatsgroep@nicolaaskerkodijk.nl tel.nummer 06-20254187.

Locatieraad: voorzitter@nicolaaskerkodijk.nl Voor stipendia IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21 t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23
Voor meer actueel en lokaal nieuws zie onze website: www.nicolaaskerkodijk.nl en onze wekelijkse Nieuwsbrief.
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Odijk en Werkhoven vieren op kerstavond samen het kerstfeest!

Op Kerstavond, woensdag 24 december a.s. staan twee gezamenlijke vieringen op het programma:

Om 18.30 uur is er een gezinsviering ‘Een Ster voor jou’ in de Kerk van OLV ten Hemelopneming in Werkhoven aan de
Herenstraat 11. De voorganger is Matthijs Marell en het Caeciliakoor uit Werkhoven o.l.v. organist Douwe Elderhuis zal
samen met de kinderen bekende kerstliedjes laten horen en natuurlijk mogen alle bezoekers uit volle borst meezingen! (zie
verder pag: 27 van Werkhoven)

Om 22.00 uur is er een sfeervolle Eucharistieviering in de H. Nicolaaskerk in Odijk aan de Sint Nicolaaslaan 1.

Pastoor Hogenelst gaat voor in deze viering, muzikaal opgeluisterd door het koor Multiple Voice onder leiding van Hans van
Breugel.

De deur gaat open om 21.30 uur en om 21.45 uur begint de muzikale omlijsting om goed in kerststemming te komen. De
bekende kerstliederen klinken en u bent van harte uitgenodigd om mee te zingen.

Daarnaast brengt het koor ook een selectie uit eigen kerstrepertoire, met onder meer originele Engelse Christmas carols. Een
gelegenheidsband, gevormd door enkele koorleden, zorgt bij verschillende liedjes voor een extra feestelijke sfeer.

Na afloop van de
vieringen kan in de beide
kerken de mooie
Kerststal worden
bewonderd.

Multiple Voice naar Paradiso!
Weggeefkast Odijk

QOok de komende decembermaand staat onze

Het koor Multiple Voice heeft zich aangemeld voor de jaarlijkse
Korendagen in Paradiso Amsterdam - en met succes! Ze zijn

ingeloot om op te treden in deze iconische poptempel. Op weggeefkast in Odijk weer open voor iedereen

zondag 18 januari zullen de koorleden het podium betreden om met een kleine portemonnee.

vier liedjes ten gehore te brengen. Voor sommige mensen is deze tijd van het jaar
extra kostbaar en daardoor ook extra lastig.

Het belooft een bijzondere dag te worden vol muziek, energie en Laten we de kast daarom samen vullen met

houdbare producten die de kosten een beetje
kunnen verlichten.

Denk bijvoorbeeld aan: soep of groenten in blik,
rijst, thee, koffie, (kerst)lekkernijen etc.

optredens van koren uit het hele land. Een geweldige kans voor
Multiple Voice om hun veelzijdige geluid te laten horen op een
van de mooiste podia van Nederland!

Heb je iets over?

Leg het gerust in de kast

Heb je iets nodig?

Neem het zonder schroom mee.

Met elke bijdrage — groot of klein — maken we
samen de maand een beetje lichter en laten we
zien dat niemand er alleen voor staat.

Geven doet goed. Ontvangen mag. Samen
maken we er een fijne feestmaand van.




Caeciliafeest Vox Odicencis

Op zaterdag 22 november is het Caeciliafeest van het

Dames- Herenkoor Vox Odicencis groots gevierd.

Met een speciaal aandacht voor de vijf jubilarissen die de
Gregorius-speld, opgespeld kregen van de voorzitter

Willeke Smeulders en de daarbij behorende Oorkonde uitgereikt.
Zij hebben vele jaren hun muzikale talent laten horen.

(Zie foto van links naar rechts)

Alice Hoogervorst 40 jaar, Walter Jongeling 60 jaar,
Jan Weerdeburg 60 jaar, Corrie Harte 60 jaar,
Wim Verheugt 25 jaar

Het was een zeer geslaagde avond, met dank aan de
feestcommissie.

Elly Bom

Verzoek om financiéle ondersteuning Kidskerk >y

om he.-t v,skwekerljprOJe-_:t voor ons centrum in De kidskerk organiseert het hele - /\ -

Mabilioni, Same, Tanzania te faciliteren. jaar door diverse activiteiten voor SAhRaEaT
kinderen in de leeftijd van 'Zf{L 6

De broeders van de Jezus de Goede Herder is de religieuze sl i Cify S , .g.' 1 .

ongeveer 3 tot en met 12 jaar.

Alles is erop gericht om kinderen op een speelse wijze
kennis te laten maken én te verbinden met het
katholieke geloof en onze geloofsgemeenschap.

congregatie opgericht door bisschop Josephat Lebulu van het
katholieke bisdom van Same in 1995. Het is het trainen van
jongemannen in broederschapsberoepen om de kerk en de
gemeenschap te dienen, zowel op spiritueel als op sociaal en
economisch gebied. Het centrum runt momenteel een tehuis

5 2025
voor wezen en de meest kw_etsbare klnderen, _het runt een Zondag 30 november 11.00 uur -> 1ste Advent
apotheek met moeder- en kindgezondheidsdiensten; het heeft viering

een centrum opgericht voor de rehabilitatie van geestelijk
gehandicapten.

Het centrum staat bekend als "The Sacred Heart Healing and
Recovery Centre". Zij ondersteunt hen bij het verkrijgen van
hulp, door hen uit te rusten met levensvaardighedenpakketten
die metselwerk, lassen, tuinbouwproductie, pluimvee en
loodgieterswerk omvatten, om ervoor te zorgen dat zij
vaardigheden hebben en in de toekomst na het verlaten van
het centrum nooit werkloos zijn.

Het centrum wil twee visvijvers aanleggen om in voedsel te
voorzien en een inkomsten genererend project worden om de
financiéle capaciteit te versterken. Ondertussen runt het
centrum ook een kleine tuin die groenten produceert en is ook
begonnen met het verkopen
van het overtollige product.
We vragen nederig om
ondersteuning om een
viskwekerij op te zetten en
te runnen, beginnend met
twee vijvers.

met Matthijs Marell en m.m.v. Muttiple Voice
Er is Kidskerk en bezoek van Sinterklaas.

Kerstavond 24 december 18.30 uur -> gezinsviering
met Matthijs Marell
Kerstspel & bekende liederen (locatie OLV Werkhoven)

2026

Zondag 15 februari om 10.00 uur, Carnavalsviering in
Werkhoven met Bert Staal en m.m.v. Blaas Vaak.

Je mag verkleed komen!

Natuurlijk zijn kinderen tijdens alle vieringen bij ons van
harte welkom en is er de overige vieringen altijd
voorleeskerk.

Tijdens de voorleeskerk wordt een kindgericht verhaal
voorgelezen en eventueel, als er tijd over is, nog
gekleurd en gespeeld.

De kinderen starten en eindigen altijd in de kerk.
Werkgroep Kidskerk

Met vriendelijke groet
. Broeder Gaspar Mngara

i8 Broeders van Jezus, de Familieberichten
" Goede Herder.

Overleden:
Nieuw project: T. Kreeftmeijer 08 november 2025: Tonny Oostrom- van Zuilekom, 83 jaar.
12 november 2025: Cornelia Maria de Vreede-
van Denderen, 93 jaar.
01 december 2025: Theo Aarendonk, 96 jaar.
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Algemeen

Even voorstellen pastor Eric Rozeman
Assistent-priester

Als rector van de priesteropleiding maak ik geen deel uit van het
pastorale team van een parochie. Dat betekent dat ik niet iedere
zondag automatisch wordt ingeroosterd voor een Eucharistieviering.
Daarom ben ik dankbaar dat pastoor Hogenelst mij heeft uitgenodigd
om in de parochies waarvoor hij verantwoordelijk is de Eucharistie te
vieren. Als priester wil je graag God bij de mensen brengen en de
mensen bij God en in en rond de zondagse Eucharistieviering komen
de manieren waarop dit kan goed samen. Daar kunnen we bij God
komen in ons gebed, als Hij tot ons komt in de Heilige Communie, in
zijn woord als uit de Heilige Schrift wordt gelezen maar we mogen
Hem ook ontmoeeten in de mensen om ons heen wanneer we elkaar
ontmoeten rondom de Eucharistie. Voor mij persoonlijk geldt bij al
deze vormen van ontmoeting wat paus Benedictus XVI heeft gezegd
in zijn homilie in de Eucharistieviering bij de gelegenheid van de
aanvaarding van het pausambt, namelijk: "Daar waar God gezien
wordt daar begint het leven pas echt".

Met hartelijke groeten,
mr. EG.W. Rozeman MA
Rector Ariénsinstituut

Wat is de achtergrond van Eric Rozeman?

Mr. E.G.W. (Erik) Rozeman MA werd op 10 april 1985 geboren te Hengelo (Ov).

Voordat hij met de priesteropleiding begon, heeft hij de studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden afgerond.
Hij deed vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk Nederland en werkte later bij de gemeente Enschede. Hij volgde zijn
priesteropleiding aan het Ariénsinstituut. Zijn diakenwijding vond plaats op 13 november 2021. Na zijn priesterwijding
op 18 juni 2022 was hij werkzaam als parochievicaris in de parochie H. Titus Brandsma te Wageningen en omgeving.
Sinds 1 augustus 2025 is hij rector van het Ariénsinstituut. Zijn hobby's: boeken lezen, bordspellen spelen,
wandeltochten maken langs kerken, kapellen, landkruizen en door de natuur.

Kerst

Helder in jouw geest

schijnt een kerstster vol vrede.
Jezus zegent jou

en brengt vreugde in jouw hart.

Het is kerst als

jouw geloof anderen de weg
naar Jezus toont.

Als jouw glimlach een hart opent
voor Zijn boodschap.

Door jouw bezieling

is het elke dag kerst

prettige feestdagen
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25 januari Vormselviering met mgr. Hoogenboom

om 11.00 uur in de Dominicuskerk, Walburgkerkpad 1 te Tiel

Achttien jonge mensen tussen de twaalf en de zestien jaar oud, uit alle
hoeken en gaten van onze twee samenwerkende parochies H. Suitbertus en
H. Johannes XXIll hebben zich in november met een kamp in Werkhoven

voorbereid op het komende vormsel op 25 januari.

Ze hebben gepraat, geleerd, gelachen, gebeden, gezongen, gepingpongd en
in stapelbedden geslapen. In het kleine Werkhoven speurden ze naar goede
dingen, maar werden ze ook verleid door duiveltjes . Gelukkig was er
gelegenheid om het kwaad weer te herstellen. Ook mgr. Hoogenboom
kwam op het kamp langs om kennis te maken met deze enthousiaste groep.

Op zondag 25 januari komt hij weer onze kant op om onze vormelingen namens onze bisschop kardinaal Eijk de hand op te

leggen en ze te zalven met Chrisma, de gewijde olie. Samen zullen we deze jonge mensen die bewust kiezen om door te

gaan op de weg van Jezus de Geest toebidden. We hopen dat er veel parochianen aanwezig zullen zijn om dit feest mee te
maken. Op vrijdag 16 januari beginnen de vormelingen met het bidden van een noveen. Bid je met hen mee?

Werkgroep vormsel

De Driekoningenvoettocht 2026 met als thema: 'Vrede'

De Driekoningen-wandeltocht op 4 januari 2026 van
ongeveer 11 km van Odijk naar Cothen heeft dit jaar ‘Vrede'
als thema. Het is een jaarlijkse traditie die wandelliefhebbers
van alle leeftijden samenbrengt. Deze sfeervolle tocht, die
dit jaar voor de 20e keer plaatsvindt, viert Nieuwjaar op een
actieve en gezellige manier.

De route begint bij de H. Nicolaaskerk in het charmante dorp
Odijk. We vertrekken na de viering van 11.00 uur en de koffie
om ongeveer 12.30 uur. De tocht slingert door een
afwisselend landschap van weilanden, bossen en
schilderachtige paden. Tijdens de wandeling kom je langs
authentieke boerderijen en historische gebouwen die de
rijke geschiedenis van de regio weerspiegelen. De Kromme
Rijn wordt natuurlijk ook een stukje gevolgd. De natuur
rondom biedt prachtige vergezichten en mogelijkheden om
wilde dieren te spotten, wat de tocht extra bijzonder maakt.

De Driekoningen-wandeltocht is niet alleen een fysieke
uitdaging, we lopen grotendeels op onverharde paden, maar
biedt daarbij een gezellige sfeer met boeiende gesprekken.
Drie deelnemers zijn in feestelijke Driekoningen-kledij
gekleed wat bijdraagt aan de feestelijke ambiance.
Halverwege de route is er een korte stop bij de Watertoren.

Deze biedt de kans om even op adem te komen. De
eindbestemming, de HH Petrus-en-Pauluskerk in Cothen,
biedt ons een warm onthaal. Hier kunnen deelnemers
samenkomen om de tocht te vieren, eventueel met een
hapje en drankje. We sluiten de tocht in sfeer af in een korte
‘lichtjesviering’

Is de afstand voor u te lang? Laat u dan door familie,
kennissen naar het tussenpunt brengen. Details over de
tocht én de terugreis ontvangt u na het aanmelden.

Zorg ervoor dat je stevige wandelschoenen draagt en
controleer de weersvoorspellingen. Neem een rugzak mee
met water en snacks om je energie op peil te houden. De
Driekoningen-wandeltocht is een perfecte gelegenheid om
samen met vrienden en familie de winterse natuur te
verkennen en te genieten van een gezellige dag.

Wandelt u ook dit jaar weer sportief mee met de
Driekoningen door onze prachtige Krommerijnstreek? Meldt
u dan tijdig aan via de site www.driekoningenvoettocht.nl

Enthousiast over deze voettocht?

Het team dat de voettocht mogelijk maakt zoekt versterking!
Bent u diegene die twee avonden per jaar (in het najaar)
samen de planning en route wil afstemmen? Neem dan
contact op:

via email: info@driekoningenvoettocht.nl
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Werkhoven

O.L.V. Ten Hemelopneming

Herenstraat 11, 3985 RP Werkhoven

Secretariaat: 0343-551201 (woensdag 8.30-11.30u), E-mail: werkhoven@pj23.nl.
Pastoraatsgroep: H. de Gier (do 9.30-11.00u); Bankrekeningnummer: NL19RABO0329808540

Herstel aan plafond koorzolder St Maarten en de voedselbank

De gulle gaven van bezoekers aan de viering op
11 november werden in dank aanvaard door de
voedselbank.

Het gebeurt niet vaak dat je de deur [
naar de kerk opent en cog in oog

komt te staan met een hoogwerker!
De afgelopen weken heeft het
achterstallig onderhoud aan het
plafond boven het orgel en de
koorzolder plaatsgevonden. We
zien er als koor naar uit om op
stoelen zonder wit kalkstof te
kunnen zitten en ook de organisten
(en de orgelstemmer) zijn
opgelucht dat er niet langer
brokken stucwerk in de orgelpijpen
terecht zullen komen.

Kerstsamenzang naar Engelse traditie

Ook dit jaar organiseren de kerken van Bunnik en Werkhoven rond derde Advent een oecumenisch
‘Festival of Lessons & Carols”: een uur van Advents- en Kerstliederen zingen door koor en
aanwezigen, afgewisseld met teksten uit de Bijbel en gedichten. Aanvang: 16.00 uur.

Een speciaal projectkoor rond de Bunnikse Cantorij onder leiding van Jaap Boeschoten zingt dan

sfeervolle Engelse Carols en Nederlandse kerstliederen. Rinke Bodewits speelt orgel, Douwe Elderhuis, piano. Vanuit
Hervormd Werkhoven zal Zanggroep 't Hart o.lv. Janneke van Manen-Rijksen ook twee liederen zingen.

Kom luisteren en meezingen! Toegang is gratis, een vrije gift in de deurcollecte wordt gewaardeerd.

Op zondag 21 december wordt het programma om 16.00 en om 19.30 uur in een jets andere vorm ook uitgevoerd in de Oude Dorpskerk te Bunnik

Onlangs hoorden we in de overweging bij een zondagviering: 'Als er voor jou geen morgen meer is, wat
doe je dan? Het antwoord was: dan plant ik een boompje! Deze uitspraak toverde een lach op mijn ge-
zicht. Dat kunt u natuurlijk niet zien, ik ben als uit steen gehouwen. Maar het geloof in toch een morgen,
gevoed vanuit een sterk geloof, maakte mij een beetje blij.

Het bericht na de viering, deed het tegenovergestelde: Op termijn zullen van de acht kerken die onze
parochie telt, vijf kerken aan de eredienst onttrokken worden, waaronder dit mooie en fijne Godshuis in
Werkhoven. Een gebouw zo bomvol geschiedenis, een plek waarbinnen wij graag vertoeven om samen
met u te vieren en ons te laten inspireren door Gods woord.

Sinds die zondag voel ik mij een beetje somber.

En steeds moet ik denken aan dat 'boompje’ Is dit nu zo'n moment dat je een boompje plant? Een boom-
pje als teken van Hoop. Een boompje dat kan uitgroeien als die grote boom in de tuin? Een boom die zo
klein begonnen is, zoveel wind, regen en storm heeft doorstaan. Die grote boom die zoveel beschutting
biedt en dat al 117 jaar! En als vanzelf dwalen mijn gedachten naar de tijd die voor ons ligt: de Advent-
periode. De periode waarin wij ons voorbereiden op de geboorte van de Heer. Hij kwam als baby en
bracht de belofte van Licht en Hoop naar de wereld.

De voorbereidingen om dit kind weer te mogen begroeten zijn in volle gang. Zelfs het plafond van de
koorzolder is weer gerepareerd. Er stond echt een hele grote kraan in de kerk om dat voor elkaar te krij-
gen. Verbazingwekkend! Knap werk hoor, nu valt het stucwerk tenminste niet meer in de orgelpijpen.
Deze raakten daardoor zo ontstemd...

Het Kind dat komt brengt ons Licht en Hoop en is daarmee eigenlijk 'ons boompje' Laten we ons verheu-
gen op Zijn komst en het feest van harte meevieren.

Zalig Kerstfeest m




Werkhoven en Odijk vieren samen het kerstfeest!

Op Kerstavond, woensdag 24 december a.s. staan twee gezamenlijke vieringen op het programma:

Om 18.30 uur is er een gezinsviering ‘Een Ster voor jou' in de Kerk van OLV ten Hemelopneming in Werkhoven.
De voorganger is Matthijs Marell en het Caeciliakoor uit Werkhoven o.l.v.
organist Douwe Elderhuis zal samen met de kinderen bekende kerstliedjes
laten horen en natuurlijk mogen alle bezoekers uit volle borst meezingen!

Het thema van deze viering is: ‘Een Ster voor jou. In het kerstverhaal verschijnt
een ster die voor iedereen straalt en vertelt dat Jezus is geboren. Diezelfde ster
wil ons vandaag nog iets laten zien: dat Jezus zelf een ster is voor ons - iemand
die richting geeft, licht brengt en hoop straalt, net als een popster die iedereen
kent.

Maar die ster nodigt ons ook uit om verder te kijken: voor wie kun jij een ster
zijn?

Wie kan jouw licht, aandacht of hulp goed gebruiken? Het wordt een warme, vrolijke en laagdrempelige viering, ideaal om
samen met kinderen, familie en vrienden de kerstdagen te beginnen. ledereen
is van harte welkom!

Om 22.00 uur is er een sfeervolle Eucharistieviering in de H. Nicolaaskerk
in Odijk aan de Sint Nicolaaslaan 1. Pastoor Hogenelst gaat voor in deze
viering, die muzikaal opgeluisterd wordt door het koor Multiple Voice onder
leiding van Hans van Breugel. Zie verder pagina 22 van Odijk.

De beide vieringen zijn gezamenlijk voorbereid door de geloofsgemeenschappen
van Odijk en Werkhoven. Na afloop van de vieringen kan in de beide kerken de
mooie Kerststal worden bewonderd.

Hoopvol op weg

Na een lange voettocht van 5 maanden over de Camino is 'onze pelgrim' weer
terug in Werkhoven. Wat was het bijzonder om zijn inspirerende verhalen te
mogen aanhoren, bij Huub en Annie aan tafel.

Els Pennewaard, 12,5 jaarkoorlid.
Tijdens het Caeciliafeest ontving
2ij van het koor daarom een

beeldje van een zangeres.
Op 14 april, tweede paasdag, vertrok hij om op weg te gaan naar Santiago de eh'l 4 i a
Compostella. De eerste nacht bracht hij door in het tuinhuis van ons - _
parochiecentrum. Hij begon aan een pelgrimstocht van 2700 km. . N Y |

Mede afhankelijk zijn van de goedwillendheid van je medemens, waar het gaat
om het verlenen van onderdak, het krijgen

. s 5 . Denemark

van een goede maaltijd. Zijn ervaring is dat < '

: 7 z R terland |

er eigenlijk zoveel goedheid schuilt in de

mens, zoveel hulpvaardigheid; dat houd je 7.cesi
5 o g i kel o

eigenlijk niet voor mogelijk. _ H P-’,
Santlago de Compostella -~ nall

' [Spanje

Darn wmal K

Wat brengt je ertoe om deze grote uitdaging
aan te gaan, hoe groot is je motivatie om dit te volbrengen, ook dit kwam ter
sprake.

| ;[
Bij terugkomst zie en spreek ik een pelgrim die zegt op een kruispunt in zijn leven "} de jaren ervoor was|
te staan. Ik hoop hem ooit nog een keer te mogen ontmoeten en dan van hem d"ﬁgef'f van het kinderk .
horen hoe het met hem gaat. zingt zij al vanafhet begini
Gerda Willemse Capella Taizé.

Lees het volledige verhaal op de website; www.pj23.ni/kerken/werkhoven/verhalen

Wijsheden Familieberichten

En vergeet de gastvijheid niet. Overleden

Door gastvrij te zijn hebben sommigen, zonder het te weten, Theodora Cornelia Theresia (Thea) Rigter-Beemer
engelen onthaald. * Baarn, 5 september 1932

Paulus, brief aan de Hebreeén, 13, 2

1 Doorn, 5 november 2025




Wijk bij Duurstede

H. Johannes de Doper
Klooster Leuterstraat 35, 3961 AX Wijk bij Duurstede

Tel. (0343) 571216 (woe 9.30-12.00 u), info@johannesdedoper.net, www.johannesdedoper.net
Pastoraatsgroep tel. (0343) 432763, pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Misintenties: misintenties@johannesdedoper.net of via https://johannesdedoper.net/misintentie/
Misintenties: €12,50 op Rabobank NL11 RABO 0158 7891 48 tnv GG de Doper.

Kerkbijdrage of giften: Rabobank NL65 RABO 0158 7059 20 tnv GG de Doper

Onze gemeenschap op een kruispunt, hoopvol verder!

Het afgelopen jaar kwamen locatieraad, pastoraatsgroep en
een aantal betrokken parochianen meerdere keren samen
om stil te staan bij onze toekomst. Deze bijeenkomsten
waren bijzonder: er was ruimte om zorgen te delen, maar
ook om hoopvolle ideeén uit te spreken. Het werd duidelijk
dat wij als gemeenschap op een kruispunt staan. Juist op

zulke momenten voelen wij ons uitgenodigd om te luisteren

naar wat de Geest ons ingeeft en elkaar te bemoedigen.

Een ingrijpend besluit
Het parochiebestuur heeft besloten dat onze kerk uiterlijk in
2030 aan de eredienst zal worden onttrokken. Dat raakt ons

Taizé-vieringen, Mariavespers, themavieringen of maaltijden.
Zulke initiatieven scheppen ruimte voor ontmoeting en
bezinning waarin Christus zelf aanwezig is.

Jongeren.

Het betrekken van jongeren blijft een uitdaging. Toch zien
wij dat ook zij verlangen naar zingeving en spiritualiteit. Dit
wordt steeds duidelijker. Door open dagen, samenwerking
met scholen en creatieve communicatie willen wij jongeren
vitnodigen om deel te worden van onze gemeenschap. De
kerk is immers niet alleen een gebouw, maar vooral een plek

allen diep. Het gaat
immers niet alleen om
een gebouw van

van ontmoeting, geloof en liefde.

Samenvatting van de scenario’s

stenen, maar om een
plek waar generaties
hun geloof hebben
beleefd, waar vreugde
en verdriet zijn
gedeeld, en waar
Christus zichtbaar
aanwezig was in woord
en sacrament. Toch
willen wij dit besluit
niet uitsluitend zien als

KERNBEHOUD EN
VERNIEUWING

De gemeenschap blijft op de
huidige locatie en vernieuwt
haar manier van kerk-zijn. Eris
ruimte voor eigentijdse
vieringen en actieve werving van
jongeren. Dit scenario verbindt
traditie en vernieuwing. Door
het besluit van het bestuur is dit
op termijn niet meer haalbaar.

verlies. Het is ook een
uitnodiging om samen
nieuwe wegen te
zoeken waarop wij
kerk kunnen zijn,
voorbij het gebouw.

Uitdagingen en
realiteit

Onze gemeenschap
wordt kleiner en ouder.
Het aantal bezoekers

MISSIONAIRE HUB

De kerk ontwikkelt zich tot een
centrum van inspiratie voor
parochianen &n
buitenstaanders. Maast
vieringen zijn er culturele en
sociale activiteiten. Dit scenario
vraagl veel van organisatie en
financién, maar biedt kansen
om nieuwe doelgroepen te
bereiken en de maatschappelijk
rolvan de kerk te versterken.

Toekomstscenario’s
Om richting te geven aan

VERPLAATSING onze zoektocht hebben wij
it b O ELLC vier scenario’s ontwikkeld en

De e b:aspr.oken. Elk scenario heeft
emgklem:re, ki rcticile zijn eigen toon, tempo en
plek. Vieringen worden geestelijke kleur. Wat ze
kleinschaliger en intiemer, met gemeen hebben, is de
nadruk op eenvoud en oproep om trouw te blijven
nabijheid. Het biedt flexabiliteit aan onze kern: het geloof dat
en lagere kosten, maar kan ons verbindt, de hoop die
ﬁﬁgﬂ";’;ﬁi‘fﬂ ons draagt en de liefde die
verbondenheid ons bezielt.

mn:c Uit de gesprekken blijkt dat
De gemeenschap kiest vooreen | Vooral het scenario van een
waardige afsluiting. De kerk Missionaire Hub veel kansen
sluit, of wordt overgedragen, biedt. Dit vraagt wel veel
met behoud van de Mariakapel. inzet, organisatie en ook
Vieringen vinden alleen nog financiéle inspanningen,
plaats bij bijzondere ; maar biedt ook nieuwe
FEEaee = mogelijkheden om mensen
biedt ruimte voor rouw en : = .
s ik van binnen én buiten aan te
verlies van gemeenschap trekken.

en vrijwilligers zal naar
verwachting met een

Samen verder
Welke weg wij ook kiezen, wij

kwart dalen tegen 2030. Ook het kerkgebouw vraagt steeds willen dit doen in verbondenheid, in openheid naar elkaar

meer zorg en onderhoud, wat de continuiteit kwetsbaar
maakt. Deze realiteit doet pijn, maar ze nodigt ons ook uit
om creatief en hoopvol te blijven. Wij willen niet bij de
pakken neerzitten, maar met elan en vertrouwen verder
bouwen aan onze geloofsgemeenschap, aan het
verspreiden en voorleven van ons geloof.

Vieringen en geloofsleven

Onze vieringen vormen het hart van ons geloof. Zo lang
mogelijk willen wij blijven samenkomen om te vieren en
elkaar te ontmoeten. Tegelijk klinkt de roep om vernieuwing.
Er is behoefte aan eenvoudiger taal, eigentijdse muziek en
vormen van samenkomst die ook mensen aanspreken die
niet vanzelfsprekend in de kerk thuis zijn. Denk aan

28

en in vertrouwen op God. Het komende jaar organiseren wij
bijeenkomsten waarvoor wij u van harte willen uitnodigen
om samen verder te werken aan onze toekomst en orm naar
elkaar om te zien.

Zoals de profeet Jesaja zegt:

“Zie, Ik maak iets nieuws; nu ontkiemt het — merk je het
niet?” (Jesaja 43,19). Dit woord mag ons begeleiden.

Moge onze keuzes geworteld zijn in geloof, gedragen door
gemeenschap en gericht op de toekomst.

De locatieraad/pastoraatsgroep: Harry Wilimink, René Soulier,
Natascha van Amersfoort, Frans Bosman, Annemieke Bosman,
Gemma van Rooijen



t Sint Maarten-optocht 2025:

De frisse novemberlucht bijt zacht in mijn wangen
terwijl de schemering langzaam over Wijk bij

! Duurstede valt. Ik loop mee met een bonte stoet
: van zo'n 25 kinderen, ieder met een kleurrijke

. lampion die zachtjes wiegt in hun handen. Het
zachte gerinkel van belletjes mengt zich met hun
gelach en de warme gloed van de lampionnen
verlicht de straatjes. De avond ademt belofte:
warmte, lekkernijen en onverwachte
ontmoetingen wachten op ons.

Een warme start in de pastorietuin

We verzamelen in de pastorietuin, waar de geur van versgebakken
worstebroodjes en dampende chocolademelk mijn neus prikkelt. Een
jongetje neemt gulzig een slok van zijn chocolademelk en zijn gezicht
breekt open in een brede grijns: "Dat was echt lekker!" Zijn lampion
wiegt zachtjes mee terwijl de kinderen zich klaarmaken, hun ogen vol
verwachting. De sfeer is ontspannen, bijna magisch - een perfecte
aanloop naar de tocht die gaat komen.

Door de stad naar het Ewoud en Elisabethgasthuis

Met lampionnen die als kleine vuurtjes dansen in de schemering,
trekken we via de Markt richting het Ewoud en Elisabethgasthuis. Bij
aankomst worden de bewoners verrast door het vrolijke gezelschap. S S S
Een bewoonster veegt een traan weg en fluistert: "Het is zo fijn om de
kinderen te zien. Hun lichtjes brengen echt warmte in ons huis." Ik zie de
trots en blijdschap op de gezichten van de kinderen terwijl ze liedjes
zingen en glimlachen uitdelen, een moment van pure verbinding.

Het verhaal van Sint Maarten

Binnen, tijdens de gezamenlijke maaltijd, neemt een begeleider het
woord. Haar stem draagt het eeuwenoude verhaal van Sint Maarten, die
zijn mantel deelde met een bedelaar.

Vreugde en snoepgoed
Buiten weerklinken de liedjes terwijl de kinderen hun zakken vullen met

snoepgoed. "lk heb mijn zak helemaal vol!" roept een meisje uitbundig,
haar ogen glinsteren van plezier.

Samen vieren, samen delen
Een begeleider vatte het treffend samen: "ledereen vond het geweldig.' Het was een avond die niet alleen de kinderen,
maar ook de bewoners van het gasthuis en de hele parochiegemeenschap een beetje rijker maakte.

Face to Face Kerstconcert Face to Face olv Tom van Ginkel:
Zondag 21 december om 15:30 uur!

Kerstconcert

De week voor kerstmis kribje kijken in de kerk!

De week voor Kerstmis is het druk in de kerk! Elke ochtend komen er kinderen van de peuterspeelzalen en lagere groepen
van de basisscholen. Ze gaan “kribje kijken". Het kerstverhaal wordt verteld en ze krijgen uitleg over allerlei zaken rondom
kerst. Een hapje en een drankje zullen niet ontbreken.

Er zullen in totaal zo'n 400 kinderen komen.

Wil je dat eens meemaken? Je bent van harte welkom! De kerk is open voor iedereen.

We zijn er van maandag 15 december tot en met vrijdag 19 december van 9:00 uur tot ca 12:00 uur.

Komt u ook mee het oude jaar afsluiten en het nieuwe inluiden?
Op 31 december om 19:00 uur hebben we een viering, gevolgd
door oliebollen en champagne!

Familieberichten:
Overleden: 14 oktober Hans van Denderen
19 november  Grada Bruck-Jansen
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Advertenties

HET KAN ZOMAAR GEBEUREN DAT JE

M ﬂte nb ur g i ) e

EEN NADEREND AFSCHEID - OM ALVAST

UitvaartverZOrging DINGEN TE REGELEN -EEN STMPEL

TELEFOONTJE IS DAN GENOEG -

Heeft u al nagedacht Rt
over uw uitvaart?

OF LIESBETH - ZoON TJEERD IS
NIEUW IN HET BEDRIJF EN
7‘""‘" =~ ‘g MET DEZE OPVOLGING VANUIT
5 ﬁ . : DE FAMILIE 15 LIESBETH HEEL
n ;S : ; BLIJ] - WANT DAARMEE BLIJET
' WAT BELANGRIJK IS ‘VANUIT DE

KANTI.I]N* ALLES VOOR JOU
efnetic ' Fiatke Eline

REGELEN - LIESBETH EN TJEERD
ZIJN UITVAARTBEGELEIDERS -

Maak nu een vrijblijivende afspraak om

: £ ‘6 6 5 By 1V, INONE,
uw uitvaartwensen te bespreken. TSI T

030 656 31 62

Dag en nacht bereikbaar
voor directe hulp bij overlijden

www.miltenburguv.nl

via madeleine
uitvaartzorg
06 127 687 23

tﬁﬁln 12

MuLTI SERVICEUTRECHT

EEN HELFENDE HAND IS DICHTERBIJ DAN U DENEKT

tGRAFONDERHOUDT

SCHOONMAKEN GRAFMONUMENT - ALGENBEHANDELING - GRAVEERTEKSTEN BLIWERKEN

TEL.06-24506549

www.GRAFONDERHOUDUTRECHT.NL
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Informatie

Parochie H. Paus Johannes XXIlI

De parochie H. Paus Johannes XXIIl omvat acht geloofsgemeenschappen: Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten (eucharistisch
centrum), Odijk, Schalkwijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede. Informatie van de geloofsgemeenschappen: zie lokale

pagina's. De parochie werkt samen met de H. Suitbertusparochie (Tiel e.0.). Het pastoraal team is verantwoordelijk voor
twee parochies. Loerikseweg 12,3991 AD Houten, www.pj23.nl, info@pj23.nl

Pastoraal team

van links naar rechts

Marianne van Tricht, pw beleid, m.vantricht@2parochies.nl

Fred Hogenelst, pastoor, pastoor.hogenelst@2parochies.nl,
telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur en don.18-19 uur, 06-23380310
Wies Sarot, pastoraal werker, w.sarot@2parochies.nl

Vincent van der Helm, diaken, diaken.vanderhelm@2parochies.nl
Lilian Weijman, pastoraal werker, |.weijman@2parochies.nl

Parochiebestuur

Pastoor Hogenelst (voorzitter)
Charles Verwimp (vice-voorzitter)
Kees Huijben (gebouwen)

Lilian Vernooij {(penningmeester)
Ria van Dixhoorn (adviseur)

Contact via parochiesecretariaat,
info@pj23.nl

Giften en donaties

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw
geldelijke bijdrage. Het rek.nr. :

NL 28 RABO 0155 614614

tnv RK Parochie Paus Johannes XXIII.
ANBI: 822298272.

U kunt ook uw bijdrage online
overmaken: zie www.pj23.nl

of via onderstaande QR-code (gebruik
de camera app op de telefoon)

PCI PJ23: Praktische en

financiéle hulp

Kent u iemand in uw omgeving die
tussen wal en schip is geraakt, de weg
kwijt is naar hulpverlenende
instanties, financieel in de knel zit of
heeft u zelf te maken met armoede?
PCIPJ23 kan helpen. Hoe, kijk op
www.pcipj23.nl of neem contact op
via info@pcipj23.nl

.:. .:.|.:.|.:. R.K. Parochie
“ Paus Johannes XXII|
o 3 o

Parochiesecretariaat

Diahann van van de Vijver
Loerikseweg 12,3991 AD
Houten: info@pj23.nl
030-6378642

Pastoraatstelefoon

Wilt u contact vanwege

een ziekenzalving of ziekenzegen,
of vanwege geestelijke nood?

Bel dan met 06-12948874.

Het Meldpunt

Grensoverschrijdend Gedrag in
de Rooms-Katholieke Kerk heeft
een nieuwe website op
rkmeldpunt.nl. De vorige website
van het Meldpunt dateerde uit
2015. Daarom was het wenselijk
de vormgeving van de website te
vernieuwen.

Vertrouwenspersoon

Onze parochie hecht veel waarde
aan het bevorderen en
handhaven van de sociale
veiligheid van mensen.

Heeft u het gevoel dat een
beroepskracht (bv. een pastor) of
een vrijwilliger in een van onze
gemeenschappen grenzen
overschreden heeft en wilt u
hierover in gesprek? Neem dan
contact op met de
vertrouwenspersoon van onze
parochie:

Ellen Kok-Hendriks,
vertrouwenspersoon@2parochies.nl
06-44918278

Colofon Open Venster
Open Venster is een uitgave van de
parochie H. paus Johannes XXIIL.
Het parochieblad verschijnt 7x per
jaar in ongeveer 4700 huishoudens.

Nr. 1 2026 Vastentijd
Sluitingsdatum kopij: 13 jan, '26
Verschijningsdatum: 4 febr. '26

Nr.2 2026 Paastijd en Pasen
Sluitingsdatum kopij: 3 mrt. 26
Verschijningsdatum: 25 mrt. '26

Centrale redactie

Lilian Weijman, Ria van Dixhoorn,
Janny van Schip en Karin Stoeten.
Voor aanleveren parochiebrede
artikelen: hoofdredactie@pj23.nl

Lokale redacties

Artikelen voor de lokale pagina's
inleveren bij:
bunnik.parochieblad@pj23.nl,
cothen.parochieblad@pj23.nl,
tgoy@pj23.n|,
houten.parochieblad@pj23.nl,
odijk.parochieblad@pj23.nl,
schalkwijk.parochieblad@pj23.nl,
werkhoven.parochieblad@pj23.nl,
voorloper@johannesdedoper.net

Advertenties Info@pj23.nl

Disclaimer

We hebben getracht voor het gebruik van fota's en
teksten toestemming te vragen aan de recht-
hebbenden. Mocht u desondanks menen dat uw
rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we u
contact op te nemen.
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Kinder-kerst-pagina )=

Kmd van liefde

Lang geleden, in een land ver hier vandaan, leefden
Jozef en Maria. Ze hielden veel van elkaar en waren
gelukkig. Toen Maria zwanger bleek van een
bijzonder kind, vertelde een engel dat het door God
gezonden was. Ze moesten het Jezus noemen, een
kind dat vrede zou brengen.

Op bevel van keizer Augustus moesten ze naar
Bethlehem reizen, de stad van Jozefs familie. De
tocht was zwaar, vooral voor Maria, die bijna moest
bevallen. Met een ezel als hulp gingen ze op weg,
tussen duizenden anderen. In Bethlehem was het
druk. Overal waar Jozef aanklopte, was geen plaats.
Uiteindelijk wees een vriendelijke man hen naar een
oude stal. Daar, tussen een os en een
ezel, werd Jezus geboren.

Maria wikkelde hem in doeken en
legde hem in een kribbe.

Jozef sloeg zijn arm om haar P v
heen. Ze waren moe, maar Ny
vol verwondering en geluk. g

Die nacht verschenen engelen aan herders in het
veld. Ze vertelden over de geboorte van Jezus het
langverwachte kind van God. De herders haastten
zich naar de stal en zagen het kind liggen. Ze waren
diep geraakt.

Ver weg zagen drie wijze mannen een bijzondere
ster. Ze wisten: er is een koning geboren. Ze volgden
de ster tot boven de stal in Bethlehem. Daar knielden
ze voor Jezus en gaven geschenken: goud, wierook
en mirre. Ze begrepen dat dit geen gewone koning
was maar een kind van God, gekomen om liefde en
vrede te brengen.

Geef iemand je hand

Kijk eens naar het kindje Jezus in de kribbe...

Zijn kleine handjes liggen open. Zo klein nog, zo lief.
Juist zijn handjes zouden later heel belangrijk
worden. Met zijn handen zou Jezus mensen
aanraken, beter maken, troosten. Hij zou brood
breken en delen met iedereen. Hij zou zijn handen
uitsteken naar wie verdrietig was, bang of alleen.
VVandaag, met Kerstmis, liggen zijn handjes nog stil
in het stro. Maar ze vertellen nu al een groot
verhaal, een verhaal van liefde, delen en vrede.

Ook jij kan met jouw handen
mensen helpen. Jij kan ook
iemand troosten, of iets voor
iemand doen met je handen.
Je kan een kaart maken
voor iemand. Een kaart van B
je hand. Maak met verf een h F 4
afdruk van je hand op papier. S
Versier je hand en schrijf er iets Bron: Pinterest
liefs op. Stuur de kaart op of
geef hem aan iemand.

Zo maak je iemand blij
met je handen. Hier
zie je twee voorbeeldjes.

Gebedje

Lieve God,

Dank U wel voor het kindje Jezus,
dat geboren werd in een stal.

Hij was klein en zacht,

maar toch heel bijzonder.

Dank U voor Jozef en Maria,

voor de engelen die zongen,

voor de herders die kwamen kijken,
en voor de mooie ster aan de hemel.

Help ons om lief te zijn voor elkaar,
om goed te luisteren en te delen,
zoals Jezus dat later ook deed.

Laat uw Licht in ons hart schijnen,
vandaag en elke dag. Amen.

Samengesteld door Lilian Weijman, pw




