
Houten, Advent 2025 

 

 

Beste parochianen, 
  
Via berichtgeving in uw geloofsgemeenschap en in de media heeft u wellicht vernomen 
dat het parochiebestuur over ongeveer 5 jaar een vijftal van onze parochiekerken gaat 
sluiten. Zie hierover ook de brief van onze vicevoorzitter in dit blad. 
  
Mijn collega’s van het pastorale team en ik begrijpen dat dit bericht voor velen van u als 
een schok komt. Er zullen onder u parochianen zijn die boosheid voelen, onbegrip, 
verdriet of verwarring.  
Als pastores zijn we betrokken bij het lief en leed dat in onze gemeenschappen gedeeld 
wordt. Dat krijgt in onze kerken vorm in gebed en viering, sacrament en ontmoeting. We 
ervaren bijna dagelijks dat de kerk een plaats is van troost, gebed, ontmoeting en 
vreugde, en van vele dierbare herinneringen.  
Niet alleen voor ú is de kerk zo’n plek, maar ook voor leden van het parochiebestuur, en 
voor mij en mijn collega’s in het pastorale team. Daarom doet het sluiten van kerken ons 
állen pijn.  
 
Laten we die pijn dan ook in de komende tijd delen. Laten we elkaar vasthouden en 
samen optrekken! Vanuit het pastoraal team willen we beginnen met ruimte bieden aan 
de gevoelens en vragen die u naar aanleiding van dit bericht heeft. In overleg met uw 
lokale gemeenschap en het parochiebestuur zullen we hiervoor in de komende tijd 
bijeenkomsten organiseren.  
 
Indien u nu al wilt reageren, kunt u contact opnemen met het pastoraal team via 
pastoraalteam@2parochies.nl Via dit mailadres zijn ook uw suggesties, vragen of 
wensen welkom. Uiteraard kunt u mij of mijn collega’s ook persoonlijk aanspreken.  
 
Tot besluit: het moeilijke bericht over de sluiting van een groot deel van onze kerken valt 
samen met het begin van de Advent. Zoals ieder jaar kijken we uit naar God die mens 
wordt in onze gebroken wereld. Ieder jaar wil het Kind onder ons geboren worden. Zijn 
geboorte is een teken van hoop, liefde en vertrouwen: God houdt van ons en houdt ons 
vast, hoe dan ook.  
Laten we in Gods geest de toekomst tegemoet gaan - met hoop, met liefde en met 
vertrouwen dat wanneer er deuren gesloten worden, onze God onvermoede vensters 
voor ons openzet. Opdat nieuwe vormen van geloofsgemeenschap kunnen ontstaan. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens mijn collega’s van het pastorale team, 
 
Fred Hogenelst, 
pastoor 
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