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Van het pastoraal team

Allerheiligen en Allerzielen

door: F.G. Hogenelst, pastoor

Het is herfst: de bladeren vallen, de dagen worden korter. Voor velen roept deze tijd herinneringen op aan
dierbaren die zijn overleden. Rond 2 november trekken mensen naar begraafplaatsen en columbaria, om
graven te verzorgen, bloemen te brengen en kaarsen aan te steken.

De kerk viert dan de gedachtenis van de overledenen: Allerzielen.

In onze parochies houden we Allerzielen-vieringen waarin we de namen noemen van wie ons zijn ontvallen en we
ontsteken een kaars voor hen. We bidden dat zij in vrede mogen zijn bij God.

Voor veel katholieken past dit moment van bezinning goed bij het herfstgevoel: de natuur die afsterft, roept gedachten op
aan het levenseinde.

De oorsprong van Allerzielen ligt in een kloostertraditie uit Spanje. Via de beroemde abdij van Cluny in Frankrijk
verspreidde het gebruik zich, dankzij abt Sint-Odilo. Hij stelde in dat op 2 november in alle met Cluny verbonden
Cisterciénzer-kloosters voor overleden monniken gebeden moest worden. In de 14e eeuw nam de hele Latijnse Kerk deze
traditie over, mede door de pest-epidemieén die miljoenen levens eisten. Veel slachtoffers kregen geen persoonlijke
uitvaart, en Allerzielen werd een manier om ook hen liturgisch te gedenken.

Op 1 november, Allerheiligen, viert de kerk alle heiligen — bekend of onbekend - die bij God zijn. Volgens de katholieke en
orthodoxe leer zijn zij voorsprekers voor ons bij God. Ze zijn als vensters op Zijn heiligheid. Hun leven mag ons inspireren
en bemoedigen.

Bij uitvaarten klinkt nog vaak het lied In paradisum deducant te angeli — “Ten paradijze geleiden u de engelen...” Maar wat
betekent dat voor mensen van vandaag? Wat geloven wij nog over leven na de dood? Wat verwachten we zelf?
Soms hoor ik iemand zeggen: “lk ben pas echt dood als niemand meer aan mij denkt” Dat is 1,.*&
een gedachte die raakt. SR
In gesprekken rond een uitvaart stel ik vaak de vraag: “Waar is de overledene nu?” Het is
ontroerend om te horen wat mensen hopen of geloven. En wat heeft u zélf, persoonlijk, nog
voor beeld bij het hiernamaals? Waar verblijven onze overledenen?

Onze kijk op het hiernamaals verandert. Wat vroeger vanzelfsprekend was, kan nu vragen
oproepen of zelfs weerstand. Maar het blijft belangrijk om die vragen te stellen — aan onszelf
en aan elkaar.

Allerheiligen en Allerzielen blijven waardevolle dagen van herinnering en hoop.

Laten we ze samen vieren — gedenkend, biddend en vol vertrouwen op Gods nabijheid.

Ag en d a Oktuber_ i _ December
21  Lezing over geloofsbelijdenissen, 13 Kerstmarkt, Werkhoven
Houten, 20.00 uur 15.00 - 19.00 uur
24 Uitje voor beide parochies 14  Festival of Lessons & Carols,
25 Concert percussiegroep Constantia, Werkhoven, 16.00 uur
Werkhoven 20.00 uur 14  Kerstconcert, Kanjer van een
16 Tentoonstelling aan tafel, (Kerst)Kind, Houten 15.00
Schalkwijk 13.00- 16.00 uur uur
November 20  Kerstlichtjes wandeling,

02 Bachin Bunnik 15.30 uur
07 Symposium bestaanzekerheid,
Den Bosch

16 Concert Constantia,
Werkhoven, 14.00 uur Meer informatie vindt u op de betreffende lokale pagina’
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Allerzielen van Gr. Coninckx In stilte en gebed

wil ik bij mijn lieve doden zijn
en de ragfijne draad

van verbondenheid

tussen aarde en hemel
steviger maken.

Ik weet Heer

dat de dood

niet het laatste woord heeft
maar dat de liefde,

de herinnering,

het leven zelf,

verder reiken dan sterven.

Troost mij Heer,

opdat de lege plaats

niet langer teken is

van afwezigheid,

maar stilaan groeit

tot wonder

van tedere aanwezigheid
bij U.

Bach in Bunnik,
Zondag 2 november om 15.30 uur in de Oude Dorpskerk te Bunnik

Het heeft even geduurd, maar hij komt er weer aan: een Bach-cantate,
uitgevoerd door koor en orkest onder de bezielende leiding van Paulien
Kostense en Stephan Esmeijer. We kijken er naar uit en terecht: deze 300
jaar oude, maar onsterfelijke muziek geeft aan ons geloof een sterke
impuls en aan onze emoties de vrije ruimte. Bach verrast ons telkens
met zijn muziek, maar ook met zijn gedrag: koppig en kritisch. Hij was
nog maar 10 jaar, toen zijn vader en moeder en veel broertjes en zusjes
al waren overleden. Hij werd gestimuleerd door zijn oud-oom Johann i . - . n
Christoph orgelles te nemen in Arnstadt. Hij kwam als 22-jarige in 1707 AUS Lo TIEF[N RE CHy HERR' 4 DIR
terecht in Mihlhausen en hield het daar als organist €én jaar vol. Johann
Sebastian neemt dit keer deze oom, die hem als wees liefdevol in huis nam, mee naar Bunnik en we horen van hem een
prachtig koorwerk: Es ist nun aus mit meinem Leben (JCB3). Het accent komt te liggen op een van de oudste cantates van
Johann Sebastian Bach, Aus der Tiefen ruf ich, Herr (BWV 131) bij psalm 130.

En natuurlijk is de vorm weer een vesper en kunnen we allemaal op onze beurt meezingen met Rinke Bodewits, ook een
Bach-liefhebber, op het orgel. In woord, lied en gebed wordt er een link gelegd naar Allerzielen (r.k.) en Hervormingsdag

(prot.). Welkom, ook familie, vrienden en buren!
Na afloop is er een collecte om de onkosten te bestrijden, die van harte bij u wordt aanbevolen.

ds. Greet van ‘'t Slot, ook namens Dirk Hengeveld



Ter inspiratie - recep!

HARTIGE HAVER-
WORTELBURGERS

n november wordt de cogst van diverse gewas-

sen zoals granen, aardappels, mais en suikerbieten
afgerond. Veel gemeenschappen vieren in kerken een
dankdag voor de oogst.

Ook is het de gewoonte om in deze maand stil te staan
bij hen die het afgelopen jaar overleden zijn. Stilstaan uit
dankbaarheid voor hun leven en de vruchten die zij voort-
brachten in hun leven,

WORTELS: VERBONDEN MET DE AARDE

Ik koos als passend recept voor deze maand een hartig
hapje met daarin de oogstproducten haver, prei, en wortels.
Met name de wortels laten mij stilstaan, niet alleen bij de
oogst daarvan in de zomer en de herfst, maar ook bij de
‘verworteling’ van mijn leven met mensen en met de aarde.
Met name bij verlies van familieleden en vrienden ervaar

ik dat ik verbonden, ‘verworteld’' ben, met de ander. Verlies
is pijnlijk. Maar ook ben ik dankbaar dat de ander mij
inspireerde tot graeien en vrucht dragen, zoals de aarde de
winter- en de zomerwortels voedt en kleur geeft.

Tekst en foto's: Tini Brugge




Geloofsbelijdenissen - lezing op 21 oktober

Tijdens de viering spreken we na de preek een geloofsbelijdenis uit.
Soms zingen we die. De tekst is niet altijd hetzelfde.
Wat zit daar achter?

Dit jaar vieren wij dat het 1700 jaar geleden is dat het eerste cecumenische concilie
plaatsvond. In Nicea werd toen een geloofsbelijdenis opgesteld, die wij vandaag nog steeds
in de liturgie gebruiken. Deze werd in 381 op het Concilie van Constantinopel wat
gewijzigd.

Deze belijdenis, en niet de Apostolische geloofsbelijdenis, is de belijdenis die in christelijke
kerken het breedst wordt geaccepteerd.

Op deze avond zal diaken Marcel Sarot, hoogleraar fundamentele theologie aan de
Universiteit van Tilburg, een inleiding geven in de geloofsbelijdenis van Nicea en haar
achtergronden, en ook in de verschillen met de Apostolische geloofsbelijdenis.

Datum: dinsdag 21 oktober, tijd 20.00 uur tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.
Plaats: rechterunit van het noodgebouw voor de RK kerk, Loerikseweg 12, Houten

Wij stellen het op prijs als u zich van te voren aanmeld via wegvangeloven@gmail.com
Projectgroep Weg van Geloven

Van Sint Nicolaas naar Sinterklaas

Sinterklaas is een traditioneel Nederlands en Belgisch feest ter ere van
de Heilige Nicolaas. Het feest wordt gevierd op de avond van 5
december, waarbij cadeaus en snoep worden uitgedeeld door
Sinterklaas en zijn Pieten, die met een intocht per stoomboot
aankomen in Nederland en via de schoen of pakjesavond de cadeaus
bezorgen.

Sint Nicolaas was een Griekse christelijke bisschop van Myra en leefde
in de 4e eeuw in Klein- Azie (het huidige Tukije)

Hij was bekend om zijn liefdadigheid en verdediging van het geloof,
en werd heilig verklaard door de christelijke kerk. Hij was een
vooraanstaand christen die zich inzette voor de gemeenschap, vooral
tijdens periodes van vervolging.

De figuur van Sinterklaas in Nederland is gebaseerd op deze
historische persoon, die ook geldt als beschermheilige van
verschillende beroepen en plaatsen. Zoals o.a. van zeelieden, omdat
hij in legenden zeelui zou hebben gered van de verdrinkingsdood.

Uit: www.sinterklaasfan.nl




-'__ . lﬁ
pad verlichten, .
de bomen s’_’g;aalt.

Moge uw aan
in elke stap,

in elke ademtocht, S 4
in elke omhelzing van het leven.
Amen.




Adventsactie 2025
Koester een kind, bouw mee aan morgen

De 60e Adventsactie wil extra stilstaan bij kwetsbare kinderen. Overal ter wereld groeien kinderen op die niet de kansen
krijgen waar ze recht op hebben. Kwetsbare kinderen die aan de zijlijn staan. Sommigen hebben een lichamelijke of
geestelijke beperking, anderen trekken rond met hun families zonder vaste verblijfsplaats of leven in extreme armoede.
Allemaal kinderen die op een of andere manier buiten de boot vallen en die nauwelijks de kans hebben daar op eigen
kracht aan te ontsnappen. En zo blijven ze vaak onzichtbaar — zonder onderwijs, zonder speciale zorg, zonder schoon
water en gezond voedsel, zonder hoopvolle toekomst.

In onze parochie heeft het profielberaad diaconie ervoor voor het project Water en groente in Nicaragua

Wat is er aan de hand?

Op het platteland van het departement Chinandega, in het noordwesten van Nicaragua, leiden boerenfamilies een
moeizaam bestaan. Door langdurige droogte levert de landbouw te weinig op. De afgelopen twee jaar is de
voedselonzekerheid verder verergerd, als gevolg van klimaatverandering en slecht overheidsbestuur. Een op de vijf
kinderen is ondervoed en heeft een groeiachterstand. Op school krijgen kinderen normaal gesproken een maaltijd,
maar door gebrek aan water blijven de schoolkantines gesloten. Mensen graven noodgedwongen zelf waterputten,
waarvan het water vaak vervuild is en kinderen ziek worden. Vanwege de uitzichtloze situatie lopen complete dorpen
leeg; bewoners gaan op zoek naar een beter leven elders.

Wat willen we bereiken?

De lokale partnerorganisatie zet zich in voor de ontwikkeling van de inwoners van deze achtergestelde
plattelandsregio. Met dit project krijgen de bewoners toegang tot veilig drinkwater. Daarmee verbetert ook de
voedselzekerheid, want dankzij het water kunnen zij weer voedsel verbouwen. Ook is het de bedoeling dat de
schoolkinderen weer schoolmaaltijden krijgen.

Hoe doen we dat?

Er worden minimaal vijf waterpunten aangelegd, waar de inwoners dicht bij huis schoon water kunnen halen. Een
comité van inwoners wordt verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Bij vier gemeentelijke basisscholen
worden moestuinen aangelegd, die verse groenten produceren voor de schoolkantines. De inwoners betalen een
kleine bijdrage voor het water, voor de scholen is het water gratis.

De collectes in onze adventsvieringen zijn dit jaar bestemd voor de bisschoppelijke Adventsactie in Nicaragua. Voor
informatie over eventuele activiteiten rond dit thema, zie de pagina’s van uw geloofsgemeenschap

Namens profielberaad diaconie, Lilian Weijman
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Dank-je-wel-viering Martin Los

Martin Los, die als emeritus priester de afgelopen 3
jaar de vaste priester-assistent van onze beide
parochies was, is om gezondheidsredenen gestopt.

We bedankten hem tijdens en na de viering in
Houten op 28 september, waarin hij samen met
pastoor Hogenelst voorging. De pastoor sprak zijn
dankbaarheid uit voor toegewijde inzet en zijn
drive om door te gaan, ook toen het fysiek steeds
moeilijker werd.

Bert de Weerd, van het bestuur van de Suitbertus-
parochie, sprak hem toe: “Wij hebben allemaal
mensen nodig die ons helpen om ons geloof niet
alleen vorm, maar bovenal inhoud te geven. Want geloven is een werkwoord, zoals je zo treffend zei in het interview in beide
parochiebladen. Volgens jou ben je nooit klaar, nooit uitontwikkeld.

Daarnaast is er een tweede aspect, als ik naar jou kijk, dat ik vandaag graag wil benoemen. Dat is dienstbaar zijn, jezelf
ondergeschikt maken aan het geheel. Jouw inzet voor onze kerk is gespeend van enig eigen belang. Je hebt je leven, eerst als
predikant, later als priester, ten dienste gesteld aan je mede-gelovigen, aan ons. Het ging je daarbij niet om jezelf, maar om de
mensen zelf. En met succes. Je hebt naar ze geluisterd, ze bemoedigd, bent met ze opgelopen, heb je hart voor ze open
gesteld.

Drie jaar heb je in onze beide parochies onze pastoor geholpen, terwijl je toch al redelijk op leeftijd was. Wij zijn je daarvoor
veel dank verschuldigd. Met de viering van vandaag is je priester-assistentie nu gedaan. Maar je blijft door je manier van
geloven voor ons allen priester tot je laatste adem. En ik weet zeker dat God, zoals je eens zelf zei, jou daarbij af en toe een
knipoog geeft. Martin, dank je wel!”

Na afloop kreeg hij een mooie bos bloemen en een cadeaubon uit handen van Lilian Vernooij van het bestuur van de H. paus
Johannes XXl en schudden parochianen uit beide parochies hem de hand.

Charles Verwimp
Vicevoorzitter parochie H. Paus Johannes XXill

Symposium Bestaanszekerheid en Sociale Leer Kerk

Bestaanszekerheid is sinds enige tijd een populair thema in de Nederlandse politiek. Wat zegt de Sociale Leer van de R.-K.
Kerk hierover? Daarover gaat een landelijk symposium dat het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk {CSLK) op vrijdag
7 november houdt in Den Bosch. Sprekers zijn onder anderen bisschop De Korte (bisdom Den Bosch) en bisschop
Hendriks (Haarlem-Amsterdam) en enkele prominenten uit de wetenschap en het parlement.

Tot de huidige kernproblemen van onze samenleving horen klimaat, veiligheid, woningbouw, stikstof en
bestaanszekerheid. Deze thema'’s zijn nauw met elkaar verbonden. Ook de Kerk denkt mee en spreekt zich uit over
dergelijke maatschappelijke thema's. Dat doet zij in de zogeheten sociale leer. Het symposium van 7 november wil zicht
krijgen op feit en fictie met betrekking tot de sociaaleconomische dimensie van bestaanszekerheid, waarbij zowel de
praktijk als de wetenschap aan het woord komt. Daarop volgt een reflectie van de politieke sector

op de feiten, zodat er een beweging kan worden gemaakt van droom richting daad. Vervolgens symposium
gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek. mm

T november 2025

Het landelijke symposium wordt gehouden op vrijdagmiddag 7 november 2025 van 13.00 tot
16.30 uur; de locatie is het 5t. Janscentrum, Papenhulst 4, 5211LC, Den Bosch. Aanmelden is
mogelijk met een e-mail aan: info@cslk.nl. Op de website www.cslk.nl is het definitieve
programma te vinden.
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Pelgrims van Hoop
Fietsbedevaart naar Kevelaer 2025

Op 26 augustus jl. verzamelden wij om 7.45 uur in Cothen
met 13 fietsers en een bezemwagen met chauffeur vanuit
parochies uit de omgeving van Utrecht. Na de koffie en een
gebedsmoment in de Mariakapel, waarna pastoor
Hogenelst ons, onze fietsen en de bezemwagen zegende,
vertrokken we voor de ruim 110km naar Kevelaer.

Op vier rustplaatsen, waar wij koffie/thee, het meegebrachte
lunchpakket en lekkers nuttigden, hebben wij onder leiding
van diaken Vincent v/d Helm nogal wat Weesgegroetjes
gebeden, in totaal een rozenkrans lang! Bij de rustplaatsen
was een kapel of kerk te bekijken, in Wijchen zelfs een
Lourdesgrot.

Na een fantastische fietstocht waren we om ongeveer 17.00
uur in Kevelaer, in het Priesterhuis, waar een heerlijke warme
maaltijd klaar stond. Na de dagafsluiting was het goed
slapen na een toch wel vermoeiende dag. Het mag gezegd
worden dat het ontbijt, lunch en diner alsmede de kamers
super waren verzorgd. De onderlinge sfeer en gezelligheid
dat moet je een keer meegemaakt hebben!

Na het ontbijt van woensdagmorgen en wat winkeltjes te
hebben bekeken hebben we de buspelgrims van de
Broederschap van Utrecht, die om 11.30 uur arriveerden
verwelkomd. Samen liepen we in processie naar het
Openingslof in het Forum Pax Christi met o.a.

Mgr. Hogenboom, diverse pastores uit de regio Utrecht, onze
eigen pastoor F. Hogenelst en diaken Vincent v/d Helm.

Om 15.00 uur konden we kiezen voor de kleine of grote
Kruisweg of niets. Dat gold trouwens ook voor de andere
activiteiten , als je even geen zin had, ook goed!

Na de Avondmis met mooi gezang in de prachtige
Mariabasiliek met aansluitend de Lichtprocessie hebben wij
een gezellige avond gehad in de kelder van het Priesterhuis.
Op donderdagmorgen was er de indrukwekkende
Gedachtenisviering. Daarna koffie met een groot stuk gebak,
dat ging er goed in. Om 14.00 uur was het Slotlof waarna
wij de buspelgrims weer uitzwaaiden. In de tuin van het
Priesterhuis hebben we in de avond nog gezellig met een
groep een puzzel op proberen op te lossen, maar na een
regenbui werd het toch echt tijd om naar binnen te gaan.

Vrijdag, alweer de dag van ons vertrek. Na het ontbijt een
mooie slotviering in de Hauskapelle van het Priesterhuis en
hup weer op de fiets, maar nu zonder rozenkrans en met
andere rustplaatsen. Samen gezellig op weg naar huis.

Aan het eind van de middag waren we weer in Cothen, waar
de koffie en krentenbolletjes voor ons klaarstonden.

Het waren heerlijke en bijzondere dagen met elkaar en een
gezellige boel met z'n veertienen. Er was ruimte voor een
lach, maar ook voor een traan.

Wederom weer goed georganiseerd, dank daarvoor namens
alle mede bedevaartfietsers, Josien en Paul, Beesd




Bunnik

Sint Barbara
Stationsweg 36, 3981 AD Bunnik

Secretariaat: 030 6561270, bunnik@pj23.nl : ma 13.30-14.30 uur en do 10.00-12.00 uur
Pastoraatsgroep: 06 21517330, bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl Pastorie Achterom : ma 13.30-14.30 en do 10.00-12.00 uur
Bankrekeningnummer: NL33RABO0311303404 tnv GG St. Barbara Bunnik

Beeldspraak

Na de vakantie is het kerkleven
direct weer bijzonder mooi van
start gegaan. Zo was er
bijvoorbeeld de Vredesweek met
» | een wapperende vlag aan alle

| kerkgebouwen in de gemeente.

| Er was traditiegetrouw een

| oecumenische viering bij mij in de
~ kerk. Dat betekende extra bezoek,
v ook van kinderen, die door ‘'onze’

~ dominee persoonlijk bij de viering
werden betrokken. Ik heb genoten
~§ van de mooie samenzang van de
Cantorij met ons eigen koor. Na de
viering was er ouderwets gezellige
~ drukte. Wat stond dit moment van
vrede in schril contrast met die
'boze buitenwereld' Daar schijnen
allerlei mensen over elkaar heen te
rollen, overtuigd van eigen gelijk.

Welkom op ons feest!

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we het
feest van Christus, Koning van het heelal, kortweg Christus
Koning. Dit jaar valt dat op zondag 23 november.

Het belooft heel feestelijk te worden mede omdat we dan
ook het 100 jarig bestaan vieren van 'In honorem Dei'!

Met het zingen van o.a. de speciaal voor de gelegenheid
ingestudeerde Missa in honorem sancti Nicolai van Leopold
Rombach pakken we daarom extra uit! En omdat het een
BOW-viering betreft doen we dat samen met zangers uit
Odijk en Werkhoven, hun meezingen wordt door ons erg
op prijs gesteld. Viert u met ons mee? U bent hartelijk
welkom op zondag 23 november 9.30 uur in de Bunnikse
Barbarakerk.

Piet Hein van der Ven

Gelukkig zijn ook daar bijzondere uitzonderingen van
mensen die elkaar kunnen vergeven en liefhebben ondanks
het onrecht hen aangedaan. Daar kan ieder van ons van
leren en er zijn voordeel mee doen. Veel dichter bij huis is er
gelukkig ook voldoende om hoopvol naar uit te kijken.
Eerst natuurlijk de viering op Allerzielen die dit jaar op een
zondag valt. Daarna komt wellicht Sint Maarten de kerk nog
bezoeken met alle kinderen met hun lichtjes en gezang.

En dan schiet het snel op. Als muziekliethebber kan ik nu al
iedere maandagavond genieten van de koorrepetities op
weg naar het honderdjarig bestaan in november.

Er hebben zich ook zangers van andere koren aangesloten,
dus dat belooft een muzikaal hoogtepunt te worden.

Met Christus Koning is er dan de jubileumviering. Ik hoop
dat we daarna in het nieuwe kerkelijk jaar opnieuw mogen
rekenen op net zo veel genade als in het afgelopen jaar.

Barbara

2 november 719.00 uur
Allerzielenviering met
aansluitend lichtprocescie

Ji "Draag je lichtje naar de stal,
door de donk're nachten.
Wie zijn lichtje brandend houdt,
mag het Kerstekind verwachten."

Sint Maarten

Kom je 11 november ook naar de
Barbara kerk?

Het verhaal van Sint Maarten

is daar te zien!

ledereen uit Bunnik is welkom!
We beginnen om 18.00 uur
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100 jaar In honorem Dei

Een stukje geschiedenis. Over de kerkmuziek in de oude 5t.
Barbarakerk aan de Schoudermantel is van de periode voor
1925 alleen nog bekend dat er een orgel met twaalf
registers stond, waarbij zelfs nog een orgeltrapper nodig
was voor de luchttoevoer. De eerste vermelding van een
koor wordt gedaan in 1925 als het mannenkoor “In
honorem Dei” (ter ere Gods) zich inschrijft bij de
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging.

De dirigent was destijds de plaatselijke aannemer Jan van
Leeuwen. Officieel trad hij af in 1951, maar in de jaren
daarna kwam hij toch weer regelmatig terug, omdat zijn
opvolgers het al snel voor gezien hielden. Met de komst van
Gé van Leeuwen (geen familie van Jan) kwamen er jaren
van continuiteit. De hoge benauwde zangzolder van de
oude kerk was inmiddels verruild voor die van de
gloednieuwe kerk aan de Stationsweg.

Het koorrepertoire diende zich te houden aan de richtlijnen
van paus Pius X. Daarin stond het gregoriaans centraal. Voor
de overige muziek stond de polyfonie uit de Renaissance
(m.n. van Palestrina) hoog aangeschreven. Het gemengd
zijn van koren was verboden en te wereldse muziek,
alsmede het gebruik van piano en slaginstrumenten werd
afgekeurd. Het koor was dus voor het meerstemmige
repertoire aangewezen op stukken van Palestrina en
componisten die hem probeerden na te volgen. Veel oud
materiaal uit het koorarchief zijn op die leest geschoeid en
geschreven voor alleen mannenkoor na 1951aangevuld
met jongensstemmen. Maar de tekst: altijd latijn.

De liturgische vernieuwing onder paus Johannes XXl
veranderde alles. Voortaan waren de vieringen in de
volkstaal en konden de kerkgangers actiever meedoen.

) @

-

i
-

e

Sint Cecilia

In veel kerken werd de meerstemmigheid teruggedrongen
en verdwenen koren. In plaats daarvan kwamen 'Hollandse’
liedjes. Lang niet iedereen vond dat een verbetering en dat
gold ook voor ‘In honorem Dei' Gelukkig was er in 1964
inmiddels een dameskoor gevormd, dat het nieuwe
repertoire op zich kon nemen. Zo konden de vieringen
afwisselend worden opgeluisterd: de ene keer zongen de
mannen hun vertrouwde gezangen, de andere keer de
vrouwen met Nederlandstalig repertoire.

Onder Rob Goorhuis, die in 1970 aantrad als dirigent, werd
gebouwd aan een breed en rijk gezamenlijk repertoire, dat
op hoogtijdagen kon worden uitgevoerd. In die tijd was er
een bloeiend koorleven met jaarlijks terugkerende
evenementen, zoals een kerstconcert, het Ceciliafeest en
een kooruitje. De heren gingen dan een heel weekend weg,
de dames konden thuis maar één dag gemist worden.

Toen Rob Goorhuis in 2002 afscheid nam, hadden zich
wezenlijke veranderingen voltrokken. Het kerkbezoek was
in de loop der tijd afgenomen en door het priestertekort
nam ook het aantal eucharistievieringen drastisch afen
daarmee het vanzelfsprekende gebruik van het gregoriaans
en de latijnse gezangen. Het koor vergrijsde en nieuwe
zangers bleken vrijwel niet te vinden.

De nieuwe dirigent Piet Hein van der Ven zoekt sinds zijn
aantreden ijverig naar mogelijkheden om de vieringen
optimaal te blijven opluisteren. Zo gingen de overgebleven
mannen en vrouwen permanent samen zingen onder de
vlag van ‘In honorem Dei’ en hij vond ook enkele leden van
het door hem opgerichte projectkoor Laudate bereid om de
gelederen blijvend te versterken, zodat gezangen nog
steeds meerstemmig kunnen klinken.

Vermeldenwaardig tenslotte zijn drie koorleden met een
imposante staat van dienst: Annie van de Brug (61 jaar),
Willem van de Brug (51 jaar) en Joop Peek (50 jaar).

Familieberichten

Overleden

Gerard van Santen op 5 september, 81 jaar
Lexi Koenders-Seiler op 6 september, 93 jaar
Theo van Ree op 8 september, 81 jaar
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Houten

O.LV. ten Hemelopneming

Loerikseweg 10,3991 AD Houten

Secretariaat: Loerikseweg 12, 030-6371284, houten@pj23.nl. (werkdagen 9.00 -12.30 uur)
Pastoraatsgroep: houten.pastoraatsgroep@pj23.nl. Locatieraad: houten.locatieraad@pj23.nl

Allerzielen zondag 2 november
Het feest van alle zielen

Samen staan we op deze dag speciaal stil bij onze dierbare hebben verloren krijgen voor deze viering een speciale
overledenen van het afgelopen jaar en ook bij alle uitnodiging.

overledenen van al eerder. Na de viering gaan we in processie naar het kerkhof.

Het is een heel lange en mooie traditie in onze kerk dat we Er wordt u gelegenheid geboden het graf, de gedenksteen
op deze dag met velen - jong en oud - eer brengen aan of urn te laten zegenen.

onze geliefde doden met gebeden, woorden,
symbolen en liederen. Leden van Kunst na Arbeid zullen gedurende
: deze tijd koraalmuziek spelen.

: Na de plechtigheid op het kerkhof bent u

= welkom in rouwcentrum 'De Vlier' of in de
‘cabine’ om er te zijn voor elkaar onder het

genot van een kopje koffie/thee.

Zondag 2 november 2025 zal op een speciale
wijze worden ingevuld.

Om 11.00 uuris er in de kerk de
eucharistieviering met aandacht voor
Allerzielen.

Deze viering wordt voorgegaan door pastoor
Hogenelst en muzikaal begeleid door koor
Omnia.

U bent allen van harte welkom.

Mensen die het afgelopen jaar een dierbare

We hopen dat Allerzielen 2025 een
waardevolle dag wordt waarin u zich

; gesterkt mag voelen en bemoediging mag

vinden.

A Dpe werkgroep Allerzielenviering

Migrantenviering zondag 16 november 11.00 uur

Op zondag 16 november zal in Houten weer de traditionele migrantenviering
zijn. Dit jaar voor de 20e keer. Voorganger tijdens de viering is pastor Erik
Rozeman en de zang is van het koor Diversity. De collecte is voor het project
voor nomadenkinderen in Tamil Nadu (India)

Centraal staat dit keer India. Na de viering zullen Jason Tuscano en Elisa van

den Boogert een presentatie houden over het vroege Indiase christendom. .

Volgens de traditie bracht de apostel Tomas het evangelie naar Kerala in de Sint Maarten

eerste eeuw van onze jaartelling. Hij zou vanaf het jaar 40 naar het

Midden-Oosten gereisd zijn en verder naar India. Elk jaar vieren we de verjaardag van

Natuurlijk zijn er ook weer allerlei lekkere dingen te proeven. Sint Maarten op een speciale wijze.
Daarover vind je meer in de

U bent en jullie zijn allemaal van harte welkom! Nieuwsbrief.

De migrantenwerkgroep

Kidskerk

Speciaal voor jonge kinderen in de leeftijd van 3 t/m 10 jaar, De komende periode zijn de
is er — ongeveer elke zes weken — op zondagmorgen om volgende kidskerkvieringen A
9.30 uur Kidskerk. De kerk gaat dan speciaal open voor gepland:
kinderen en hun ouders en of grootouders. Op een speelse
manier leren de kinderen de verhalen van God en Jezus Zondag 26 oktober met
kennen. Ook ervaren ze al een klein beetje wat een samenzang
kerkdienst is. Zondag 30 november met
medewerking van het
We steken een kaars aan, bidden samen, luisteren naar een {oecumenische) kinderkoor
verhaal over Jezus en zingen samen enkele liederen. Na
afloop maken de kinderen in de cabin (staat in de tuin van En op woensdag 24 december is er om 17.00 uur in onze
de pastorie) een tekening of een knutselwerkje, gebaseerd kerk een (oecumenische) kerstgezinsviering met
op het thema van de dienst en dat onder genot van medewerking van het (oecumenische) kinderkoor.
limonade met wat lekkers.
Om circa 10.30 uur gaat iedereen weer huiswaarts. de voorbereidingsgroep
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Een Kanjer van een (kerst) kind

Dat is dit jaar de titel van het Kerstconcert van de koren

St. Caecilia en Cantilene. Het 5t. Caeciliakoor en Koor
Cantilene zijn volop bezig om dit concert voor te bereiden.
De koren staan onder leiding van Pieter Koning en worden
begeleid door Loes Egbers op orgel, Caroline Kuijpers op
piano, Tanja van der Zant op dwarsfluit en Rens van Rooijen
op percussie. We zingen liederen uit het eigen repertoire
van de koren en u kunt ook veel meezingen.

Datum en tijd: Zondag 14 december 2024, om 15.00 uur.
De kerk is open vanaf 14.30 uur.

Adres: Loerikseweg 10, 3991AD Houten

Verkoop toegangsbewijs a € 2,00 per stuk, uitsluitend
contant en zolang de voorraad strekt in verband met
het aantal beschikbare zitplaatsen op de volgende
momenten:

De Kanjerketting

Een lichtpuntje tijdens de zware behandeling. Er gebeurt veel tijdens een lange
behandeling, dat het voor kinderen moeilijk is daar grip op te krijgen.

De KanjerKralen maken letterlijk zichtbaar wat voor kinderen zo ongrijpbaar is. Door de
Kanjerketting begrijpen ze beter wat er met hen gebeurt en krijgen ze grip op hun situatie.
De ketting vertelt hun unieke verhaal. Ouders gebruiken de Kanjerketting ook als leidraad
om hun kind uitleg te geven over ingrepen en hen daarop voor te bereiden. En met de
Kanjerketting in de hand vertellen kinderen hun verhaal aan hun opa, oma of

klasgenootjes.

- na de viering van 11.00 uur op de zondagen 7 en 14 dec;

- op het parochiesecretariaat van 8 t/m 12 dec. van
9.00-12.30 uur;

- aan de deur op 14 december vanaf 14.30 uur.

Er zijn vier rolstoelplekken beschikbaar; uitsluitend te
reserveren bij Pieter de Wit op telefoonnummer
06-54686729

Op het einde van het concert zal er een kerkdeurcollecte
worden gehouden. De opbrengst hiervoor is bestemd voor
de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) en wel voor het
project Kanjerketting (zie hieronder).

De Kerstconcertcommissie, van de koren: 5t. Caeciliakoor, Koor
Cantilene.

Zo helpt de Kanjerketting kinderen door de behandeling heen en is na afloop een tastbare herinnering aan een ingrijpende
periode. Voor gezinnen waar een kind aan kanker is overleden, is de ketting een dierbaar aandenken dat zij koesteren.

Plaatstreserveringen kerstvieringen

U zult wel denken, nu al? Maar gezien de
verschijningsdatum van de volgende Open Venster
ontvangt u nu al deze informatie. Gelet op de grote
belangstelling voor de Kerstvieringen in de parochiekerk
van Houten is het vanwege veiligheidsvoorschriften
noodzakelijk om dit jaar plaatsen te reserveren voor de

Kerstnachtviering, woensdag 24 december, 20.00 uur, m.m.v.

het gemengd koor 5t. Caecilia.

Voor de oecumenische (gezins)kerstviering op 24 december
om 17.00 uur in onze kerk zijn geen “toegangsbewijzen”
nodig; dat geldt ook voor de vieringen op 1e en 2e
Kerstdag.

Houtenaren helpen Houtenaren

De feestdagen van december komen er weer aan.

De werkgroep Kerk en Minima geeft ook dit jaar weer een
Feestdagenpakket aan zo'n 250 mensen in Houten die een
extra ondersteuning heel goed kunnen gebruiken.

Dit pakket wordt altijd zeer gewaardeerd door de
ontvangers. Wij proberen ook dit jaar weer een mooi en gul
pakket samen te stellen. Daarvoor vragen wij uw hulp en als
het kan een financiéle bijdrage.

Dit jaar houden wij weer een inzamelactie bij een aantal
supermarkten in Houten. Welke supermarkten dat zijn kunt
u binnenkort lezen in 't Groentje. U kunt bij die
supermarkten enkele door ons geselecteerde producten
aanschaffen en doneren. De inzamelactie wordt gehouden
op zaterdag 22 november 2024.

Wilt u ons helpen bij deze supermarkt-actie? Of op een

Voor de kerstnachtviering van 20.00 uur kunt u
liturgieboekjes kopen in de kerk:

(a €2,-, alleen contant) op de volgende momenten:
- zondag 7 december na de viering van 11.00 uur;

» zondag 14 december na de viering van 11.00 uur;
- zondag 21 december na de viering van 11.00
uur.

Op maandag 22 dec., dinsdag 23 dec, en
woensdag 24 december is dit ook nog
mogelijk van 9.00 tot 12.00 uur

op het secretariaat (Loerikseweg 16).
Uiteraard geldt wel: zolang de voorraad strekt.
De locatieraad van Houten.

andere manier? Meld u dan aan bij de werkgroep door een
mailtje te sturen naar kerkenminimahouten@gmail.com.
Een financiéle bijdrage is ook welkom. Een belangrijk
onderdeel van het pakket is namelijk een bij een
supermarkt te besteden cadeaukaart.Zo levert het pakket
voor iedereen nuttige producten. Hoe meer wij ontvangen,
hoe meer wij op de kaart kunnen zetten. Vanzelfsprekend is
elk bedrag meer dan welkom!

U kunt uw bijdrage overmaken naar:

NL 91 INGB 0656 4086 34 t.n.v. onze penningmeester EM.
Smit onder vermelding van “Feestdagenpakket”.

Hartelijk bedankt!!

Voor contact of vragen zijn we bereikbaar via
kerkenminimahouten@gmail.com

Namens de werkgroep, Evelien Smit.
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Vrijwilligers ja(ar)!

Zoals gezegd gaan we door met het waarderen van onze
vrijwilligers, nu onder de titel “Vrijwilligers ja!”

Stille krachten achter de schermen

Binnen onze parochie zijn er veel mensen die met
toewijding en liefde bijdragen aan het dagelijks reilen en
zeilen van onze gemeenschap. Ze zijn er altijd, vaak op de
achtergrond, zonder dat we het doorhebben. Deze
vrijwilligers vragen geen erkenning, maar hun werk straalt
uit in alles wat we doen. Dankzij hen blijft onze parochie
een plek van saamhorigheid en geloof. Bijvoorbeeld:

De zorgzame handen achter onze vieringen

Elke zondag nemen we plaats in de kerk, om samen te
vieren, te bidden en tot bezinning te komen. Alles lijkt
vanzelfsprekend: de kaarsen branden, de liturgische
gewaden zijn gewassen en de orde van dienst gedrukt.
Maar achter deze ogenschijnlijke eenvoud schuilt een
groep toegewijde vrijwilligers die, zonder op de voorgrond
te treden, onze vieringen mede mogelijk maakt. Neem de
orde van dienst. Verschillende dames puzzelen iedere week
weer om deze samen te stellen en zo compleet mogelijk te
maken. Ze zijn daarbij afhankelijk van verschillende
informatiebronnen, te weten: voorganger, dirigent/koor,

bronboekjes, liturgisch rooster, werkgroep Goede Doelen,
voor de mededelingen achterin de communicatiegroep,
image (waar de plaatjes uitgehaald worden) en de
database, waar de lezingen en gezangen uit gehaald
worden. Als de dames tevreden zijn over het resultaat
wordt het digitaal naar de drukkerij gestuurd.

Daar werkt een andere groep trouwe vrijwilligers die bij
toerbeurt het juiste papier zoekt en in de machine legt.
Vanuit de pc wordt de printopdracht gegeven. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen orde van dienst mét en
zonder kaft. De kleur van de kaften hangt af van de tijd,
zoals Pasen, Kerstmis etc. In stapeltjes van 10 worden deze
met de zelfgemaakte "handpers" plat gemaakt en in dozen
gelegd. Tijdens de verbouwing worden ze daarna achter in
de kerk gezet.

U ziet, het heeft allemaal veel meer voeten in de aarde dan
je in eerste instantie denkt.

Deze stille krachten zetten we vandaag in het licht en
zeggen met heel ons hart: Dank jullie wel!

Diny Bartels, namens Locatieraad
Reageren?
houten.vrijwilligers@pj23.nl t.a.v. Diny Bartels

Nieuw meldpunt voor vrijwilligers en parochianen

De Locatieraad start een nieuw meldpunt. Hier kunnen vrijwilligers en parochianen hun mening, ideeén, suggesties of

verbeteringen delen.

Het is een inspirerende stap naar nog meer gemeenschapszin en samenwerking. Heeft u ideeén, suggesties of bent u het
ergens niet mee eens? Laat het ons weten en denk met ons mee. Wij nodigen u van harte uit om hier gebruik van te maken!

houten.locatieraad@pj23.nl, t.a.v. meldpunt vrijwilligers en parochianen

Jubileum Caecilia

Het Caeciliakoor is in 1845 opgericht en bestaat dit jaar dus
180 jaar. Dat jubileum laten we niet ongemerkt voorbijgaan.
Hoewel de officiéle oprichtingsdatum
Drievuldigheidszondag 1845 is, hebben we dit jubileum
voor de koorleden en hun partners gevierd op 24 augustus.

We zijn begonnen met een mooie mis in onze parochiekerk.
Meteen daarna zijn we afgereisd naar Fort Vechten voor een
feestelijk programma met rondleiding op het fort, bezoek
aan het fortmuseum, een roofvogelshow en natuurlijk iets te
eten en te drinken. Dank zij de voortreffelijke organisatie en
het meewerkende mooie weer is het een dag geworden om
met plezier op terug te kijken.

Om ook de parochianen in de feestvreugde te laten delen is
er op 23 november (feest ven Sint Caecilia) weer een
feestelijke mis. Na de viering zijn de parochianen welkom
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voor koffie met gebak en een drankje in restaurant

De Roskam op het Plein.

Om ook in de toekomst de vieringen te kunnen blijven
opluisteren met gezang, is het nodig dat er nieuwe
koorleden bij komen.

Geinteresseerden zijn welkom voor kennismaking op de
repetitieavond: elke donderdag van 19.30 uur tot 21.30 uur
in de kerk aan de Loerikseweg.




Afscheid van Charles; Op weg naar het priesterschap

Tijdens de dankviering voor Martin Los hebben we in Houten ook
afscheid genomen van Charles, onze priesterstudent en acoliet
die de afgelopen weken trouw aanwezig was bij de Eucharistie
vieringen. Begin oktober is Charles teruggekeerd naar India om
daar zijn priesteropleiding voort te zetten.

Charles heeft de wens uitgesproken om na zijn opleiding als
priester terug te keren naar Nederland en hier in een parochie te
gaan werken. Wij zijn dankbaar voor zijn betrokkenheid en warme
aanwezigheid en we zijn dankbaar voor de tijd die hij met ons
heeft gedeeld.

We wensen Charles alle goeds en Gods zegen toe op zijn weg naar
het priesterschap. Moge zijn droom werkelijkheid worden en zijn roeping vrucht dragen — waar hij ook mag gaan.
Pastores en parochiebestuur

Voortgang Bouw en Verbouwing

Langzamerhand krijgt het nieuwe Huis van Gebed en Ontmoeting (HvGO) steeds
meer vorm. Op startzondag (14 september) konden de aanwezigen dit met eigen
ogen zien tijdens de rondleiding na afloop van de viering. Mocht u dit hebben
gemist, hierbij wat foto’s van hoe de bouw er momenteel voorstaat.

Peter Wieman, Sectie 2, Financién, Technisch beheer gebouwen

Laag voor laag worden muur en
dakrand afgewerkt. Op de
bovenste foto ziet u de ramen van
de ruimte waar straks de
bloemengroep hun mooie
boeketten kunnen maken en kijkt
u schuin de nieuwe zaal in. Op de
onderste ziet u de hele breedte van
de zaal. Wat nu nog open is,
worden glazen wanden.

Ook moet er nogal wat behang
worden afgekrabd (onder).

Doorkijkje: na 14 september is de
doorgang van de oude tuinzaal
naar de nieuwe ruimte

opengebroken: zo kun je rechtdoor
van de voordeur naar de grote zaal
lopen.

z =i 22 Famlieberichten
Vergeet de gastvrijheid niet.
Door haar hebben sommigen zonder het te Onlangs overleden
weten engelen onthaald.” 17-08-2025 Roel Melchers

01-09-2025 Greet Swart-Zwanink
09-09-2025 Riet de Bruin - van Schaik
(Paulus in zijn brief aan de Hebreeuwen) 17-09-2025 Gerard van Rooijen
18-09-2025 Fiet Drewes-van der Steen
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Liturgie

Vieringenrooster 22 oktober t/m 23 november 2025
25 okt.- 26 okt. | 30e Zondag d/h jaar

Wijk bij Duurstede za 19:00 Eucharistieviering met Pastoor F, Hogenelst
Bunnik zo 09:30 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst
Houten zo 09:30 Kidskerk met werkgroep

't Goy zo 09:30 Woord- en Communieviering met Diaken H. Schoot
Werkhoven zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep
Houten zo 11:00 Eucharistieviering met Pastoor F, Hogenelst ©
Odiik zo 11:00 Woord- en Communieviering met werkgroep
Cothen z0 11:.00 Woord- en Communieviering met Diaken H. Schoot
01 nov. | Allerheiligen

Houten za 19:00 Allerheiligen met Pastor O. Swijnenberg

02 nov. | Allerzielen

't Goy zo 09:00 Allerzielen met Pastoor F. Hogenelst Let op: Aanvangstijd is 9.00 uur!

Wijk bij Duurstede zo 09:30 Allerzielen met werkgroep

Houten z0 11:00 Allerzielen met Pastoor F. Hogenelst ©

Odijk zo 11:00 Allerzielen met werkgroep

Cothen z0 11:00 Allerzielen met werkgroep

Schalkwijk z0 19:00 Allerzielen met Diaken H. Schoot

Bunnik 20 19:00 Allerzielen met werkgroep

Werkhoven z0 19:00 Allerzielen met werkgroep

08 nov.-09 nov. | 32e Zondag d/h jaar

Houten za 19:00 Meditatieve Viering Type: Meditatieve Viering met werkgroep

Wijk bij Duurstede za 19:00 Woord- en Communieviering met Diaken V. van der Helm

Cothen zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep

Schalkwijk zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep

Bunnik 20 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep

Werkhoven zo 09:30 Woord- en Communieviering met Diaken V. van der Helm

Houten zo 11:00 Eucharistieviering met Rector E.G.W. Rozeman MA

Odijk 20 11:00 Woord- en Communieviering met Diaken V. van der Helm

16 nov. | 33e Zondag d/h jaar

't Goy z0 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep

Bunnik zo 09:30 Woord- en Communieviering met Pw. L. Weijman

Werkhoven zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep

Wijk bij Duurstede zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep

Houten z0 11:00 Eucharistieviering met Rector E.G.W. Rozeman MA Jaarlijkse
Migrantenviering. Meer info volgt.

Odijk zo 11:00 Woord- en Communieviering met werkgroep Caeciliafeest!

Cothen 20 1100 Woord- en Communieviering met Pw, L, Weijman

Odijk z0 1100 Woord- en Communieviering met werkgroep Caeciliafeest!

22 nov.- 23 nov. | Christus, Koning van het heelal

Wijk bij Duurstede za 19:00 Eucharistieviering met Pastor O. Swijnenberg Christus Koning

Bunnik zo 09:30 BOW Viering Type: BOW Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst 100
jaar koor

Schalkwijk zo 09:30 Eucharistieviering met Pastor Q. Swijnenberg Caeciliafeest!

Werkhoven zo 09:30 Woord- en Communieviering met Pw. W. Sarot Vormselweekend

Cothen zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep

Houten z0 11:00 Christus Koning met Pastoor F. Hogenelst Caeciliafeest! ©

Roed = Eucharistieviering Blauw = Weord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
11Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nl.



Liturgie

Vieringenrooster 29 november t/m 10 december 2025

29 nov. - 30 nov. ‘le zondag van de advent

Houten za 19:00 Vesperviering Type: Vesper met Diaken V. van der Helm
't Goy zo 09:30 Woord- en Communieviering met Diaken V. van der Helm
Bunnik zo 09:30 rd- en Communieviering met werkgroep

Werkhoven zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep

Wijk bij Duurstede zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep

Houten zo 11:00 Eerste Advent met Pastor O. Swijnenberg

Odijk zo 11:00 Gezinsviering met werkgroep Patroonsfeest

Cothen zo 11:00 Woord- en Communieviering met Diaken V. van der Helm
Wijk bij Duurstede za 19:00 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst

Schalkwijk zo 09:30 Woord- en Communieviering met Diaken H. Schoot
Bunnik zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep

Werkhoven zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep

Cothen zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep

Houten zo 11:00 Tweede Advent met Pastoor F. Hogenelst Zondag+©
Odijk zo 11:.00 Woord- en Communieviering met Diaken H. Schoot

Rood = Eucharistieviering Elauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nlL

Gods geschenk van vrede

Paus Leo XIV nodigt gelovigen uit om in oktober elke dag de
rozenkrans te bidden om zo Gods geschenk van vrede af te
smeken. Hij heeft bovendien aangekondigd dat op zaterdag 11
oktober de rozenkrans zal worden gebeden op het
Sint-Pietersplein als onderdeel van het Jubileum van de Mariale
Spiritualiteit op 11 en 12 oktober.

Katholieken over de hele wereld kunnen zich verenigen door de
rozenkrans te bidden voor vrede in door oorlog verscheurde
landen, vooral tijdens de maand oktober, die de Kerk wijdt aan de
Heilige Rozenkrans.

Paus Leo XIV deed zijn oproep en aankondiging tijdens een
algemene audiéntie op woensdag. “Ik nodig iedereen uit, elke dag
van de komende maand, om de rozenkrans te bidden voor vrede -
persoonlijk, in het gezin en in de gemeenschap,” zei hij. De paus
heeft bovendien medewerkers van het Vaticaan uitgenodigd om in
oktober dagelijks om 19.00 uur de rozenkrans te bidden in de
Sint-Pietersbasiliek.

Onze-Lieve-Vrouw van Fatima

Zaterdag 11 oktober markeert ook de 63ste verjaardag van de
opening van het Tweede Vaticaans Concilie, door paus Johannes
XXl op 11 oktober 1962. Op deze dag zal het originele beeld van
Onze-Lieve-Vrouw van Fatima op het Sint-Pietersplein staan ten
behoeve van het gezamenlijke rozenkransgebed en het Jubileum
van de Mariale Spiritualiteit.

Bericht: Vaticannews.va
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Schalkwijk,

Tull en 't Waal

Heilige Michaél
Jonkheer Ramweg 18, 3998 JP Schalkwijk
Secretariaat: schalkwijk@pj23.nl . Pastoraatsgroep: 06 29473968, schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl

Bezoek Fectio-scholen aan H. Michaélkerk

Op woensdag 24 en donderdag 25 september hebben de kinderen van

groep 6 van verschillende Fectio-scholen een (bliksem-)bezoek gebracht aan onze
mooie Michaélkerk.

In Houten zijn alle katholieke scholen verenigd in de stichting Fectio. Vanuit deze
stichting was het verzoek gekomen of in het kader van een project over
Levensbeschouwing, ook een bezoek kon worden gebracht aan een katholieke
kerk. En natuurlijk staan wij daar als geloofsgemeenschap in Schalkwijk positief
tegenover.

Vandaar dat we van verschillende Houtense scholen, maar natuurlijk ook van onze
eigen Michielschool, bezoek hebben ontvangen.

De kinderen, in de leeftijd van 9 en 10 jaar, waren erg belangstellend en
nieuwsgierig. Een bezoekje aan de koorzolder, via de wenteltrap, was letterlijk en
figuurlijk het hoogtepunt!

Maar ja, 30 minuten om zo'n prachtige kerk te bezichtigen... dat is natuurlijk veel
te weinig tijd. De kinderen die volgend jaar in groep 6 zitten, hebben dan ook
geluk; hun uitje naar onze kerk wordt ‘verlengd.

Schalkwake voor Vrede

‘Niets doen is geen optie’

Zo luidde dit jaar het motto van de vredesweek. We kunnen ons machteloos
voelen en het op zijn beloop laten. Maar we kunnen ook samen een tegengeluid
laten horen en de hoop versterken op een vreedzame toekomst.

Zo hielden we de Schalkwake van Vrede. Op zondagmiddag 21 september
startten we met een vredesvesper. We lazen namen van slachtoffers en hoorden
een getuigenverslag. Met een tekst, een lied en gebed stonden we stil bij de
afwezigheid van vrede in vele delen van de wereld. We betuigden solidariteit met
slachtoffers en bemoedigden elkaar in humaniteit en verbroeder- en
verzustering.

In de week daarna van maandag - zaterdag in de Mariakapel, gingen we door
met het lezen van namen, Palestijns, Israélisch, van gedocumenteerde
slachtoffers van GAZA, iedere avond een half uur.

Op deze manier herdachten we ca. 1200 mensen, Palestijns en Israélisch, jong en
oud. Zondag 28 september sloten we de vredesweek af met een
eucharistieviering door pastoor Hogenelst.

Antoine de Haan

‘Aan tafel; van tabernakel tot tafellaken’

Als u dit leest kunt u de tentoonstelling nog bezoeken op zondag 26 oktober tussen 13.00 - 16.00 uur, met om 14.00 uur een
High Tea (met eigen inbreng) en van 15.30 - 16.00 uur een Vesperviering ‘Samen delen’ ter afsluiting.
Onderstaande foto's zijn van de openingshandeling. foto's: Annie Miltenburg




Save the Date:
Tweede Dorpsgesprek woensdagavond 5 november

Michaélkerk

N EOATGING

Het herbestemmingsproces van de H. Michaélkerk zit in de tweede fase. De eerste fase van informatieverzamelen is voorbij.
De tweede, die van formeren is nu in volle gang. Op 5 november worden daarom vijf eerste scenario’s - mogelijke
invullingen - besproken tijdens een tweede Dorpsgesprek. Alle inwoners van Schalkwijk en Tull en “t Waal ontvangen
hiervoor een uitnodiging. Men wordt uitgenodigd om samen alle voors en tegens per scenario in kaart te brengen.

Wat zou een bepaald scenario betekenen in kosten en opbrengsten?

Wat is de eventuele impact op het dorp en de omgeving? En welke expertise hebben we nodig voor een mooie invulling?
Heb je meer ideeén? Wil je meedoen? Wees welkom en praat mee.

Tweede Dorpsgesprek woensdagavond 5 november 2025
Sociaal Cultureel Centrum de Wiese (de Wiese 2, Schalkwijk)
Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur

Allerzielen

Op zondag 2 november om 19.00 uur komen we samen in onze kerk voor de Allerzielenviering.

In deze ingetogen en troostvolle viering staan we stil bij onze overledenen en noemen wij met name

hen van wie we het afgelopen jaar in onze kerk afscheid hebben genomen.

Hun families worden persoonlijk uitgenodigd om samen met ons te gedenken en te bidden voor hun dierbaren.
Na afloop worden op het kerkhof de graven gezegend.

Familieberichten

Overleden
Thijs van Paassen, overleden op
27 september 2025 in de leeftijd
van 57 jaar.
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Cothen

Heilige Petrus en Paulus

Rozenplantsoen 17, 3945 BW Cothen

Secretariaat: 0343-561208, cothen@pj23.nl

Pastoraatsgroep: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl (ma. 9.30-11.30u)

Bankrekeningnummer: NL11RABO0312301154 voor algemene giften en stipendia.

2 november, Allerzielen

Op zondag 2 november om 19.00 uur vindt er, zoals al vele
jaren, een gedachtenismoment plaats op begraafplaats "Het
Groenewoud". Dankzij de samenwerking tussen
uitvaartverzorging Smorenburg en de kerken van Cothen en
Wijk bij Duurstede kan ook dit jaar deze avond worden
georganiseerd.

Het koor “Face to Face’, onder leiding van Tom van Ginkel,
verzorgt de muzikale omlijsting en draagt zo bij aan de
sfeervolle invulling van de bijeenkomst. Na afloop is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van
een kop koffie of thee.

In tegenstelling tot voorgaande jaren vragen wij u deze keer
zelf een graflicht mee te nemen, dat u na een korte
ceremonie kunt plaatsen bij het graf of de urn van uw

Allerzielenviering kerk

leder jaar herdenken wij met Allerzielen onze dierbare
overledenen. Onze gedachten zijn bij al degene die ons zijn
voorgegaan, maar in het bijzonder denken wij aan de
mensen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Wij noemen hun namen en steken een kaars aan.

Dit symboliseert het licht waardoor wij met elkaar

5G groep

dierbare overledene. Indien gewenst kan het graf worden
gezegend; blijft u hiervoor bij het graf staan tot een van de
voorgangers naar u toe komt. U bent van harte welkom
zodat we samen onze overledenen kunnen gedenken en
herinneringen kunnen delen.

De locatieraad
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verbonden blijven, zelfs over de dood heen.

Voor deze viering worden de nabestaanden van de
overledenen van het afgelopen jaar persoonlijk
uitgenodigd.

De Allerzielenviering wordt gehouden op zondag

2 november a.s. om 11.00 uur, m.m.v. het gemengd koor.

Afgelopen tijd zijn wij met de 5G groep weer een aantal keren bijeen geweest. Voor wie ons nog niet kent, onze groep staat
voor Geloof, Groep, Gesprek, Gastspreker en Gezelligheid. Op een leuke, Gezellige, informele manier willen wij met onze
Groep ons Geloof verder uitdiepen door met een Gastspreker in Gesprek te gaan over een specifiek onderwerp/ thema.
Maocht je het interessant vinden om bij ons aan te sluiten, weet dat een ieder hierbij van harte welkom is. Elke avond start

om 20.00 uur en eindigt in principe om 22.00 uur.
7 november Vincent van de Helm
12 december Paul van de Ven

In verband met ‘catering’ zouden wij het fijn vinden als wij een aanmelding van te voren mogen krijgen,

patrick@vanechtelt.com. Hoop je zeker te mogen ontmoeten!

Patrick van Echtelt

Kerstlichtjeswandeling 20 december

Houd u hem ook weer vrij? Op zaterdagavond 20 december wordt de mooie Kerstlichtjeswandeling weer georganiseerd
vanaf de 5t. Agneskerk aan de Brink naar de Petrus en Pauluskerk aan de Kerkweg. ledereen is weer van harte welkom.

Zet de datum alvast in uw agenda, in het volgende Open Venster zullen we hier uitgebreider bij stilstaan

De locatieraad
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ROZENKRANSGEBED

iedere dinsdag in oktober, 19:00 uur

= 2

Zicht op Kerkzich
Op 2 oktober vond een bijzondere
gebeurtenis plaats in 't Goy: de
ondertekening van de anterieure
overeenkomst tussen de gemeente en
projectontwikkelaar de Bunte, én de

Stok-overeenkomst tussen de Bunte en

Stichting Kerkzicht. Hiermee is de weg
vrijgemaakt voor het aanvragen van
vergunningen voor het
nieuwbouwproject Kerkzicht.

Van zorg naar initiatief

Al zo'n 5 jaar geleden werd binnen de
Locatieraad zorgen geuit over de
toekomst van het dorp. Door
vergrijzing en hoge huizenprijzen trekt
de jeugd weg, met gevolgen voor
onder andere de basisschool. Daarom
werd er contact gezocht met Stichting
Mooi 't Goy om te onderzoeken wat er
mogelijk was om deze trend te keren.
Al snel ontstond het idee om zelf
plannen te ontwikkelen voor
betaalbare woningen.

Samenwerking en
doorzettingsvermogen

Hoewel gemeente en provincie
enthousiast waren, konden zij geen
financiéle steun bieden. Daarom werd
Stichting Kerkzicht opgericht, met een
bestuur dat deels uit leden van de
katholieke gemeenschap en deels uit
Mooi 't Goy bestaat. In overleg met het
bestuur van de parochie Paus
Johannes XXl kon dankzij een lening
van onze lokale katholieke kerk OLV
ten Hemelopneming onder andere

Nick van Garderen worden ingehuurd
om te helpen met het maken van de
plannen. Na zes maanden lag er een
concreet voorstel dat breed was
besproken met en werd gedragen door
de dorpsbewoners.

Blijvend betaalbare woningen

Een belangrijk uitgangspunt was dat
betaalbare woningen primair
beschikbaar zouden zijn en blijven
voor jongeren uit 't Goy. Dit leidde tot
een uniek toewijzingsbeleid,
vastgelegd in de Stok-overeenkomst.
Van de 54 woningen worden er 29
toegewezen aan Goyse starters, tegen

= Al

ledere dinsdag in oktober: 19:00 uur Rozenkransgebed

Zondag 2 November: 9:00 uur viering Allerzielen LET OP: AFWIJKENDE TUUD
Dinsdag 11 November: 18:30 uur viering Sint Maarten

Sluitingsdatum kopij volgend nummer: zie pagina 31

0.L.V. ten Hemelopneming

Beusichemseweg 104, 3997 ML 't Goy

Secretariaat/kopij: 030-6011160, tgoy@pj23.nl

Pastoraat: 030-6011239

SINT MAARTEN

dinsdag 11 november, 18:30 uur

een prijs die circa 20% onder de
marktwaarde ligt. Dit prijsvoordeel blijft
ook minimaal 25 tot 30 jaar bij
toekomstige verkopen behouden.

Een voorbeeld voor heel Nederland
't Goy is het eerste dorp in Nederland
dat erin geslaagd is om op deze manier
blijvend betaalbare woningen voor de
lokale jeugd te realiseren; als Goyse
gemeenschap hebben we het
onmogelijke mogelijk gemaakt. De
Locatieraad is trots op deze prestatie
maar zit niet stil: achter de schermen
bereiden we een bijeenkomst voor
over de volgende stappen voor de
toekomst van het dorp en onze
geloofsgemeenschap.

De locatieraad: Henk van Bentum, Liesbeth
van Rooijen, Jolanda Wieman, Ad de Rooij
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Odijk

Heilige Nicolaas
Sint Nicolaaslaan 1, 3984 JA Odijk

Secretariaat: (030) 6562031, wo. en vrij. van 9.00 tot 12.00 uur, odijk@pj23.nl, www.nicolaaskerkodijk.nl
Pastoraatsgroep: pastoraatsgroep@nicolaaskerkodijk.nl tel.nummer 06-20254187.

Locatieraad: voorzitter@nicolaaskerkodijk.nl Voor stipendia IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21 t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23
Voor meer actueel en lokaal nieuws zie onze website: www.nicolaaskerkodijk.nl en onze wekelijkse Nieuwsbrief.

Pelgrimage voor volledige kwijtschelding van gedane zonden...
Verslag van de voordracht van Jan de Waard, door Anja Veenbrink

Afgelopen 7 september hield Jan de Waard een boeiende
voordracht over zijn passie: Rome. Hij heeft daar een
studiereis van gemaakt over verschillende jaren.

Hij vertelde dat hij ook in Romeins klooster heeft
gewoond voor studie van de stad.

Als eerste ontkurkt Jan een fles rode wijn die we aan het
einde van zijn verhaal mogen opdrinken. Rode wijn hoort
bij de kleur van de paus, te weten het pauselijk purper.
Maar nu neemt hij ons mee in zijn verhaal als pelgrim en
lopen we mee in zijn verhaal over de zeven kerken. Trek je
wandelschoenen maar aan want de reis duurt lang en is
zwaar en daarom heb je goede schoenen nodig.

s De zeven kerken
liggen verspreid over
Rome.

Het christendom is
ooit begonnen in
Jeruzalem en de vraag
is waarom Rome dan
toch voor ons
Katholieken zo
belangrijk is.

Vertellen van het verhaal over pelgrims die Rome bezoeken
past bij uitstek bij een verhaal over het Heilig Jaar 2025.

De doorbraak van het Christendom begint met het instellen
van godsdienstvrijheid door keizer Constantijn in Rome.

De 7 kerken die in de middeleeuwen werden bezocht zijn
allemaal verbonden aan de tijd van Constantijn, begin 4e
eeuw. En een pelgrimstocht maak je om je zonden te
vergeven, iedereen maakt wel eens een fout.

In de Middeleeuwen was een pelgrimstocht heel beroemd
hierdoor konden je de zonden vergeven door de aflaat, de
aflaat kreeg je door een pelgrimstocht te maken.

Vervolgens vertelde Jan over Franciscus van Assisi: hij deed
bewust afstand van alle bezit en rijkdom om zo een
waarachtig volger van Christus te kunnen zijn. Hij heeft een
kloosterorde opgericht, naar hem genoemd: de
Franciscanen (ook wel Minderbroeders), hun leefregel werd
pauselijk goedgekeurd.

In 1294 werd een nieuwe paus gekozen nadat de kardinalen
maar liefst 2 jaar lang in conclaaf waren geweest.

De pauskeuze werd bemoeilijkt doordat er grote politieke en
financiéle belangen speelden. Juist daarom werd

uiteindelijk een lid van de Franciscanen gekozen als nieuwe
paus. Hij zou zich zeker niet laten verblinden door geld en
macht. Helaas hield deze paus het maar & maanden vol.

Hij besloot als eerste paus ooit af te treden.
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Pikant detail is dat de kardinaal die hem overtuigde om af te
treden en hem hielp om daarvoor de juiste theologische en
juridische redenen te formuleren, vervolgens zelf paus is
geworden! Het is deze paus (Bonifatius V) die de bedenker
is van het eerste Heilige Jaar, te weten in 1300.

De gedachte was dat een bezoek aan Rome eerst en vooral
een kans zou bieden om de barmhartigheid van God te
ervaren door vergeving te krijgen voor de gedane zonden.
Aanvankelijk was bedacht om iedere 100 jaar een Heilig Jaar
te houden, toen werd het iedere 50 jaar, vervolgens 33 jaar
(naar het aantal levensjaren van Christus), maar uiteindelijk
werd besloten tot iedere 25 jaar. Het is daarom niet
toevallig dat 2025 een Heilig Jaar is, dat volgt uit de traditie
van iedere 25 jaar een kans om Rome te bezoeken en
vergeving te krijgen.

In de middeleeuwen ontstond al snel de traditie dat
volledige vergeving van (kleine) zonden mogelijk zijn door
een bezoek aan de 7 meest heilige kerken in Rome,
waaronder de grafkerken van Petrus en Paulus en de kerken
waar de kribbe en het kruis worden bewaard als belangrijke
relieken.

Een bezoek aan de 7 kerken ('le sette chiese' in het Italiaans,
op de route naar de kerken is er zelfs een weg die zo heet)
op één dag kon zorgen voor volledige kwijtschelding van
gedane zonden. Voor de meeste mensen geldt dat ze pas
de hemel zullen betreden nadat hun zonden zijn
‘afgewassen' door een pijnlijk verblijf in het vagevuur. In de
middeleeuwen werd aangenomen dat een bezoek aan
Rome in het Heilige Jaar en specifiek een bezoek aan de

7 kerken kon zorgen voor het volledige kwijtschelden ('volle
aflaat') van de zonden zodat men niet hoefde te vrezen voor
het vagevuur en rechtstreeks naar de hemel zou gaan.

Binnen de
protestantse kerken
wordt het vagevuur
trouwens niet
erkend.

Nog steeds wordt het
Heilig Jaar
beschouwd als een
kans bij uitstek om
barmhartigheid en
vergeven te ervaren
door een pelgrimage
naar Rome.




Uitnodiging: Lichtjesbijeenkomst 2 november a.s.
op Algemene Begraafplaats in Odijk

Op Allerzielen, zondag 2 november worden de overledenen herdacht op de
Algemene Begraafplaats in Odijk.

Dit is een gelegenheid om stil te staan bij de overledenen op een manier die
aansluit bij de samenleving van nu.

De lichtjesbijeenkomst is voor iedereen die geinteresseerd is.

Nabestaanden zijn dan in de gelegenheid om, samen met andere
dorpsgenoten, even stil te staan bij hun overledene(n).

Het maakt niet uit waar de overledenen begraven of gecremeerd zijn. Op de
begraafplaats staat namelijk ook een monument met de tekst: ‘Gedenken
we onze dierbaren die elders rusten!

De lichtjesbijeenkomst start om 18.15 uur onder klokgelui.
Vanaf 18.00 uur worden ter plekke brandende lichtjes uitgereikt (beperkte
parkeerruimte).

In tegenstelling tot andere jaren is de Allerzielenviering in de H. Nicolaaskerk
niet aansluitend, maar op zondagochtend om 11.00 uur met als voorganger
Bert Staal en met medewerking van het koor Vox Odicensis.

Voor 'Eten met Dorpsgenoten’ zie het Witte Boekje of het Groentje

Kidskerk /\ '

De kidskerk organiseert het hele jaar " * £
door diverse activiteiten voor kinderen in de leeftijd van
ongeveer 3 tot en met 12 jaar.

Alles is erop gericht om kinderen op een speelse wijze
kennis te laten maken én te verbinden met het katholieke
geloof en onze geloofsgemeenschap.

2025
Dinsdagavond 11 november 17.00 uur -> Sint Maarten

Gezamenlijk broodje eten & viering & lopen door het dorp.

Zondag 30 november 11.00 uur -> 1ste Advent viering
Kidskerk en bezoek van Sinterklaas.

Kerstavond 24 december 18.30 uur -> gezinsviering
Kerstspel & bekende liederen (locatie OLV Werkhoven)

Natuurlijk zijn kinderen tijdens alle vieringen bij ons van
harte welkom en is er de overige vieringen altijd
voorleeskerk.

Tijdens de voorleeskerk wordt een kindgericht verhaal
voorgelezen en eventueel, als er tijd over is, nog gekleurd
en gespeeld.

De kinderen starten en eindigen altijd in de kerk.
Werkgroep Kidskerk

Allerzielen

In gedachten verzonken
staan we bij de grafstenen van onze geliefden
herinneren en eren we hun
met bloemen en kaarsen
denken we met weemoed terug
aan voorbije tijden
aan een leven waarin wij
het geluk en verdriet met elkander deelden

Maar ook staan we stil
bij het feit dat alles sterfelijk is
zo ook het menselijk leven
en dat alleen de herinneringen aan het verleden
het enige is
dat ons nu nog rest en bind

En deze onsterfelijke herinneringen
zal onze liefde en verbondenheid
zelfs nu
de dood ons van elkander gescheiden heeft
voor altijd
in onze harten aanwezig blijven

Mario Odekerken
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Algemeen

+ op 7 december
We doen het samen

Het is Advent!

In de kerk begint het nieuwe jaar in de donkere maand december. Als voorbereiding op het Kerstfeest hebben we vier
zondagen om ons voor te bereiden op het grote feest van de komst van Jezus naar deze wereld. Johannes de Doper helpt
ons door ons op te roepen om ons te bekeren. Hij staat in de Jordaan te roepen en doopt iedereen die bereid is om zijn of
haar leven te beteren.

Deze zondag+ staan we stil bij de boodschappers die naar ons toe komen met goed nieuws van God. Boodschappers die
ons vertellen over de liefde van God voor mensen, maar die ons ook aansporen om onderling die liefde handen en voeten
te geven.

We beginnen om negen uur met een gezellig ontbijt.

Om kwart voor tien zijn er een drietal workshops, eentje voor de jeugd, eentje voor de denkers en eentje voor de doeners.
Om elf uur vieren we samen de eucharistie en daarna praten we nog even na met een kopje koffie, thee of een glaasje
limonade.

Welkom. Je hoeft je niet op te geven.

Boodschappers in vele gedaanten
Digitale Adventskalende

Ken je zo'n Adventskalender met voor elke dag een luikje en
achter dat luikje een lekker chocolaatje? Of iedere dag een
ander theezakje? Of iets lekkers van Rituals of het één of
andere biermerk. Je kan het zo gek niet bedenken of het is er.
Ik kijk er altijd verlekkerd naar. En bedenk dan...

... de Advent is eigenlijk een tijd van geloofsbezinning.
Daarom in etalage van de parochie een andersoortige
aanbieding voor de Advent: een digitale Adventskalender.
ledere dag een mailtje dat je helpt om toe te leven naar
Kerstmis. Open het luikje in je mailbox en je vindt een
verrassende gedachte, een inspirerend gedicht of een lied
dat je naar Kerst toe leidt.

Het thema van de Adventsmeditaties dit jaar is
Boodschappers in vele gedaanten. God zoekt op vele
manieren contact met ons. We kunnen God leren kennen uit
de natuur, profeten nemen het woord, engelen komen langs
en medemensen wijzen ons de goede weg. En uiteindelijk is
daar Jezus, van wie je kunt zeggen: wie Hem ziet, ziet de
Vader.

Wil je meelezen in deze Adventskalender? Geef je mailadres dan even op aan w.sarot@2parochies.nl.




Algemeen

Willibrordzondag 2025
In die éne zijn wij één

‘In die éne zijn wij één’ is de
wapenspreuk van de dit jaar
gekozen paus Leo XIV. Via die
wapenspreuk wordt op
Willibrordzondag gereflecteerd
op de positie van het Petrusambt
in de Kerk, van wie het hoofd en
het fundament Christus is.
Willibrordzondag, de
campagnezondag waarop in de
gehele Rooms-Katholieke Kerk in
Nederland aandacht gevraagd
wordt voor de cecumene, is dit
jaar op 9 november.

Ditmaal valt Willibrordzondag

samen met het hoogfeest van de kerkwijding van de basiliek van Lateranen, de kathedraal van Rome waar de bisschopszetel
van de paus staat. De poster weerspiegelt de continuiteit van het huidige pontificaat met het vorige. Het beeld van paus
Franciscus die zich samen met leiders van andere kerken in gebed keert tot Christus siert de poster en is een krachtig
getuigenis van de eenheid in Hem.

RedWednesday

Sta op voor de vrijheid om te geloven

Met de actie #RedWednesday vraagt de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) aandacht voor vrijheid van
godsdienst en de vervolging van christenen. In 2024 deden in Nederland bijna 200 kerken mee met deze internationale
campagne, waaronder een aantal kerkgebouwen in het Aartsbisdom Utrecht. Van de deelnemende kerken werd het
merendeel rood aangelicht.

In 2025 vraagt Kerk in Nood opnieuw aandacht voor de vele schendingen die vooral minderheden lijdzaam ondergaan.
Door op woensdag 19 november gebouwen rood aan te lichten, buttons te dragen en op andere manieren aandacht te

vragen, staan gelovigen op voor de vrijheid van alle mensen - en in het bijzonder de meest vervolgde groep, de
christenen — om te geloven wat zij willen.

o R P K
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Werkhoven

O.L.V. Ten Hemelopneming

Herenstraat 11, 3985 RP Werkhoven

Secretariaat: 0343-551201 (woensdag 8.30-11.30u), E-mail: werkhoven@pj23.nl.
Pastoraatsgroep: H. de Gier (do 9.30-11.00u); Bankrekeningnummer: NL19RABO0329808540

Allerzielenviering

We hopen u te mogen ontmoeten bij de Allerzielenviering op
zondag 2 november. Tijdens deze viering zijn we troostend
bijeen om onze overleden dierbaren te gedenken, in het
bijzonder hen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.
De viering, die om 19.00 uur begint, wordt ook dit jaar weer
verzorgd door de werkgroep Allerzielen en Capella Taizé, enis
tevens te volgen op kerkomroep.nl.

Na afloop gaan we, luisterend naar de mooie klanken van het
saxofoonkwartet van Constantia, in stille tocht naar de
begraafplaats om de lichtjes naar de graven te brengen.

-

i "ﬁiets is meer hetzelfde in onsleven ™.
maar het houden van jou en
Annie de Gier en Gerda Willemse alle hEﬁrineﬁngen zijn gebleven

De werkgroep Allerzielen

Allerzielen ic de pijn voelen van het afscheid van de mene die
ong ontvallen is, maar blijjven geloven in eeuwig leven

Voorbereidingsweekend vormelingen

Na een weekend met sport, spel en catechese hebben de vormelingen elkaar goed leren kennen. Dit voorbereidings-
weekend wordt afgesloten met een viering op zondag 23 november.

Ook dit jaar is Werkhoven de plaats waar de vormelingen samenkomen op Katteveld en voor de afsluitende viering in de
kerk. Als geloofsgemeenschap heten we de vormelingen, hun ouders en begeleiders uit de beide parochies van harte
welkom. En natuurlijk staat na afloop van de viering de koffie (of iets anders) met wat lekkers voor jullie klaar.

Aanvang van de viering is 9.30 uur en de voorganger is pastor Wies Sarot.

Wat gaat de tijd toch snel, zelfs als je (zoals wij hier) op een stevige sokkel staat. De natuur gaat
langzaam over in de winterslaap. Toch knap dat onze lieve Heer dat allemaal voor ons gecreeerd
heeft. Op dit moment genieten we van een prachtige nazomer, dat is echt een cadeautje van 'boven’

Langzaam gaan we de echte herfst in. De tijd van storm en regen, de tijd voor ons om terug te keren
naar onszelf. De tijd om langzaam toe te leven op de periode die komen gaat. De maand november is
liturgisch gezien een maand die in het teken staat van de dood. We vieren Allerheiligen en Allerzielen.
We gedenken onze doden en vieren de gedachtenis aan hun leven. Zij waren belangrijk voor ons, een
dierbaar en geliefd persoon die wij hier op aarde moeten missen. Soms ervaren we hun kracht nog,
soms is dat 'gevoel' weg. Dan missen we hen al zo lang dat de pijn er niet meer is. Maar vergeten
doen we hen niet.

Op 2 november hebben we in onze geloofsgemeenschap een mooie viering waarin wij stil staan bij
het leven en het gemis van onze overledenden. Van oudsher is dit een mooie verbindende viering.
Emotie mag er zijn. En wij, vanaf onze hoge sokkel, kijken zwijgend toe en leven en vieren met u mee.

In deze 'donkere' maand staan we stil bij het feest van Sint Maarten. Op 11 november hebben we dan
een kerk vol kinderen en hun begeleiders. Na afloop gaan zij, zoals ieder jaar, langs de deuren en
brengen daar de warmte van hun feest naar de dorpelingen. En die, op hun beurt, waarderen dit met
een kleine traktatie. Voor velen een lichtpuntje op een donkere avond. De maand november wordt
afgesloten met de start van de Adventperiode. Van stilstaan bij het donker gaan we langzaam toe
naar het Licht. De belofte van nieuw leven heeft ons bereikt en we kijken reikhalzend uit naar wat dit
ons brengen gaat. We hunkeren naar een wereld van vrede. Gaan de komende maanden ons op deze

Weg Jetiont Shidoras




Taizéviering

Welkom in de Taizéviering op 30
november om 19.00 uur. We
zingen, luisteren en maken ruimte

voor de overwegingen van ons
hart. Samen.

Sint Maartenviering

Het aloude verhaal van Sint Maarten die zijn mantel deelde met een
arme man, omdat die het koud had, wie kent het niet... In de huidige
tijd is dit verhaal nog altijd actueel. Deelt u mee van uw rijkdom? Een

Wijsheden

Een mens leert haten. Als we kunnen leren om te haten dan
kunnen we ook leren om lief te hebben. Liefde komt
gemakkelijker in ons hart dan haar tegenpool.

Nelson Mandela

aardig woord, een mooi gebaar, een kopje koffie...

We hebben misschien maar weinig invloed op de
wereldgebeurtenissen, maar laten we ons daardoor niet

ontmoedigen. Dichtbij huis kunnen we het verschil maken. Is dat niet

wat Jezus ons heeft voorgeleefd?

11 november, 19.00 uur

foto: natuurstad.n!

'‘Hard Hout), een uniek slagwerkconcert

Constantia was oorspronkelijk een zang- en toneelvereni-
ging opgericht in het jaar 1897 door, toenmalig hoofd van
de openbare school, meester Ferdinand Adrianus Brand en
Otto van Echteld. Al gauw werd de assistentie ingeroepen
van de zangvereniging door pastoor Mol bij het lof en de
vespers.

Dit gebeurde steeds vaker en pastoor Mol maakte goed
duidelijk dat de leden maar hadden te komen. Toen men,
om de onwillige leden te dwingen, de absentieboete
opvoerde tot een 'kwartje’ (Hfl 0,25), barstte de bom. Enige
leden verzetten zich hier flink tegen. Zij waren niet van plan
om zich te 'laten knevelen' In Het Nieuws van den Dag van
vrijdag 14 april 1905 kunnen we lezen dat dit incident
inmiddels zo hoog was opgeblazen dat het leidde tot
ontbinding van deze vereniging.

eLgelegenheid van het 110-jarig bestaaf |

Alvast voor de agenda: op 16 november opnieuw een concert in onze kerk van
Constantia, aanvang 14.00 uur. Zie voor informatie t.z.t. website en nieuwsbrief

Nadat alle kwesties die met de opheffing van de zang- en
toneelvereniging gepaard gingen geregeld waren, bleven
er echter enkele enthousiastelingen over die wel graag
muziek bleven maken. Zij kwamen op het idee om een
fanfarevereniging op te richten onder de naam 'Constantia’
Een vereniging die niet meer wegte |, _
denken is uit Werkhoven! \
In 1963 werd aan de toenmalige fan- 5
fare een drumband toegevoegd, maar

met de veranderingen in de drumbandwereld veranderde
ook de samenstelling van de traditionele drumband. In
1987 werden lyra’s aan de drumband toegevoegd en ging

de groep voortaan door het leven als tamboer- en
lyrakorps.

Nog weer later werd de samenstelling omgevormd naar een
percussie-ensemble en dat komt op 25 oktober vanaf 20.00
uur in actie in onze kerk!

De toegang is vrij.

{bron: https://constantiawerkhoven.ni)

Familieberichten

Overleden

Bernardus Johannes (Bennie)
Oostveen

* Werkhoven, 9 juni 1945

T Werkhoven, 29 augustus 2025
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Wijk bij Duurstede

H.Johannes de Doper

Klooster Leuterstraat 35, 3961 AX Wijk bij Duurstede

Tel. (0343) 571216 (woe 9.30-12.00 u), info@johannesdedoper.net, www.johannesdedoper.net
Pastoraatsgroep tel. (0343) 432763, pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Misintenties: misintenties@johannesdedoper.net of via https://johannesdedoper.net/misintentie/
Misintenties: €12,50 op Rabobank NL11 RABO 0158 7891 48 tnv GG de Doper.

Kerkbijdrage of giften: Rabobank NL&65 RABO 0158 7059 20 tnv GG de Doper

Het Prinsenhuis en de Kerk: Onderhoud aan het Historische Hart van Wijk bij

Duurstede

Recent is onderhoud uitgevoerd aan het
Prinsenhuis en de kerk. Zowel het gebouw van
de pastorie als de kerk zijn aangepakt om ze in
goede staat te houden. De afgelopen weken is
het Prinsenhuis, onderdeel van het stadsbeeld,
opnieuw geschilderd. De oude verflaag is
vervangen, waardoor het gebouw er weer
verzorgd uitziet.

Op plekken waar het houtwerk van de pastorie
beschadigd was, is dit gerepareerd. Door de
jaren heen waren er tekenen van slijtage
ontstaan, die nu zijn hersteld. Hiermee is het
gebouw voorbereid op de komende jaren. Het
Prinsenhuis heeft veel historische waarde, en
regulier onderhoud is belangrijk om dat te
behouden.

Kerkdeuren Onderhouden

Ook de grote kerkdeuren zijn aangepakt. Door intensief gebruik waren ze versleten geraakt. Na een schilderbeurt sluiten ze
weer beter aan bij het uiterlijk van het gebouw. De verflaag draagt bij aan het behoud van de uitstraling en de staat van de
deuren.

Verlichting in de Kerk

Daarnaast is de verlichting in de kerk vernieuwd. De
bestaande verlichting functioneerde nog, maar voldeed
B niet meer aan de huidige wensen. Zowel de
sfeerverlichting als de hoofdverlichting zijn aangepast.
Dit zorgt voor een betere belichting van het interieur en
maakt de ruimte geschikter voor verschillende
activiteiten, zoals diensten en concerten.

Pad en Fietsenstalling Aangepakt

Tot slot worden ook het pad naar het Prinsenhuis en de
fietsenstalling vernieuwd. Het pad wordt opnieuw

' aangelegd met aandacht voor duurzaamheid en
veiligheid. De fietsenstalling is opgefrist, zodat bezoekers
hun fiets gemakkelijker en veiliger kunnen stallen.

Deze werkzaamheden dragen bij aan het behoud van het
Prinsenhuis en de kerk, en zorgen voor verbeteringen in
het dagelijks gebruik van de gebouwen en de directe
omgeving.

St Maarten, een nieuw initiatief...

We zijn volop bezig met een nieuw initiatief rond St. Maarten op 11
november. De nodige zaken moeten nog geregeld worden. Via de
nieuwsbrief kun je er straks meer over lezen. Abonneren op de
nieuwsbrief kan via onze site: JohannesdeDoper.net/nieuwsbriefy.




Gedachtenismoment op
begraafplaats Het Groenewoud
met Allerzielen

Op zondag 2 november om 19.00 uur vindt, zoals al
vele jaren, een gedachtenismoment plaats op
begraafplaats Het Groenewoud. Dankzij de samen-
werking tussen Uitvaartverzorging Smorenburg en de
kerken van Cothen en Wijk bij Duurstede kan ook dit
jaar deze bijzondere avond worden georganiseerd.

Ons koor Face to Face, onder leiding van Tom van Ginkel, verzorgt de muzikale omlijsting en draagt daarmee heel veel bij aan
de sfeervolle invulling van de bijeenkomst. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een
kop koffie of thee.In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt u door Uitvaartverzorging Smorenburg verzocht dit keer zélf
een graflicht mee te nemen. Tijdens een korte ceremonie kunt u dit plaatsen bij het graf of de urn van uw dierbare. Indien
gewenst kan het graf worden gezegend. In dat geval verzoeken wij u bij het graf te blijven staan, zodat een van de
voorgangers naar u toe kan komen.

U bent van harte welkom om samen onze overledenen te gedenken en herinneringen te delen. Laten we stilstaan bij wie we
missen, in verbondenheid en in stilte.

Allerzielen in onze kerk

Op zendag 2 november wordt in de rooms-katholieke kerk in Wijk bij Duurstede de Allerzielen-viering gehouden.

Deze bijzondere dag staat in het teken van herdenken, gedenken en verbondenheid met onze overledenen.

De woord- en communieviering begint om 09.30 uur en biedt ruimte voor troost, stilte en samenzijn.

Tijdens de viering worden de namen genoemd van de parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden. Voor hen wordt
een kaars aangestoken. Nabestaanden van deze overledenen ontvangen vooraf een persoonlijke uitnodiging per brief.,
De dienst wordt omlijst met passende muziek en gebed, waardoor het een warm en waardevol moment van herdenking
wordt.

Na afloop van de viering kunnen de kruisjes die het afgelopen jaar in de Mariakapel hebben gehangen, worden
meegenomen door de nabestaanden. Deze kruisjes zijn een
tastbare herinnering aan de dierbaren die de Heer tot zich
heeft geroepen.

Aansluitend is er gelegenheid om naar de begraafplaats aan
de Steenstraat te gaan. Daar kunnen de graven en
urnengraven worden gezegend. Wie dit op prijs stelt, kan bij
het graf blijven staan; een van de voorgangers komt dan . . B |l
langs voor een kort gebed en de zegen. Vit g L3 s e .F
Allerzielen is een eeuwenoude traditie die ons helpt om stil te . mda ¥ : Gl B
staan bij verlies, maar ook om hoop en troost te vinden in ik e - i
het geloof en in elkaar. ledereen is van harte welkom om
deze ingetogen en betekenisvolle viering bij te wonen.

T

N TEGEN ARMOEDE
IN NEDERLAND

Gratis maandverband en tampons voor mensen
in armoede - nu ook bij de weggeefkast bij de

Mariakapel

Wat doe je als er geen geld is voor basisproducten als shampoo, deodorant of
maandverband? Voor 1 op de 8 meisjes en vrouwen in Nederland is dit geen
vraag, maar de dagelijkse realiteit. Zij leven in menstruatiearmoede — een

situatie waarin er simpelweg geen geld is voor tampons of maandverband.

De gevolgen zijn groot: meisjes melden zich ziek voor school, missen
sportactiviteiten, en vrouwen kunnen niet naar hun werk. Maar daar willen we
iets aan doen.

Daarom is er nu een Menstruatieproducten Uitgiftepunt (MUP) bij de weggeefkast in de Mariakapel. Hier kunnen vrouwen en
meisjes met geldzorgen gratis maandverband en tampons ophalen.
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Advertenties

Miltenburg

Uitvaartverzorging

Heeft u al nagedacht
over uw uitvaart?

Maak nu een vrijblijvende afspraak om
uw uitvaartwensen te bespreken.

030 656 31 62

Dag en nacht bereikbaar
voor directe hulp bij overlijden

www.miltenburguv.nl

via madeleine
uitvaartzorg
06 127 687 23

MuLTiI SERVICEUTRECHT

EEN HELPENDE HAND IS DICHTERBIJ DAN U DENKT

tGRAFONDERHOUD'

ﬁ l- | .-

SCHOONMAKEN GRAFMONUMENT - ALGENBEHANDELING - GRAVEERTEKSTEN BLIWERKEN

Marthien Siek

TEL.06-24506549

www.GRAFONDERHOUDUTRECHT .nL
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HET KAN ZOMAAR GEBEUREN DAT JE
ONS MOET BELLEN - OM TE PRATEN OVER

EEN NADEREND AFSCHEID - OM ALVAST
DINGEN TE REGELEN -EEN SIMPEL
TELEFOONTJE IS DAN GENOEG -
JE KRIJGT TJEERD AAN DE LIJN
oF L1ESBETH - ZooON TJEERD IS
NIEUW IN HET BEDRIJF EN

MET DEZE OPVOLGING VANUIT
DE FAMILIE 1S LIESBETH HEEL
BLI] - WANT DAARMEE BLIJFT
WAT BELANGRIJK 1S: ‘VANUIT DE
KANTLIJN' ALLES VOOR JOU
REGELEN - LIESBETH EN TJEERD
ZIJN UITVAARTBEGELEIDERS -
0343-574-636 UITVAART (@ LIESBETHVANDEN




Informatie

Parochie H. Paus Johannes XXIII

De parochie H. Paus Johannes XXIIl omvat acht geloofsgemeenschappen: Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten (eucharistisch
centrum), Odijk, Schalkwijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede. Informatie van de geloofsgemeenschappen: zie lokale

pagina's. De parochie werkt samen met de H. Suitbertusparochie (Tiel e.0.). Het pastoraal team is verantwoordelijk voor
twee parochies. Loerikseweg 12,3991 AD Houten, www.pj23.nl, info@pj23.nl

Pastoraal team

wan links naar rechts

Marianne van Tricht, pw beleid, m.vantricht@2parochies.nl

Fred Hogenelst, pastoor, pastoor.hogenelst@2parochies.nl,
telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur en don.18-19 uur, 06-23380310
Wies Sarot, pastoraal werker, w.sarot@2parochies.nl

Vincent van der Helm, diaken, diaken.vanderhelm@2parochies.nl
Lilian Weijman, pastoraal werker, Lweijman@2parochies.nl

Parochiebestuur

Pastoor Hogenelst (voorzitter)
Charles Verwimp (vice-voorzitter)
Kees Huijben (gebouwen)

Lilian Vernooij (penningmeester)
Ria van Dixhoorn (adviseur)
Contact via parochiesecretariaat,
info@pj23.nl

Giften en donaties

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw
geldelijke bijdrage. Het rek.nr.:

NL 28 RABO 0155 614614

tnv RK Parochie Paus Johannes XXIII.
ANBI: 822298272,

U kunt ook uw bijdrage online
overmaken: zie www.pj23.nl

of via onderstaande QR-code (gebruik
de camera app op de telefoon)

PCI PJ23: Praktische en

financiéle hulp

Kent u iemand in uw omgeving die
tussen wal en schip is geraakt, de weg
kwijt is naar hulpverlenende
instanties, financieel in de knel zit of
heeft u zelf te maken met armoede?
PCIPJ23 kan helpen. Hoe, kijk op
www.pcipj23.nl of neem contact op
via info@pcipj23.nl

':. -:.|-:.I.:. R.K. Parochie
“ Paus Johannes XXIll
e e ol o

Parochiesecretariaat

Diahann van van de Vijver
Loerikseweg 12,3991 AD
Houten: info@pj23.nl
030-6378642

Pastoraatstelefoon

Wilt u contact vanwege

een ziekenzalving of ziekenzegen,
of vanwege geestelijke nood?

Bel dan met 06-12948874.

Het Meldpunt

Grensoverschrijdend Gedrag in
de Rooms-Katholieke Kerk heeft
een nieuwe website op
rkmeldpunt.nl. De vorige website
van het Meldpunt dateerde uit
2015. Daarom was het wenselijk
de vormgeving van de website te
vernieuwen.

Vertrouwenspersoon

Onze parochie hecht veel waarde
aan het bevorderen en
handhaven van de sociale
veiligheid van mensen.

Heeft u het gevoel dat een
beroepskracht (bv. een pastor) of
een vrijwilliger in een van onze
gemeenschappen grenzen
overschreden heeft en wilt u
hierover in gesprek? Neem dan
contact op met de
VErtrouwenspersoon van onze
parochie:

Ellen Kok-Hendriks,
vertrouwenspersoon@2parochies.nl
06-44918278

Colofon Open Venster
Open Venster is een uitgave van de
parochie H. paus Johannes XXIII.
Het parochieblad verschijnt 7x per
jaar in ongeveer 4700 huishoudens.

Nr. 7 2025 Advent/Kerst
Sluitingsdatum kopij: 18 nov. '25
Verschijningsdatum: 10 dec. '25

Nr. 1 2026 Kerst/Nieuwjaar
Sluitingsdatum kopij: 13 jan, '26
Verschijningsdatum: 4 febr. 26

Centrale redactie

Lilian Weijman, Ria van Dixhoorn,
Janny van Schip en Karin Stoeten.
Voor aanleveren parochiebrede
artikelen: hoofdredactie@pj23.nl

Lokale redacties

Artikelen voor de lokale pagina's
inleveren bij:
bunnik.parochieblad@pj23.nl,
cothen.parochieblad@pj23.nl,
tgoy@pj23.nl,
houten.parochieblad@pj23.nl,
odijk.parochieblad@pj23.nl,
schalkwijk.parochieblad@pj23.nl,
werkhoven.parochieblad@pj23.nl,
voorloper@johannesdedoper.net

Advertenties Info@pj23.nl

Disclaimer

We hebben getracht voor het gebruik van foto's en

teksten toestemming te vragen aan de recht-
hebbenden. Mocht u desondanks menen dat uw

rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we u

contact op te nemen.
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Kinderpagina

Allerzielen

Op 2 november vieren we in onze kerk Allerzielen.
Nou ja vieren...Het is meer een herdenking. We
komen samen in de kerk en zingen en bidden voor

alle mensen die niet meer bij ons zijn en die nu bij God
leven. We steken dan kaarsjes aan. Wil je ook voor
iemand bidden? Misschien dat je het volgende gebedje
kan gebruiken.

Advent

ier weken wachten tot Jezus wordt geboren en licht brengt
voor de mensen. ledere zondag vanaf 30 november steken
we een kaarsje aan. Als het 4e kaarsje brandt dan is het
bijna Kerstmis. Hieronder staat een klein adventverhaaltje.

Lieve God,

Vandaag denk ik aan iemand die ik mis.
Wilt U goed voor hem/haar zorgen?
Dank U dat ik mooie herinneringen heb.
Help mij om toch blij te kunnen zijn,
ook al heb ik verdriet

Amen. w

Knutsels
Wil je een knutsel maken voor Advent of
voor Allerzielen gebruik dan de Qr-code
en kies een leuke knutsel uit

Allerzielen

Veel

plezier

Kleine Uil en Joes
willen nog iets zeggen
over ‘troost.” Want
Allerzielen is cok een
dag waarop we

getroost worden, /pjg

L4

Bron: geloventhuis.nl

Het verdrietige kaarsje

Ergens in een in een lain een

hoekje van de kerk lag een kaarsje.
Het was wat gelig met een dun lontje,
het voelde zich vergeten. “lk wil zo
graag licht geven,” zuchtte het kaarsje.
“Maar niemand steekt mij aan.
Misschien ben ik niet belangrijk.

"De dagen gingen voorbij. Buiten werd het kouder.
In de kerk klonk zachte muziek. Advent was
begonnen; de tijd van wachten. Op een avond ging
de la open. Een lucifer keek nieuwsgierig naar
binnen. Ze zag het kaarsje en zei: “Waarom Kkijk je
zo sip?” “lk ben verdrietig,” fluisterde het kaarsje.
“Ik wil branden, maar ik kan het niet alleen.

De lucifer glimlachte. “Dat is
precies waarom ik er ben.”

Zij streek langs de rand van de
doos en er sprong een klein,
warm viammetje op. Voorzichtig
raakte zij het lontje aan. Eerst
gebeurde er niets. Maar toen...
een vonkje. Een flikkering.
Langzaam begon het kaarsje te gloeien. “Ik voel
me warm,” zei ze verbaasd. “lk geef licht!”

De vlam groeide. Het kaarsje
straalde. Haar verdriet verdween.
“‘Dank je,” zei ze tegen de lucifer.
“Nu kan ik wachten op Jezus
met licht in mijn hart.”

Soms hebben we iemand nodig

die ons helpt om te gaan stralen.
En soms kunnen wij iemand helpen
om weer gelukkig te worden.

Samengesteld door Lilian Weijman



