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Van het pastoraal team

Vredesweek 2025 “Niets doen is geen optie"

Door Lilian Weijman, pastoraal werker

Wat een krachtig thema dit jaar, een oproep: “Niets doen is geen optie”

Vrede is geen vanzelfsprekendheid, zo hebben we allemaal weer eens beseft de afgelopen tijd.
Onze wereld kent veel onrust: oorlogen, polarisatie, onrecht, angst. We voelen ons vaak machteloos,
weten niet of en wat we eraan kunnen doen. Steeds weer horen we in de evangelién dat Jezus ons
oproept tot naastenliefde, gerechtigheid en vergeving. Geen passiviteit dus, maar iets doen.

Helemaal niets doen, is meedrijven met de stroom, zwijgen tegen onrecht, wegkijken van lijden.

Maar wij weten dat het volgeling van Jezus zijn niet vrijblijvend is. Hij vraagt van ons om iets te doen, hoe klein ook. In
onze eigen parochie, onze straat, ons gezin kunnen we daar al mee beginnen. Een vriendelijk woord waar ruzie is. Een
uitnodiging aan iemand die zich buitengesloten voelt. Een gebed om vrede, ook als de wereld chaotisch lijkt. We kunnen
steun bieden aan mensen op de vlucht, een luisterend oor zijn voor wie zich verloren voelt.

Het thema van deze vredesweek wil ons wakker maken: wees geen toeschouwer, maar deelnemer.

Laat je hart raken, en doe iets. Wat je doet, hoeft niet groot te zijn,

maar doe tenminste iets, want niets doen... is géén optie.

Laten we samen in geloof en vertrouwen bouwen aan vrede.

Niet morgen, maar vandaag.

Niet alleen hier, maar overal waar wij mensen ontmoeten.

Goede God,

U bent een God van vrede en gerechtigheid.

U roept ons op te leven vanuit naastenliefde.

Wij zien echter zoveel pijn, verdeeldheid en onrecht
dat we ons vaak machteloos voelen.

U leert ons: niets doen is geen optie.

U vraagt van ons om op te staan,

ons hart niet te sluiten,

maar kleine stappen van vrede te zetten.

Leer ons zien waar en hoe wij iets kunnen betekenen.
Maak ons moedig om niet te zwijgen waar uw roep
om vrede en gerechtigheid moet klinken,

waar uw stem, gehoord moet worden.

God, help ons uw stem te zijn.

Amen

Lilian Weijman
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Voorgangers in onze vieringen

Nu, na de zomer, beginnen we aan een nieuw rooster van
vieringen voor de tweede helft van 2025. Het valt in deze
planning op dat vanwege een tekort aan pastores een
steeds groter beroep op parochianen-voorgangers gedaan
moet worden om iedere zondag vieringen in alle kerken
mogelijk te maken. Wij zijn deze medeparochianen
dankbaar voor hun inzet, maar maken ons soms ook zorgen
of zij niet teveel hooi op hun vork moeten nemen.
Vieringen in de zomervakantie

Een lichtpuntje in de zomerperiode was dat
gemeenschappen ervoor gekozen hebben hun krachten te
bundelen. Sinds vorige zomer vieren Bunnik, Odijk en
Werkhoven om en om in €én van hun kerken. Cothen en
Wijk bij Duurstede doen dit al enkele jaren in de zomer. Dat
betekent weliswaar dat niet iedere zondag in elke kerk een
viering is, maar wel dat parochianen-voorgangers en
anderen met een liturgische taak (kosters, lectoren, koren)
een welverdiende adempauze kunnen nemen in een
periode dat veel kerkgangers ook elders zijn vanwege
vakantie. Overigens: Schalkwijk en 't Goy vieren sinds enkele
jaren ook door het jaar heen, dus iedere zondag, om en om.
Houten heeft als eucharistisch centrum iedere zon- en
feestdag een (eucharistie)viering.

Minder pastores, minder eucharistievieringen

In maart jl. hebben we afscheid genomen van pastor

Ed van de Moosdijk die met pensioen gegaan is. Onze vaste
priester-assistent pastor Martin Los is door ziekte
uitgevallen. Wij wensen hem vanaf deze plaats nogmaals
sterkte en beterschap toe.
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Aanmelden Eerste Heilige Communie

Het is ieder jaar weer een groot feest:
de Eerste Heilige Communie!

Zit je kind in groep 4 (of eventueel groep 5) en wil je hem/haar graag mee
laten doen aan de voorbereiding en natuurlijk het grote feest zelf,

laat het ons weten.

Opgeven gebeurt via de website van de parochie: www.pj23.nl.
Ga naar ‘levensmomenten’ en vervolgens ‘Eerste Communie’

Daar vind je het aanmeldformulier.

Heb je een vraag? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat,
Diahann van van der Vijver via info@pj23.nl of met pastoraal werker Lilian
Weijman, L.weijman@2parochies.nl. Opgave graag voor 10 januari 2026

Per 1 augustus a.s. is rector Patrick Kuipers benoemd tot
pastoor van Enschede en omgeving. Dit betekent dat rector
Kuipers, die de laatste twee jaar een vertrouwd en
gewaardeerd gezicht bij ons is geworden, vanaf de zomer
niet meer beschikbaar is als voorganger.

Voor onze parochie (en de parochie H. Suitbertus) betekent
dat twee priesters minder voor de viering van de eucharistie.
En dat voelen we in alle gemeenschappen. Zelfs in het
eucharistisch centrum, in Houten en aan de “overkant” in
Tiel, kunnen we op meerdere zondagen géén eucharistie
vieren. Er is dan een gebedsviering of een woord- en
communie-viering.

Omdat we &én vaste priester (i.c. de pastoor) hebben voor
twee samenwerkende parochies, met twee eucharistische
centra, komen we meerdere keren €én priester tekort om
wekelijks in deze centra een eucharistieviering te kunnen
aanbieden. U begrijpt: als dat al niet lukt, is het helemaal
ingewikkeld in andere kerken nog (regelmatig) eucharistie
te kunnen vieren. Uiteraard is deze situatie een punt van
overleg tussen bestuur en team enerzijds en het bisdom
anderzijds. Helaas zijn we niet de enige parochies waar het
tekort aan priesters merkbaar is. Onze situatie heeft de
aandacht, en op een aantal zondagen springen
hulpbisschoppen of de kardinaal daarom bij in de vieringen
van Tiel en Houten.

Pastoraal team

Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie en het pastoraal team,

Lilian Weijman, pw
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Pelgrims van Hoop
Gaat u 24 oktober mee naar de Sint Pieter van Nederland?

U heeft in het vorig parochieblad dat de werkgroep SBPJ23-uitje wederom een dagje uit organiseert
voor de parochianen van onze parochie H. Suitbertus en de parochie H. paus Johannes XXIII. Dit jaar
zullen wij per tourincar naar Zundert gaan. Zundert is de plaats waar Vincent van Gogh is geboren en
jaren heeft gewoond. Zijn vader was dominee van de plaatselijke kerk. We bezoeken in Zundert het
Vincent van Gogh-huis. Daarna zullen we per bus verder reizen naar de “Sint Pieter van Oudenbosch.”
Deze basiliek is gebouwd naar voorbeeld van de St.Pieter en de Sint Jan van Lateranen te Rome. We
wanen ons op deze manier toch een beetje in Rome. In de parochiezaal van de basiliek zullen wij
eerst een heerlijke lunch krijgen, en daarna een rondleiding door de basiliek. Ook is er een
souvenirshop te bezoeken. We sluiten de dag met een Eucharistieviering in de basiliek.

Programma:

8.00 uur Vertrek vanaf de RK Nicolaaskerk te Odijk

8.45 uur Vertrek vanuit Culemborg, Parallelweg-West 27,
tegenover multidesk / P&R parkeerplaats NS

9.15 uur Vertrek vanuit Beesd, Achterstraat bij Boon's supermarkt

10.45-12.15 Rondleiding in het Vincent van Goghhuis.
13.00-17.30 Bezoek aan de basiliek te Oudenbosch.
16.00 uur  Eucharistieviering in de basiliek

17.30uur  Vertek richting huis

De kosten bedragen € 49,50 p.p. (inclusief busreis, toegang
museum, lunch en rondleidingen, broodjes op de terugweg)

Verdere inlichtingen en opgave, graag via e-mail.

Email: uitje.sbpj23@gmail.com. Opgeven véér 10 oktober.
Bij opgave, graag de kosten overmaken naar:
rekeningnummer: NL28 RABO 01556146 14

ten name van: RK Parochie Paus Johannes XXIII

Owvv: SBPJ23-uitje 2025, Naam deelnemer(s), en gewenste opstapplaats

Namens de werkgroep SBPJ23-uitje : diaken Vincent van der Helm
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Van Harte Katholiek

Voor mensen die Rooms-Katholiek willen worden of
hun geloofskennis willen opfrissen.

Vorig jaar hadden we een creatieve cursist, Louise, in de groep
Van Harte Katholiek. Mijmerend over haar eigen doopsel
ontwierp ze bijgaande poster. Zij was geraakt door God!

-
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Louise was één van de acht mensen die vroegen om de doop.
Anderen wilden het vormsel ontvangen, de eerste communie
doen of rcoms katholiek worden.

Daar ben je nooit te oud voor. Dat kan op iedere leeftijd.
Denk jij erover om zo'n stap te zetten en ben je ouder dan
achttien jaar?

Dan nodigen we je uit om mee te doen met de groep Van Harte
Katholiek.

In deze catechumenengroep bieden wij een voorbereiding op
de sacramenten aan, die loopt van half september tot Pasen.
We komen zo'n twaalf keer samen op zaterdagmiddag met
iedereen die erover denkt om rooms katholiek te worden, om te
ontdekken wie God is en wat het geloof betekent. In de groep
ervaar je wat kerkzijn is en leer je, ook van elkaar, veel over hoe
je geloven kan in het dagelijks leven. De gespreksgroep wordt
door verschillende leden van het pastoresteam geleid,
waardoor je ontdekt hoe kleurrijk de rooms katholieke kerk is.
Zo groeien we toe naar het moment van jouw doop, vormsel
en/of eerste heilige communie in de Paaswake of laterin de
Paastijd.

Bij Van Harte Katholiek zijn ook mensen welkom die al rooms
katholiek zijn, maar graag hun geloof willen verdiepen.

En natuurlijk mag je met z’'n tweeén komen, zodat je een maatje
hebt om na te praten.

De cursus Van Harte Katholiek wordt op twee locaties
gegeven, iedere twee weken:

Op woensdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur in Tiel.
Start: 17 september.

Op zaterdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur in Houten.
Start: 20 september

Informatie en Opgave en bij pastor Wies Sarot :
w.sarot@2parochies.nl

Het afgelopen jaar ging ik naar Van Harte
Katholiek.

Een heel gevarieerde groep mensen trof ik daar.

Zoals jongeren, buitenkerkelijk opgegroeid, maar nu
gegrepen door het geloof.

Hoe prachtig was hun enthousiasme.

En ze wilden leren, alles weten.

Er waren ook een paar protestanten, belangstellend of
overgegaan naar de rooms-katholieke kerk, zoals ik.
En mensen — misschien wel zoals u - die altijd al
katholiek waren. Sommigen waren vrijwilligers in de
kerk, anderen (min of meer) geregelde kerkgangers.
Ze kwamen om hun geloof op te frissen, om iets bij te
leren, om met elkaar te delen wat je inspireert.

De leden van het pastorale team hadden bij toerbeurt
de leiding. We leerden van hen en van elkaar.

Het waren mooie en inspirerende middagen/avonden.

Ik kan het u van harte aanbevelen. Kom gewoon de
eerste keer eens kijken.
Britta vens

In de Paasnacht kon
hij er niet bij zijn,

g

Maar op 17 augustus was hij stralend aanwezig in de
viering in Tiel, helemaal klaar voor zijn doop, vormsel
en eerste communie.

Wessel koos een extra naam voor in het doopboek:
Chai, wat Hebreeuws is voor leven. Ook las hij de
Bijbeltekst voor die steeds met hem meegaat:

‘Een mens leeft niet van brood alleen. (Mat. 4)'.

Gefeliciteerd Wessel met dit nieuwe leven in onze
gemeenschap.

En gefeliciteerd parochianen met dit zeer enthousiaste
en actieve nieuwe lid van onze kerk.

Als koffieschenker en zanger bij Chantiel zullen jullie
Wessel nog vaak tegen kunnen komen.







Uitnodiging Parochiedag
H. Michaélkerk, Schalkwijk Zaterdag 12 oktober

Beste parochianen en nieuwsgierige zielen,

We nodigen jullie van harte uit voor een feestelijke en inspirerende ochtend
rondom het thema 'Aan tafel. Het belooft een ochtend vol ontmoeting,
verdieping, viering en verwondering te worden voor jong en oud!

We doen het samen

Zondag+ bijeenkomst - 08.30 uur
Begin de dag met een warme ontvangst en een goed ontbijtje.

Na het ontbijt zijn er een aantal activiteiten.
- Met de kinderen versieren we echte katoenen servetten met mooie afbeeldingen en teksten.
- Voor de volwassenen die belangstelling hebben voor liturgische zaken is er een inleiding over het vaatwerk dat we
tijdens vieringen gebruiken.
- 'Zo zijn onze (tafel)manieren’; is een gesprek rond de tafel met mensen uit verschillende culturen over gewoonten en
gebruiken aan tafel.

Schuif aan waar jij je thuis voelt of denkt iets te kunnen leren.
Zo verdiepen we ons in het geloof, delen we verhalen en bouwen we aan verbondenheid.

Eucharistieviering - 10.00 uur

Een feestelijke viering onder leiding van ons pastoraal team. Het
projectkoor, samengesteld uit koorleden uit de hele parochie,
zorgt voor muzikale glans.

i
Opening tentoonstelling
'Aan tafel; van tabernakel tot tafellaken’ l
Na de viering openen we een kleurrijke en betekenisvolle "*’ @ , - 48
expositie. Wandel langs tafels die verhalen vertellen over geloof, /1 |, ) S
gastvrijheid en het dagelijks leven. Van het heilige naar het ; ol ;
huiselijke. Een uitnodiging om stil te staan bij wat het betekent £/ /% ALY 1P o
om écht samen te zijn. N @) e

L

ledereen is van harte welkom! b A As
Of je nu vaste bezoeker bent of gewoon nieuwsgierig, schuif
aan, vier mee, en laat je verrassen.

Speciaal verzoek willen jullie, als dat kan,

e!
houdbaar voedsel meenemen voor de voedselbank. l !
Bij binnenkomst kunnen jullie die inlveren in manden. ' = l

VOEDSELBANKEN. L ST 4B
Kromme Rijn BN <D
./

En ieder die van bakken houdt, vragen we om een eigen :
baksel mee te nemen dat jullie graag in de familiekring = t
eten. T BN

Met hartelijke groet en graag tot 12 oktober; het pastoraal team
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Afscheid pastor Los

Helaas moeten we afscheid nemen van pastor Los als vaste priester-assistent in onze beide parochies. Vanwege zijn vertrek
had Marianne van Tricht een vraaggesprek met hem.

Kun je iets zeggen over wat geloven voor jou betekent en hoe dit jouw leven kleurt?

Het valt me op dat je vraagt: wat betekent geloven voor jou? Zo leg je er de nadruk op dat geloven eerst en vooral een
werkwoord is. Dat is het voor mij ook. Je komt in beweging, je zoekt en ontvangt inspiratie. Van af mijn kindertijd ben ik
geboeid door de persoon van Jezus, de glans die van hem uitgaat, de vriendelijkheid, de wijsheid, de geborgenheid, de
helende kracht. Ik ben nu bijna 79 jaar. Daarin heeft mijn geloven een voortdurende ontwikkeling meegemaakt.

Mijn overgang als predikant van de Gereformeerde
kerken naar de Rooms-Katholieke kerk getuigt
daarvan en mijn priesterwijding. In de ogen van
velen misschien een breuk, maar voor mij een
genade, een continuiteit. Ik hoefde niets achter te
laten. lk ging een grotere ruimte binnen. Geloven
als werkwoord. Ik dank deze houding, deze relatie
tot Jezus en God allereerst aan mijn ouders, mensen
met een open mind, die oprecht geloofden, baden,
de geloofsgemeenschap eerden en bouwden door
hun kerkgang. Die tegelijk het goede in de wereld
en hun medemensen benoemden en
respecteerden. Dat heeft mijn geloven en leven
gekleurd tot op de dag van vandaag. Geloven
zonder angst, gezond kritisch, steeds levend vanuit

verwondering en hoop.

Boekpresentatie: Rouw op mijn dak, Martin Los

Hoe heb je 3 jaar geleden de ontvangst in onze parochies ervaren? En hoe kijk je terug op je assistentie in ons
midden?

Als een warm bad. Ik ben allereerst pastoor Fred Hogenelst en zijn pastorale team en de beide besturen dankbaar dat ze me
de kans hebben gegeven om alle zon- en feestdagen de eucharistie te vieren met de verschillende geloofsgemeenschappen.
Maar ook ben ik de geloofsgemeenschappen dankbaar voor de hartelijkheid, waardering en steun die ik van mijn
medegelovigen mocht ontvangen. Elke zondag opnieuw had ik het gevoel onder vele vrienden te zijn.

‘Geef wiet op. UWeee een waakviam.”

Je kwam bij ons nadat je vele jaren (1991-2021) pastoor was geweest in de parochie
Licht van Christus (Vleuten-De Meern en Utrecht-Leidsche Rijn). Die parochie heeft
twee kerken. Bij ons kreeg je te maken met twee parochies en totaal 14 kerken. Hoe
heb je dat verschil in schaalgrootte ervaren?

In de tijd dat ik pastoor en teamleider in Licht van Christus was groeide en bloeide zij. Het aantal bewoners nam gestaag toe
van 17.000 naar 100.000. Het aantal parochianen van 7.000 naar 13.000 met een veelheid van vieringen. Veel collega’s die te
maken kregen met krimp en zelfs kerksluitingen zeiden best een beetje jaloers te zijn. Ik waakte ervoor dat de parochianen,
vrijwilligers en koren zich op de borst sloegen.

Veeleer wekte ik op tot respect voor de parochies in ons bisdom die het moeilijk hadden. Dat die ondanks terugloop, fusies
en kerksluitingen toch doorgingen kerkelijk leven in hun woonplaatsen in stand te houden; die ervaring opdeden het geloof
te bewaren en door te geven in zeer moeilijke omstandigheden; die blij waren met elkaar, kostbaar in elkaars ogen. Daarvan
zouden wij in Utrecht-Leidsche Rijn nog veel kunnen leren als het erop aan kwam.
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Toen ik dus na mijn emeritaat in
2015 door pastoor Fred Hogenelst
c.s. voor wie ik zeer groot respect
had, uitgenodigd werd om zijn
team te komen versterken, zag ik
dit als een mooie kans om van
nabij mee te maken hoe
geloofsgemeenschappen die al
jarenlang een proces van krimp
achter de rug hadden, met inzet
van alle krachten en grote liefde
het geloven bewaarden en
doorgaven.

Ik voel mij bijzonder bevoorrecht
dat ik getuige heb mogen zijn in
de parochies H. paus Johannes
XXIl en H. Suitbertus van levende
geloofsgemeenschappen, een
prima sfeer, gemotiveerde
vrijwilligers, inspirerende koren, en
meelevende gelovigen.

Net als mensen in onze parochies ervaar je dat ouder worden met beperkingen komt. Wat betekent het voor jouw
roeping als priester dat je het voorgaan in de gemeenschap moet opgeven?

Ik moest helaas gaandeweg wat gas terugnemen. Van twee vieringen op zondagmorgen naar één, omdat mijn energie
afnam. Geen wonder als je inmiddels 75+ bent. Maar het kon nog ingrijpender: na drie jaar moest ik plotseling mijn
assistentie staken vanwege een pijnlijk verlammende hernia. Na zes maanden kon ik weer min of meer normaal
bewegen en lopen. Maar samen kwamen besturen, team en bisdom en ikzelf tot de conclusie dat voortzetten van de
verbintenis na de zomer van 2025 geen optie was. Pastoor/pastor ben je voor een bepaalde tijd, priester voor eeuwig. Al
moet ik nu mijn voorgaan in de gemeenschap opgeven, ik blijf door mijn geloven en door mijn bidden voor u, met Gods
hulp, priester tot mijn laatste adem.

Wat zou je ons als gelovigen in de Kromme Rijnstreek en de West-Betuwe tot besluit nog willen zeggen of meegeven?

Geef niet op. Wees een waakvlam. Wie weet hoezeer de kerk nog nodig is in de onzekere tijd die voor ons ligt. Ik trek mij
in elk geval in mijn geloven in de laatste levensfase met alle beperkingen aan jullie voorbeeld op.

Uitnodiging aan parochianen

Parochiebesturen en pastoraal team vinden het bijzonder spijtig voor pastor
Los én voor ons dat de samenwerking beéindigd moet worden. We willen
hem niet met stille trom laten vertrekken, maar graag bedanken en gedag
zeggen. En pastor Los ook de gelegenheid geven afscheid te nemen van
ons. In de Eucharistieviering van zondag 28 september om 11.00 uur in de
OLV Tenhemelopnemingkerk te Houten (Loerikseweg 10) zal pastor Los
aanwezig zijn en samen met pastoor Hogenelst voorgaan. Na de viering is
er gelegenheid om pastor Los persoonlijk gedag te zeggen. U bent van
harte uitgenodigd bij dit afscheid aanwezig te zijn.




Bunnik

Sint Barbara
Stationsweg 36, 3981 AD Bunnik

Secretariaat: 030 6561270, bunnik@pj23.nl : ma 13.30-14.30 uur en do 10.00-12.00 uur
Pastoraatsgroep: 06 21517330, bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl Pastorie Achterom : ma 13.30-14.30 en do 10.00-12.00 uur
Bankrekeningnummer: NL33RABO0311303404 tnv GG St. Barbara Bunnik

Beeldspraak

De vakantieperiode zit er weer op;
gelukkig! Ik miste mijn trouwe
bezoekers en dan had ook neg
eens de pech, dat ik de
thuisblijvers maar eens

in de drie weken zag.

En die enkele keer dat ik de
gastvrouw mocht zijn voor onze
medeparochianen uit Odijk en
Werkhoven bracht dat evenmin
wat ik er van verwacht had.

Het was vakantie, weet je, en dan
gaat blijkbaar iedereen weg.
Gelukkig komen ze wel weer terug
en als er na de zondagse
vieringen dan koffie gedronken
wordt, hoor ik al die
vakantieverhalen. Zo ving ik een
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gesprek op van twee mensen die
het over ‘het geloof” hadden. Degene die erover begon was
het meest enthousiast, de ander was wat terughoudender.
De eerste vroeg: "Geloof jij?” Sjonge, wat een moeilijke
vraag. Al is die voor mij persoonlijk niet zo moeilijk te
beantwoorden; ik sta immers niet voor niets als heilige uit
steen gehouwen. Gaandeweg het gesprek kwam ook de
schuchtere spreker wat los en zei aan het eind
bewonderend: “Wat mooi dat u zo overtuigend kunt
geloven. lk ben er een beetje jaloers op.

Over psalmen en kralen

In het evangelie van Lucas en later ook in de brief van Paulus
worden we aangespoord om te ‘bidden zonder ophouden’
en te leven in dankbaarheid aan God. Dat kun je beleven als
een innerlijke gemoedshouding, maar in kloosters werd dat
vroeger letterlijk genomen door iedere dag alle 150
psalmen te reciteren. Na het 2e Vaticaans Concilie werden
deze getijdegezangen door de week verspreid. Onze
rozenkrans is in feite een vervanging van het monastieke
psalmgebed: het bidden van honderdvijftigmaal een
Weesgegroet is een vereenvoudiging voor het gewone
kerkvolk, dat de 150 psalmen niet uit het hoofd kon
opzeggen, zoals de kloosterbroeders dat wel konden.

Eerst werd er vooral honderdvijftigmaal een Onze Vader
gebeden. Later werd hieraan in het Westen de devotie tot
Maria verbonden.

De rozenkrans kreeg de vorm zoals we hem vandaag
kennen in de 15e eeuw door de prediking van de
dominicaan Alanus de Rupe.
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Bij mij is er niet veel meer dan een smeulend vuurtje van
over!” Wat ik zo aardig vond aan dat gesprekje was, dat die
twee elkaar de ruimte gaven en oprechte aandacht hadden
voor elkaar. Dat is het aardige aan vakantie vieren: elkaar
opnieuw ontmoeten en aandacht schenken aan wat die
ander jou te zeggen heeft.

Dat gebeurt ook als je met een aantal gelovigen op
bedevaart gaat, bijvoorbeeld naar Kevelaer. Ga je metde
bus, dan raak je ook gaandeweg met elkaar in gesprek.

Dat geldt nog meer voor de sportievelingen die de
bedevaart per fiets ondernemen. Zij zijn immers nog meer
op elkaar aangewezen en dat verbindt en het gezamenlijk
bidden en eten maakt de verbondenheid alleen nog maar
groter. Wanneer de bedevaartgangers uit Kevelaer terug
zijn, kunnen we weer fris en fruitig vooruitkijken. Na zo'n
lange en rustige vakantieperiode ben ook ik weer opgefrist.
Zo verheug ik mij nu al op het feest van Christus Koning. Dat
is tegelijk ook het eeuwfeest, het honderd-jarig bestaan van
ons koor ‘In Honorem Dei’ Dat zal natuurlijk gepaard gaan
met een feestelijke eucharistieviering met veel prachtige
muziek en daar zie ik erg naar uit. En misschien zingen er
wel extra zangers mee uit andere geloofsgemeenschappen.
Tot slot hoop ik u allen weer gezond en wel én al dan
gebruind terug te zien.

Barbara

*\\

.”

Paus Leo X gaf in 1520 goedkeuring aan het gebed en de
Kerk heeft de rozenkrans sindsdien steeds aanbevolen.

Aan christelijke zijde werd de overwinning bij de Slag bij
Lepanto op 7 oktober 1571 toegeschreven aan het bidden
van de rozenkrans door zowel het niet-strijdende volk als de
krijgsmacht. Na de slag stelde Paus Pius V officieel deze
zevende oktober als een feestdag in, als gedachtenis aan de
overwinning op de Ottomanen. Sindsdien geldt de maand
oktober als rozenkransmaand in de Rooms-Katholieke Kerk.




Zomerse Zonnebloemdag

U kent ze allemaal wel: zonnebloemen. Zelfs zijn ‘latijnse’
naam ‘de helianthus’ betekent zonnebloem, van het griekse
helios voor zon en anthos voor bloem.

Vincent van Gogh schilderde vele zonnebloemen.

Hij schreef aan zijn broer Theo, dat ze dankbaarheid
uitdrukten. Hij wilde kunst maken die ‘troost biedt aan
bedroefde harten! Dat deed hij in het zonnige
Zuid-Frankrijk, in Arles. Daar noemen ze deze bloem
‘tournesol;

wat letterlijk betekent: ‘naar de zon gedraaid.

Het is dan ook niet voor niets dat naam en beeld van deze
bloem zijn gekozen voor de organisatie die zoveel doet
voor mensen die het door ziekte of ouderdom moeilijk
hebben in het leven. 'De Zonnebloem' is een op-en-top
vrijwilligersorganisatie en wordt dan ook door ervaren
vrijwilligers bestuurd. Er worden lokaal allerlei activiteiten
georganiseerd en altijd wordt er weer gespeurd naar
welwillende sponsors, die gelukkig goed te vinden zijn.

Zo was er voor de leden van Werkhoven een excursie naar
de havens van Rotterdam met als letterlijk hoogtepunt een
bezoek aan de Euromast. Natuurlijk was er koffie met gebak
en een uitgebreide lunch. Odijk maakte een zonnig uitje
naar het strand van Kijkduin. Maar ook dichter bij huis
worden allerlei activiteiten georganiseerd. Een bezoek aan
een kersenboomgaard bijvoorbeeld, of gezellige
koffieochtenden. Afdeling Bunnik ging pas nog met 72(!)
mensen pannenkoeken eten in 't Jagershuis van Zeist.
Zomaar een greep uit het programma, want de vrijwilligers
van de Zonnebloem zijn altijd in de weer om mogelijk-
heden te zoeken met het devies: ‘Er kan meer dan je denkt.
Kortom, 'de Zonnebloem' is zeker voor de doelgroep een
zonnetje in huis. In september ontvangen alle leden een
klein presentje in het kader van de Nationale Ziekendag, de
tweede zondag van september. Deze wordt in onze regio
liever Zonnebloemdag genoemd. Kom je dus op een
jaarmarkt of bij de buurtsuper vrijwilligers tegen die loten
voor deze sympathieke organisatie proberen te verkopen,
denk dan even aan de mensen die je dankzij de
Zonnebloem enorm blij maakt. Er zijn al vele vrijwilligers,
maar weet u welkom, er is altijd plaats voor nieuwe.

Knoop in je zakdoek:

- In oktober wordt iedere woensdagavond om 19.00 uur
in de dagkapel het rozenkransgebed gebeden,
met iedere week nieuwe geheimen.

- 12 oktober bent u welkom op de parochiedag in Schalkwijk,
zie hiervoor ook pagina 7.

- 24 oktober kunt u mee als 'pelgrim van hoop' naar de 5t Pieter van

Nederland. Zie hiervoor ook pagina 4 van dit blad.

- Op 23 november op het feest van Christus Koning gedenken we het

honderd-jarig bestaan van ons koor 'In honorem Def,
uiteraard met een feestelijke eucharistieviering.

21 september Vredeszondag
Tijdens een cecumenische viering

om 09.30 uur in de Barbarakerk bezinnen we ons
erover in hoeverre wij zelf vredebrengers kunnen
zijn, want: W;etg doen ic geen apfr'e.'ﬁ'

Familieberichten

Overleden

Elly Claessens-Vaszen op 24 juni, 94 jaar

Meta van den Steen-Ploeg op 28 augustus, 90 jaar
Sjaak Koster op 28 augustus, 74 jaar
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O.LV. ten Hemelopneming

Loerikseweg 10, 3991 AD Houten

Secretariaat: Loerikseweg 12, 030-6371284, houten@pj23.nl. (werkdagen 9.00 -12.30 uur)
Pastoraatsgroep: houten.pastoraatsgroep@pj23.nl. Locatieraad: houten.locatieraad@pj23.nl

Nieuwe misdienaars

Twee jonge kinderen, Amber Verschoor en Peter Shoka hadden zich dit jaar
aangemeld om bij onze vieringen op het priesterkoor te mogen helpen. Op
18 mei hadden ze hun eerste Communie gedaan. Ze keken daarna op het
altaar mee naar de taken van misdienaars. Op 20 juli deden ze voor het eerst
officieel mee. Daarvoor kregen ze aan het begin van de viering de zegen van

Pastoor Hogenelst.

Redactie

Kidskerk Houten
zondag 14 september (11.00 uur)

Gelijk met startzondag gaan we ook weer met de Kidskerk van start: een
kerkdienst, speciaal voor kinderen van 3 tot circa 10 jaar, normaal buiten de
reguliere vieringen om. En dit keer wat anders dan jullie gewend zijn.

We beginnen met alle andere mensen in de kerk, om 11.00 uur, gelijk met de
viering van Startzondag. Aan het begin van deze viering worden de kinderen
uitgenodigd (de ouders mogen mee) om mee te gaan naar de unit (staat
buiten de kerk) voor de Kidskerk.

We beginnen met een openingsgebed. Dan volgt een Bijbelverhaal, met wat
uitleg daarover en vragen en gesprekjes met de kinderen. Die mogen daarna
het thema van deze zondag op een creatieve wijze vorm geven. En dat onder
het genot van een glaasje limonade met wat lekkers.

Vervolgens zullen de kinderen zich weer bij de andere mensen in de kerk
voegen, vaor het uitreiken van de H. Communie.

De kinderen (en hun ouders) zijn van harte welkom, ook na de viering!

De volgende Kidskerk vieringen staan gepland op zondag 26 oktober en
zondag 30 november, en dan weer om 9.30 uur. En op woensdag 24 december
is erom 17.00 uur in onze kerk een (oecumenische) kerstgezinsviering.

De voorbereidingsgroep

Save the date: 7 februari 2026
Cantilene 40 jaar!

In 2026 bestaat ons koor al zo lang.
Dit jubileum willen we niet zomaar voorbij laten gaan.
Daarom zijn we op zoek naar zoveel mogelijk oud leden.

Heb je zin om zaterdagmiddag 7 februari 2026 "gouwe ouwe"
liedjes van Cantilene mee te zingen?

Noteer deze datum dan vast in je agenda.

Het gaat een groot feest der herkenning worden!

Meer informatie volgt in het volgende nummer van Open Venster.

Activiteiten Commissie koor Cantilene

12

Startzondag

Zoals in de vorige Open Venster is
vermeld, is startzondag dit jaar op

14 september.

Die dag wordt om 11.00 uur gestart met
een feestelijke eucharistieviering met
muzikale ondersteuning van leden van
onze koren Cantilene, Omnia en St.
Caecilia. Tijdens de viering is er voor de
kinderen Kidskerk (zie hiernaast). Na
afloop van de viering zijn alle
parochianen welkom in de tuin rond de
pastorie om elkaar te ontmoeten onder
het genot van diverse versnaperingen.

Er is dan ook gelegenheid om, onder
begeleiding, de voortgang van de
bouwactiviteiten te bekijken.

Locatieraad geloofsgemeenschap Houten




'De Kleine Vrede'

Op 21 september, het begin van de vredesweek, organiseren we een bijeenkomst onder die titel.

De bijeenkomst zal gaan over keuzes maken en vrede leren. Radicale keuzes tegen de stroom in.

Wat betekent Vrede als cultuuropdracht anne 2025 in Houten en in dit geval in de Houtense kerk(en)?

Volgens ons vooral een bewustwording dat iedereen op haar/zijn manier bij het vredesproces betrokken kan zijn.

Waar bidden we voor, hoe doen we dat en om welke vrede gaat het?

In deze bijeenkomst willen we hier kort aandacht aan besteden met een vredesverhaal, synodaal gesprek over het thema
‘vrede leren; met tussendoor het zingen van vredesliederen, en afsluitend een Vesperviering.

Programma:

15.15-16.45 uur Lezing door Lennart Vriens, medeparochiaan en voorheen hoogleraar vredeseducatie, met aansluitend
synodaal groepsgesprekjes over het thema ‘vrede leren’ waarbij tussendoor vredesliederen worden gezongen.
17.00-17.30 uur Vesperviering, voorganger wordt later bekend gemaakt.

Locatie: RK Kerk, Loerikseweg 12, Houten,
Aanmelden kan bij ajvdwerff@kpnmail.nl

Arnoud Heerings, Lennart Vriens, Martin Baas, Guus van der Werff

Nieﬁm is moptie

3 v e R 4ot

Streven naar vrede van alle tijden en volken

Zolang de mensheid bestaat heeft ze oorlog gevoerd en
naar vrede verlangd. Er is bijna geen volk op deze wereld te
vinden waar oorlog en geweld geen belangrijke
onderdelen vormen van haar identiteit. Nederland is beslist
geen uitzondering. Hoe zou bijvoorbeeld ons land er it
hebben gezien als er geen Tachtigjarige Oorlog was
geweest om onze vrijheid te bevechten op de Spaanse
overheersing? Hoe zou ons land zijn opgebouwd zonder de
koloniale veroveringen, inclusief veel geweld en de
daarmee verkregen rijkdommen?

Lange tijd zijn deze historische conflicten beschouwd als
positieve elementen van de Nederlandse cultuur, ze gaven
onze geschiedenis iets groots mee.

Vredeswetenschappers

De eerste vredeswetenschappers (polemologen), wilden na
de Tweede Wereldoorlog het streven naar vrede
wetenschappelijk onderbouwen om het zo te versterken.
Zij concludeerden dat vrede een cultuuropdracht is en
zeker niet alleen een zaak voor regeringsleiders, politici en
militairen. De Groningse hoogleraar in de polemologie, Bert
Réling, heeft dit in de periode 1957 tot 1985 in Nederland
en internationaal voortdurend aan de orde gesteld.

Profeten in het Qude Testament

Het streven naar vrede heeft ook wortels ver terug in het
Oude Verbond. De profeet Jesaja vertelt ons dat de Geest
van God een dorre en uitgedroogde woestijn kan
veranderen in een tuin, een plaats van rust en sereniteit.
In zijn woorden: ".totdat uit den hoge de geest over ons
wordt uitgestort: dan wordt de woestijn als een
boomgaard, en die boomgaard wordt met een woud
gelijkgesteld. Dan woont het recht in de woestijn, de
gerechtigheid in de boomgaard. En de gerechtigheid
brengt vrede voort, rust en veiligheid zijn haar vruchten.

Dan woont mijn volk in een gebied van vrede, een veilige
woonplaats, een oord van ongestoorde rust” (Jes. 32,
15-18).

Radicale keuzes in het Nieuwe Testament

Jezus van Nazareth maakte een radicale keuze: "Gij hebt
gehoord, dat er gezegd is: gij zult uw naaste beminnen en
uw vijand haten. Maar Ik zeg u: bemin uw vijanden en bid
voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw
Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over
slechten en goeden en het laat regenen over
rechtvaardigen en onrechtvaardigen" (Mt 5,43-45).

Franciscus van Assisi - tegen de stroom in

Aan het begin van de 13e eeuw klonk de oproep tot een
nieuwe kruistocht tegen de moslims die het Heilige Land
bezet hielden. De franciscanen wilden hun missie
uitbreiden tot het Midden-Oosten. Franciscus van Assisi
voegde zich bij de kruisvaarders, maar anders dan de
kruisvaarders zocht hij juist het gesprek met de islamitische
sultan al-Kamil. Zijn navolgers, de franciscanen, zetten zich
nog altijd in voor het werken aan vrede!

Pater Frans van der Lugt - voorbeeld van opoffering

Een voorbeeld uit onze eigen tijd is pater Frans van der Lugt
(1938-2014). Deze Nederlandse jezuiet woonde het
grootste gedeelte van zijn leven in Homs in Syrié.

Tot het einde toe was hij solidair met de moslims en
christenen, waarmee hij vijftig jaar lang het leven deelde.
Ook toen de omsingeling het leven zo goed als onmogelijk
maakte bleef hij in het belegerde centrum van die stad,
totdat hij werd vermoord op 7 april 2014,

Lennart Vriens, Guus van der Werff

13



Vrijwilligersja(ar)

Een jaar geleden begonnen we met iets bijzonders:

het vrijwilligersjaar! Vanuit de Locatieraad wilden we een
jaar lang extra aandacht geven aan al onze geweldige
vrijwilligers. Want zonder jullie zou er veel minder mogelijk
zijn!

In elke editie van het Open Venster stond een speciaal
artikel over vrijwilligers. Boven elk artikel stonden (en staan)
herkenbare handjes met hartjes — een teken van
waardering en liefde. We hopen dat deze verhalen jullie
betrokkenheid goed hebben laten zien.

Met Kerst wilden we jullie persoonlijk bedanken. Daarom
kregen jullie een lekkere reep Tony's Chocolonely met een
vrolijke boodschap: “Blij met jou, dat je 't effe weet!" Veel
van jullie reageerden enthousiast en dat maakte ons blij!

Mariaviering

Maria, die in de ogen van mensen onopvallend, onbeduidend en onbekend was,
werd uitverkoren om Draagster van Gods Zoon, het Licht der Wereld te worden.

Voor de Mariaviering op zaterdag 18 oktober a.s. om 19.00 uur
hebben we gekozen voor het thema ‘Licht, want uitgerekend op Maria

liet God zijn Licht schijnen.

Die avond zal er ruimte zijn voor bezinning en we gaan samen bidden.
Naast samenzang zingt het St. Caeciliakoor, onder leiding van dirigent Pieter Koning,
o.a. het Poolse lied ‘Czarna Madonna' en ‘Maria, wees gegroet’van J.Cl. Gianadda.

U kunt een kaarsje aansteken tijdens de lichtjeshulde; door het symbool van de lichtjes

stellen we ons onder Maria’s blijvende bescherming.

De viering is in de RK kerk Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming te Houten.
Na afloop is er gelegenheid een kopje koffie, thee of limonade met ons mee te drinken.

ledereen is van harte welkom in deze gebedsviering.
Werkgroep Mariavieringen St. Caeciliakoor Houten

We hopen dat jullie het afgelopen jaar echt hebben gevoeld
hoeveel jullie voor ons betekenen. Maar...we stoppen niet!
We hebben besloten om door te gaan met deze campagne.
Misschien in een iets andere vorm, daar denken we nog
over na.

Want één ding is zeker: onze vrijwilligers zijn goud waard.
Jullie inzet, tijd en enthousiasme maken alles mogelijk.
Daarom willen we jullie blijven waarderen — niet alleen dit
jaar, maar altijd!

Hoe nu verder? Een kleine werkgroep denkt na over de
volgende stappen. Heb jij ook een leuk idee? Laat het ons
weten! Samen maken we er iets moois van.

We horen graag van je! houten.vrijwilligers@pj23.nl t.a.v.
Diny Bartels

Praat- en luistermaatjes gezocht

+_. Onze gezellige woensdag koffieochtenden van 10.00-12.00 uur worden druk bezocht.

We ontvangen ieder woensdag tussen de 30 en 40 mensen.

Zou u het leuk vinden om af en toe eens “Praat- en luistermaatje” te zijn? Geheel vrijblijvend,
een afspraak maken is niet nodig. Loop gewoon even binnen in de parochieruimte (tijdelijke
unit voor de kerk) en praat/luister mee, van harte welkom!

Voor meer informatie: houten.vrijwilligers2pj23.nl t.a.v. Diny Bartels

b

Woensdagochtend koffiegroep; Agnes Bruijnis, Elly de Sain, Nel Steenman en Diny Bartels
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Tuinschuur in gebruik

Vier weken lagen de werkzaamheden stil en genoot iedereen van een
welverdiende vakantie maar inmiddels is de bouwvak achter de rug

4 en is de aannemer weer druk aan het werk voor het realiseren van

i ons Huis van Gebed en Ontmoeting (HvGO).

Omdat de bouw tot nu toe voorspoedig verloopt, mede dankzij de
gunstige weersomstandigheden, kon de nieuwe tuinschuur voor de
bouwvak al worden opgeleverd. De zomervakantie werd vervolgens
gebruikt voor het inrichten van de tuinschuur. Inmiddels hebben de
mannen van de begraafplaats hun nieuwe onderkomen naar
tevredenheid in gebruik genomen.

J*¥ De contouren van het HvGO worden langzamerhand zichtbaar.

B 70 is goed te zien hoe de oostzijde van de aanbouw eruit komt te zien
(zie foto's): een grote glazen gevel met overstek, grenzend aan een
nieuw terras met zicht op de tuin.

We zijn ook druk met de inrichting van de nieuwe ruimtes in het
HvGO. Zo is er een keukenontwerp gemaakt en denken we goed na
over andere zaken zoals vloer- en wandbekleding, meubilair,
verlichting, etc. Maar daarover later meer. Ook in de pastorie zelf
wordt er hard gewerkt. Zo is op de bovenverdieping, waar ooit
pastoor Peters heeft gewoond, de badkamer gesloopt. Hier komen
drie werkkamers voor de pastores en het secretariaat van PJ23.

De planning is dat begin volgend jaar de aannemer met de bouw
gereed is. De ervaring leert echter dat de afbouw en inrichting vaak
nog veel tijd kost. Dus een exacte datum van ingebruikname is nog
. niet bekend Wordt vervolgd.

Peter Wieman, Sectie 2, Financién, Technisch beheer gebouwen

De Weggeefkast

"Want ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven, ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven,
ik was een vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd. " (Mattheiis 25, vers 35)

De hongerigen voeden, dat is wat wij met elkaar proberen te bereiken met de weggeefkast. Op deze manier handen en
voeten geven aan ons geloof. En wat zijn wij, als werkgroep RK weggeefkast, dankbaar iedere keer weer verrast te worden
met voedsel, spontaan door parochianen in de mand neergelegd, acties van koorleden, communicanten, (hobby) tuinders
en noem maar op. Mede hierdoor kunnen we bijna iedere keer de kast gevuld houden.

Want helaas moeten wij constateren dat er nog steeds behoefte aan is,
door mensen die soms tussen wal en het schip raken of door
onverwachte gebeurtenissen dankbaar gebruik kunnen maken van uw

gaven. Ook in Houten is er sprake van stille armoede, die zich Familie berichten
voornamelijk achter de voordeur afspeelt.

Gedoopt:
Wat fijn dat wij als geloofsgemeenschap hier oog voor hebben en deze 15-06-2025 Antonietta Bagho
mensen iets kunnen bieden. Bijna iedere dag wordt de kast door leden
van de werkgroep bijgehouden en zoveel mogelijk bijgevuld. Een enkele Onlangs Overleden:
keer wil het voorkomen dat de vraag groter is dan het aanbod met als 17-06-2025 Bao Vu Vu
gevolg een niet gevulde kast. Door giften en bijdragen van de PCI 11-07-2025 Lenie Franken-van Aalst
proberen we dan zo snel mogelijk de hoognodige zaken weer aan te 21-07-2025 Frater Gerard de Haan
vullen. Namens de veelal anonieme bezoekers een oprecht: 30-07-2025 An Linssen-Knijff
dank voor uw gaven. 07-08-2025 Coby van Wijngaarden-van Wijk
Werkgroep RK weggeefkast Inge, Marlies, Ton, Lilian, Niek en Rina
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Liturgie

13 sept.- 14 sept. |

Wijk bij Duurstede za 19:00

Schalkwijk zo 09:30
Bunnik zo 09:30
Werkhoven zo 09:30
Cothen zo 09:30
Houten 20 11:00
Odijk 20 11:00
21 sept. |

Bunnik zo 09:30
Wijk bij Duurstede zo 09:30
't Goy zo 09:30
Werkhoven zo 09:30
Cothen zo 09:30
Houten zo 11:00
Odijk zo 11:00
Houten zo0 17:00

27 sept. - 28 sept. |
Wijk bij Duurstede za 19:00

Schalkwijk zo0 09:30
Bunnik zo 09:30
Werkhoven zo 09:30
Houten zo 11:00
Odijk zo 11:00
Cothen z0 11:00
04 okt.-05 okt. |

Houten za 19:00
Cothen zo 09:30
't Goy zo 09:30
Wijk bij Duurstede zo 09:30
Odijk zo0 11:00
Houten z0 11:00
11 okt.-12 okt. |

Houten za 19:00
Schalkwijk zo 10:00

Vieringenrooster 10 september t/m 12 oktober 2025

Kruisverheffing

Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Kruisverheffing ©
Woord- en Communieviering met Diaken V. van der Helm

Woord- en Communieviering met werkgroep

Woord- en Communieviering met werkgroep Startzondag

Woord- en Communieviering met werkgroep

Eucharistieviering met Pastor O. Swijnenberg Startzondag met
kinderwoorddienst

Woord- en Communieviering met Diaken V. van der Helm

25e Zondag d/h jaar

Oecumenische Viering met werkgroep

Oecumenische Viering met werkgroep

Woord- en Communieviering met Pw. W. Sarot

Woord- en Communieviering met werkgroep Vredeszondag

Woord- en Communieviering met werkgroep

Eucharistieviering ~ Start Vredesweek met Rector E.GW. Rozeman MA ©
Woord- en Communieviering met werkgroep

Vesperviering De Kleine Vrede Type: Vespers (Woord- en gebedsviering)
met werkgroep

26e Zondag d/h jaar

Woord- en Communieviering met Diaken V. van der Helm
Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Vredeszondag

Woord- en Communieviering met Diaken V. van der Helm

Woord- en Communieviering met werkgroep

Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Afscheidsviering Dit is de

laatste viering waarin pastor Martin Los voorgaat en waarin wij hem
danken voor zijn jarenlange inzet. Slot Vredesweek

Oecumenische Viering met werkgroep Vredeszondag
Woord- en Communieviering met Diaken V. van der Helm
27e Zondag d/h jaar

Meditatieve viering met werkgroep

Eucharistieviering met Rector E.G.W. Rozeman MA
Woord- en Communieviering met Diaken H. Schoot
Woord- en Communieviering met werkgroep

BOW Viering Woord- en Communie met Diaken H. Schoot
Eucharistieviering met pastor P.van der Ven ©

28e Zondag d/h jaar

Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst

Parochiedag! met Pastoor F. Hogenelst Met medewerking van alle
pastores.

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nL.
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Vieringenrooster 18 oktober t/m 26 oktober 2025

18 okt.- 19 okt. 29e Zondag d/h jaar

Houten za 19:00 Mariaviering met werkgroep

Schalkwijk zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep
Bunnik zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep
Werkhoven zo 09:30 Woord- en Communieviering met Pw. L. Weijman
Cothen zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep

Wijk bij Duurstede zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep
Houten 20 11:00 Woord- en Communieviering met Pw. L. Weijman
Odijk zo 11:00 Woord- en Communieviering met werkgroep

Wijk bij Duurstede za 19:00 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst
Bunnik zo 09:30 Eucharistieviering met Pastoor F, Hogenelst
Houten zo 09:30 Kidskerk met werkgroep

't Goy zo 09:30 Woord- en Communieviering met Diaken H. Schoot
Werkhoven zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep
Houten zo0 11:00 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst ©
Odijk zo 11:00 Woord- en Communieviering met werkgroep
Cothen zo 11:00 Woord- en Communieviering met Diaken H. Schoot

Rood = Eucharistieviering Elauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nL

Gespreksgroep over de tien geboden

Dus ... dit zijn de = 2 b
tien hoofdregels .... o
De kleine lettertjes en o

ontsnappings - -
clausules laat u aan
ons over...? < i

[ e —

In het vorige parochieblad kon je al lezen dat we in
september beginnen met een gespreksgroep in Tiel over de
Tien geboden.

De tien geboden zijn overbekend.

Hoewel, ... kan jij ze allemaal opnoemen?

- Bovendien lijken deze tien woorden heel simpel en

e I Saemees  eenduidig. Neem: “Gij zult niet doden.” Het klinkt helder, je

oy

-

-
:___ mag niemand deden. En we doen dat ook niet. Dus houden
. = we ons aan deze regel. Of, betekent het ook dat je geen

| dienst mag doen in het leger? En dat je je niet mag
verdedigen tegen geweld?

En hoe zit het eigenlijk met de doodstraf? Of een ander,
soms moeilijk voorschrift, over je ouders. Moet je onder alle
omstandigheden je ouders eren, ook als ze je mishandelen?

Vragen genoeg rond die schijnbaar zo eenvoudige teksten.

De kerk heeft er jaren over nagedacht en verandert zelfs wel eens van mening over de interpretatie. Wellicht is het voor
ons ook stof voor een open gesprek! Je bent welkom als je mee wilt praten. Geef je snel op, want we beginnen deze
maand al. Het is jammer als je de aftrap mist.

Wanneer: donderdagavond 25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari, 12 februari, 12 maart,
9 april, 7 mei en 4 juni.

Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur.  Plaats: Pastorie Dominicuskerk, Sint Walburgkerkpad 3 te Tiel
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Schalkwijk,

Tull en 't Waal

Heilige Michaél
Jonkheer Ramweg 18, 3998 JP Schalkwijk
Secretariaat: schalkwijk@pj23.nl . Pastoraatsgroep: 06 29473968, schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl

Stuurgroep deelt verkenning eerste scenario’s herbestemming

Focus

Het is duidelijk. Uit alle informatie die in het eerste Dorpsgesprek is opgehaald blijkt overduidelijk: bij het zoeken naar een
herbestemming van het gebouw van de H. Michaélkerk - en mogelijk de naastgelegen gebouwen - moet gekeken worden
naar functies die een toegevoegde maatschappelijke sociaal-culturele waarde voor Schalkwijk en mogelijk voor de regio
hebben. Essentieel daarbij is, dat er een mooie plek blijft voor het invullen van de religieuze functie. Vanzelfsprekend hoort
hierbij dat de herbestemming financieel haalbaar moet zijn en dat deze is voorzien van een duurzame (financiéle)
onderbouwing. De gekozen oplossing is natuurlijk voor een langere termijn.

Benchmarks

In de afgelopen maanden heeft de inmiddels gevormde Stuurgroep Herbestemming H. Michaélkerk niet stil gezeten. Co
Baas, Fred Dekker, Enzo Frediani, Hans Hopmans en Hanneke van Leur zijn met een aantal betrokken dorpsgenoten op pad
geweest. Zij hebben verschillende kerken bezocht en gesproken met hun bestuursleden. De bezochte kerken zijn of waren
allemaal op zoek naar nieuwe functies. Sommige kerken hebben inmiddels een nieuwe inrichting, zoals DePetrus in Yught,
of zijn bezig met de realisatie, zoals in Vasse in de Achterhoek. Het waren leerzame en inspirerende bezoeken. Informatie
over de aanpak, ervaringen met overheden en het bisdom, ze komen goed van pas. Zo ook de tips om zorgvuldige aandacht
te geven aan draagvlak en betrokkenheid van geloofs- en dorpsgenoten, of de ideeén hoe om te gaan met de regelgeving
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vermeld moet worden dat de hartelijke behulpzaamheid van deze parochies
groot is. We zijn er voor elkaar in deze bijzondere tijden.

Eerste scenario’s

Na deze bezoeken is de informatie-ophaalfase afgerond en start de formerende fase. In deze fase wordt een aantal
scenario’s - mogelijke invullingen - onderzocht. Passen ze voldoende? Zijn ze haalbaar en financierbaar? Passen ze in het
beleid van het Bisdom, de gemeente Houten, de Provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed? Elk scenario houdt
direct rekening met de opgehaalde suggesties vanuit het eerste Dorpsgesprek én natuurlijk met het geleerde in de
benchmarks. In eerste instantie zijn deze mogelijke invullingen gedeeld met de parochianen. Daarna zijn ze ook
gecommuniceerd met de gehele dorpsgemeenschap.

De eerste 5 scenario’s die nu onderzocht worden zijn:

1. Maatschappelijke functies combineren met wonen (koop)
2. Maatschappelijke functies combineren met kantoren (huur)
3. De school in de kerk

4. De Wiese in de kerk

5. Behouden van de kerk als historisch monument

In november wordt een
tweede Dorpsgesprek
gepland. Tijdens dit gesprek
wordt nog geen besluit
genomen. Dat vindt pas
plaats wanneer écht alles
zoveel mogelijk onderzocht is
en er echt een zorgvuldig
afgewogen keuze gemaakt
kan worden.

Voor het nemen van een
besluitis een zo groot
mogelijk draagvlak erg
belangrijk. De H. Michaélkerk
is tenslotte van €n voor het

gehele dorp.

Vinr. Hans, Enzo, Hanneke, Fred en Co
foto: Annie Miltenburg
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Heeft u al ideeén voor de tentoonstelling in de kerk ‘Aan Tafel’

De tentoonstelling van 2025 ‘Aan Tafel, van tabernakel tot tafellaken' vindt plaats in de maand oktober en staat in het teken
van bijzondere voorwerpen uit de kerkelijke ‘keuken’ en de lokale huishoudens.

In het vorige Open Venster las u al over deze tentoonstelling, met de vraag of u alvast zou willen nadenken over wat u
misschien zou kunnen bijdragen. Hopelijk heeft dat wat opgeleverd. We denken namelijk dat er veel moois verstopt zit in de
plaatselijke keukenkastjes.

De tentoonstelling bestaat uit twee delen:
1. Liturgisch vaatwerk
Dit is de offici€éle naam voor alle schalen, kannen en kelken die gebruikt worden tijdens godsdienstige plechtigheden.

2. Bijzondere tafelaankleding
Hiervoor zijn wij op zoek naar bijzonder serviesgoed en huisraad dat al jaren thuis in de (vitrine-) kast staat, en dat een plekje
op onze tentoonstelling verdient.

Helpt u mee?

Om de tentoonstelling weer tot een succes te maken, hebben
wij uw hulp en bijdrage hard nodig.

We zouden weer zeer vereerd zijn als wij voor de
tentoonstellingsperiode bijzondere stukken van uw
tafelversiering mogen lenen, natuurlijk inclusief de
bijbehorende verhalen.

Denk daarbij aan bijzondere serviezen, glazen, eierdopjes,
bestek, theelepeltjes, geboorte- en communiebordjes. Maar
ook servetringen, peper- en zoutstelletjes, fruitschalen,
kandelaars, tafellakens, servetten, slabbetjes, menukaarten en
koffie- en theepotten ontvangen wij graag.

Daarnaast kijken we uit naar foto's van 'Het Familiediner”; we
bedoelen daarmee afbeeldingen van Schalkwijkse en Tull en 't
Waalse families aan tafel tijdens een bruiloft of de feestdagen,
vroeger en nu. Stuur uw foto's en leg uit wat en wie we zien.

Op zondag 12 oktober 2025 wordt de tentoonstelling
‘Aan Tafel’ in de kerk geopend tijdens de jaarlijkse
Parochiedag van PJ23.

Vanuit omliggende geloofsgemeenschappen worden ook bijzondere liturgische kunstvoorwerpen aangeleverd, zodat deze

tentoonstelling weer een prachtige regionaal samengestelde collectie vormt.

We hopen dat u wilt nadenken over een bijdrage. Neem contact met ons op als u
twijfelt of vragen heeft. Denk niet te snel dat het niet interessant genoeg is. Het
verleden heeft bewezen dat ook alledaagse dingen met elkaar een bijzonder geheel
kunnen vormen.

We horen graag zo spoedig mogelijk van u, want zonder uw inbreng kunnen wij
geen tentoonstelling maken.

Mail: Schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl

Of bel: 06-53366756 (Angelique)

Alvast veel dank mede namens de werkgroep Tentoonstelling,
Lia de Graaf, Janco van Dijk, Corinne van Drenth, Annie Miltenburg, Marjolein Kool Famil ieberichten
en Angelique van Duijn.

Overleden
Piet van den Oudenrijn, overleden op
28 juni 2025 in de leeftijd van 88 jaar.

Riek Verhoef-van Dijk, overleden op
24 juli 2025 in de leeftijd van 90 jaar.
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Cothen

Heilige Petrus en Paulus

Rozenplantsoen 17, 3945 BW Cothen

Secretariaat: 0343-561208, cothen@pj23.nl

Pastoraatsgroep: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl (ma. 9.30-11.30u)

Bankrekeningnummer: NL11RABO0312301154 voor algemene giften en stipendia.

Veertig jaar dirigent in Cothen

In augustus was Hans de Brouwer veertig jaar dirigent in
Cothen. Zijn eerste periode was van 1979 tot 1986, de
tweede periode van 1992 tot heden. Hij werd na het
overlijden van dirigent Frans Spaan door Pastoor Van Leer
aangesteld, die was getipt dat hij beschikbaar was na het
12-jarig koorleiderschap van kinder-, jongeren- en gemengd
koor in de St Jozefkerk in Zeist. In Cothen ging het
aanvankelijk om het gemengd koor, later kwam er het
meisjeskoor bij en kinderkoor ‘de Vocals! Het repertoire
moest aanvankelijk 50% Latijn en 50% Nederlandstalig zijn.
Die verhouding is later losgelaten. In al die jaren kreeg hij te
maken met heel veel priesters, pastoraal werkers, diakens en
andere voorgangers, met ieders ‘eigenheden; liturgisch-
muzikale ‘wensen’ en voorkeuren waar rekening mee werd
gehouden. Hans werkte samen met verschillende
voorzitters van de locatie Cothen, het koorbestuur en met
drie verschillende organisten. In al die jaren werd er begeleid
op vier verschillende orgels en een vleugel. In zijn eerste
periode was de kerk bij vieringen heel goed bezet,
regelmatig zelfs overvol. Zoals overal is het aantal
kerkgangers geslonken.

Het koor heeft vele malen, in sommige jaren zelfs drie keer,
de Eucharistieviering opgeluisterd die rechtstreeks werd
uitgezonden door KRO/RKK op Radio 5. De kerk kreeg een
eigen aansluiting voor in de kerk.

Stekker erin en klaar. Het repertoire is in de loop der tijd
veranderd. Ook de koorleden zijn ouder geworden, het grote
koor, met in zijn begintijd ruim 50 leden is flink geslonken,
maar als gemengd koor wordt nog steeds goed gepresteerd.

De leden zingen separaat ook als een dames- en een
herenkoor. Hans begeleidt in de regel het herenkoor op het
Maria-orgel. Uiteraard is er door koor en locatie aandacht
aan dit jubileum besteed.

Kerkradio, vieringen bereikbaar voor iedereen

Verandering vieringen

Met pijn in het hart willen we u informeren over een
belangrijke verandering binnen onze geloofsgemeenschap.

Vanaf 1 januari 2026 zullen er niet langer wekelijks vieringen
plaatsvinden in onze kerk. Deze beslissing is genomen na
een periode van intensief overleg, bezinning en
noocdgedwongen realiteitszin.
De afgelopen jaren is het tekort aan pastores in onze
parochie voelbaar geworden (zoals u kunt lezen elders in dit
Open venster). Het aantal beschikbare priesters en pastoraal
werkenden neemt af, terwijl de zorg voor meerdere
parochies steeds meer vraagt van degenen die nog
beschikbaar zijn. Daarbij komt dat ook de groep vrijwillige
voorgangers — mensen die met veel toewijding Woord- en
Communievieringen verzorgen — onder druk is komen te
staan. Een aantal van hen is reeds weggevallen door
ouderdom of gezondheidsklachten. Anderen dragen al
meerdere jaren verschillende taken.
Deze situatie noopt om eerlijk te kijken naar wat haalbaar is,
zonder dat we onze vrijwilligers overbelasten of de kwaliteit
van onze liturgische vieringen tekortdoen. Daarom isin
overleg met het pastoraal team besloten dat vanaf het
nieuwe jaar niet langer iedere week een viering zal
plaatsvinden in onze kerk.
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In plaats daarvan streven we naar
een rooster met regelmatige vie-
ringen, eens per twee weken en dan
telkens om 9.30 uur. We realiseren
ons dat deze verandering impact
heeft. Voor velen van u is de weke-
lijkse viering een ankerpunt, een moment van
gemeenschap, bezinning en ontmoeting met God en
elkaar. Dat willen we blijven koesteren. Daarom gaan we
actief op zoek naar nieuwe vormen van samenkomen,
bijvoorbeeld in de vorm van gebedsmomenten, zang- of
stiltevieringen, of koffiemomenten met geloofsverdieping.
We hopen dat u ons blijft steunen en met ons mee blijft
denken en bidden, want kerk-zijn doen we samen — ook in

tijden van verandering. Laten we elkaar vasthouden en
blijven zoeken naar manieren om ons geloof te beleven,
geinspireerd door de Geest die steeds nieuwe wegen wijst.
De locatieraad

Familieberichten

Overleden: 1 juli 2025 Cornelia (Corry) de Reuver-Klomp.
Ze is 92 jaar oud geworden




tary Hea

Beusichemseweg 104, 3997 ML 't Goy
Secretariaat/kopij: 030-6011160, tgoy@pj23.nl
Pastoraat: 030-6011239

ledere dinsdag in oktober: 15:00 uur Rozenkransgebed
12 oktober: Parochiedag in Schalkwijk
Sluitingsdatum kopij volgend nummer: zie pagina 31

Beste mede parochianen,

Afgelopen periode heeft U misschien al gezien dat er op
het kerkhof volop gewerkt is aan de Calvarieberg. Daar is
het oude kruis verwijderd en er is een nienw kimis
geplaatst. Het oude kruis was helemaal vergaan en moest
worden vervangen.

Tirn Sullivan heeft het kruis aan onze parochie gedoneerd.

De connectie van Tim Sullivan en t Goyis dat zijn
overgroctonders er begraven liggen.

Als Locatieraad willen we Tirn Sullivan daarvoor namens
de hele Goyse gemeenschap hartelijk danken.

Ad de Rooy

Overleden

27 juli 2025: Hendrika Maria Antonia (Rika} van Qostrom-van
Qostrom. Zij werd geboren op 18 september 1942 en
woonde op Beusichemseweg 472
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Heilige Nicolaas

Sint Nicolaaslaan 1, 3984 JA Odijk

Secretariaat: (030) 6562031, wo. en vrij. van 9.00 tot 12.00 uur, odijk@pj23.nl, www.nicolaaskerkodijk.nl
Pastoraatsgroep: pastoraatsgroep@nicolaaskerkodijk.nl tel.nummer 06-20254187.

Locatieraad: voorzitter@nicolaaskerkodijk.nl Voor stipendia IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21 t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23
Voor meer actueel en lokaal nieuws zie onze website: www.nicolaaskerkodijk.nl en onze wekelijkse Nieuwsbrief.
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Enkele vakantiekiekjes!

Op vakantie bezochten Adrie en
Jenneke verschillende kerken.

Hier een impressie van enige kerken -
in elk dorp is minstens één kerk - in
Beieren, Duitsland.

Een overdaad aan pracht en praal,

je kijkt je ogen uit.

Je komt bij een kerk, opent de deur
en dan kom je vaak in een klein
muffig halletje.

Maar dan... Je doet de kerkdeur open
en dan sta je even stomverbaasd te
kijken naar wat er op je af komt...

en de Kansel in deze kerk

Plafondschildering in de abdij

De vakantie is voorbij...

Voor groot en klein was het een tijd van rust,

plezier en samen genieten.

Lange dagen vol zon, spelletjes, uitstapjes en misschien
ook momenten van stilte en opladen. We hebben
herinneringen gemaakt die ons nog lang zullen
bijblijven.

Nu breekt er even nieuw hoofdstuk aan: nieuwe kansen
en ontdekkingen.

Met nieuwe energie en hernieuwde moed gaan we
vooruit - stap voor stap -.

: Samen!
St. Augustinus in Vichtach



Kidskerk

De kidskerk organiseert het
hele jaar door diverse
activiteiten voor kinderen in de leeftijd van
ongeveer 3 tot en met 12 jaar.

Alles is erop gericht om kinderen op een speelse
wijze kennis te laten maken én te verbinden met
het katholieke geloof en onze
geloofsgemeenschap.

PLANNING: volgt z.s.m.
Houd ook de Nieuwsbrief in de gaten.

Natuurlijk zijn kinderen tijdens alle vieringen
bij ons van harte welkom en is er de overige
vieringen altijd voorleeskerk.

Tijdens de voorleeskerk wordt een kindgericht
verhaal voorgelezen en eventueel, als er tijd over
is, nog gekleurd en gespeeld.

De kinderen starten en eindigen altijd in de kerk.
Werkgroep Kidskerk

Eten met Dorpsgenoten

Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die
ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar de
Meenthoek. Elke 4e maandagavond van de maand
koken vrijwilligers een 3-gangen maaltijd voor u. En
u krijgt er twee glazen wijn bij. Kosten: € 7,- per
persoon. Indien nodig, wordt u opgehaald en
thuisgebracht.

Plaats en tijd: Meenthoek, 18.00 - 20.00 uur
Informatie: Alida, crealida@ziggo.nl

Aanmelding: op de woensdag voor de maandag van
17.00 - 18.00 uur bij Truus van Leeuwen

St. Nicolaas in processie door Tanzania
g

{ TR

4 y
N VAN

Een omlijste replica van de Poort-wachter van 5t. Nicolaas,

gemaakt door Goodluck Goodfry uit Tanzania, die in de hal
van onze kerk in Odijk hangt, ging op 13 juli jl. in processie

door Tanzania (Oost-Afrika).

Via onze parochiaan Ton Kreeftmeijer van de Broeders van

de Goede Herder is de Poort-wachter in Odijk gekomen. En
door enthousiasme van Ton leeft St. Nicolaas nu ook bij de

Broeders van de Goede Herder in Tazania!

Familieberichten
Overleden

02 juli 2025: Wil Snel- van Impelen, 86 jaar.
15 juli 2025: Bep van Dam- van Hazendonk, 92 jaar.
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Algemeen

Het Eeuwige voor het Tijdelijke

Een aangrijpend toneelstuk over moed, geloof en keuzes

Op zondagmiddag 5 oktober brengt Theater 2000, in samenwerking met parochie H. Paus Johannes XXl

en het 4 en 5 mei comité Houten, het indrukwekkende toneelstuk 'Het Eeuwige voor het Tijdelijke’ op de planken.

Een waargebeurd verhaal dat zich afspeelt in het bezette Nederland van 1941/1942, waarin geloof, geweten en verzet op
scherp worden gezet.

In het Gelderse ‘s-Heerenberg staan pastoor Galema en zijn kapelaans Van Rooijen en Hegge voor een hartverscheurende
keuze. De bisschoppen roepen op tot verzet tegen de Duitse bezetter, maar gehoor geven aan deze oproep kan
verstrekkende gevolgen hebben. Wat doe je als zwijgen veiliger is, maar spreken rechtvaardiger?

Een meeslepende reconstructie van de laatste 24 uur.

Theater 2000 brengt het indringende gesprek tussen de geestelijken tot leven — een gesprek dat uiteindelijk leidde tot hun
arrestatie en deportatie. Kapelaan Van Rooijen, afkomstig uit Houten, en pastoor Galema zouden deze moedige keuze met
de dood bekopen.

Deze voorstelling is eerder met veel lof ontvangen in 's-Heerenberg en komt nu naar Houten voor een eenmalige uitvoering.
Een eerbetoon aan lokale geschiedenis, en een krachtige herinnering aan de prijs van morele moed.

Mis deze unieke voorstelling niet!

Reserveer snel kaarten via de website van Theater aan de Slinger of bij The Readshop Oude Dorp, The Readshop Castellum
of De Groeverij.

Met vriendelijke groet, -: Zondag 5 oktober 2025
Charles Verwimp & Aanvang: 14.30 uur
? Theater Aan de Slinger, Houten

VEREEUWIGDE VRIENDEN

B e e R N T R B~ =

Van links naar rechts:

Johannes ljsbrands Galama: geb.: Blauwhuis (Friesland), 24 febr. 1885 - overl.: Dachau, 20 juni 1942.
Marinus Adranus van Rooijen: geb.: Houten (Utrecht), 21 okt. 1897 - overl.: Dachau, 16 juni 1942.

Regnerus Hendricus Fransiscus Hegge: geb.: Leens (Groningen)14 jan. 1912 - overl:: Groningen,11 jan. 1976.
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Hoopvolle signalen in een veeleisende cultuur

Na de zomervakantie kan het leven ons zomaar weer in
beslag nemen, alsof je geleefd wordt. Aandachtig leven in
een veeleisende cultuur, hoe kun je dat doen bij alle
tegenstrijdigheden die op je afkomen? Ds. ir. Niek Tramper
gaf hierover dit voorjaar nog een lezing in het
middeleeuwse kerkje op de Brink in Cothen.

Hij presenteerde een spiegel van de huidige cultuur en
kwam met een therapie.

Onze cultuur zit volgens hem vol paradoxen. “Met een
overvloed aan geld, informatie en tijd ervaren mensen toch
schaarste: gebrek aan geborgenheid, rust en echte
verbondenheid. Prestatiedruk en eenzaamheid, vluchten in
internetgebruik.’ Toch ziet hij hoopvolle signalen. “Steeds
meer jongeren keren zich af van oppervlakkige levensstijlen
en zoeken naar waarheid, verbondenheid en spirituele
verdieping. Er is een tegenbeweging die zich richt op zorg
voor de ziel, verbondenheid en het herstel van de aarde”

Aandachtiger leven

Tramper had een aandachtig gehoor van jong tot oud. De
therapie die hij voorstelde, omvat vier aspecten van een
aandachtiger leven:

1. Werkelijke aandacht door te vertragen, te onderbreken en
je te verwonderen.

Stil worden, luisteren en leven in aandacht, zoals dat vaak in
kerken en kloosters wordt beoefend.

2. Het beoefenen van stilte die ruimte opent voor gebed,
geloof, liefde en uiteindelijk vrede.

3. Wekelijks een dag onderbreking van werk en zorgen.
Rust helpt om de machten van ‘prestatie, consumptie,
reputatie’ te weerstaan.

4. Eenvoudig leven door te geven, te bidden en te vasten is
bevrijdend. Vrijgevigheid en soberheid stimuleren door
lokale initiatieven voor duurzaamheid te steunen. Onze
cultuur dreigt te verharden door polarisatie en
onverzadigbare verlangens, maar gemeenschappen zoals
verenigingen, kerken en lokale initiatieven kunnen een
tegenbeweging vormen, vertrouwen, verbondenheid en
liefde creéren. We hebben verbinders nodig die, de moed
bewaren en de liefde niet laten uitdoven.”

Twee jongere mensen waren vooraf gevraagd een reactie te
geven op het boek ‘Onrustig is ons hart;, dat Niek Tramper
over het onderwerp schreef. Drs. Matthias van den Brink uit
Langbroek, herkende de genoemde tegenstrijdigheden:
vrijheden die juist een verlies aan vrijheid geven. “Je méét
WhatsAppen.”

Weer zin om aan het werk te gaan

Dr. Willie Bergmann, die vanuit de katholieke
geloofsgemeenschap reageerde, vertelde in haar reactie dat
ze vrij recent is gaan leren om van de zondag meer een
rustdag te maken met kerkgang en ontspanning. Ze merkt
dat ze daardoor op maandag weer zin heeft om aan het
werk te gaan.

Lezing werd georganiseerd door het
Beraad van Kerken van de
gemeente Wijk bij Duurstede.

aan de minimale bezetting van 3 personen.

Bestuur Caritas PJ23 zoekt met spoed een secretaris

Sinds 1 januari van dit jaar bestaat het bestuur van de PCl uit slechts 2 personen: Theo Pouw als voorzitter
en Eef Goes als penningmeester. Van het bisdom is bericht ontvangen dat dit niet is toegestaan.
Voor dit jaar is er dispensatie. We zijn daarom naarstig op zoek naar een secretaris om te kunnen voldoen

Heb je interesse neem dan contact met op met Theo: voorzitter@pcipj23.nl

N V2
7
caritas
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Werkhoven

O.L.V. Ten Hemelopneming

Herenstraat 11, 3985 RP Werkhoven

Secretariaat: 0343-551201 (woensdag 8.30-11.30u), E-mail: werkhoven@pj23.nl.
Pastoraatsgroep: H. de Gier (do 9.30-11.00u); Bankrekeningnummer: NL19RAB0O0329808540

Open Monumentendag

Traditiegetrouw is onze kerk weer open voor iedereen die geinteresseerd is in ons cultureel erfgoed.
Vanaf 10.30 tot 16.00 uur op zaterdag 13 september bent u van harte welkom.

We sluiten aan bij het thema 'Erfgoed en Architectuur.

Zoals bekend lopen er tal van initiatieven om het kerkgebouw in goede staat te houden.
Zo is het dak van de toren vernieuwd. De activiteiten gericht op het behoud

van de kerk voor de Werkhovense gemeenschap worden

op Open Monumentendag verder belicht.

De stijl van onze kerk is neo-gothisch. Kenmerkend
voor de neogotiek is het hergebruiken van elemen-
ten uit de middeleeuwse gotiek, zoals spitsbogen,
luchtbogen, ribgewelven, pinakels en roosvensters,
om een sterke verticaliteit en een gevoel van
hoogte te creéren. De stijl wordt gekenmerkt
door rijke ornamentiek, grote glas-in-loodramen
en een drang naar het uiten van religiositeit

en spiritualiteit.

Het interieur is van Wilhelm Mengelberg.

De kerk kan van binnen en van buiten worden
bezichtigd. Daarnaast kan de toren worden
beklommen en kan het oksaal met orgel worden
bekeken.

Er komt een gratis folder, aan de hand waarvan u in de kerk kunt rondlopen.
En natuurlijk ontbreekt de koffie en thee niet!

Nu heb ik echt voldoende tijd gehad om over een heleboel dingen na te denken, maar zoals ik wel vaker
merk; ik vergeet dan weer waar mijn gedachten heen gingen... Ach ja... de ouderdom hé?

Het lijf is stram, de hersenen soms ook een beetje roestig, daarom is het goed dat we weer gaan
beginnen. Wat een bende is de wereld toch vandaag de dag. Het stemt mij en mijn stenen broeders
droevig. Natuurlijk, in onze tijd was er ook wel eens wat, maar dit... Het is dat ik niet meer kan knielen
anders bad ik mijn knieén rauw voor vrede. Zou dat ooit nog komen? De Heilige Geest moet er hard voor
werken om de juiste personen te bereiken.

Had u een fijne vakantie? Weer even los van de dagelijkse beslommeringen en even iets anders aan het
hoofd. Heerlijk hé? Fijn dat u weer terug bent, wij kijken altijd weer naar u uit. Want het kan hier stil zijn
hoor. Nu is stilte op zich niet zo erg, stilte kan je beste vriend zijn, zeker hier. In alle stilte kan je hier de
liefde van onze Heer voelen. Dit is een huis van liefde en vrede: Gods huis hier in Werkhoven,

Wat zal het najaar ons gaan brengen? Natuurlijk hopen wij u dikwijls hier te mogen begroeten. lk vang af
en toe iets op over de vieringen voor de komende tijd en ondanks ziekte van, toch wel 'sleutelfiguren,
gaan de vieringen door. Soms een beetje aangepast, maar er blijft gevierd worden hier. Daar zie je de
betrokkenheid van al die vrijwiligers weer in terug. Daar zijn we blij mee, want wil je ocoit vrede krijgen in
deze wereld dan moet het geloof in Jezus gevoed worden; Hij is immers de vredevorst!

Weet u waar de vrijwilligers ook zo druk mee zijn: monumentendag. Er wordt hard gewerkt om onze
mooie monumentale kerk en het bijbehorende erfgoed (of is het meer het 'erfgevoel'?) op een goede
manier onder de aandacht te brengen. Ook daar verheugen we ons op... Laat maar zien hoe belangrijk
deze oude geloofshistorie voor Werkhoven en omgeving altijd geweest is. Wilt u meer weten? Kijk maar
eens op de website van Werkhoven. Ik heb deze met plezier gelezen deze zomer. Eﬁ .




‘Meditatieve ontmoeting

Woensdag 17 september. Aanvang 19.00 uur
Thema: Thuiskomen.

Thuis is een plek waar je gezien wordt, zonder

oordeel, waar er ruimte is voor jou, zelfs als je niets

hebt om te geven.

Wijsheden

Het vermogen van de mens tot rechtvaardigheid maakt
democratie mogelijk, maar zijn neiging tot
onrechtvaardigheid maakt democratie noodzakelijk.
Reinhold Niebuhr

De zee

Op blote voeten loop ik over het strand, de wind door mijn haren; het
hypnotiserende geluid van af en aan rollende golven is om me heen en ik snuif de
zilte zeelucht op. Boven me vliegen krijsende meeuwen langs oer-Hollandse

luchten.

Dit alles geeft mij het gevoel van eindeloze vrijheid; het gevoel van één zijn met de
natuur en loskomen van alle dagelijkse beslommeringen, even mijn gedachten de

vrije loop laten.

De vakantietijd loopt langzaam ten einde, het leek me mooi om u op de valreep
nog even te verrassen met een mooi, niet zo bekend, gedicht van Toon Hermans
dat naadloos aansluit op het gevoel wat ik net heb geprobeerd te verwoorden.

Gerda Willemse

Goed dat er een God is

Deze zomer was heet. Heet van de zon en heet
van het onbegrip tussen mensen.

Zwart-wit denken was zelden zo letterlijk.

Bij ruzies en onrecht kan ik weleens verzuchten:
‘Dat koninkrijk van U, wordt dat nog wat?”

Maar als ik om mij heen kijk op een
zondagmeorgen, valt mij iets op. Het is een
BOW-viering. De mensen zijn hartelijk naar
elkaar, oprecht blij elkaar hier te zien.

Het is een mooie viering. Het koor zingt vrolijk
haar liederen. Je voelt de blijdschap in de
klanken die over de kerkgangers heen
gestrooid worden.

Na de viering speelt de organist een extra stuk.
Het verrast ons en versterkt de fijne sfeerin de

kerk die de viering
heeft opgeroepen.
Na de viering is er
koffie of thee.

Mensen ontmoeten
elkaar. De sfeer is
goed, hartelijk en
belangstellend.
Koffie wordt doorge-
geven, omdat de
ander al zo lang staat
te wachten; derij is
lang. Glimlachend zien we dit aan.

“Toch goed dat er een God is',
schreef ook Reve ooit.
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Wijk bij Duurstede

H.Johannes de Doper

Klooster Leuterstraat 35, 3961 AX Wijk bij Duurstede

Tel. (0343) 571216 (woe 9.30-12.00 u), info@johannesdedoper.net, www.johannesdedoper.net
Pastoraatsgroep tel. (0343) 432763, pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Misintenties: misintenties@johannesdedoper.net of via https://johannesdedoper.net/misintentie/
Misintenties: €12,50 op Rabobank NL11 RABO 0158 7891 48 tnv GG de Doper.

Kerkbijdrage of giften: Rabobank NL65 RABO 0158 7059 20 tnv GG de Doper

Een nieuw begin:

Voedselbank Kromme Rijn vindt onderdak in het Prinsenhuis

Vanaf vrijdag 1 oktober krijgt Wijk bij Duurstede een nieuw
distributiepunt van Voedselbank Kromme Rijn. De locatie? Het
Prinsenhuis, naast de rooms-katholieke kerk aan de Klooster
Leuterstraat. Een plek van ontmoeting, hulp en hoop — precies

VOEDSELBANKEN. /it

Kromme Rijn

\ .

wat de voedselbank wil uitstralen.

. De aanleiding was urgent: het voormalige uitgiftepunt
aan de Steenstraat, in het oude Rabobankpand, kwam
te vervallen. In de zoektocht naar een nieuwe locatie
werd aangeklopt bij de rk kerk. Die reageerde met
open armen. "We zagen meteen de maatschappelijke
waarde,” aldus een betrokken lid van de locatieraad.
“Het Prinsenhuis is er niet alleen voor kerkgangers,
maar voor de hele gemeenschap.”

Elke vrijdagmiddag kunnen cliénten hier terecht voor
hun voedselpakket. De ruimte is met zorg ingericht
met veel aandacht voor rust en privacy en natuurlijk
een kopje koffie. Vrijwilligers zorgen voor een warm
welkom en een luisterend oor.

Voedselbank Kromme Rijn is actief in zes gemeenten en werkt volgens twee heldere principes: voedselhulp bieden aan
mensen die tijdelijk onder het bestaansminimum leven, én voedselverspilling tegengaan. Dankzij samenwerking met lokale
supermarkten, boeren en donateurs is het aanbod gevarieerd en voedzaam.

Aanmelden voor een pakket verloopt via de website www.voedselbankkrommerijn.nl, waar ook het stappenplan en
contactinformatie te vinden zijn. Na goedkeuring kunnen cliénten hun pakket ophalen in Odijk, Langbroek of ook in Wijk bij
Duurstede.

Met het Prinsenhuis als nieuwe uitgiftepunt krijgt de voedselbank niet alleen een dak boven het hoofd, maar ook een hartin
het centrum van de stad. Een plek waar hulp en menselijkheid samenkomen — elke vrijdag opnieuw.

Nieuws van de RK Begraafplaats in Wijk bij Duurstede

De rooms-katholieke begraafplaats in Wijk bij Duurstede is een plek van rust, herinnering en verbondenheid. Met zorg en
respect wordt hier gewaakt over de graven van dierbaren, en er is goed nieuws te melden: een groep nieuwe vrijwilligers
heeft zich aangesloten bij het team dat het onderhoud verzorgt. Dankzij hun inzet ziet de begraafplaats er weer verzorgd en
uitnodigend uit. Het groen wordt bijgehouden, paden worden schoongehouden en er is extra aandacht voor de sfeer van
de plek.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een uitstrooiplek voor as. Deze plek
biedt nabestaanden de mogelijkheid om op een serene en waardige
manier afscheid te nemen van hun geliefden, in een omgeving die rust
en troost biedt.

Wij zijn dankbaar voor de betrokkenheid van de vrijwilligers en kijken uit
naar de voltoociing van de uitstrooiplek. Samen zorgen we ervoor dat de
begraafplaats een plek blijft waar herinneringen gekoesterd worden en
waar iedereen zich welkom voelt om stil te staan bij het leven en het
geloof.
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Vredesweek 2025

Het thema van de Vredesweek 2025 luidt: 'Vrede wens ik je toe! In een wereld
waarin we dagelijks geconfronteerd worden met onrecht en uitsluiting, kunnen we
niet wegkijken. Vrede vraagt om betrokkenheid, om het zoeken naar verbinding,
het bouwen van bruggen en het erkennen van ieder mens in zijn volle
waardigheid.

Vrede is geen passieve toestand, maar een actieve opdracht. Daarom roepen we op:
maak, bouw, pleit, doe, eis vrede. Stel jezelf — en elkaar — de vraag: 'Wat doe jij voor
vrede?'

Op zondag 21 september vindt een oecumenische viering plaats in onze kerk.
Deze viering is een samenwerking met de Protestantse Gemeente Wijk bij
Duurstede en Cothen. De voorgangers zijn: Ds. Susanne van der Sluijs, Ds. Carol

van Wieren en Frans Bosman.
Het koor Cantique, onder leiding van Elien van der Meer, zal de viering muzikaal ondersteunen met prachtige, bezielde
liederen.U bent van harte welkom om samen stil te staan bij vrede, om te luisteren, te zingen en te verbinden. Samen

geven we vrede een stem.

'Weggeefkast bij de Mariakapel

Naast de Voedselbank, die elke vrijdag voedselpakketten uitdeelt aan
geselecteerde cliénten, is er in de Mariakapel ook een weggeefkast
beschikbaar. Deze kast is bedoeld voor iedereen die tijdelijk hulp nodig
heeft. Wanneer er producten aanwezig zijn, mag men verpakte
levensmiddelen en hygiéneproducten meenemen.

De weggeefkast wordt niet beheerd door de Voedselbank. Alles wat erin
ligt, is door betrokken parochianen en andere gulle gevers beschikbaar

gesteld. Het is hartverwarmend om te zien dat de kast regelmatig wordt
aangevuld én gebruikt. Onze dank gaat uit naar iedereen die hieraan bijdraagt!

We willen wel graag een vriendelijk verzoek doen: breng uitsluitend levensmiddelen en hygiéneproducten. Hoewel het
goed bedoeld is, worden er helaas vaak andere spullen achtergelaten, zoals speelgoed, puzzels, boeken en kleding. Deze
artikelen horen niet thuis in de weggeefkast en blijven vaak liggen, waardoor wij ze moeten opruimen.

Laten we samen zorgen dat de kast blijft functioneren zoals bedoeld: een laagdrempelige hulpbron voor wie het nodig
heeft. Dank voor uw begrip en betrokkenheid.

~ Communie Thuis:
Samen verbonden in geloof

_ Voor velen is het bijwonen van de vieringen in de kerk een belangrijk
¥ moment van bezinning, ontmoeting en geloofsverdieping. Toch zijn er

pr. omstandigheden waarin dit niet vanzelfsprekend is. Ouderdom, ziekte of

-~

rl,:‘ andere persoonlijke redenen kunnen het moeilijk maken om fysiek
:"" aanwezig te zijn. Daarom biedt onze parochie een waardevolle
mogelijkheid: het ontvangen van de communie bij u thuis.

Deze dienst is bedoeld voor parochianen die niet in staat zijn om naar de kerk te komen, maar wel verlangen naar geestelijke
verbondenheid en het ontvangen van het sacrament. Een lid van onze pastoraatsgroep komt graag bij u langs om de
communie te brengen in een sfeer van rust, respect en geloof.

Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid, of kent u iemand die hier behoefte aan heeft? Neem dan gerust contact op met
onze pastoraatsgroep. U kunt ons bereiken via e-mail op **pastoraat@johannedededoper.net** of telefonisch

via**0343-432763**. Samen zorgen we ervoor dat niemand zich
buitengesloten hoeft te voelen van de gemeenschap en de
kracht van het geloof.

Want ook thuis kunnen we samen kerk zijn.

Familieberichten:
Overleden: 20 juli: Willy van Bemmel-Heeman
30 juli: Hennie Maijer-van Dijk
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Advertenties
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Maak nu een vrijblijivende afspraak om
uw uitvaartwensen te bespreken.

“Al jaren een verfrouwd
gezicht in de regio.”

Ineke van Bennekom
L 06 - 8366 9222 | www.inekehelpt.nl

A

Ineke helpt

vitvaartverzorging

via madeleine

uitvaartzorg
06 127 687 23
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Informatie

Parochie H. Paus Johannes XXIII

De parochie H. Paus Johannes XXIIl omvat acht geloofsgemeenschappen: Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten (eucharistisch
centrum), Odijk, Schalkwijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede. Informatie van de geloofsgemeenschappen: zie lokale

pagina's. De parochie werkt samen met de H. Suitbertusparochie (Tiel e.0.). Het pastoraal team is verantwoordelijk voor
twee parochies. Loerikseweg 12,3991 AD Houten, www.pj23.nl, info@pj23.nl

Pastoraal team

wan links naar rechts

Marianne van Tricht, pw beleid, m.vantricht@2parochies.nl

Fred Hogenelst, pastoor, pastoor.hogenelst@2parochies.nl,
telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur en don.18-19 uur, 06-23380310
Wies Sarot, pastoraal werker, w.sarot@2parochies.nl

Vincent van der Helm, diaken, diaken.vanderhelm@2parochies.nl
Lilian Weijman, pastoraal werker, Lweijman@2parochies.nl

Parochiebestuur

Pastoor Hogenelst (voorzitter)
Charles Verwimp (vice-voorzitter)
Kees Huijben (gebouwen)

Lilian Vernooij (penningmeester)
Ria van Dixhoorn (adviseur)
Contact via parochiesecretariaat,
info@pj23.nl

Giften en donaties

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw
geldelijke bijdrage. Het rek.nr.:

NL 28 RABO 0155 614614

tnv RK Parochie Paus Johannes XXIII.
ANBI: 822298272,

U kunt ook uw bijdrage online
overmaken: zie www.pj23.nl

of via onderstaande QR-code (gebruik
de camera app op de telefoon)

PCI PJ23: Praktische en
financiéle hulp

Kent u iemand in uw omgeving die
tussen wal en schip is geraakt, de weg
kwijt is naar hulpverlenende
instanties, financieel in de knel zit of
heeft u zelf te maken met armoede?
PCIPJ23 kan helpen. Hoe, kijk op
www.pcipj23.nl of neem contact op
via info@pcipj23.nl

-:. -:.|':.I.:. R.K. Parochie
“ Paus Johannes XXIIl
e o ol o

Parochiesecretariaat

Diahann van van de Vijver
Loerikseweg 12,3991 AD
Houten: info@pj23.nl
030-6378642

Pastoraatstelefoon

Wilt u contact vanwege

een ziekenzalving of ziekenzegen,
of vanwege geestelijke nood?

Bel dan met 06-12948874.

Het Meldpunt
Grensoverschrijdend Gedrag in
de Rooms-Katholieke Kerk heeft
een nieuwe website op
rkmeldpunt.nl. De vorige website
van het Meldpunt dateerde uit
2015. Daarom was het wenselijk
de vormgeving van de website te
vernieuwen.

Vertrouwenspersoon

Onze parochie hecht veel waarde
aan het bevorderen en
handhaven van de sociale
veiligheid van mensen.

Heeft u het gevoel dat een
beroepskracht (bv. een pastor) of
een vrijwilliger in een van onze
gemeenschappen grenzen
overschreden heeft en wilt u
hierover in gesprek? Neem dan
contact op met de
VErtrouwenspersoon van onze
parochie:

Ellen Kok-Hendriks,
vertrouwenspersoon@2parochies.nl
06-44918278

Colofon Open Venster
Open Venster is een uitgave van de
parochie H. paus Johannes XXIII.
Het parochieblad verschijnt 7x per
jaar in ongeveer 4700 huishoudens.

Nr. 6 2025 Allerzielen/Advent
Sluitingsdatum kopij: 30 sept. '25
Verschijningsdatum: 22 okt. '25

Nr. 7 2025 Advent/Kerst
Sluitingsdatum kopij: 18 nov. '25
Verschijningsdatum: 10 dec. '25

Centrale redactie

Lilian Weijman, Ria van Dixhoorn,
Janny van Schip en Karin Stoeten.
Voor aanleveren parochiebrede
artikelen: hoofdredactie@pj23.nl

Lokale redacties

Artikelen voor de lokale pagina's
inleveren bij:
bunnik.parochieblad@pj23.nl,
cothen.parochieblad@pj23.nl,
tgoy@pj23.nl,
houten.parochieblad@pj23.nl,
odijk.parochieblad@pj23.nl,
schalkwijk.parochieblad@pj23.nl,
werkhoven.parochieblad@pj23.nl,
voorloper@johannesdedoper.net

Advertenties Info@pj23.nl

Disclaimer

We hebben getracht voor het gebruik van foto's en

teksten toestemming te vragen aan de recht-
hebbenden. Mocht u desondanks menen dat uw

rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we u

contact op te nemen.
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Kinderpagina
| Wereldmissiedag 4
van de kinderen |

Elk jaar wordt er In oktober door
Missio een speciale dag gehouden
voor kinderen over de hele wereld,;
Wereldmissiedag van de kinderen

Wereldmissiedag van de kinderen
wordt overal op de wereld door de
katholieke kerk gevierd. Alle
kinderen, ook de armere kinderen,
sparen voor andere kinderen om
elkaar te helpen, dus...

kinderen helpen kinderen.

Missio heeft ook een eigen website
voor kinderen. Echt heel leuk! Daar
kan je meer lezen over hoe je kan
helpen. Ga maar eens kijken bij
www. missiokids.nl
Ga dan naar start en kies een van
de kinderen uit. Hij/zij zal je iets
laten zien over zijn/haar straat.
Ondertussen leer je veel over
verschillende geloven, feesten en
heiligen. Er staan verhalen om te
lezen of voor te laten lezen.

o0

Je kan ook doorklikken naar
leuke filmpjes, bijvoorbeeld over
hoe kraak ik een kokagsnoot?

ol -F
A

Het thema van dit jaar is:
Missionarissen van hoop onder alle volken

Wat is een missionaris?
Dat is iemand die werkt in of voor de kerk en die het verhaal
van Jezus aan iedereen op de hele wereld bekend wil maken.
En ock de mensen wil helpen.
Hij/zij gaat dan speciaal daarvoor
wonen in een ander land. Via Missio
kunnen wij helpen door geld

te sparen voor die missionarissen.
Dit jaar voor de missionarissen in:

Kinderen daar moeten viuchten

voor de burgeroorlog en leven in
viuchtelingenkampen. Wil je meer .
weten over dit land ga dan naar
www.missiokids.nl
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Lleve God,

op U kunnen wij vertrouwen.

U laat ons nooit alleen.

U hoort ons.

Wij mogen alles aan U vragen.

Daarom willen wij U vragen:

om lieve mensen om ons heen,

om moed om te blijven hopen

dat alle mensen gelukkig zullen

worden en dat uw Koninkrijk

komt, waar mensen voor elkaar

zorgen, naar elkaar willen

luisteren en hoop geven op

moeilijke momenten.

Nu speciaal voor de mensen in
- Myanmar. Amen.

AT

Het symbool van hoop is
eenanker Opdewebsma



