Informatieavond over cursus 'Geloven leren doen'
14 augustus 20.00 uur, Loerikseweg 12, Houten

Wat houdt de cursus in?

In vijf inspirerende bijeenkomsten gaan we aan de slag met de verbinding tussen ons
geloof en diaconaal handelen. Elke avond staat een bijbelverhaal centraal dat ons
concrete aanknopingspunten biedt voor het overkoepelende thema: ‘verbinding
maken met de ander die je nog niet kent'.

Programmaoverzicht van de cursus
Elke bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur en biedt ruimte voor verdieping en uitwisseling.

 1e bijeenkomst: De Barmhartige Samaritaan
o Thema: In contact komen
 2e bijeenkomst: De Samaritaanse vrouw
o Thema: De ander ontmoeten
 3e bijeenkomst: Het lichaam van Christus
o Thema: Sociale kaart en lokale samenwerking
* 4e bijeenkomst: Ruth en Boaz
o Thema: Rechten, gelijkwaardigheid en wederkerigheid
 5e bijeenkomst: Zachels
o Thema: Feestelijke afsluiting, samen eten, samen delen

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor leden van lokale kerken die diaconaal actief
(willen) zijn binnen hun gemeenschap en zich willen verdiepen en laten inspireren.
Voor ieder die op diverse terreinen in de samenleving actief is, kan de cursus zeer
inspirerend zijn.

Zie ook het artikel in het laatste Open Venster. "Wakker je diaconale vuur aan.”

Doe mee!

Ben je geinteresseerd? Wil je meer weten, stel je vraag in de mail of laat je
telefoonnummer achter en we bellen je terug. Graag ook even aanmelden als je naar
de (vrijblijvende) info-avond wilt komen: wegvangeloven@pj23.nl (aanmelden zo
spoedig mogelijk)
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