+ Van Harte Katholiek

Voor mensen
die R.K. willen worden
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hun geloofskennis willen opfrissen.

(o raakt jor waar jor pemw bet meest; rodigy bebts

Vorig jaar hadden we een creatieve cursist in de groep Van Harte Katholiek.
Mijmerend over haar eigen doopsel ontwierp ze bijgaande poster.

Ze was geraakt door God!

Louise was één van de acht mensen die vroegen om de doop. Anderen wilden het
vormsel ontvangen, de eerste communie doen of rooms katholiek worden.

Daar ben je nooit te oud voor. Dat kan op iedere leeftijd.

Denk jij erover om zo’n stap te zetten en ben je ouder dan achttien jaar? Dan
nodigen we je uit om mee te doen met de groep Van Harte Katholiek.

In deze catechumenengroep bieden wij een voorbereiding op de sacramenten aan,
die loopt van half september tot Pasen. We komen zo’n twaalf keer samen op
zaterdagmiddag met iedereen die erover denkt om rooms katholiek te worden, om
te ontdekken wie God is en wat het geloof betekent. In de groep ervaar je wat
kerkzijn is en leer je, ook van elkaar, veel over hoe je geloven kan in het dagelijks
leven. De gespreksgroep wordt door verschillende leden van het pastoresteam
geleid, waardoor je ontdekt hoe kleurrijk de rooms katholieke kerk is. Zo groeien we
toe naar het moment van jouw doop, vormsel en/of eerste heilige communie in de
Paaswake of later in de Paastijd.

Bij Van Harte Katholiek zijn ook mensen welkom die al rooms katholiek zijn, maar
graag hun geloof willen verdiepen. En natuurlijk mag je met z’'n tweeén komen,
zodat je een maatje hebt om na te praten.

De gespreksgroep is op zaterdagmiddag eens in de twee weken. (2025-2026)
Data: 20 sept, 4 okt, 18 okt, 1 nov, 8 nov, 29 nov, 13 dec,
10 jan, 24 jan, 7 febr, 7 mrt, 21 mrt en 25 april.
Tijd: 14.00-16.00 uur
Plaats: In de unit naast de kerk, Loerikseweg 12, Houten
Info en opgave: pastor Wies Sarot: w.sarot@?2parochies.nl

NB in Tiel start ook een groep Van Harte Katholiek.
Zij komen bij elkaar op woensdagavonden.
Komt de woensdagavond je beter uit, dan ben je daar ook van harte welkom.



