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Van het pastoraal team

Vasten

Als Brabantse jongen kwam ik al vroeg in aanraking met carnaval, Aswoensdag en de Vasten. Carnaval was een echt
‘wij-feest. We droegen (bijna) allemaal een boerenkiel en een boerenzakdoek die werd vastgehouden met een luciferdoosje.
We gingen feesten in een buurtzaal met een groepje en veel ging in het Eindhovens. ledereen was gelijk. Er werd nogal wat
gegeten en gedronken (zolang de portemonnee dat toeliet).
Later begreep ik dat carnaval van carna-vale (vlees vaarwel) kwam. In vroeger tijden raakten de voorraden uit de vorige
oogst op, of waren niet meer houdbaar. Dan maar alles met elkaar opmaken in een groot feest. Dit versterkte het
groepsgevoel en iedereen zat in hetzelfde schuitje. Daarna gingen we het askruisje ‘halen’ De priester wees je op de
vergankelijkheid van het leven. Daarna begon een tijd zonder alcohol, sober eten, vaker naar de kerk gaan, veel dingen
samen doen en meer serieuzere gesprekken.
Deze herinneringen kwamen naar boven toen ik nadacht over dit stukje. Daarna dacht ik verder.

Het afgelopen jaar is voor mij een bijzonder jaar geweest. Door een samenloop van omstandigheden ben ik overwerkt
geraakt. Er ging bij mij meer energie uit dan dat er bij kwam. Gelukkig was ik er op tijd bij. Ik ben erg dankbaar dat ik de
ruimte kreeg om aan de corzaken te werken en dat je je gedragen voelt door de mensen om je heen. Dan ga je op een veel
diepere manier beseffen wat je belangrijk vindt, tel je je zegeningen en zet je belangrijke stappen om weer in evenwicht te
komen. Zo is mijn beleving van het askruisje veel intensiever geworden. Natuurlijk weet je met je hoofd dat je ‘tot stof zult
wederkeren, maar gevoelsmatig is er iets veranderd: de jaren die ik nog heb, wil ik intensiever beleven door meer te
genieten en de vriendschappen die ik heb nog meer te koesteren. Wat bleef was mijn positieve levensinstelling, vertrouwen
in mensen en het genieten van de kleine dingen die het doen.
De Vasten of 40-dagentijd helpt me nu bewuster om allerlei gewoontes wat los te laten en me te openen voor nieuwe
ervaringen en inzichten. Een boeiende periode, ook om deze samen met anderen mee te maken. Ook ben ik dankbaar voor
de rijkdom die ons geloof ons biedt om van de 40-dagentijd een ‘sterke tijd' te maken. Ik hoop dat mijn getuigenis u een
beetje mag inspireren in uw vastentijd. Ook hoop ik dat de liefde met een grote en een kleine 'L’ u hierin mag dragen.

Ed van de Moosdijk
Qr code meer info over Vasten

Nieuwe pastoraal werker

Per 1 maart 2024 komt mevrouw drs. Wies Sarot-Erkens ons pastoraal team versterken.
Haar hoofdtaak is catechese voor jong en oud en dat sluit ook goed aan op ons huidige beleid.

Zij is nu nog werkzaam in Amersfoort en Soest en omgeving.

U bent van harte uitgenodigd om de presentatieviering van Wies Sarot bij te wonen op
vrijdagavond 8 maart om 19.30 uur. Deze viering wordt gehouden in de RK-kerk van Beesd,
Voorstraat 21. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het naastgelegen

partycentrum "De Dorpskring".

Februari

20 Godschaamte, Houten

21 Op weg naar Pasen, Bunnik

26 Eten met Dorpsgenoten, Odijk

27 Informatieavond Lourdesreis, Houten
28 Op weg naar Pasen, Bunnik

Maart

06 Op weg naar Pasen, Bunnik

08 Presentatieviering Wies Sarot, Beesd
16 Vastenactie maaltijd, Houten

20 Zingen is dubbel bidden, Houten

26 The Passion, Wijk bij Duurstede

27 De kinderpassion, Wijk bij Duurstede

Meer informatie vindt u op
de betreffende lokale pagina's
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Driekoningenvoettocht
Een verslag

Ook dit jaar wordt de kersttijd afgesloten op het feest van de
Openbaring met dit prachtig initiatief:

‘de Driekoningenvoettocht’

Alles werkt mee om de dag tot een succes te maken.
Allereerst natuurlijk het stralende winterweer. Het is
weliswaar wat fris en guur, maar na weken van regen toch
maar mooi droog en zonnig. Dan de drie wijzen, het zijn
eerbiedwaardige, statige figuren in koninklijke gewaden die
ons voorgaan met hun geschenken, goud, wierook en mirre.
Deze hebben ze tegelijk met een zegen voor onderweg
ontvangen samen met alle wandelaars in de Barbarakerk van
Bunnik. Na nog lekkere koffie en een broodje kunnen we
gaan, uitgeluid door de kerkklokken.

We volgen de grote ster via het nog wat natte
Krommerijn-pad door Rhijnauwen naar fort Vechten. Daar
staan frisse appeltjes en sanitair gereed. En vanaf hier sluiten
zich ook nog enkele medewandelaars aan.

We zijn nu met zo'n 75 enthousiaste mensen en één hond.

Bij aanvang van onze tocht hebben we allemaal een vraag
meegekregen om aan een medewandelaar te stellen, met de
opdracht om goed naar het antwoord te luisteren en naar
wat daar dan doorheen klinkt: “Hoor ik j{JJouw woord?” Via
het prachtige Nieuw Wulven lopen we inmiddels richting
Houten, waar we opnieuw met klokkengelui worden
ontvangen. Binnen is het warm en we doen ons tegoed aan
de broodjes en overheerlijke linzensoep. Daar knapt ons
pelgrimshart van op!

Tijdens de lichtjesviering worden door de wijzen, namens
ons allen, de geschenken aangeboden aan het Kind en
steekt ieder nog een lichtje aan. Pieter Koning speelt zacht
piano en zingt met ons: “Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor uw liefde”

Voldaan gaan we weer huiswaarts met de bussen van
Kassing die trouw op ons wachten.

Dank aan alle vrijwilligers die deze dag mogelijk maakten!
Een medewandelaar

Kostersdag 2024 in Doetinchem

Voor alle kosters die actief zijn in het Aartsbisdom Utrecht wordt op donderdag 7 maart 2024 weer een kostersdag
georganiseerd. Het thema van de dag is ‘Not done!’ — wat moet je als koster nu echt niet doen als je in de kerk bezig bent

met het uitvoeren van je vrijwilligerstaken en waarom niet.

De dag begint met een Eucharistieviering die ook toegankelijk is voor alle andere belangstellenden, parochianen en/of

familieleden. Vervolgens worden er diverse deelactiviteiten
aangeboden.

leder jaar wordt de kostersdag op een andere |ocatie in het aartsbisdom
gehouden. Ditmaal vindt de bijeenkomst plaats in de OLV ten
Hemelopneming kerk aan de Prins Hendrikstraat 36 te Doetinchem.

Aanmelding s.v.p. per parochie via het betreffende parochiesecretariaat,
op www.aartsbisdom.nl/aanmelding-kostersdag-2024/ of bij de

secretaris van de Diocesane werkgroep voor kosters:
Jos Westendorp, e-mail: joswestendorp@home.nl.
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Leven in een veranderende wereld

Vastenactie 2024 staat in het teken van een bijzonder
project in Zimbabwe. We maken kennis met Thandekile en
haar familie in de provincie Masvingo. Ze is weduwe
geworden door Corona en doet er alles aan om haar
kinderen een toekomst te geven.

Door klimaatverandering en armoede door Corona verliest
ze terrein en heeft ze moeite om haar twee jonge kinderen
van voedsel te voorzien.

Thandekile merkt dagelijks de grote gevolgen van de
klimaatverandering: de droge periodes worden langer en
heter en dan is het moeilijk om voldoende groente te
verbouwen. De natte periodes zijn kort en hevig.

Zo hevig, dat de regens grote overstromingen veroorzaken.
Vastenactie wil het gezin van Thandekile en andere
kwetsbare families in het gebied ondersteunen.

Wat gaan we doen?

Waterpunten

Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel
thuisgebruik als voor het land en de dieren, gaan we vier
waterpunten installeren. Er worden putten geboord, die
worden voorzien van een pomp die op zonne-energie werkt
en er komt bij iedere put ook een grote opslagtank van 5000
liter. Een betrouwbare watertoevoer verzekert de
gemeenschappen van een goede oogst voor zowel
thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor verbeteren de
voedselzekerheid en de inkomenszekerheid.

Gemeenschappelijke tuinen
Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschap-
pelijke tuinen aangelegd. De lokale bevolking draagt actief

bij aan het project door mee te helpen bij de installatie van
de waterpunten en tuinen en door lokale kennis, kennis van
natuurlijke landbouw en lokale zaden in te brengen voor de
moestuinen. De gemeenschappen zullen na de oplevering
van de tuinen zelf zorgen voor het onderhoud en de
beveiliging.

Naaigroepen

Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het
verwerven van extra inkomsten worden 20 groepen
voorzien van een naaimachine en startmaterialen zodat ze
kleding kunnen maken en verkopen, waaronder
schooluniformen. In totaal zullen 1360 vrouwen en meisjes
en 500 mannen en jongens bij het project worden
betrokken. Indirect zullen naar schatting 5.600 mensen van
het project profiteren.

Hoe gaan we het doen?
In de komende Veertigdagentijd zal de opbrengst van de
collectes in onze vieringen ten goede komen aan dit project.
U kunt ook rechtstreeks een donatie doen op een van onze
bankrekeningen t.w.:
Vastenactie Krommerijnstreek
Vastenactie Houten

NL43 INGB 0002587400
NL75 INGB 0000582707

Voor eventuele plaatselijke activiteiten zie lokale pagina’.

Namens Werkgroep Vastenactie & Profiel Beraad Diaconie,
Lilian Weijman

VASTENAC IE




Wat is heilig voor ons?
Hongerdoek 2023/2024

“We leven op een blauwe planeet die rond een vuurbal
draait, met een maan die de zeeén beweegt en toch geloof
je niet in wonderen?” Zo prijst rapper Marteria ons
universum. De kleurrijke hongerdoek van de kunstenaar
Emeka Udemba, geboren in Nigeria, vertelt over de
schoonheid van dit "blauwe wonder’, maar ook van zijn
verwoesting.

Klimaatverandering, oorlogen, pandemieén - de grote crises
van onze tijd nemen toe en overlappen elkaar. Dit stelt ons
voor bijzondere uitdagingen, maar uiteindelijk blijft
klimaatverandering over als de fundamentele vraag over ons
voortbestaan. Dat raakt elk mens, elk dier en elke plant. Het
smelt, het brandt, het overstroomt en slibt dicht, mensen
sterven door water en hitte.

Een verscheurde wereld

Dit scenario verschijnt midden in de nieuwe hongerdoek
‘Wat is heilig voor ons’ Het is een collage van veel lagen
uitgescheurde krantenknipsels. Nieuws, informatie, feiten en
vervalsingen - laag voor laag scheurt en lijmt de kunstenaar
deze fragmenten en componeert daaruit iets nieuws. Van
een afstand schittert de aarde op de hongerdoek als een
juweel in turkoois groen en blauw. In de warmrode
omgeving strekken vier armen zich uit: door hun gestalte en
kleur zijn het de armen van twee mensen van verschillend
geslacht en afkomst.

Hun handen raken samen liefdevol de wereldbol, maar
geven haar ook speelruimte. Een verscheurde, gewonde en
breekbare wereld. Wordt ze nog steeds vastgehouden of is
ze vrij gemaakt? Is ze in beweging? Zal ze kantelen, zoals ons
klimaat aan het kantelen is?

Momenten van onderscheiding

De Bijbel vertelt dat God ons de schepping toevertrouwt.

De Schepping is een geschenk dat onder onze
verantwoordelijkheid wordt geplaatst. We houden haar in
onze handen als het beeld van God. Maar het gaat verder: de
Schepping is niet voltooid na zes dagen. Integendeel. We
bevinden ons midden in een nieuw cruciaal
Scheppingsverhaal.

Kleur bekennen

"Het kost de aarde" is wat we lezen op een van de
krantenknipsels. De werkelijke prijs van de goederen is
hoger dan wat we zien bij de kassa van de supermarkten.
Daarom vraagt Emeka Udemba ons met dit kunstwerk:
Wat is voor ons heilig? Wat raken we niet aan? Wat is het
leven ons waard?

Namens werkgroep vastenactie
Lilian Weijman, Joop van impelen
Bron: Misereor Duitsland
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PCI-PJ23 - De Caritas zoekt bestuurders
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Voor het centrale bestuur van de PCl (Parochiéle Caritas
Instelling) zijn wij op zoek naar een secretaris en ook onze
lokale werkgroepen kunnen versterking gebruiken. Heb je
affiniteit met financién en met goede doelen, stuur dan een
mailtje naar info@pcipj23.nl

Vroeger stond de PCl bekend onder de naam “het
Armenbestuur”. De taak van de PCl was om het vermogen
dat geschonken was voor financiéle noden en goede doelen
te beheren en de opbrengst te besteden aan
armoedebestrijding. Die taak heeft de PCl nog steeds, alleen
is de manier van werken nogal veranderd in de loop der tijd.
De Kerk was het centrale ontmoetingspunt waar iedereen
geregeld bijeenkwam en men elkaar kende. Zodoende was
het snel duidelijk waar hulp nodig was. Maar in de huidige
tijd werkt het ietsje anders. Kerkbezoek wordt steeds minder
en het digitale tijdperk heeft ook voor de PCl zijn intrede
gedaan. De hulpverlening van de PCl is niet meer uitsluitend
voor mensen met de RK levensovertuiging.

Ook zijn er zoveel meer loketjes waar mensen voor een
bijdrage kunnen aankloppen.

Zingen is dubbel bidden

PAROCHIELE
CARITAS

INSTELLING

Onze PCl bestaat vanaf 1 januari 2024 uit 3 lokale
werkgroepen op gemeenteniveau: Bunnik, Houten en Wijk
bij Duurstede. Zij onderhouden de contacten met de
hulpverlenende instanties ter plekke en ontvangen de
aanvragen voor hulp van particulieren en instellingen. Zij
zijn het beste op de hoogte van de lokale situatie. Bij
kleinere hulpvragen beslissen zij zelf.

Daarnaast is er een centraal bestuur dat het vermogen van
de PCl in de parochie beheert in de vorm van beleggingen
en pacht. Het centrale bestuur organiseert de afstemming
met de lokale werkgroepen en beslist bij grotere
hulpaanvragen en bij aanvragen die de locaties overstijgen.

Hebben wij je interesse gewekt of

wil je meer weten over de PCl in onze parochie?

Kijk dan eens op onze website www.pcipj23.nf

of neem contact op met onze voorzitter Theo Pouw
(06-49841649).

Met psalm 23 (de Heer is mijn herder) muzikaal de eeuwen door

De psalmen zijn de rode draad in de katholieke liturgie. Elke Mis komt er wel een psalm voorbij. Ze verbinden ons daarnaast
met het Jodendom en met alle protestantse kerkgenootschappen over de gehele wereld.

Op deze avond maken we een lange verkenningstocht aan de hand van psalm 23 - de Heer is mijn Herder. Deze tekst is velen
dierbaar. Waar komt de tekst vandaan? In welke taal is de psalm oorspronkelijk geschreven? Hoe

is deze in de loop der eeuwen uitgevoerd? Vooral dat laatste is interessant. We vinden de psalm in de Joodse tempelliturgie
maar ook in het gregoriaans. En bij de reformatoren, zoals Calvijn. Overal krijgt deze psalm weer een andere muzikale

gestalte.

Op deze avond gaan we psalm 23 niet alleen zelf zingen (zeer eenvoudige melodie uit het GVL),
maar we gaan ook luisteren naar mooie zettingen voor koor. Al zingend zullen we ongetwijfeld ervaren, dat deze psalm niet
alleen tot bidden uitnodigt, maar ook tot zingen. Het zingen intensiveert het gebed.

Vandaar de titel van de avond: zingen is dubbel bidden.

Plaats: O.L.V. ten Hemelopneming kerk, Loerikseweg 10-12, Houten.
Tijd: Woensdagavond 20 maart van 20.00 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.
Leiding: Arnoud Heerings - docent kerkmuziek aan het Utrechts Conservatorium

Aanmelden: wegvangeloven@gmail.com

Selko™
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Je schamen omdat je gelooft?

Dinsdagavond 20 februari gaat Stephan Sanders met ons in
gesprek over Godschaamte. Stephan is columnist bij Trouw en
NRC, presentator en essayist en een regelmatige talkshowgast.
Hij schreef het boek ‘Godschaamte.

Over Godschaamte: 'In 2016 gaat Stephan Sanders voor het
eerst sinds zeer lange tijd naar de kerk. Omdat hij moet van
zichzelf. Onderhuids heeft zich jarenlang een godsbesef
opgehoopt dat erkend wil worden. Maar zijn religieuze
wending gaat gepaard met een onbehoorlijke hoeveelheid
schaamte.

Bij zijn eerste kerkgang is er geen ontkomen aan. Er staan
meteen camera’s opgesteld, want de Heilige Mis in de Sint
Nicolaasbasiliek wordt uitgezonden op tv. Niet alleen God,
maar ook de wereld is getuige.

Hoe komt het dat een nieuwgelovige zichzelf zo minnetjes
weerspiegeld ziet in het publieke oog? Wat heeft God van
doen met schaamte? En met kleur, seksualiteit en adoptie?
Sanders formuleert al tastend zijn antwoorden terwijl de
schaamte steeds over zijn schouder meekijkt.”

U bent van harte welkom! Wij hopen u te zien!

Aanmelden voor dinsdag 13 februari door een email
te sturen naar: wegvangeloven@gmail.com

Met vermelding van naam en aantal personen.
Plaats: Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming kerk,
Loerikseweg 10-12, 3991 AD Houten

Datum: dinsdag 20 februari

Tijd: 19.45 uur inloop, 20.00 uur aanvang lezing

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Stille Omgang op zaterdag 16 maart 2024

Paus Franciscus heeft 2025 opgeroepen als een Heilig Jaar of
Jubeljaar met het internationale thema: 'Pelgrims van de
hoop!

Hij heeft alle gelovigen gevraagd om voorafgaand aan dit
Jubeljaar een jaar van gebed te houden. Ook het Gezelschap
van de Stille Omgang geeft gehoor aan deze oproep.

De intentie van 2024 voor de omgang is dan ook:

Pelgrime van hoop, biddend voor vrede’

Vorig jaar organiseerde het Aartsbisdom Utrecht voor het
eerst een gezamenlijke deelname van parochies uit dit
bisdom aan de Stille Omgang, startend met een feestelijke
Eucharistieviering in de H. Nicolaasbasiliek nabij het Centraal
Station. Deze krachtenbundeling was een succes, daarom
biedt het aartsbisdom ook dit jaar deze mogelijkheid.

Het programma is als volgt:

- 20.00 uur: Pontificale Eucharistieviering in de basiliek van de
H. Nicolaas te Amsterdam met Z.E. kardinaal Eijk als
hoofdcelebrant.

Het Gemengd Koor van de Sint Jan de Doperkerk te
Mijdrecht-Wilnis zal zingen.

- 21.30 uur: Deelname aan de Stille Omgang (ongeveer 1 uur
lopen).

Aanbevolen reisoptie: De beste reisoptie naar Amsterdam is
per trein. De Nicolaasbasiliek in Amsterdam is 400m lopen
vanaf het Centraal Station.

Wilt u meegaan en dan samen met anderen de trein nemen?
Vanuit Bunnik vertrekt bijvoorbeeld een groep pelgrims met
de trein van half zeven.

Gebed

Heilige Geest,

geef dat wij vrede brengen
daar waar tegenstellingen
zijn,

en geef dat ons leven

een weerglans zijn mag
van Gods barmhartigheid.
Ja, geef ans het vermogen
lief te hebben

en dat met ons leven te laten zien.
(Roger Schiitz, oprichter Taizé)

Jongeren:

In het bijzonder worden ook jongeren uitgeno-

digd om met het aartsbisdom deze Stille Omgang te bele-
ven. Zij kunnen zich aansluiten bij het programma van het
aartsbisdom.

Zij kunnen ook kiezen voor een speciaal jongerenprogram-
ma, aangeboden door het bisdom Haarlem-Amsterdam.
Meer informatie is verkrijgbaar bij jongerenwerker:

Sarah Mijhad, e-mail: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl
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Lourdesbedevaart 2024

Veel mensen willen graag een keer naar Lourdes op bedevaart. Maar hoe pak je dat aan? Zo'n reis, helemaal naar
Zuid-Frankrijk. Hoe kom ik daar? Wie gaat er mee? Hoe vind ik de weg? Waar zijn de vieringen?

Herkent u deze vragen en u wilt toch graag naar Lourdes! Ga dan mee met onze parochiebedevaart en schrijf u in voor een
volledig verzorgde Lourdesreis met de parochie Paus Johannes XXIll en de Heilige Suitbertusparochie.

Samen met Christoffelreizen bereiden we deze parochiebedevaart voor. De reis is van dinsdag 21 mei tot en met dinsdag 28
mei 2024. We reizen naar Lourdes met een comfortabele touringcar. We vertrekken ‘s ochtends vroeg en na een aantal stops
onderweg komen we 's avonds in Lourdes aan. Op de terugweg overnachten we in Nevers, de plaats waar Bernadette is
opgebaard. In Lourdes verblijven we in een drie-sterren hotel.

In de Grot van de verschijningen mogen we Maria ontmoeten en al onze vragen en zorgen, maar ook onze dankbaarheid
voor de mooie momenten in het leven, bij haar neerleggen. We verkennen Lourdes zelf maar ook de nabije omgeving; de
Pyreneeén.

“Ga aan de priesters zeggen hier een Kerk te bouwen,” zei Maria aan Bernadette. Ze bedoelde daarmee niet alleen een
stenen kapel, maar ook een kerk van ‘levende stenen’ Met duizenden andere pelgrims vormen we in Lourdes samen een
‘levende kerk! We nemen deel aan de grote internationale plechtigheden: de Internationale Mis, de Lichtprocessies, de
Sacramentsprocessie en we vieren de Eucharistie samen met de andere Nederlandse pelgrims die er dan zijn. Natuurlijk
drinken we ook een cappuccino op een terrasje en is er gelegenheid voor het kopen van souvenirs. Dit jaar is er gelijktijdig
met onze reis ook de Militaire Bedevaart, met alle parades en muziek. Een mooie kans om dit eens mee te beleven.

Deze reis is natuurlijk ook geschikt voor mensen die een rolstoel, rollator of zorg nodig hebben. Als u daar gebruik van wilt
maken geef dat dan svp tevoren aan. Als parochie hopen we met een mooie groep deze bedevaart naar Lourdes te kunnen
maken. De reis wordt mede begeleid door Pastoor Hogenelst. Gaat u mee?

Wilt u meer informatie? Kom dan naar de informatieavonden, beide starten om 20.00 uur:
Vrijdag 23 februari 2024: Culemborg Parochiecentrum Ridderstraat 198

Dinsdag 27 februari 2024: Houten Parochiecentrum Loerikseweg 12

Wilt u meer informatie of wilt u zich al aanmelden?

Dat kan dit bij Lilian Vernooij - liLvernooij@telfort.nl of per telefoon: 030-6382032




Synodaliteit bij sluiting begraafplaats

Met het wereldwijde synodale proces heeft paus Franciscus een hervorming van de kerk ingezet. Het is een hervorming
van de mentaliteit, waarbij iedere gedoopte wordt uitgenodigd om hierin zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen.
Het gaat erom dat we, bij alles wat we doen in de kerk, gaan luisteren naar elkaar én naar wat de Heilige Geest ons te
zeggen heeft. In deze serie artikelen, van de hand van diverse gelovigen, laten we zien hoe dat in het dagelijks leven
vorm kan krijgen.

Als het aantal leden van een klooster gestaag daalt en er geen uitzicht is op kentering moet je het er met elkaar over
hebben. Hoe ziet ons leven er over 10 jaar uit? Wonen we dan nog hier? Zo ver vooruitkijken is zeker nodig als je een eigen
begraafplaats hebt. De grafrust is in Nederland immers 10 jaar. Als je weggaat, wil je je medebroeders niet achterlaten.

De realiteit onder ogen zien is moeilijk. Zeker als je ergens lang woont en je er thuis voelt. Als provinciaal bestuur kun je
zonder enig overleg de knoop doorhakken. Maar zo gaat geen overste met zijn medebroeders om; als religieuzen vorm je
toch een soort van familie.

Kloosterlingen komen regulier samen in zogenoemde huiskapittels. In deze vergaderingen
worden praktische zaken en de grotere zaken besproken. Huiskapittels zijn de gelegenheden
om bij elkaar te peilen wat er speelt.

Gedurende 8 maanden kwamen alle argumenten en emoties op tafel.

Goed luisteren naar elkaar, ook buiten de kapittels, in persoonlijke ontmoetingen.

De juiste vragen stellen, d.w.z. de vragen die helpen om samen te vinden wat goed is en
samen een volgende stap te kunnen zetten. In die verbondenheid groeiden we tot een
consensus.

Tedereen voelde zich gehoord

Nadat het provinciale bestuur het besluit had genomen om de begraafplaats te sluiten

c.g. er niet meer te begraven, viel er een enorme last van ons allen af.

Er was duidelijkheid: dit is het beste. En bovendien: iedereen voelde zich gehoord;

de onderlinge banden waren versterkt. Dat dit ook echt goed was, bleek toen we vijf jaar later
in goede harmonie als communiteit verhuisden. God-zij-dank.

De begraafplaats zelf is toch gebleven, omdat de nieuwe eigenaar deze wil behouden. De
stoffelijke resten van de medebroeders kunnen te allen tijde herbegraven worden op onze
provinciale begraafplaats. Ook dit voelt voor ons allen goed.

Pater Mark-Robin Hoogland provinciaal van de Passionisten in Nederland

. ee
Veertigdagentijd Veertigdagentijd, Vastentijd.

De weg naar Pasen toe

ligt bezaaid met struikelstenen

gaat over woestijnzand

en leidt langs water dat ontspringt uit de bron.
Katjes bloeien aan de bijna verdorde tak,

als een zacht verleiden

tot het denken aan de nieuwe lente

die haar opwachting maakt,

fluweelzacht maar krachtig.

Als wij zo naar Pasen toeleven

bij alles wat mensen en onze wereld overkomt,
zullen ons geloof en vertrouwen

onze gids zijn op die lange, lange weg

naar Pasen toe,

worden wij ons bewust van

wat dat oude volk van toen op de been hield,
onderweg in 40 jaar woestijn.

o

Gerard Oostveen, pastoraal werker




Bunnik

Sint Barbara

Stationsweg 36, 3981 AD Bunnik

Secretariaat: 0306561270, bunnik@pj23.nl (ma 13.30-14.30 uur, do 10.00-12.00 uur)

Pastoraatsgroep: 06 20381340, bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl (spreekuur in de Pastorie Achterom: ma 13.30-14.30 uur)
Bankrekeningnummer: NL33RAB00311303404 tnv GG St. Barbara Bunnik

e—

Beeldspraak

Buiten donker en koud, maar binnen licht en warm. Het was  Een week later begon het ‘normale’ leven weer.

weer een mooie kersttijd. Ik mocht getuige zijn van een De jaarlijks kerkbalans klopte aan de deur onder het motto:
heuse kerstmusical, prachtige ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ Die collecte is niet
vieringen voor iedereen op overbodig, want in het begeleidend schrijven wordt
kerstavond en natuurlijk het zo gesproken over een negatieve begroting, die deels

* dierbare kindje wiegen’ veroorzaakt wordt door de hoge energiekosten! Als ik

"_ Met het feest van Driekoningen nadenk over dat laatste deel van het motto, ‘kerk van
werden de feestdagen rond de Kerst  morgen; dan moet ik toch mijn wenkbrauwen fronsen.
afgesloten. Dit jaar had ik het geluk  Hoe moet die er uitzien, die kerk van morgen? Met alleen

dat de start van de Driekoningen- een sluitende begroting zijn we niet gered. Maar hoe dan
voettocht bij mij in de kerk weél? Heden ten dage wordt er vaak van evenement naar
plaatsvond. Deze wandeltocht is evenement geleefd, dus misschien moeten we in
weliswaar een 'Houtens'initiatief, activiteiten denken, zoals een poos geleden het schilderen
- maar wordt parochiebreed van iconen. Maar daarmee bereik je niet zo veel mensen en
- gedragen en brengt veel mensen uit  al helemaal geen jongeren. De fietsbedevaart is ook een
~ de verschillende lokaties op de mooi initiatief. Misschien kunnen we een markt of fancyfair
been. voor jongeren organiseren, waarbij spullen geruild of
Tijdens de viering betraden de drie  gekocht kunnen worden, uiteraard begeleid met het nodige
koningen in prachtig gewaad het eten en drinken. Hoe zulke ideeén dan weer allemaal te
priesterkoor om hun geschenken, realiseren, dat is een ander verhaal. Ouders van de scholen
mirre, wierook en goud, in enthousiast maken, die wellicht nog betere plannen kunnen
ontvangst te nemen om mee te nemen op de tocht. Na de maken? Kortom, op mijn sokkel weer genoeg om te
viering was het gezellig druk en werden de wandelaars met  overpeinzen. Daar is de komende vastentijd dan wel weer
een goed gevulde maag op pad gezonden. een heel geschikte tijd voor...lk wens ons veel inspiratie.
Barbara

Carnaval blj Barbara Gezamenlijke viering met:

Op zondag 11 februari om 10.00 uur, De Leutkikkers
zegt het voort! De Rijnpinters
Barbara ziet naar u uit. De Vergeten Hoek

BlaasVaak, Rob Goorhuis en Jos Vossen

Een sprankelend feest

In de kerk is alle luister bijgezet. Het beeld van Christus Koning staat prachtig versierd met
bloemen. Voorganger is de priesterbroer van de jubilaris, pastor Paul van der Ven. Er is een
gelegenheidskoor samengesteld met leden van In honorem Dei, Laudate, de Bunnikse
Cantorij, Sint Caecilia uit Werkhoven, familieleden en kerkmuzikale vrienden van Piet Hein.
De muziek is met zorg door Piet Hein zelf gekozen. De tekst van het openingslied is zelfs
speciaal voor de jubileumviering geschreven. We genieten van een prachtige en warme
viering. Aan het einde wordt de jubilaris naar voren geroepen en ontvangt hij de gouden
medaille voor kerkmuziek én de Willibrordplaquette voor gelovigen met bijzondere en
betekenisvolle verdiensten. Ook werd Piet Hein door illustere vrienden in oecumenisch
verband een prachtig icoon geschonken met de beeltenis van de Heilige Caecilia. En dan
klinkt er voor hem een muzikale verrassing. Tijdens het slotlied neemt zijn dochter de baton
over en blijkt de tekst zonder zijn medeweten veranderd in een ode aan Piet Hein zelf.
" 7 I Looft de gouden kerkmuzikant want hij is een groot dirigent, leve Piet Hein! J7"
Het is ook tijdens de receptie nog lang gezellig in de kerk met taartjes en soesjes, met vele
handen vol gelukwensen en geschenken, een en ander zeer verdiend en van harte gegund.
Namens de gehele Bunnikse geloofsgemeenschap,
Elly de Klein
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Wolven gezien of gehoord?

Een oude indiaan zegt tegen zijn kleinzoon: “Er is een
gevecht gaande binnenin mij. Het is een verschrikkelijk
gevecht als tussen twee wolven. Eén is slecht, hij is woede,

jaloezie, arrogantie, schuld, nijd, leugens, twijfel en egoisme.

Eén is goed, hij is plezier, liefde, eenvoud, bescheidenheid,

L

vriendelijkheid, vrijgevigheid, empathie, waarheid en hoop”

Hetzelfde gevecht is ook in
jou gaande en als in ieder
ander”.

De kleinzoon moest even
nadenken en vroeg toen aan
zijn grootvader: “Welke wolf
zal winnen?” De oude man
reageerde eenvoudig:
“Degene die jij voedt”.

Welkom in het 'Huis van de Verrijzenis'
Uitnodiging:

ledere donderdagavond van 19.30 - 21.30 uur, is er een
bijeenkomst van een nieuwe gebedsgroep in de
vergaderzaal van de Pastorie Achterom.

Genaamd: het Huis van de Verrijzenis.

Opgestart door Zaklina Melis vanuit de internationale
gebedsgroep Galilea.

Er is een grote lofprijzing, er wordt gebeden, en uit de
schrift gelezen, er wordt gezongen. Je kunt er
geloofservaringen delen.

Dat is anders dan we zijn gewend in de kerk, maar wel

Kerstmusical

Net voor Kerst, tegen het vallen van de avond, opende Barbara haar deuren. De
kinderen van de Barbaraschool met ouders, grootouders en bekenden vulden
de kerk tot in alle hoeken.

Er werd een prachtige kerstmusical opgevoerd. Het kerstverhaal werd
afgewisseld met veel zang en met steeds een andere hoofdrolspeler, wat je door
dezelfde kleding en belletjesmuts amper in de gaten had.

Het ging over een kerstnar, die op weg is naar de stal. Onderweg deelt hij al zijn
geschenken uit zijn knapzak uit en komt teleurgesteld met lege handen bij het
kribje aan. Hij heeft nu wel mooi zijn armen vrij om het kindje in te wiegen. Het
was een feestelijk en bruisend geheel. Door de zeer goede samenwerking met
schoolleiding en ouders gecombineerd met de pittige inzet van de kinderen
verliep de voorstelling als een trein en was er na afloop alleen aan de diepe
zucht van Barbara nog te merken, dat iedere voeg even bewogen had.

In aanloop naar de vasten is het wellicht goed ons te
bezinnen hoe wij ons laven en verzadigen aan allerlei
informatie die ons bereikt.

Het beeld van deze wolven, de goede en de kwade, is u
waarschijnlijk wel bekend. Soms lopen die beide wolven
onrustig heen en weer. Ze dagen elkaar uit en soms lijkt het
of de goede wint maar de kwade wolf geeft zich niet
gemakkelijk gewonnen. Uiteindelijk zal dus degene die
gevoed wordt winnen. Maar vaak zijn we ons helemaal niet
bewust van onze wolven. Dat is jammer, want daardoor zijn
we zelf een prooi geworden. Het gevecht tussen beide
wolven speelt zich af en de sterkste van de twee wint.
Zonder dat wij het beseffen voeden we de wolf die op dat
moment het sterkste is. Met alle consequenties van dien.
Wanneer we dat bewust zijn kunnen we zelf de keuze maken
welke wolf in ons wij voeden.

De pastoraatsgroep

Wist u dat..

Wij samen met Odijk en Werkhoven de Carnaval inluiden en
wel op zondag 11 februari om 10 uur met een feestelijke
viering in de Barbarakerk van Bunnik? Weet u welkom!!

U op woensdag 14 februari om 19.00 uur tijdens een
gezongen eucharistieviering het askruisje kunt ontvangen?
Voorganger is Oscar Swijnenberg.

Voor informatie over de Stille Omgang,
zie de info op pagina 7.

heel bijzonder om mee te maken.

Familieberichten

Overleden

Mieke van den Goorbergh-Bouwmeester op 9 december, 94 jaar
Ria Vriens-van de Kasteele op 6 januari, 86 jaar

Truus van Wiggen-van Rijn op 8 januari, 89 jaar

ledereen is welkom. Deze manier van bijeenkomen is
gestart met de zegen van pastoor Hogenelst.
Informatie: zakamelis@gmail.com

Zaklina Melis
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O.L.V. ten Hemelopneming

Loerikseweg 10,3991 AD Houten

Secretariaat: Loerikseweg 12, 030-6371284, houten@pj23.nl. (werkdagen 9.00 -12.30 uur)
Pastoraatsgroep: houten.pastoraatsgroep@pj23.nl. Locatieraad: houten.locatieraad@pj23.nl

Kerstconcert

Zondagmiddag 17 december zongen het Sabra zangkoor uit Schalkwijk, het Ceaciliakoor en koor Cantilene, beide uit
Houten, de sterren van de hemel tijdens het inmiddels traditionele kerstconcert.
De deurcollecte was dit jaar voor de Stichting Muziekkids in het prinses Maxima centrum.

Deze collecte bracht maar liefst € 885 op.

Op 27 december hebben we de cheque overhandigd
aan de drijvende krachten van muziekkids Robert Vos
en Monica Tijdings.

Namens hen hartelijk bedankt!

Kaarsenactie Migrantenwerkgroep voor Armeense viuchtelingen

In de Adventstijd heeft de Migrantenwerkgroep kaarsen verkocht ten bate van de vluchtelingen uit Nagorno Karabach van
etnisch Armeense afkomst. De opbrengst was € 118. Dit bedrag is overgemaakt naar de stichting ZOA, expliciet voor hulp
aan deze doelgroep. ZOA biedt noodhulp in crisisgebieden wereldwijd, onder andere in Armenié waar de ruim

100.00 vluchtelingen nu worden opgevangen.

Deze plotselinge vlucht volgde op een aanval door Azerbeidzjan op 19 september. Deze aanval kwam te midden van een
humanitaire crisis veroorzaakt door een langdurige Azerbeidzjaanse blokkade, wat leidde tot een tekort aan essentiéle
levensbehoeften zoals voedsel en medicijnen in het gebied. Door tussenkomst van Rusland is er nu een staakt-het-vuren
afgekondigd met als gevolg dat er een einde is gekomen aan de Armeense aanwezigheid en hun zelfbestuur in het gebied.
De Armeense bevolking is gevlucht uit angst voor etnische zuiveringen. Zij hebben alles achter moeten laten.

Ook in onze geloofsgemeenschap hebben wij parochianen uit Nagorno Karabach die bij eerdere conflicten gevlucht zijn.
Mocht u alsnog ZOA willen steunen dan kunt u op onderstaande bankrekeningen geld overmaken. Namens bovenstaande
parochianen bedanken wij iedereen voor hun steun. ABN AMRO 10.53.64.371 | IBAN: NL87ABNA010536437 of RABOBANK |
IBAN:NLO2RAB00387512012 t.n.v. ZOA Apeldoorn

Namens bovenstaande parochianen bedanken wij iedereen voor hun steun.

Benefietconcert Oekraine

Het benefietconcert voor Oekraine in november vorig jaar was een groot succes.
Oekraiense kinderen in folkloristiche kleding verwelkomden alle bezoekers bij aankomst
en deelden programmaboekjes uit. Daarna opende burgemeester Isabella de avond met
een toespraak. Vervolgens zongen Chervoni Korali en het Lysenko een prachtig repertoire
van Oekraiense volks- en religieuze muziek.

Eris €1.515 binnengekomen voor de twee :
projecten Bereghini van Irpin(€ 1.010) en stichting VATAHA (€ 505).

Het geld is meer dan welkom maar ook is het een belangrijke morele steun voor
de vrouwen die nu al het tweede oorlogsjaar ingaan. Mede namens de beide

stichtingen danken we alle bezoekers voor hun bijdrage.

Migrantenwerkgroep Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming Houten




Communie thuis

Sinds kort is het in Houten weer mogelijk om thuis de communie te ontvangen.

Een aantal leden van de werkgroep Zieken en Ouderen heeft jaren tot grote tevredenheid de Heilige Communie
thuisgebracht bij parochianen. Toen zij hiertoe niet meer in staat waren, was er helaas niet zomaar vervanging beschikbaar.
Maar sinds kort is er de nieuwe werkgroep Communie Thuis Houten. Vier personen zijn door pastoor Hogenelst
geinstrueerd om de Heilige Communie thuis te brengen.

Parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen en dus niet in staat
zijn een viering bij te wonen kunnen een aanvraag doen om van deze
nieuwe werkgroep de Heilige Communie thuis te ontvangen. cor s
U kunt de aanvraag telefonisch of per mail doen ¥
via het secretariaat van de locatie Houten telefoonnummer 030-6371284, -
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-12.30 uur of via
mail naar houten@pj23.nl

of via uw contactpersoon van de werkgroep Zieken en Quderen.

Als u uw naam, adres en telefoonnummer doorgeeft, dan neemt iemand
van de werkgroep “Communie Thuis Houten" contact met u op om een
eerste afspraak te maken. - %

Gebeden 1241

Werkgroep Communie Thuis Houten en de Pastoraatsgroep Houten E, € S =

Afscheid gastvrouw Gerda de Wit

Op een zonovergoten vrijdagmiddag (17 november jongstleden) hebben we afscheid
genomen van Gerda de Wit als gastvrouw. Zij heeft de mooie leeftijd van 80 jaar bereikt en
vindt dat het tijd is om het wat rustiger aan te gaan doen. Dat gunnen wij haar natuurlijk van
harte.

Gerda is ruim 40 jaar actief geweest in de functie van gastvrouw van onze
geloofsgemeenschap. Tijdens een gezellige bijeenkomst van de gastvrouwen werd stilgestaan
bij Gerda’s vele verdiensten.

Benadrukt werd de onschatbare waarde van mensen zoals Gerda die zich totaal belangeloos
vele jaren heeft ingezet voor onze parochie. Zoals u op de foto kunt zien werd Gerda geéerd en
bedankt voor haar grote inzet al die jaren met een oorkonde, de parochiekaars, een fraai beeld
van een engel uit de WereldWinkel en uiteraard een mooie bos bloemen.

Namens de Locatieraad en alle gastvrouwen willen we haar bedanken voor alles wat ze gedaan
heeft. Het ga je goed Gerda!

Elly de 5ain (gastvrouwen)
Diny Bartels (Locatieraad)

Vasten

De Jezuieten bieden ook dit jaar een mooie mogelijkheid
om invulling te geven aan de veertigdagentijd door een
online "retraite”.

: -
Zo'n meditatie bestaat uit een Bijbeltekst en enkele . y é\ﬁ %l‘é_l\%iﬂ
vraagjes die je helpen om de woorden binnen te laten \ ' #

komen in je hart. - i - ol Pl sl

Hiervoor kunt u zich opgeven via ignatiaansbidden.org

40dagenretraite.org
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Onze oudste boom is omgewaaid

Zoals we al in de Houtense Nieuwsbrief hebben verteld is in december onze
monumentale acacia (Robinia pseudoacacia) omgewaaid: de enorme stam ligt
scheef over de heg met de buren. Deze boom staat op de lijst van
monumentale bomen van Houten: hij was mogelijk ruim 270 jaar oud!

Hij werd de afgelopen jaren bijgehouden door de gemeente, door experts.
Begin 2018 werd geconstateerd dat de boom dusdanige gebreken vertoonde
dat hij op korte termijn drastisch gesnoeid moest worden. Daarna is hij weer
flink uitgelopen.

Rond 12 december was hij dus omgevallen. Vrij vlot zijn er al wat grote takken
afgezaagd, om schade bij de buren te voorkomen. Maar wat moet er nu verder
mee? Om te beginnen is hij langzaam aan steeds verder verzakt. Als u de twee
foto’s vergelijkt is dat goed te zien. Maar het lijkt erop dat hij nog wortels in de
grond heeft. In overleg met Boomtotaalzorg, die monumentale bomen in onze
gemeente onderhoudt, moest er besloten worden wat er nu verder gedaan
wordt. Een optie is natuurlijk gewoon verder afzagen en verwijderen. En een
nieuwe boom planten. Een tweede optie is: eerst eens kijken of hij weer gaat
uitlopen. Misschien moet hij dan gestut worden. En als hij niet meer uitloopt:
toch gewoon laten liggen en kijken wat er allemaal in en op het dode hout
komt leven. Of alsnog verwijderen. Of er een bank of iets dergelijks van maken.
Overigens is het hout van Robinia pseudoacacia erg weersbestendig. De soort
komt eigenlijk uit Noord Amerika. Veel van zijn bewoners zijn (gelukkig) niet
meegekomen. Mede daarom wordt het hout niet snel aangetast.

De voorkeur van Boomtotaalzorg en de groengroep gaat uit naar de tweede
optie: kijken of hij nog gaat uitlopen, nadat er wel wat groter, dood hout uit
weggezaagd is. Met dat hout kan dan de boom wat gestut worden, zodat hij
niet verder zakt. Dit plan wordt binnenkort ook uitgevoerd.

Of er ook gelijk een nieuwe boom geplant wordt, moet nog worden overlegd:
wellicht wordt daarmee gewacht tot de plannen rond de verbouwing
definitief zijn.

De boom op 12 januari 2024 Roswitha van der Voort

Afhankelijk durven zijn
Christine van Reeuwijk is chronisch ziek en observeert de wereld
vanaf haar ziekbed

Afhankelijk zijn went nooit. Dat ervaar ik al ruim dertig jaar. Ik probeer me er elke keer opnieuw
toch aan over te geven en ben dankbaar voor de bijzondere mantelzorgster die mijn moeder,
ook na het overlijden van mijn vader, nog dagelijks voor me is. En voor de trouw van mijn
familie, huishoudelijke hulp en anderen. Maar wat als mijn moeder ook niet meer voor mij kan
zorgen? Wie wil en kan mij dan helpen? En blijft er, als er noodgedwongen meer mensen bij
me over de vloer komen, nog energie over om me voor de kerk en samenleving in te zetten?

Toen ik dit aan het begin van de vastentijd aan een vriendin toevertrouwde, zei ze: “Ja, maar je
mag me altijd bellen.” Het raakte me en bracht me bij de stilte in mezelf, maar het riep ook
nieuwe vragen op: wat als het structureel wordt, kan ik er dan nog wel van op aan en mag

en wil ik dat wel van iemand verlangen die een overvolle agenda heeft en ook regelmatig op Foto: Geurt Mouthaan
vakantie gaat?

Het ‘wat als’ won het elke keer net van de stilte. Ik wilde, maar kon het niet zomaar loslaten. Totdat mijn moeder gisteren
rond 18.00 uur via mijn openslaande tuindeuren mijn huiskamer binnenkwam. Zoals iedere avond met een heerlijke
maaltijd. Terwijl ze mijn bord vol schepte, overviel me een innerlijke rust. ‘Er werd al die jaren voor me gezorgd en het zal
hoe dan ook goed komen! Door mijn gevoelens te doorleven, kan ik blijven genieten. En blijf ik er onderweg naar Pasen in
geloven dat we als gemeenschap ook weer afhankelijker van God en van elkaar durven zijn. Dat die ene vraag weer actueler
wordt: ‘Wat wil je dat ik voor je zal doen?’
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Afrikaanse soep voor de Vastenactie

Zaterdag 16 maart om 17.30 uur begint in de dagkapel de
Vastenactie soepmaaltijd. Wij nodigen iedereen uit mee te
komen eten. De soepmaaltijd zal geheel in het teken staan
van Afrika en worden samengesteld
met gerechten die in Afrika worden
gegeten. Wij garanderen dat het
heerlijk eten wordt in een gezellige
sfeer. Tijdens de maaltijd wordt u op
de hoogte gebracht van het project in
Zimbabwe. Mee-eten? Geef u dan op
via het parochiebureau

(T 030-6371284),

email: houten@pj23.nl

of via Joop van Impelen e-mail: j.v.impelen@kpnmail.nl.
Wat de prijs betreft, dat mag u zelf weten!

Vervolgens, om 19.00 uur, is de zaterdagavondviering met
medewerking van het koor Cantilene en als voorgangster
Lilian Vernooij.

Zondag 17 maart om 11.00 uur is de
Eucharistieviering, gezongen door het koor
Schola. Na de viering kunt u een
Afrikaanse-expositie en het lespakket van de
scholen in de dagkapel bekijken.

Wij hopen op een succesvolle Vastenactie voor
Zimbabwe!

Zimbabwe is een erg arm land en heeft onze hulp
hard nodig.

Werkgroep Vastenactie

Weggeefkast is een succes!

levensmiddelen, verse groenten en fruit.

De werkgroep Weggeefkast Houten is verrast door het enthousiasme
waarmee die hulp een succes is geworden. Het blijkt uit reacties en
steunbetuigingen van zowel gevers als nemers. Dankzij een budget van de
locatieraad en de PCl kon halverwege vorig jaar een begin worden
gemaakt. Parochianen, koorleden, een appelteler vulden de kast met

Al gauw bleek dat mensen dankbaar gebruik maken van de kast om wat

mee te nemen voor zichzelf of een ander. Sommige gebruikers gaven ook
aan erg blij te zijn met deze aanvulling op hun dagelijkse levensbehoeften,
of hoe ze hebben gesmuld van een keer wat anders op tafel. De werkgroep

de samenleving kan staan.

Weggeefkast is blij en dankbaar dat op deze manier onze kerk midden in

Namens de werkgroep RK Weggeefkast Houten, Rina Kuster-de Reijke

Kidskerk en Palmpasenstok versieren

Op zondag 24 maart aanstaande is het

i

1 o Palmzondag. Op die dag vieren wij in de
d:mﬁ'iq.‘:'; .. kerk dat Jezus Jeruzalem binnenkwam en
H S RA fof alle mensen hem toe juichten.

Om 9.30 uur start de kidskerk viering met muziek, zang en
het verhaal over Palmpasen en de Goede Week. Na afloop
kunnen de kinderen een Palmpasenstok versieren.

De stokken en het materiaal om de stokken te versieren zijn
al aanwezig. Een aantal ouders zal meehelpen om de
stokken te versieren. En natuurlijk is er wat te drinken en te
eten.

Aan het begin van de Eucharistieviering op die dag

om 11.00 uur lopen de kinderen met hun eigen versierde
Palmpasenstok mee in de processie (optocht) door de kerk.

En hoe leuk zou het zijn als er veel kinderen in die processie
mee lopen. De kinderen kunnen na de processie hun
Palmpasenstok wegbrengen bij een van de tehuizen in
Houten of in eigen familiekring een bestemming geven.

Vinden jullie het leuk om mee te doen?

Meld je dan aan uiterlijk vrijdag 22 maart aanstaande via het
secretariaat van de geloofsgemeenschap Houten, e-mail
houten@pj23.nl

Werkgroep kidskerk

Familieberichten

Onlangs overleden

01-11-2023 Dory Tonen-van de Bilt
08-11-2023 Guusta van Wijk
09-11-2023 Pim van Dommelen
17-11-2023 Jaap Wels

25-11-2023 Ger van Oostrom-Veld
17-12-2023 Ruud Steehouder
18-12-2023 Pierre Ooteman

15



Liturgie

Vieringenrooster 9 februari t/m 10 maart 2024
10 feb.- 11 feb. 6e zondag d/h jaar

Houten za 19:00 Meditatieve viering met werkgroep

Schalkwijk za 1900 pw. L. Weijman

Houten zo 11:00 pastor O. Swijnenberg m.m.v. Cantores

Bunnik zo 10:00 Carnavalsviering Bunnik-Odijk-Werkhoven met werkgroep
Cothen zo 11:00 pastor M. Los

Wijk bij Duurstede  zo 09:30 werkgroep

Houten wo 19:00 pastor M. Los m.m.v. Cantilene

Bunnik wo 19:00 pastor O. Swijnenberg

Odijk wo 10:00 werkgroep

Wijk bij Duurstede wo 19:00 diaken V.van der Helm

17 feb.- 18 feb. 1e zondag vastentijd

Houten za 19:00 Vespers met pastoor F. Hogenelst m.m.v. Schola Cantorum Houten
Wijk bij Duurstede za 19:00 pastor O. Swijnenberg

Houten 20 11:00 pastor M. Los m.m.v. St. Caeciliakoor Houten

't Goy 20 09:30 pastoor F. Hogenelst

Odijk z0 11:00 BOW pastoor F. Hogenelst m.m.v. Vox Odicensis
Cothen zo 11:00 pw. E. van de Moosdijk

25 feb. 2e zondag vastentijd

Houten z0 11:00 pastor O. Swijnenberg m.m.v. St, Caeciliakoor Houten
Schalkwijk zo 09:30 diaken H. Schoot

Bunnik zo 09:30 werkgroep

Odijk zo 11:00 diaken H. Schoot m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven zo 09:30 pastor M. Los m.m.v. Organist Rene Verwer
Cothen z0 11:00 werkgroep

Wijk bij Duurstede  zo 09:30 werkgroep

02 maart - 03 maart 3e zondag vastentijd

Wijk bij Duurstede za 19:00 pastoor F. Hogenelst

Houten 20 11:00 pastoor F. Hogenelst

't Goy 20 09:30 diaken V. van der Helm

Bunnik 20 09:30 pastoor F. Hogenelst

Odijk zo 11:00 diaken V. van der Helm m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven zo 09:30 werkgroep m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen zo 11:00 pastor M. Los

09 maart - 10 maart 4e zondag vastentijd

Houten za 19:00 Meditatieve viering met werkgroep

Houten zo 11:00 pastor O. Swijnenberg m.m.v. St. Caeciliakoor Houten
Schalkwijk zo 09:30 werkgroep

Odijk zo 11:00 werkgroep m.m.v. Multiple Voice

Werkhoven zo0 09:30 pw. L. Weijman m.m.v. Organist Rene Verwer
Cothen 20 11:00 pw. L. Weijman

Wijk bij Duurstede zo 09:30 werkgroep

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nl



Liturgie

Vieringenrooster 16 maart t/m 25 maart 2024

16 maart - 17 maart 5e zondag vastentijd
Wijk bij Duurstede za 19:00 werkgroep
Houten zo 11:00 pastor M. Los m.m.v. Schola Cantorum Houten
't Goy zo 09:30 pw. E. van de Moosdijk
Bunnik zo 09:30 werkgroep
Odijk zo 11:00 werkgroep m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven zo 09:30 werkgroep m.m.v. Cantor Martien Stoeten
Cothen zo 11:00 pw. E.van de Moosdijk
23 maart - 24 maart Palmzondag
Schalkwijk za 19:00 Palmwijding met pastoor F. Hogenelst
Houten zo 09:30 Kidskerk met werkgroep

zo 11:00 pastor M. Los m.m.v. 5t. Caeciliakoor Houten
Bunnik 20 09:30 QOecumenische viering met werkgroep
Odijk zo0 11:00 diaken V.van der Helm m.m.v. Multiple Voice
Werkhoven zo 09:30 werkgroep m.m.v. Organist Rene Verwer
Cothen zo 11:00 pastor O. Swijnenberg
Wijk bij Duurstede zo 09:30 diaken V. van der Helm

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nL

Weekend voor jonge mensen

Trappistinnen van

Konings«»rd

Alles ademt
één verlangen...

Wil je even weg van de alledaagse druk van studie, werk en social media?

Gun jezelf dan een stilteweekend in abdij Koningsoord van

vrijdag 15 maart 2024 van 14.30 tot zondag 17 maart 14.30 of van 13 t/m 15 september.

De zusters ontvangen je tijdens deze weekenden met open armen en laten je mee leven in het
ritme van hun abdij, vlakbij Arnhem. Zij begeleiden de meditaties en laten je kennis maken met

‘lectio divinal

Ontdek iets van het geheim van het abdijleven, waar de zusters in harmonie met God en elkaar
willen leven. De deuren van het gastenhuis staan voor jou open. Kosten: € B0 — maaltijden
inbegrepen.

Meer informatie en aanmelden: https://abdijkoningsoord.org/nieuws/jongerenweekend/

of scan de QR-code.

“Tijdens mijn dagen in de abdij ben ik geraakt door de
gastvrifheid en vriendelijkheid van de zusters. Ze namen
de tijd om gesprekken met mij te voeren. Ik heb me zelden
zo welkom gevoeld!" Zoé Portaels (17 jaar)
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"In de spiegel van de veertigdagentijd zien we niet alleen onze
uiterlijke reflectie, maar ontdekken we ook de diepten van
onze ziel, waar berouw en transformatie samensmelten."

Bron onbekend




De Biecht of ‘Sacrament van Boete en Verzoening'

"Kun je tegenwoordig eigenlijk nog wel
biechten ?" hoor ik weleens vragen.
Welnu, dat kan nog steeds, als u dat
wilt.

Dit sacrament wordt traditioneel in
verband gebracht met de biechtstoel
en vaak nog steeds ‘de biecht’
genoemd.

De biechtstoel wordt echter in de
meeaste Nederlandse katholieke kerken
niet meer gebruikt. Tegenwoordig
spreken we trouwens meer over het
‘sacrament van boete en verzoening' of
vergeving. Het houdt in dat een
gelovige na een ‘gewetensonderzoek’
in gesprek met een priester zijn of haar
zonden uitspreekt. Onder zonde
verstaan we: al wat de gelovige
af-zonde-rt (verwijdert) van God en
van het liefdesverbond dat Hij in de
Bijbel voorstelt. Doorgaans vindt het
sacrament plaats na een gesprek of
gesprekken met de priester
bijvoorbeeld op de pastorie of in een
spreekkamer. U kunt het sacrament
indien gewenst ook vaker ontvangen.
In sommige gevallen willen mensen
nog wel eens biechten voorafgaand

aan de ziekenzalving. Dat is natuurlijk
ook mogelijk.

‘Sorry; of ‘lk had het niet zo bedoeld!
Dat zeggen we in ons dagelijks leven
allemaal wel eens tegen iemand. Maar
soms is het ook waardevel om dit te
zeggen tegen God en onszelf. Want
ondanks alle goede bedoelingen
hebben we ook allemaal onze fouten
en tekortkomingen. Alles wat ons hart
bezwaart, mogen wij neerleggen bij
God. God is en blijft barmhartig en
vergevingsgezind.

Door te biechten ontvangen we Gods
vergeving. Hij geeft ons de kracht
opnieuw te beginnen. Het sacrament
van verzoening wil dan helpen om
weer ‘orde op zaken te stellen’ en voor
uzelf met God ‘schoon schip te maken.
Zo geeft het ons hoop op een nieuwe
toekomst.

Wilt een biechtgesprek?

Maak dan een afspraak met mij. Ook als
u niet goed weet hoe dat eigenlijk
gaat. Dat geeft niet.

Drie avonden Op weg naar Pasen

Ben je op zoek naar extra momenten van bezinning in de Vasten- / Veertigdagentijd?

Het pastoraal team biedt je een reeks aan van drie woensdagavonden.

De avonden zijn los van elkaar te volgen en vragen geen speciale voorkennis.

We laten ons leiden door het evangelie van de zondag die volgt op de bijeenkomst.

Op weg naar Pasen

Plaats: Pastorie Bunnik: Stationsweg 36

Tijd: aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur.

Deze zijn:

Info: p.w. E. van de Moosdijk: e.vandemoosdijk@2parochies.nl
Aanmelden: pastoraalteam@2parochies.nl

Ed van de Moosdijk.

We spreken dan eerst samen déor hoe
zo'n biechtgesprek verloopt.

En wat u biecht is nog steeds
‘biechtgeheim’ Dat zal nooit verder
worden verteld.

Voor het maken van zo'n afspraak kunt
u mij bellen op het telefonisch
spreekuur (zie daarvoor het
parochieblad of de website).

Een mailtje sturen met verzoek om
contact op te nemen kan natuurlijk
ook: Mail dan naar:
pastoor.hogenelst@2parochies.nl
vermeld dan wel s.v.p. uw naam,
woonplaats en telefoonnummer in die
mail.

Fred Hogenelst, pastoor

Woensdag 21/2: Marcus 9, 2-10: Jezus op de berg met
Mozes en Elia. Door diaken V. van der helm.

Woensdag 28/2: Johannes 2, 13-25: Jezus reinigt de
tempel. Door pastoor F. Hogenelst.

Woensdag 6/3: Johannes 3, 14-21: Jezus is gezonden om
de wereld te redden. Door p.w. E.van de Moosdijk.
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Cothen

Heilige Petrus en Paulus

Rozenplantsoen 17, 3945 BW Cothen

Secretariaat: 0343-561208, cothen@pj23.nl

Pastoraatsgroep: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl (ma. 9.30-11.30u)
Bankrekeningnummer: NL11RABO0312301154 voor algemene giften en stipendia.

Weggeefkastje

In augustus is het weg geefkastje in het portaal van onze kerk gerealiseerd. Dit
kastje is een oecumenisch initiatief. We proberen zo samen met u vorm te geven
aan een stukje ommezien naar onze medemens. Het kastje wordt telkens
ruimschoots bijgevuld. Er blijkt veel vraag naar: deodorant, douchegel, menstruatie
artikelen, blikken soep. Als u wat achter wilt laten in het kastje let u dan op de
houdbaarheidsdatum? Liever ook geen verse producten zoals groente en fruit.
Wekelijks worden de producten nagekeken op houdbaarheidsdatum.
Burgemeester Iris Meerts kwam langs om met ons in gesprek te gaan over
armoede in de gemeente Wijk bij Duurstede. Zij liet ook wat producten achter!

Uw locatieraad

Kerststukjes

In het weekend van de lichtjestocht hebben wij met een aantal dames kerststukjes
gemaakt. Het goede doel dit jaar was de Natuurspeelweide hier in Cothen. Er zijn meer
dan 50 stukjes gemaakt en de opbrengst van de verkoop was € 500!

Alle kopers bedankt! Natuurlijk zijn wij ook blij met onze sponsors en de productieve,
enthousiaste dames! Op naar december 2024.

Annemieke en Christine

Kerkradio

Vlak voor Kerst begaf de zender het van onze kerkradio! Met de komende Kerstvakantie
geen reparateur te vinden die dit snel kon verhelpen. Nu is de kerkradio inmiddels
nagekeken en blijkt deze niet meer gerepareerd te kunnen worden en zou er een
vervangend apparaat moeten komen. Nu is er al een tijdje de wens om dan naast geluid

ook beeld te hebben. Om dit te kunnen realiseren willen we graag in de maanden maart en april een extra collecte houden
waarna we dan tot aanschaf en realisatie kunnen overgaan. Als u ten behoeve van de kerkradio een extra donatie wilt doen,
kan dat natuurlijk ook. U kunt daarvoor contact opnemen met onze penningmeester.

Uw locatieraad

Lichtjeswandeling

We kijken terug op een prachtige avond met de kerstlichtjeswandeling!
Het had met die verlichting iets heel intiems, soms bijna sprookjesachtig
alsof je door mee te doen terugging in de tijd van Herodes, de herders en
koningen, Maria en Jozef, de Romeinse legionairs enz. We kunnen echt al
spreken van een “Cothense traditie” waarbij eenieder laagdrempelig in
het eeuwenoude Kerstverhaal wordt getrokken. In de kerk aangekomen
werden we getrakteerd op heerlijke warme chocomel met een
Kerstkoekje en chocolade (gesponsord door lokale ondernemers) We
genoten met elkaar van de Kerstmuziek verzorgd door Excelsior.

Dank aan eenieder die op welke wijze zijn/haar “lichtje” heeft bijgedragen.
Uw locatieraad

Familieberichten

Overleden:
23 december 2023:Joanna Henrica Jozephina (Annie) Vernooij-van Dijk, in de leeftijd van 93 jaar.
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't Goy

O.L.V. ten Hemelopneming
Beusichemseweg 104, 3997 ML 't Goy
Secretariaat/kopij: 030-6011160, tgoy@pj23.nl
Pastoraat: 030-6011239

OPEN VENSTER DIGITAAL

Mu ook beschikbaar voor 't Goy: de email
service voor het Open Venster en de
Mieuwsbrief.

Ontvangt u het Open Venster en de
Nieuwsbrief liever digitaal dan op papier? vul
dan de brief in die bij de Kerkbalans zat.

De brief kwijt? Stuur dan een mail naar
tgoy@pj23.nl onder vermelding van de uw
naam, adres en emailadres. Over enkele
maanden ontvangt u de bladen dan alleen
nog digitaal.

Zijn er meerdere huisgenoten die de bladen
graag digitaal ontvangen: geen enkel
probleem: gewoon even alle namen en
emailadressen doorgeven.

WERKZAAMHEDEN KERKHOF

Zoals u misschien al heeft gezien zijn we al
aardig op weg met het opknappen van het
kerkhof. Alle bestrating is opnieuw gelegd en
het grind is weer aangevuld. Een nieuw kruis
staat al klaar. Na montage ervan en het
schilderen van de beelden kunnen we er
weer een aantal jaren tegen.

YASTENACTIE 2024
Meer informatie over de Vastenactie 2024

vindt u op pagina 4.

Familieberichten

Overladen

Cornelis Jozephus (Cor) Vreeswijk. Hij werd
geboren op 2 december 1943 en woonde op
Wickenburghseweg 7.




Odijk

Heilige Nicolaas
Sint Nicolaaslaan 1, 3984 JA Odijk

Secretariaat: (030) 6562031, wo. en vrij. van 9.00 tot 12.00 uur, odijk@pj23.nl, www.nicolaaskerkodijk.nl
Pastoraatsgroep: pastoraatsgroep.odijk@hotmail.com of 06-20254187.

Locatieraad: locatieraad@nicolaaskerkodijk.nl Voor stipendia IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21 t.n.wv. GG H. Nicolaas PJ23
Voor meer actueel en lokaal nieuws zie onze website en de wekelijkse Nieuwsbrief.

Een terugblik op de Levende Kalender in de Adventsperiode

Van 1 december tot en met 22 december opende iedere avond van 19.00 - 20.00 uur iemand in Odijk zijn deur om bezoekers
binnen te laten. Hieronder ziet u een aantal foto's van de avonden. Er werd gespeeld, gepraat en gegeten.

Sinterklaas werd op 6 december uitgezwaaid, na ons het één en ander te hebben verteld over het kleed dat voorin de

H. Nicolaaskerk hangt en waarop hij diverse malen afgebeeld staat. Verder was er een dansvoorstelling, een verhaal over

bedevaarten en een garage-sale etc.

Eten met dorpsgenoten

Maandag 26 februari a.s. wordt weer Eten met
Dorpsgenoten Odijk in de Meenthoek bij het Witte Kerkje
georganiseerd. Vindt u het fijn om samen te komen met
anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar
De Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor € 7,- krijgt u een
drie-gangen maaltijd. De deur gaat open om 17.30 uur en
om 18.00 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich
aanmelden woensdag 21 februari tussen 17.00 uur - 18.00
uur via tel. 030 6562089 -Truus van Leeuwen.

Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32.

De volgende maaltijd is op maandag 25 maart a.s.
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Ontmoeting met dorpsgenoten

L.v.m de carnavalsoptocht op 11 februari gaat de geplande
Ontmoeting met Dorpsgenaten niet door!

De volgende Ontmoetingsmiddag met dorpsgenoten zal
daarom zijn: op zondag 10 maart 2024 van 14.30 tot 17.00
uur in het zaaltje bij de H. Nicolaaskerk.

Het mogelijk thema zal zijn: informatie over veilig fietsen
door de eigenaar van onze plaatselijke fietsenwinkel.
Daarnaast is er natuurlijk weer tijd voor gezellig bijpraten
onder het genot van koffie of thee en een drankje.

Maocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden
geregeld via tel. 030-6562977.



Kidskerk

Kidskerk is een initiatief voor kinderen
van ongeveer 3 jaar t/m 8 jaar!
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Wanneer?

Onderstaande data op zondag van 9.15 uur tot 10.30 uur in
de H. Nicolaaskerk Odijk.

Wat gaan we precies doen?

Op een speelse manier kun je deelnemen aan een viering.
Tijdens deze viering staat een thema centraal, waarop het
(bijbel)verhaal en de activiteit zijn afgestemd. Natuurlijk
gaan we ook kletsen en zingen en is er gelegenheid om een
kaarsje voor iemand aan te steken.

Kom je ook?

Natuurlijk mag jij je vader en/of moeder gezellig meenemen
als je dat leuk vindt!

En je hoeft je niet op te geven hoor!

De planning 2024 is als volgt:

Zondag 11 februari nodigen wij alle ouders & kinderen van
harte uit voor de Carnavalsmis om 10.00
in Bunnik in de Barbarakerk. Het belooft
een feestelijke viering te worden met een
blaasorkest erbij. Alle kinderen mogen
verkleed komen en er zal ook
voorleeskerk zijn. (De reguliere Kidskerk op
11 februari hiermee komt hiermee te
vervallen.)

Zondag 24 maart is er een Palmpasenviering in de
H. Nicolaaskerk, waarvoor we jullie
van harte uitnodigen!
Ock dit jaar kunnen de kinderen
met hun zelfgemaakte
Palmpasenstok in een
palmprocessie (= optocht) door de
kerk lopen. Jullie zijn Palmzondag
vanaf 10.15 uur van harte
welkom in het zaaltje van de kerk,
om voorafgaand aan de
Palmpasendienst samen een
Palmpasenstok te versieren.
Wij hebben papier, broodhaantjes
’ en ander lekkers om de

v i Palmpasenstok mee te versieren.
Mochten jullie zelf ook nog leuke
i materialen hiervoor hebben, neem
dit dan vooral mee!
" | Hebben jullie geen stok? Geen
*+ probleem, wij zorgen dat er
genoeg reservestokken zijn!

Zondag 16 juni gewijzigde tijd -> 11.00 uur (Try-out om de
kidskerk te intrigeren binnen reguliere viering, in de vorm van
een kindernevendienst).

Tot dan! Werkgroep Kidskerk

Oecumenische Sobere Maaltijden

In het jaar 2000 was de eerste Sobere Maaltijd in
oecumenisch verband. Sinds die tijd was er in de
40-dagentijd er elke week een gezamenlijke maaltijd
met een vrijwillige bijdrage voor het goede doel.

Dit jaar is het goede doel Stichting Dental Health
International. www.dhin.nl

Op maandag 26 februari, dinsdag 27 februari,
woensdag 6 maart en donderdag 14 maart zal er weer
een sobere maaltijd worden verzorgd.

Dit jaar in de Meenthoek vanaf 18.00 uur.

Graag, bord, beker en bestek zelf meenemen!

Eris geestelijk voedsel in de vorm van een gedicht of een
gebed aan het begin en aan het eind van de eenvoudige
maaltijd. En niet onbelangrijk is dat leden van beide
geloofsgemeenschappen ervaringen uitwisselen over
kerk, dorp en hun eigen wel en wee.

We nodigen jullie allemaal van harte uit om deze
maaltijden samen te beleven.

We horen graag vooraf of jullie komen, dan hoeven we
ook geen eten weg te gooien aan het einde van de
avond.

Opgeven kan via: hannekelafeber@gmail.com/
geerlingslaura@hotmail.com of telefonisch via
06-49796314/06-28340392

Namens het Oecumenisch Beraad Odijk
Hanneke Lafeber & Laura de Wild-Geerlings

Gezocht!!

Een enthousiaste parochiaan voor de voorleeskerk
(gedurende 20 minuten tijdens de zondagviering, eens in
de maand) en 1x per jaar bij de kindernevendienst bij
oecumenische vieringen.

Hij/zij leest dan ca. 1-3 kinderen (3-8 jaar)
voor uit de bijbel en begeleidt ze bij het
kleuren/knutselen of spelen.

Wie wil ons helpen?

Voor aanmelden en meer informatie:
Ineke Bernink: email: ibernink@kpnmail.nl

Familieberichten

Overleden:

15 januari 2024: Corrie Verheul - van Wijk, 81 jaar
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Schalkwijk,

Tull en 't Waal

Heilige Michaél
Jonkheer Ramweg 18, 3998 JP Schalkwijk
Secretariaat: schalkwijk@pj23.nl . Pastoraatsgroep: 06 29473968, schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl

Kerstattenties voor de vrijwilligers

Als dank voor alle inzet hebben de vrijwilligers van onze
geloofsgemeenschap een kerstkaart én een cadeaubon van de SPAR
ontvangen.

De kerstkaarten zijn gemaakt door tien mensen met een licht
verstandelijke beperking. Zij hebben, via Theater Aan de Slinger, een
gedichtenworkshop gevolgd. In deze workshops hebben zij samen
stilgestaan bij hun eigen concept van de winter en hier gedichten
over geschreven. Tijdens de tweede workshop werden de gedichten
versierd tot kerstkaarten.

Een mooi initiatief waarmee de vrijwilligers erg verrast waren.

Dirigent Yvonne Stens is al ruim 35 jaar dirigent bij de
geloofsgemeenschap Schalkwijk. Een robijnen
jubileum dus.

~ Vanaf 1988 is Yvonne dirigent van het Dameskoor. In
" 2011 heeft ze daarnaast ook het (mannen)

\ Gregoriuskoor onder haar hoede genomen. Ook toen
de koren in 2014 werden samengevoeqgd is ze blijven

§ dirigeren, naar grote tevredenheid van alle koorleden.
Op zaterdagavond 6 januari werd Yvonne na de viering
in het zonnetje gezet. De voorzitter van de locatieraad,
Arie van Rooijen, sprak mooie woorden en bedankte
haar voor de passie en energie, waarmee ze zich voor
onze geloofsgemeenschap al die jaren al inzet.

Ook op deze plaats willen we Yvonne hartelijk
bedanken voor haar jarenlange inzet voor onze
geloofsgemeenschap.

‘FILM IN DE KERK; een terugblik

Zondagmiddag 14 januari om 15.00 uur werd in het Lucashuis een prachtige documentairefilm gedraaid over het leven van
Grieksorthodoxe monniken op het Griekse schiereiland Athos. De film was gemaakt door een Oekraiense
documentairemaker.

De filmmiddag werd ingeleid door Katja Novikova, een
Oekraiense die al meerdan 20 jaar in Nederland woont,
maar wiens hart nog nauw verbonden is met Oekraine.
Juist in deze moeilijke tijd voor haar geboorteland, wil zij
extra aandacht vragen voor de families die daar nu in
oorlog leven.

Het was een prachtige documentaire; en extra mooi was,
dat de opbrengst van de film bestemd was voor families
en filmmakers in Oekraine. De vrijwillige bijdragen werden
aangevuld door de PCl Caritas Schalkwijk, wat in totaal

zorgde voor een mooie opbrengst van € 450,-.
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Gebak bij start Actie Kerkbalans Schalkwijk

Op zondag 14 januari jl. gaf Arie van Rooijen, voorzitter locatieraad, het
feestelijke startsein van de Actie Kerkbalans 2024 voor Schalkwijk en Tull en 't
Waal. Koffie of thee met gebak, mét daarop het 50-jarig jubileum-logo.
“Dankzij de financiéle bijdragen kan de kerk haar werk doen voor de eigen
geloofsgemeenschap, maar ook voor mensen daarbuiten die hulp of
aandacht nodig hebben. Geweldig, dat we het belangrijk blijven vinden om
de kerk door te geven. En wat fijn, dat er weer zoveel vrijwilligers zijn, die de
actie mogelijk maken! Dank alvast voor uw bijdrage”

Bankrekening NL27RABO0357501993 t.n.v. H. Michaél,
| met vermelding naam en lidnummer. Bent u geen

« officieel lid van de R.K. Kerk, maar wilt u graag een
bijdrage geven? Gebruik dan de QR-code.
Actie Kerkbalans is een landelijke campagne van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in
Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de Oudkatholieke Kerk. Met meer dan 2000
deelnemende kerken is het de grootste fondsenwervende actie in Nederland. Sinds 1973 werken kerkgenootschappen
samen en doen zo een beroep op de plaatselijke (geloofs-)Jgemeenschappen voor een financiéle bijdrage. Daar wordt onder
andere het uitgebreide onderhoud van het gebouw, de ondersteuning van de activiteiten van de geloofsgemeenschap en
bijvoorbeeld de koffie na de vieringen van gefinancierd. Ook het personeel en inspirerende en maatschappelijke projecten
kosten geld.
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Platneuzen gaan challenge aan

De locatieraad en pastoraatsgroep zochten naar een manier om het vasten meer inhoudelijk en concreet te maken.
Omdat Vasten en Carnaval onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, hebben zij carnavalsvereniging ‘De Platneuzen’
uitgedaagd om gedurende de 40-dagentijd een challenge aan te gaan. De Platneuzen gaan deze uitdaging met plezier aan.

De Platneuzen bestaan dit jaar vijfenvijftig jaar en daarom willen zij de challenge koppelen aan het thema van de
carnavalsviering: 'Vijfenvijftig: Op het altaar worden vijfenvijftig kaarsen geplaatst.
Deze kaarsen worden gedurende de vastenperiode door de actieve carnavalsleden

Familieberichten
Overleden

Adriaan Verhoef, overleden op

22 december 2023 in de leeftijd van
94 jaar.

uitgereikt aan mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Het is niet alleen het kaarsje, maar ook het daaraan gekoppelde bezoekje.

We denken aan mensen die eenzaam zijn, met tegenslagen te kampen hebben,
onlangs een dierbare hebben verloren, ernstig ziek zijn, enz.

Deze mensen kunnen wel een 'opsteker’ gebruiken.

Onze challenge is dus het afleggen van vijfenvijftig bezoekjes in de Vastenperiode.
Prins Florian-Prik de Eerste zal tijdens de carnavalsmis

op zondag 28 januari om 10.00 uur de challenge 'wereldkundig' maken.

Ria Kruijssen-Copier, overleden op
22 januari 2024 in de leeftijd van
95 jaar.
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Werkhoven

O.L.V. Ten Hemelopneming
Herenstraat 11, 3985 RP Werkhoven

Secretariaat: 0343-551201 (ma-wo-vr 8.30-12.00u), E-mail: werkhoven@pj23.nl.
Pastoraatsgroep: H. de Gier (do 9.30-11.00u); Bankrekeningnummer: NL19RABO0329808540

Onze Mariakapel

Qorspronkelijk was de Mariakapel
ingericht als doopkapel, wat nog te zien
is aan drie glas-in-loodramen met de
tekst: ‘Laat de kleinen tot mij komen;
‘Deze is mijn welbeminde Zoon' en "Zoo
niet herboren uit water en den H. Geest’

Om wat meer ruimte te hebben bij de
doopplechtigheden, liet pastoor de
Lange indertijd de doopvont ver-
plaatsen naar vé6r de hekken links
achterin de kerk; waar hij nog steeds
staat. De hierdoor vrijgekomen ruimte
zou dan eventueel ingericht kunnen
worden als Mariakapel. Dat gebeurde
uiteindelijk pas in 2008; in de tussentijd
werd de doopkapel vanaf 1990 mortu-
arium.

De communiebanken, die véér in de
kerk al lang geen functie meer hadden,
kregen een eervolle bestemming in de
nieuwe Mariakapel. Rondom de mooie
icoon en een tafel met lichtjes, twee half
gebogen koperen hekjes, die ooit de
twee communiebanken met elkaar
verbonden; zij vermelden de tekst
VERBUM CAROQ - CARO CIBUS, wat wil
zeggen: het woord is dierbaar, dierbaar
voedsel.

De gedachteniskruisjes van de dit jaar
overleden parochianen, laten ons even
stilstaan bij de vergankelijkheid van het
leven. Bloemen van het seizoen sieren
de ruimte, en ontbreken nooit.

goed hoor!

Onze Mariakapel, een mooi besloten
plekje waar je op ieder moment van
de dag kunt binnenlopen, om
zomaar even stil te zijn, een kaarsje
op te steken, met Maria je zorgen te
delen, haar raad te vragen of troost
te vinden in je verdriet. De kapel is de
hele dag open, zeven dagen in de
week, te zien aan het bordje ‘kapel
open’ dat opgehangen wordt aan de
buitenmuur van de kerk.

Het is heel mooi om te weten dat
menigeen ook daadwerkelijk van die
gelegenheid gebruik maakt; mooie
teksten die door bezoekers
achtergelaten worden in het boek
bestemd voor persoonlijke intenties,
getuigen hiervan.

Laten we samen hopen
en bidden dat dit
mooie plekje, gewijd
aan Maria, nog lang
behouden mag blijven
voor onze geloofsge-

w
Rl

meenschap.
Gerda Willemse TR
*Informatie is deels

ontleend aan het
jubileumboek van onze
kerk.

De kerk is voor mij een baken van rust in een voortrazende en ruziénde wereld. Ik hoop zo dat u dat ook zo
ervaart. ledere zondag ervaar ik weer hoe de voorgangers proberen de moed erin te houden en dat doen ze

Ik hoor dat er alweer plannen gesmeed worden voor dit jaar om er weer mooie vieringen van te maken.
Maar ook dat de werkgroep liturgie nadenkt over de vele vieringen die gedaan gaan worden in een kleiner

wordend pastoraal team. Wat kan de werkgroep nog wel zelf en waarin gaat de zoektocht naar een bredere
samenwerking binnen de parochie verder?

De kop is alweer van het jaar af, we zitten al in maand twee en na die prachtige en drukke Advent- en
Kerstperiode is zo'n maand januari best rustig. Ik snap wel dat al die mensen nu na gaan denken over: 'hoe
verder. Nu is er even tijd voor... Wat mij ook heel blij stemt is het enthousiasme waarmee al die vrijwilligers
hun taak weer hebben opgepakt en zich weer opmaken voor mooie vieringen en activiteiten om dit gebouw
een omgeving mooi te houden. En mij is verteld dat wij dit jaar de gastlocatie zijn voor het Tridulim.

Daar springt mijn hart dan weer van op. We houden wel van een beetje reuring in de kerk. Oh ja, de vespers
komen ook dit jaar weer op de woensdagavond. Mooi vind ik dat wel: de hele andere benadering van
levensvragen. Hopelijk zien we u veel dit jaar, ook buiten de vieringen om en als u overlegt? Dat mag best in
de kerk hoor, mijn stenen collega's en ik luisteren graag mee...

%&daﬁa&




Vespervieringen 2024

Winterse schoonheid...

en plezier rondom onze kerk

Ook dit jaar gaan we weer een aantal vespervieringen organiseren en wel op de derde woensdag van de maand van
19.00 - 19.30 uur. Vanaf de maand maart tot en met oktober en met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Centraal thema dit jaar is: stilstaan bij het leven.

Met korte teksten, veel mooie en inspirerende muziek en heerlijk rustgevende stiltes willen we je voldoende 'kracht en blijd-
schap' brengen voor het leven van alle dag. En iedere maand weer proberen we dit thema op een andere manier te belichten.
De maand maart staat in het teken van: Vrede en de zin van stilte.

DE KRACHT VAN STILTE

Gastvrijheid

Soms begrijpen we heel weinig van God, maar kunnen we
toch verdergaan op onze weg in het vertrouwen dat God
wil dat we gelukkig zijn, en hij een ieder van ons
verwelkomt zonder daar voorwaarden aan te stellen. God
zelf is de bron van de gastvrijheid.

Deze gastvrijheid van God jegens ons raakt ons tot in het
diepst van onze ziel: zij overstijgt en passeert alle menselijke
grenzen. Wat vaak een van de indrukwekkendste
ervaringen tijdens de internationale ontmoetingen rondom
de broeders van Taize is, zowel voor de deelnemende
jongeren als voor degenen die hun huis openstellen, is
gastvrijheid.

Kunnen we met elkaar te midden van de huidige situatie in
de wereld, waarbij wantrouwen steeds meer terrein
lijkt te winnen, de moed vinden om een leven van
gastvrijheid te leven, en op die manier eraan bij te
dragen dat het vertrouwen groeit? Van veel mensen
is het vertrouwen beschaamd. Vertrouwen is een
kwetsbare realiteit, die iedere keer weer moet
worden vernieuwd en opgebouwd. Dat kan alleen
door te luisteren naar degenen die gewond zijn
geraakt.

Naar teksten van broeder Alois, Taizé

Eerstvolgende Taizéviering op 24 maart om 19.00 uur.

Joke stopt!

Joke van de Vendel, al 22 jaar het
gezicht van het secretariaat van
onze geloofsgemeenschap gaat

zich voorbereiden op haar pensioen.

Het secretariaat is daarom vanaf
maart 2024 niet meer ‘bevrouwd"
De locatieraad buigt zich over een
nieuwe invulling van de grote
hoeveelheid taken die Joke had.
We houden u op de hoogte via de
Nieuwsbrief.

Wijsheden

De veertigdagentijd is een uitnodiging om
eens van levensritme te veranderen, een
tijd om eens na te denken over waar we
eigenlijk mee bezig zijn...
Veertigdagentijd... een boeiende snuffeltijd

in de rommelzolder van ons hart.
www.kuleuven.be
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Wijk bij Duurstede

H. Johannes de Doper

Klooster Leuterstraat 35, 3961 AX Wijk bij Duurstede

Tel. (0343) 571216 (woe 9.30-12.00 u), info@johannesdedoper.net, www.johannesdedoper.net
Pastoraatsgroep tel. (0343) 432763, pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Misintenties: misintenties@johannesdedoper.net of via https://johannesdedoper.net/misintentie/
Misintenties: €12,50 op Rabobank NL11 RABO 0158 7891 48 tnv GG de Doper.

Kerkbijdrage of giften: Rabobank NL&e5 RABO 0158 7059 20 tnv GG de Doper

Johannes overdenkt...

Wat een mooie Kersttijd hebben we achter de rug. Helaas kon het kerstconcert van Face
to Face niet doorgaan. Dat was wel erg jammer, maar er was drukte genoeg!!

De Kerstsamenzang met het Sjantykoor, versterkt met Face to Face was een groot
succes. De kerk zat vol en dat na een al druk bezochte Kerst bij Duurstede. Dat hebben
we als kerk toch maar mooi gedaan.

Weet u wat ik bijna het allermooiste vond? Die in totaal bijna 500 kinderen die in de
week voor kerstmis naar de kerststal kwamen kijken. Wat wisten ze er al veel van! Het
verhaal, ondersteund door beeld en geluid viel in goede aarde. Natuurlijk lag het kindje
Jezus nog niet in de kribbe. Veel kinderen waren zo enthousiast dat ze 1e Kerstdag
terugkwamen om te zien of het kindje nu wel in de kribbe lag. Natuurlijk was dat zo!
Dank je wel aan iedereen die deze periode zo hard heeft meegeholpen, de mensen van
de kerststal (met dank voor de gesponsorde bomen), de kosters, de acolieten, de
schoonmaakploeg, de voorgangers, de bloemengroep en natuurlijk ook aan ons Face to
Facekoor olv Tom van Ginkel en vele anderen. Hulde voor allen!

Oudjaarsavond was weer ouderwets gezellig. Na de viering gingen de oliebollen rond en brachten we een toast uit op het
nieuwe jaar. En dan is het januari. Meestal een wat stille maand, dat was nu ook zo, met nog een paar uitvaarten. Altijd
verdrietige, maar ook waardige bijeenkomsten.

Langzaam verdwenen een voor een de kerstversierselen. De kerststal bij de Mariakapel werd als laatste opgeruimd. Het
wordt weer wat stiller. Op weg naar Pasen.

In het Prinsenhuis was volop bedrijvigheid. De brieven voor de kerkbalans moesten weer gedrukt en verstuurd worden. 1k
begreep dat de drukker deze keer wat steken had laten vallen en dat de penningmeester het zelf moest drukken. Toen ook
de adressering niet klopte (zijn eigen foutje!) moest een groot deel weer opnieuw, maar gelukkig was het toch nog op tijd
af en liggen de enveloppen weer in uw brievenbus. Ik begreep van de penningmeester dat uw bijdragen weer
binnenstromen. Dank u wel, we hebben het hard nodig!

Weet u wie het blijkbaar ook hard nodig hebben?

De gebruikers en gevers van de weggeefkast. Sinds kort staat die bij de ingang van de Mariakapel en voor zover we kunnen
zien wordt er volop gebruik van gemaakt. Zowel door mensen die zaken doneren als mensen die het goed kunnen
gebruiken. Mooi dat dit goed loopt! Het is eigenlijk een schande dat het nodig is in zo'n rijk land als Nederland, maar de
welvaart is niet eerlijk verdeeld. Daar zou iets aan gedaan moeten worden.

De Vastentijd is begonnen. Een tijd van een beetje soberheid en vooral bezinning. Waar zijn we mee bezig en wat is echt
belangrijk in dit [even? |k wens u een mooie Vastentijd toe!

Johannes

De storm hield weer huis....

Waren we eindelijk zo ver dat de klok weer liep en dat hij gelijk
liep... Kregen we weer een storm die te keer ging. Deze keer moest
de klok er weer aan geloven. Een van de grote wijzers kon het niet
meer bolwerken en brak af en viel naar beneden.

Gelukkig kreeg niemand hem op zijn hoofd en bleef de schade
beperkt tot de klok en de wijzer.

Maar ja, nu moet die wijzer worden gerepareerd en weer worden
bevestigd op de wijzerplaat. Dat is niet een, twee, drie gebeurd. We
zijn weliswaar verzekerd tegen stormschade maar zijn dan toch ons
eigen risico kwijt, daarnaast, de verzekering betaalt wel (deels),
maar daarmee hangt de gerepareerde wijzer nog niet aan de toren.




Themaweek rondom Vrouwendag

Vrijdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Die dag staat in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit
van vrouwen overal ter wereld. Het thema voor 2024 is 1 wereld, 1000 vrouwen. Het gaat daarbij over de verschillen én
overeenkomsten tussen vrouwen uit Nederland maar vanuit verschillende culturen. Wij dragen een gelijkwaardige positie
van vrouwen in onze samenleving een warm hart toe. In de week van maandag 4 maart t/m zondag 10 maart organiseren
wij daarom vanuit onze geloofsgemeenschap verschillende activiteiten. Zo zal er dinsdag 5 maart in het Calypso Theater
een film gedraaid worden. In onze nieuwsbrief en op de website plaatsen wij binnenkort het volledige programma.

Meezingen in ons Vrouwenkoor

Zondag 10 maart is er een woord- en communieviering in het teken van
de Vrouwendag. Tijdens deze viering zingen wij met een speciaal
samengesteld Vrouwenkoor. Lijkt het u mooi om mee te zingen in dit
koor? Voor meer informatie of aanmelden, kunt u mailen naar:
carolevanginkel@hotmail.com

The Passion of Chyis
Voor ditjaar. U kunt
voor de Passion opt
donderdagavong,
op dinsdagavong

tis weer gepland
natuurlijk naar Zeist
vop

Mmaar eerst en vooral
26 maart (of de

Muziek, Beeld, Verhaal €n Spel maken er

bijeenkomst van;

Familieberichten.
Overleden:

22-11 Nel de Leeuw - van ljzendoorn
11-01 Piet Roeleveld

19-01 Jacqueline van Wiggen-van Ginkel
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Advertenties

Miltenburg

Uitvaartverzorging

Heeft u al nagedacht
over uw uitvaart?

Maak nu een vrijblijivende afspraak om
uw uitvaartwensen te bespreken.

030 656 31 62

Dag en nacht bereikbaar
voor directe hulp bij overlijden

www.miltenburguv.nl

‘o De Klijn Uitvaartzorg
iﬂ!f"’l)’l V1S Laddit F.H T)ﬂﬂ”{(“\( wclvaarien

Afscheid nemen vraagt
liefdevolle aandacht en tijd...

Een overlijden van een dierbare zorgt voor veel
verdriet en emoties.

In korte tijd moeten er dan veel beslissingen genomen
worden om de uitvaart te regelen. De Klijn Uitvaartzorg helpt
u graag daarbij, zodat u er niet alleen voor staat.

Wij vinden het belangrijk dat u op uw eigen manier

afscheid kan nemen en kfﬂccn samen met u naar de
mogelijkheden. Door zowel bij kleine als bij landelijke
organisaties te werken heb ik kennis en ervaring opgedaan bij

het regelen en voorgaan van uitvaarten. In de afgt‘]upen 20
jaar waren dat ruim 1500 uitvaarten, die ik heb mogen doen.

Edelsteen 190, 3991 SV Houten
030 2901581

“Al jaren een vertrouwd
gezicht in de regio.”

Ineke van Bennekom
L 06 - 8366 9222 | www.inekehelpt.nil

¥ %)

Ineke helpt

uitvaartverzorging

via madeleine
uitvaartzorg
06 127 687 23

HET KAN ZOMAAR GEBEUREN DAT JE
ONS MOET BELLEN - OM TE PRATEN OVER

EEN NADEREND AFSCHEID - OM ALVAST
DINGEN TE REGELEN -EEN SIMPEL
TELEFOONTJE IS DAN GENOEG -
JE KRIJGT TJEERD AAN DE LIJN
OF LIESBETH - ZoON TJEERD 1s
NIEUW IN HET BEDRIJF EN

MET DEZE OPVOLGING VANUIT
DE FAMILIE IS LIESBETH HEEL
BLI] - WANT DAARMEE BLIJFT
WAT BELANGRIJK IS: ‘VANUIT DE
KANTLIJN' ALLES VOOR JOU
REGELEN - LIESBETH EN TJEERD
ZIJN UITVAARTBEGELEIDERS - ’
034}-574-636 UTTVAART (@ LIESBETH VAN DESSIISISS S




Informatie

Parochie H. Paus Johannes XXIII

De parochie H. Paus Johannes XXIll omvat acht geloofsgemeenschappen: Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten (eucharistisch
centrum), Odijk, Schalkwijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede. De parochie werkt samen met de H. Suitbertusparochie (Tiel
e.0.). Het pastoraal team is verantwoordelijk voor twee parochies.

Loerikseweg 12,3991 AD Houten, www.pj23.nl, info@pj23.nl
Informatie van de geloofsgemeenschappen: zie lokale pagina's.

Pastoraal team

Fred Hogenelst, pastoor, pastoorhogenelst@2parochies.nl,

telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur en don.18 -19 uur, 06-23380310
Vincent van der Helm, diaken, diaken.vanderhelm@2parochies.nl

Ed van de Moosdijk, pastoraal werker, evandemoosdijk@2parochies.nl
Marianne van Tricht, pw beleid, m.vantricht@2parochies.nl

Lilian Weijman, pastoraal werker, lLweijman@2parochies.nl

Parochiebestuur

Pastoor Hogenelst (voorzitter)
Charles Verwimp (vice-voorzitter)
Ron van Ee (secretaris, gebouwen)
Lilian Vernooij (penningmeester)
Frans Bosman (lid)

Ria van Dixhoorn (adviseur)

Contact via parochiesecretariaat,
info@pj23.nl

Giften en donaties

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw
geldelijke bijdrage. Het rek.nr.:

NL 28 RABO 0155 614614

tnv RK Parochie Paus Johannes XXIII.
ANBI: 822298272,

U kunt ook uw bijdrage online
overmaken: zie www.pj23.nl

of via onderstaande QR-code (gebruik
de camera app op de telefoon)

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=UDyWSObjQtOAhmclaOwl5w

PCI PJ23: Praktische en
financiéle hulp

Kent u iemand in uw omgeving die
tussen wal en schip is geraakt, de weg
kwijt is naar hulpverlenende
instanties, financieel in de knel zit of
heeft u zelf te maken met armoede?
PCIPJ23 kan helpen. Hoe, kijk op
www.pcipj23.nl of neem contact op
via info@pcipj23.nl

Parochiesecretariaat
Diahann van van de Vijver
Loerikseweg 12,3991 AD Houten
info@pj23.nl

030-6378642

Pastoraatstelefoon

Wilt u contact vanwege

een ziekenzalving of ziekenzegen,
of vanwege geestelijke nood?

Bel dan met 06-12948874.

VEI’tI’OI.lWE“SpEI‘SOOI‘I
Onze parochie hecht veel waarde
aan het bevorderen en
handhaven van de sociale
veiligheid van mensen.

Heeft u het gevoel heeft dat een
beroepskracht (bv. een pastor) of
een vrijwilliger in een van onze
gemeenschappen grenzen
overschreden heeft en wilt u
hierover in gesprek? Neem dan
contact op met de
vertrouwenspersoon van onze
parochie:

Ellen Kok-Hendriks,
vertrouwenspersoon@Zparochies.nl
06-44918278

.:. .:. -:. -:. R.K. Parochie
“ Paus Johannes XXIII
o o e e

Colofon Open Venster
Open Venster is een uitgave van de
parochie H. paus Johannes XXIII.
Het parochieblad verschijnt 7x per
jaar in ongeveer 4700 huishoudens.

Nr. 2 - Pasen en Paastijd
Sluitingsdatum kopij: 27 febr. 24
Periode: 22 mrt.- 12 mei '24
Verschijningsdatum: 20 mrt. '24

Nr. 3 - 2024 Pinksteren
Sluitingsdatum kopij: 23 april '24
Periode: 17 mei - 14 juli '24
Verschijningsdatum: 15 mei '24

Centrale redactie

Lilian Weijman, Ria van Dixhoorn,
Janny van Schip en Karin Stoeten.
Voor aanleveren parochiebrede
artikelen: hoofdredactie@pj23.nl

Lokale redacties

Artikelen voor de lokale pagina's
inleveren bij:
bunnik.parochieblad@pj23.nl,
cothen.parochieblad@pj23.nl,
tgoy@pj23.nl,
houten.parochieblad@pj23.nl,
odijk.parochieblad@pj23.nl,
schalkwijk.parochieblad@pj23.nl,
werkhoven.parochieblad@pj23.nl,
voorloper@johannesdedoper.net

Advertenties Info@pj23.nl

Disclaimer

We hebben getracht voor het gebruik van fota's en
teksten toesternming te vragen aan de recht-
hebbenden. Mocht u desondanks menen dat uw
rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we u
contact op te nemen.
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KINDERPAGINA = —, > VEERTIGDAGENTIJD

Veertigdagentijd of vastentijd, wat is dat?

Deze 40 dagen zijn de voorbereidingstijd op Pasen. In deze periode vasten veel mensen door bijvoorbeeld 40 dagen niet te snoepen of
geen social - media te gebruiken. In de kerk horen we verhalen over Jezus en Zijn Lijden. De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag.
De zondagen tellen niet mee, die zien we als een feestdag en dan hoef je niet te vasten.

We krijgen in de kerk een kruisje van as op ons voorhoofd. De as is gemaakt van de palmpaastakjes van vorig jaar.

Vanaf vandaag staan we 40 dagen extra stil bij het feit dat God wil dat we goed voor elkaar zorgen en niet alleen
aan onszelf denken. De komende tijd kunnen we extra bidden of wat vaker naar de kerk gaan. We kunnen ook
eens extra op bezoek gaan bij iemand die alleen is. We denken deze periode minder aan onszelf en meer aan God en
aan andere mensen. En weet je wat ook leuk is? Een vastenpotje of -doosje maken.

Zoek een mooi potje of doosje en versier die. Bewaar daar snoepjes in die je door de week krijgt.

Op zondag en met Pasen mag je er lekker wat uit nemen of weggeven. Je kan ook van je potje of doosje een

een spaarpot maken. Het geld dat je daarin spaart, kan je aan het eind van de Veertigdagentijd aan een goed doel
geven. Bijvoorbeeld aan Vastenactie. Gebruik de QR-code voor voorbeelden voor vastendoosjes.

Eerste Zondag van de Veertigdagentijd

Praten met Jezus

Deze week proberen we iemand blij te maken.
Dat kan bijvoorbeeld door een mooie kaart of
tekening te maken en weg te geven.

Het doel is...

een glimlach op iemands gezicht toveren!

Kan jij toveren?

Tweede zondag van de Veertigdagentijd

Samen bidden
We gaan een boon planten. Om eens te kijken wat E - E

er gebeurt met de boon als die sterft in de grond " _.!I-_:_l-'i ==
é;i1

kijk je even naar dit YouTube filmpje.
L

Plant zelf ook een boon. Op
https://proefiesmetboefies.nl/boon-ontkiemen/

Lieve Jezus ik wil bidden voor... vind je hoe je dat kan doen of gebruik de QR-code

Derde zondag van de Veertigdagentijd
Eerbied voor Jezus laten zien

En dan na de Veertigdagentijd en de Goede Week is het eindelijk

Daarover meer in
het volgende
parochieblad.

Bron: Sintfranciscuscentrum.ni Samengesteld door Lilian Weijman




