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        Mariaviering 
 

Zaterdag 19 oktober 2024 – 19.00 uur 
 

        m.m.v. St. Caeciliakoor  
 
 

 
R.K. geloofsgemeenschap Houten                                              Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming 
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Alles komt voort uit de Liefde 
Alles keert terug in Liefde 

Zonder begin en zonder einde 
 is de Liefde. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorgangers          : Berna van Dommelen en Annie Vernooij 
 
Muzikale leiding   : Pieter Koning 
 
Met medewerking van:  Fama Koning, cello  
                                            Jorian van Nee, piano 
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Vooraf aan de viering: 
 

-  Ave verum corpus – W.A. Mozart  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Instrumentaal: Amy Beach – Romance 
 
 

Openingslied:  God groet u, lieve moeder      
                                                    (mel.: God groet u zuiv’re bloeme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ave, ave verum Corpus,  
natum de Maria Virgine: 
Vere passum, immolatum  
in cruce pro homine: 
Cujus latus perforatum  
unda fluxit et sanguine: 
Esto nobis prægustatum  
In mortis examine, 
in mortis examine. 

 

Wees gegroet,  
waarachtig lichaam, 
geboren uit de maagd Maria, 
waarlijk geleden, 
aan het kruis geofferd voor de mensen, 
uit wiens doorboorde zijde  
bloed en water vloeide, 
wees ons tot troost 
in het uur van onze dood. 
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Een roos die zonder dorens 
wacht op de zonnegloed 
zo zijt gij uitverkoren 
totdat gij open bloeit. 
De hemel van zo hoge, 
de aarde van omlaag 
staan over u gebogen, 
vrouw die om leven vraagt. 
 
God groet u, zoals sterren 
en licht van zon en maan. 
Hij is als licht van verre 
over u opgegaan. 
Die groot is in zijn daden 
werd u tot goed en bloed. 
Gij moeder vol genade, 
Maria, wees gegroet. 
 

Opening, welkom en inleiding 
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Gebed 
 
Met ogen vol liefde, Maria, 
zag u Jezus opgroeien van kind tot knaap, 
tot volwassen man. 
U liet Hem gaan 
de weg van het groene Nazareth 
naar het starre Jeruzalem. 
Water werd wijn, en wijn werd bloed. 
De trouw aan uw Zoon 
bracht ook u onder het kruis. 
Maria, bid voor ons, 
opdat wij, op onze beurt, 
met open hart en handen in liefde Jezus zullen volgen.  
Amen. 
 
Vredesgroet 
 
Vredeslied: Dona nobis pacem – Geef ons vrede 
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Met Maria bidden wij ….. 
 
Voorg.: Maria, uw leven was een blije ontvankelijkheid             11-5-2013 
       voor het Woord van de Heer. 
 
Allen:  Wij zijn dikwijls onverschillig en koud 
      voor de boodschap van uw Zoon.   
      Daarom vragen wij :     
       Heer ontferm U          
                                                                                 
Voorg.: Maria, uw leven was een blijvend JA 
       op de liefde van de Heer; 
 
Allen: Wij zijn zo gauw ondankbaar en gesloten 
       tegenover zijn aanbod.   
       Daarom vragen wij :     
      Christus ontferm  
 
Voorg.: Maria, uw liefdevolle aandacht gaat eeuwen lang  
       reeds uit naar armen, zieken, zondaars en misdeelden. 
 
Allen:   Wij vergeten zo gemakkelijk de anderen 
            door alleen aan onszelf te denken.   
            Daarom vragen wij door uw voorspraak: 
       Heer ontferm U 
 
Voorg.: Moge God zich over ons ontfermen, 
       onze zonden vergeven, 
       en met ons de weg blijven gaan naar eeuwig leven.   
 
Allen:  Amen. 
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Koorzang: Sancta Maria, Mater Dei - W.A. Mozart  
 
Sancta Maria, mater Dei, 
ego omnia tibi de beo. 
sed ab hac hora singulariter,  
me tuis servitiis  devoveo, 
singulariter devoveo 
te patronam te sospitatricem, 
sospitatricem eligo, 
te, te patronam eligo, 
te, te sospitatricem eligo. 
Tuus honor, honor et cultus 
aeternum mihi cordi fuerit,  
quem ego nun quam,  
nun quam deseram, 
quem ego nun quam, 
nun quam deseram 
neque ab aliis mihi subditis verbo, 
verbo facto que violai patiar. 
Sancta Maria, 
tu, tu pia me pedibus tuis, 
ad volutum recipe, 
in vita protege, in vita protege 
in mortis discrimine defende. 
Tu, tu pia me pedibus tuis, 
ad volutum, ad volutum recipe, 
in vita protege, in vita protege, 
in mortis discrimine defende. 
Amen 

 

Heilige Maria, moeder van God 
ik ben u alles verschuldigd, 
Maar vanaf dit uur, 
wijd ik me helemaal alleen 
aan uw dienst. 
Ik verkies u  
als mijn patrones, 
als mijn beschermster. 
 
Uw eer en verering 
zijn het eeuwige verlangen 
van mijn hart. 
Nooit zal ik u verlaten, 
noch een belediging  
aan u dulden 
in woord of daad. 

 
Heilige Maria, 
u goedheid, 
neem mij op 
als ik u te voet  
tegemoet snel. 
U bent mijn bescherming 
in het leven 
en mijn troost in tijd  
van sterven. 
Laat het zo zijn. 
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Lichtjeshulde 

Wij willen onze liefde voor Maria uitdrukken  
door het aansteken van een kaarsje. 
 
Het licht dat wij hier mogen vinden, 
willen wij graag brandend 
houden in de komende tijd,  
lang nadat wij van hier zijn weggegaan. 
Wij stellen ons door het symbool van deze lichtjes  
onder Maria's blijvende bescherming.  
Wij vragen haar deze bescherming ook zeer speciaal  
voor allen die hier nu niet aanwezig zijn .... 
maar die in gedachten bij ons zijn. 
 
Tijdens de lichtjeshulde zingen we:  
                             Wees gegroet, o sterre      
                                                m. A. Hamers, b. F. Mierhout, t. A.  Huybers 
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Liefhebben   
 
Liefhebben is mogelijk. 
Liefhebben begint met verwondering,  
de wonderen van liefde om je heen leren zien:  
de warmte die mensen besteden  
aan zieken en bejaarden,  
het geduld en de tederheid  
van ouders voor hun kinderen,  
het gebaar van de hand over het hart,  
het vergeven en vergeten. 
Liefhebben is wanhoop weigeren,  
niet meehuilen met de wolven in het bos 
wél geloven in toekomst voor onze aarde,  
wél blijven zeggen en zingen  
dat liefde het fundament is  
voor een nieuwe wereld. 
Liefhebben is tevreden zijn met het kleine begin,  
geloven in het mosterdzaadje,  
de druppel op de gloeiende plaat,  
beginnen waar je leeft,  
breken en delen  
met wie vandaag je naaste is. 
(Kees Pannekoek) 
 
Instrumentaal intermezzo: 
                         Tweede deel uit ‘Celloconcert in C’ – Joseph Haydn 
 
Lezing uit Korintiërs 13, 1-13 :  De liefde. 
 
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, 
had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende 
gong of een schelle cimbaal.  
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Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde 
ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat 
bergen kan verplaatsen – had ik de liefde  niet, ik zou niets zijn. 
Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik 
voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik 
mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn 
– had ik de liefde niet, het zou mij niet 
baten. 
De liefde is geduldig en vol goedheid.  
De liefde kent geen afgunst, 
geen ijdel vertoon en geen 
zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en 
niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad 
niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt 
vreugde in de waarheid.  
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles 
volhardt ze. 
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, 
klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons 
kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.  
Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is, verdwijnen.  
Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een 
kind, redeneerde ik als een kind. 
Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.  
Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog 
in oog.  
Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig 
kennen, zoals ik zelf gekend ben.  
 
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste 
daarvan is de liefde. 
 
 Tot zover deze lezing – Wij danken God. 
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Lied:  Czarna Madonna -  Pools Marialied      
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Overweging 
 
Instrumentaal: Derde deel uit ‘Celloconcert in C’ – Joseph Haydn 

 
Gebed 
 
Allen:  Ik geloof in God 
  die leven geeft aan mensen, 
  die ons koestert als zijn kinderen, 
  en met ons mee gaat al onze dagen. 
  Ik geloof in Jezus van Nazareth 
  in wie God zichtbaar is geworden: 
  mens onder de mensen 
  die als opgestane met ons mee loopt. 
  Ik geloof in Gods Geest 
  die ons in beweging zet 

om te helen wat gebroken is, 
  om te troosten wie te lijden heeft. 
 
  Ik geloof in de kerkgemeenschap 
  geroepen om deze wereld van dienst te zijn. 
 
  Ik geloof in de liefde  

         en ik geloof in het leven 
  dat sterker is dan de dood. 
 
Koorzang:  Wees gegroet - Chr. Fictoor    
 
Gebeden van de gemeenschap 
 
Gesproken acclamatie: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons 
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Wees gegroet   
 
Ter bekrachtiging van onze gebeden bidden wij nu samen het “Wees 
gegroet” 

Allen:   Wees gegroet, Maria, vol van genade, 
        de Heer is met u, Gij zijt de gezegende 
        onder de vrouwen en gezegend is Jezus, 
        de vrucht van uw schoot. 
         Heilige Maria, moeder van God, 
         bid voor ons, zondaars, 
       nu en in het uur van onze dood. Amen. 
 
Samenzang:  Gebenedijd zijt Gij              
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Collecte:  
 
Uw gave in de witte mandjes is bestemd  
voor onze eigen parochie  
en in de rode mandjes voor Missio. 
Missio richt dit jaar de blik op Oceanië, in het bijzonder op 
Papoea-Nieuw-Guinea. 
Een uitgebreide tekst hierover vindt u achterin het boekje.  
U kunt uw gaven ook overmaken via de App. 
Zie de QR-code achterin dit boekje. 
Alvast hartelijk dank voor uw gift !! 
 
Koorzang tijdens de collecte:  
   Maria, wees gegroet (Bénie sois-tu, Marie) 
   (Tekst en muziek: Jean-Claude Gianadda, vert. Geloof en Licht NL) 

 

Refrein:  
 
 
 
 
 
Wij danken u voor uw geloof, 
daarmee ontstond een nieuw begin. 
Wij danken u omdat Hij leeft, 
door Hem krijgt alles diepe zin.     
Met u van dag tot dag … Magnificat Refrein:  
 
Wij danken u, u luistert steeds 
met groot geduld naar onze nood. 
U neemt ons steeds weer bij de hand 
als onze weg door ’t donker loopt.  
Met u van dag tot dag … Magnificat  Refrein: 
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Wij vragen u: blijf ons nabij, 
Gij die vervult van genade zijt. 
Zo wijst u elke dag opnieuw 
de weg naar Gods aanwezigheid.   
Met u van dag tot dag … Magnificat  Refrein: 
 
Slotgebed        
  
Heer onze God, 
laat geluk en liefde wonen in onze families, 
zegen allen, die ons dierbaar zijn, 
en blijf ook ons nabij met Uw bescherming. 
In Maria hebt Gij ons getoond 
wat geloven betekent: 
steeds weer op weg gaan 
naar een onbekende toekomst. 
Moge haar geloof ons blijvend inspireren. 
Laat in ons groeien een sterke hoop 
en een grote toekomstverwachting. 
En leer ons zien van dag tot dag 
wat het leven van ons vraagt. Amen. 
 
Koorzang: Daar bloeid’eene lelie - 
           Lodewijk de Vocht (1887-1977), B.: Ludo Claesen, T.: AugustCuppens 

 
Daar bloeid’eene lelie  
met zuiverlijke pracht  
Voor eeuwen en tijden 
in 't diepst van Gods gedacht'  
Zij was toch zo schone!   
Zij bloeide toch zo blank!  
Er looft haar naar waarde  
noch mens, noch eng'lenzang. 
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Vandaag is die lelie  
zo menig' eeuw verbeid  
Op aarde ontsproten 
in reine heerlijkheid  
't Zijt gij, O Maria,  
O lelie, eeuwig schoon  
Gods bruid en Gods dochter  
en Moeder van Gods Zoon! 
 
Al d’engelenkoren  
begroeten heden de aard'  
Zij heeft hun, o wonder,  
een koningin gebaard  
O hemelse lelie,  
gij zijt onz' eeuw'ge roem  
Gij zijt van de wereld  
de vlekkeloze bloem! 
 
Mededelingen 
 
Zegenwens 
 
Slotlied: Wij groeten u, o Koningin                          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O moeder van barmhartigheid, o Maria: 
en troost in alle bitterheid, o Maria:   Refrein 
 
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria: 
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria:  Refrein: 
 
Toon ons in ’t uur van onze dood, o Maria: 
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria:  Refrein 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wij nodigen u uit om na de viering 

achterin de kerk 
een kopje koffie, thee of limonade 

met ons mee te drinken ! 
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Collecte: 
 
GEBRUIK GRATIS WIFI IN DIT KERKGEBOUW 
Wifi naam: gast rk kerk  Wachtwoord: 1234567890 

  

                                                                                       

 
 
 
 

Voor eigen geloofsgemeenschap                   Voor goede doel 
 
Missio Wereldmissiemaand 2024: Papoea-Nieuw-Guinea   
Ga en nodig iedereen uit (Matteüs 22,9)   
  
Op 20 oktober is het Missiezondag. Dit jaar richten wij onze blik op 
Oceanië, in het bijzonder op Papoea-Nieuw-Guinea. Meerdere 
eilanden in de Stille Zuidzee dreigen als gevolg van de 
klimaatverandering voorgoed te verdwijnen. Voor de inwoners een 
catastrofe.   
  
Bedreigde schepping   
Witte stranden, helder water, 
palmbomen en een strakblauwe 
hemel: voor velen van ons het 
gedroomde paradijs in de Stille 
Zuidzee. Maar voor de bewoners 
van de Carteret Eilanden is het een nachtmerrie. Hun eiland dreigt 
voorgoed in de zee te verdwijnen. Zo’n honderd mensen moesten al 
gedwongen verhuizen naar het grotere eiland Bougainville. Hoe gaan 
de inwoners om met deze grote uitdagingen? Wat kan de katholieke 
geloofsgemeenschap doen?   
  
Campagne   
In de campagne van Wereldmissiemaand besteedt Missio aandacht 
aan de gevolgen van de klimaatverandering voor de bewoners van de 
Carteret Eilanden.  
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We laten zien hoe met name vrouwen een leidende rol op zich nemen, 
vaak gestimuleerd door de katholieke kerk. Dat is niet 
vanzelfsprekend in een door mannen gedomineerde cultuur, waar 
geweld tegen vrouwen veel voorkomt. Maar Ursula Rakova en Helen 
Hakena zijn met hun moed en doorzettingsvermogen een voorbeeld 
voor andere vrouwen.    
  
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Papoea-Nieuw-Guinea. 
Help mee!   
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op 19 en 20 
oktober of stort uw bijdrage op:  
NL65 INGB 0000 0015 66  t.n.v. Missio Wereldmissiemaand,  te ’s-
Hertogenbosch. Meer informatie: www.missio.nl   
  
Vieringen komende week en komend weekend 
 

Vr.  25 okt. 19.00 uur  Rozenkransgebed in de dagkapel 
Za. 26 okt. Geen viering 
Zo. 27 okt. 11.00 uur  Eucharistieviering m.m.v.  

Vrouwenensemble Voyelles-Vocales 
 
Mededeling 
 
Koffiedrinken 
 
Iedere woensdag is er van 10.00 tot 12.00 uur een gezellige 
koffieochtend in de dagkapel. 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 
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Kun je ook zingen … zing dan met ons mee! 
 
St. Caeciliakoor bestaat uit een enthousiaste 
groep mensen, die al jarenlang met veel plezier samen zingen. 
De goede sfeer en gezelligheid binnen het koor wordt door de     

leden als zeer bijzonder ervaren. 
Het koor wil graag nieuwe leden 
verwelkomen. 
Wij nodigen je van harte uit om op één van 
de repetitieavonden nader kennis te 
komen maken:  

iedere donderdag van 19.30 tot 21.30 uur, in de kerk of dagkapel 
Loerikseweg 12 of neem contact op met onze voorzitter 
Joop Verduijn tel: 0683251114 of  
email: caeciliahouten@gmail.com 
Wij staan garant voor een goede opvang en begeleiding. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit boekje kunt u meenemen 

mailto:caeciliahouten@gmail.com

