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Vespers voor Vrede 
 

Samen bidden en zingen voor vrede en gerechtigheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 21 september 2024 - 19:00 uur 

in de dagkapel van de R.K. Kerk  

Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming te Houten  

Voorganger: Vincent van der Helm, diaken  

M.m.v. de Schola Cantorum Houten o.l.v. Arnoud Heerings 
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Openingsvers: 
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Hymne: Wanneer het licht ten einde gaat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer het licht ten einde gaat 

 

    2. Christus, waart Gij niet opgestaan,       de        aarde      zou ten onder gaan; 

 3. O       God van de       gerechtigheid,          Gij      die een Zon   en    Vader zijt, 

 

  de         zon, dat   vaderlijke                licht,   de    maan, haar moederlijk gezicht, 

   gij die de Zoon zijt van het licht, en Gij die vuur op aarde sticht, 

 

 de      sterren,   broeders zonder tal,      het       ging verloren         in ’t heelal. 

 vuur   dat    in     onze       harten brandt,  maak van de nacht een  heilig     land. 

 

Amen 
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Psalm 4b  
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Psalm 67  
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Psalm 117 1 

 

Korte lezing: Jesaja 32:17-18  
  

Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en 

vertrouwen voor altijd.  

Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige 

woonplaats, een oord van rust en zorgeloosheid.  
 

Overweging  
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Responsorie:  
Ps. 44,24-27 

 

Ontwaak, waarom slaapt U Heer? Ontwaak, stoot ons niet voorgoed af. 

Waarom verbergt u uw gelaat? Waarom vergeet U onze ellende en nood? 

Met lichaam en ziel in het stof zijn wij vast aan de aarde gebonden. Sta op 

en kom ons te hulp; bevrijd ons omwille van uw liefde. Waarom verbergt u 

uw gelaat? Waarom vergeet U onze ellende en nood? Met lichaam en ziel 

in het stof zijn wij vast aan de aarde gebonden. (Willibrordvertaling)  

 

v  

*  
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Magnificat: Danklied van Maria     G.v.L. 154  
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Voorbeden  

  
  

Onze Vader - gesproken  
 

Gebed:  
 

Almachtige, eeuwige God, hemel en aarde houdt Gij in stand, laat 

uw vrede in de harten van alle mensen neerdalen, opdat zij zich 

openen voor de ander.  

Laat de wil tot verzoening en het verlangen  

om in vrede met elkaar te leven de bron zijn van denken, spreken 

en handelen.  

Mogen de regeringsleiders die een speciale verantwoordelijkheid 

hebben zich daarom inzetten voor vrede en veiligheid voor alle 

volken.  

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst 

in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der 

eeuwen.  

Amen.    
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Zegen:  
 

  

Slotlied:  
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Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen!  
 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn.  
 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


