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Van het pastoraal team

Een taal van hoop en vrede

Na Jezus' hemelvaart zijn honderdtwintig van zijn leerlingen bijeen in een bovenzaal ergens in Jeruzalem. Levend tussen
hoop en vrees en volhardend in het gebed wachten zij op wat komen gaat. Hun angst, verdriet en onzekerheid na Jezus'
heengaan worden doorbroken als de heilige Geest over hen neerdaalt. Wat hen overkomt, is nauwelijks in woorden uit te
drukken. In de Handelingen van de Apostelen (2, 1-13) wordt de komst van de Geest beeldend verteld; “een gedruis alsof er
een hevige wind opstak”, “iets dat op vuur geleek en dat zich in tongen verdeeld op ieder van hen neerzette”. Het huis was er
vol van, en de leerlingen raakten erdoor vervuld. Weg was hun angst dat ze hetzelfde lot zouden ondergaan als Jezus. Weg
was de angst voor de Romeinse bezetters, en hun angst voor de hogepriesters en schriftgeleerden. Vol geloof en vuur
getuigden ze van Gods grote daden.

Het bijzondere is dat, terwijl ze allemaal in verschillende talen spreken, er geen spraakverwarring ontstaat. Hun geloof en
enthousiasme vinden weerklank bij gelovigen uit alle windstreken die in die dagen in de stad verzameld zijn. De Parten,
Meden en Elamieten en anderen; zij allen horen en verstaan de leerlingen die spreken over de God die zij via Jezus hebben
leren kennen. Een God van goedheid en rechtvaardigheid, van vergeving en barmhartigheid.

Hoe goed zou het zijn als wij vandaag de dag ook elkaars taal zouden kunnen verstaan, ongeacht uit welk land we afkomstig
zijn! Op tal van belangrijke thema's is onze samenleving hopeloos verdeeld geraakt. Verschillen worden uitvergroot, en het
lijkt soms wel of we elkaar niet meer willen verstaan of begrijpen. De Stichting Ideéle Reclame (SIRE) startte daarom
kortgeleden een campagne om polarisatie tegen te gaan. De zin “ben je nu een discussie aan het winnen, of elkaar aan het
verliezen?’, zegt genoeg. Zou het niet een weldaad voor ons allemaal zijn als we meer naar elkaar kunnen luisteren? Als we,
ook als we niet dezelfde (politieke of kerkelijke) kleur hebben, belangstelling voor elkaar hebben en nieuwsgierig zijn naar
elkaars verhaal?

Onbevooroordeeld luisteren naar wat een ander te vertellen heeft, is niet zo eenvoudig. Onze eigen verhaal, ons eigen
oordeel, onze meningen en ervaringen zitten onze openheid vaak in de weg. In de samenleving én in de kerk. Omwille van
de toekomst van de kerk moeten we opnieuw leren luisteren. Dat is dan ook wat nu in het synodale proces gevraagd wordt.
Luisteren naar elkaar, en zo Gods goede Geest op het spoor komen. Dat is dus iets anders dan discussiéren of een debat
winnen. Als het lukt om samen de weg van het luisteren te gaan, kan het zomaar gebeuren dat ons iets overkomt dat groter
is dan wijzelf; dat we de taal van elkaars hart verstaan. Een taal die verder reikt dan ons eigen gelijk. Een taal van vriendschap
en mededogen. Een taal van hoop en vrede. Dan gebeurt het waaien van de Geest aan ons, vandaag.

Zalig Pinksteren!
Marianne van Tricht, pastoraal werker

Luistertip: Wat altijd is geweest (het lied van vandaag en morgen)
ZJ 419 Wat altijd is geweest - YouTube. Bij Pinksteren hoort

voor mij dit lied van Huub Oosterhuis, de grote dichter die
overleed. Hij drukt in beeldendetaal uit wat Gods Geest vermag.

Mei Juni
20en21 Diaconale zondag 2 Ouderendag, Houten
21 \Vesperviering, Houten
25 Johannes de Doperfeest, Wijk
bij Duurstede




In vuur enviam
Pinksteren en vuur horen bij elkaar

Wanneer we de *concordantie van de Bijbel erop naslaan en zoeken naar
"vuur, dan komen we dat best vaak tegen. Wat opvalt is dat vuur vaker
positief dan negatief bedoeld wordt.

Vuur geeft Gods aanwezigheid aan. Vuuris vaak een teken waarmee
Gods goedkeuring duidelijk gemaakt wordt. Maar vuur heeft in de Bijbel's
ook nog een andere betekenis. Tijdens de viucht van de Israélieten door
de in de woestijn werd het tabernakel bedekt door een wolk en ‘s nachts
door een lichtend vuur. Als de wolk of vuurkolom bewoog, moesten de
Israélieten vertrekken, zo wisten ze altijd wat God van hen vroeg.

Vuur betekent dan 'onder Gods leiding en bescherming’

Vuur is ook louterend. Het maakt zuiver. Het haalt vuil in goud of zilver
naar boven. En dat is wat God wil, dat wij zuivere mensen zijn,

zuiver van hart. God wil dat wij in vuur en vlam staan, dat wij uitgezuiverd,
gelouterd worden en een vurig verlangen krijgen naar het geloof.

Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Geest,

mensen raken begeesterd, komen in vuur en viam te staan.

Geen verwoestend vuur, maar een vuur vol passie, vol hartstocht

vol enthousiasme.

7L
Dit Pinksternummer hebben we het thema in "vuur en vlam" meegegeven. t ‘
V

En u/jij? Waar bent u/ jij enthousiast voor,
waarvoor staat u/ jij in vuur en viam?

Lilian Weijman, pw.
* Concordantie = een overzicht van alle woerden -

A - e (i " | -
in de Statenvertaling, met verwijzifigeme sz , m"‘ %
naar de plaatsen waar ze in de tekst van de Bijbel voorkomen.

Multiple Voice uit Odijk, zoekt nieuwe dirigent/pianist

Multiple Voice uit Odijk is een gemengd,
enthousiast en gezellig koor met
ongeveer 25 leden. We zingen
5-stemmig; onze kernkwaliteit is onze
koorklank, waar we trots op zijn!

We combineren onze ambitie om ons te
verbeteren, met plezier om te zingen.
We zingen een breed repertoire wat we
continue vernieuwen; van gospel tot en
met pop en alles wat er tussen zit.

Na bijna 20 jaar te hebben
samengewerkt met onze huidige
dirigent zijn we vanaf september op
zoek naar een nieuwe dirigent/pianist.
We repeteren momenteel op de
dinsdagavond in een mooie ruimte bij
de Nicolaaskerk in Odijk, waar we aan
verbonden zijn. We zingen ongeveer

10 x per jaar in deze kerk en daarnaast
zingen we regelmatig buiten de deur en organiseren we concerten, onlangs nog samen met een top-orkest.

Voor meer informatie kunt u bellen naar Elma van Wijk 06-46552067 of mailen naar elmavanwijk@hetnet.nl
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In gesprek met Ellen Kok-Hendriks
onze vertrouwenspersoon

Zo af en toe is het goed om iemand voor het voetlicht
te plaatsen. In deze editie babbelen we met Ellen
Kok-Hendriks, vertrouwenspersoon, van onze beide
parochies

Waarom werd je vertrouwenspersoon ?

‘|lk werd gevraagd om vertrouwenspersoon te worden. Ze
vroegen iemand die onafhankelijk was, die iets voor de
parochie wilde doen, goed kan luisteren, maar ook niet
bang is om op te treden. Zelf vind ik het een belangrijk
onderwerp. Zeker in de kerk. Ook gezien mijn andere
werkzaamheden kon ik het er makkelijk naast doen. Als de
parochie een veilige omgeving is, hoeft het niet veel tijd te
kosten. Ik ben begonnen in 2019, voér de coronapandemie
en ik moet zeggen dat ik (gelukkig?) niet veel vragen krijg.
Ik ervaar veel warmte terug van de parochie in wat ik doe.
Ook van de pastoraal werkers en de pastoor. Het is voor hun
fijn dat er naast het pastoraal werk en pastorale gespreken,
iemand is die zich kan bezighouden met ander soort
gesprekken!

Met welke zaken kan men bij jou aankloppen?

Het gaat altijd om allerlei ongewenst gedrag t.o.v. de ander,
onze medemens. Als je de website van het bisdom volgt,
dan lijkt het alsof het alleen om seksueel of seksueel getint
gedrag gaat. Maar het gaat ook om ander ongewenst
gedrag onderling, bijvoorbeeld pesten, iemand kleineren of
bewust negeren. Er kan voor een slachtoffer een onveilige
of vijandige sfeer ontstaan. Ook dat valt onder grensover-
schrijdend gedrag. Je ziet nu in de media voorbeelden van
vervelend en intimiderend gedrag op de redactie van NOS
Sport en bij De Wereld Draait Door. Het is dus heel actueel
en we moeten er extra alert op zijn. De kerk heeft betaald
personeel, maar er zijn natuurlijk heel veel vrijwilligers.

En of je nu betaald wordt of niet, je wil je werk fijn en veilig
kunnen doen, zonder angst of intimidatie.

Update Wereldjongerendagen

Sluit jij je nog aan voor een inspirerende en avontuurlijke zomer?

Heb je zin in een avontuurlijke zomer, wil jij graag met andere jongeren
je geloof verdiepen en meer leren over hoe mensen uit andere landen
hun geloof beleven? Ga dan vooral mee deze zomer naar Lissabon.
Daar zijn deze zomer de Wereldjongerendagen. Ook jongeren uit onze
parochies gaan mee. Ze gaan een prachtige reis maken via Lourdess en
Guardia naar Lissabon, waar jongeren van over de hele wereld naar toe
komen om met de Paus hun geloof te vieren. Op dit moment hebben
we al een mooie groep van 7 enthousiaste jongeren uit onze parochies
bij elkaar die graag meegaan om het grote feest deze zomer mee te
maken. Lijkt dit je ook tof? Wil je meer weten? Mail ons dan via
wjd2023@2parochies.nl. We vertellen je graag meer en helpen je op

weg. Nog tot 31 mei kan je je aanmelden.

We willen heel graag dat onze
vrijwilligers hun werk als belangrijke
toegevoegde waarde in hun leven
zien. Hun werk is belangrijk voor ons,
maar ook zeker voor henzelf. Veel
vrijwilligers vinden het fijn om bij de
kerk betrokken te zijn en een steentje bij te dragen aan het
reilen en zeilen van de organisatie.

Situatie in onze parochies

Je zei al even dat het erg rustig is qua meldingen in de beide
parochies. Gebeurt er bij ons niets of wordt er gewoon niet
gemeld? Tja, dat is dus moeilijk in te schatten. Wat ik wel
weet is dat mensen die iets meemaken en eigenlijk
slachtoffer zijn, vaak denken dat het aan hunzelf ligt. En die
melden dus niets. Als je het gevoel hebt dat er doelbewust
vernederd wordt of gepest, blijf er niet mee zitten, maar
meldt het juist wel. Maak dingen bespreekbaar in
vertrouwen. Alles wordt met respect behandeld en op een
manier waarop een slachtoffer dat zelf wil.

Wat wil je nog aan de lezer meegeven?

‘Uw verhaal is bij mij veilig, ik doe niets zonder uw
toestemming. lk bied u een luisterend oor en bespreek met
u wat voor u de beste weg is naar een oplossing. Het kan
gaan over heel verschillende situaties en ervaringen, over
wat in het verleden gebeurd is of heel recent. Het kan uzelf
betreffen, of grensoverschrijdend gedrag zijn (geweest) ten
opzichte van een ander. Maar neemt u gerust contact op als
u een ervaring van onveiligheid hebt (gehad) in de
parochie!

Ellen Kok is te bereiken via e-mailadres:
vertrouwenspersoon@2parochies.nl

Meer informatie kunt u vinden op
www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

Voor meer informatie over het programma kan je terecht op www.wjd.nl
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Hoe gaat het met het Synodaal Proces?

Praag: Europese katholieken in gesprek

In Praag vond in februari jl. de zogenaamde continentale fase plaats van de
aanstaande synode. Delegaties uit meer dan veertig Europese landen
spraken daar met elkaar, zowel plenair als in dertien gespreksgroepen
verdeeld over vijf talen. Tegelijk waren er ook online nog 270 deelnemers in
twaalf groepen in gesprek. De organisatie noemde het “een diepe
geestelijke ervaring, hoewel niet zonder problemen of moeilijkheden”. Met
name tussen West- en Oost-Europese deelnemers waren de nodige spanningen, vooral over thema'’s als de deelname van
LHBT+-ers aan het kerkelijk leven en de vraag naar de wijding van vrouwen. Toch werd in het slotdocument gezamenlijk
0.a. gevraagd om “concrete en moedige besluiten omtrent de rol van vrouwen in de kerk (....)"

Bisschoppensynode wordt voorbereid

Nu de gesprekken in de verschillende werelddelen zijn afgerond wordt in het Vaticaan gewerkt aan een samenvattend
werkdocument voor de bisschoppensynode die in oktober 2023 en oktober 2024 in twee sessies wordt gehouden. In dit
werkdocument zullen de thema's, die in de eerste en tweede fase van de synode aan de orde kwamen, opnieuw aan bod
komen. Het gaat onder meer over de plaats van vrouwen in de kerk, een grotere betrokkenheid van niet-geestelijken bij
kerkelijke besluitvorming, een grotere inclusiviteit ten opzichte van bijvoorbeeld hertrouwd gescheidenen, Ihbt+-ers,
migranten en gehandicapte mensen. Regionaal zijn er wel verschillen; in Oceanié was er meer aandacht voor ecologie, in
het Midden-Oosten juist meer voor oecumene en interreligieuze dialoog, terwijl men in Azié meer aandacht had voor
innerlijke spiritualiteit en de zoektocht naar harmonie.

Bij de afsluiting van de continentale fase, kortgeleden in Rome, vroeg de bisschop Timothy John Costelloe (Perth) echter wel
om geduld en temperde hij de verwachtingen van gelovigen die denken dat de bisschoppensynode besluiten gaat nemen
ten aanzien van concrete thema’s. “Het gaat vooral over een nieuwe wijze waarop we over deze thema's in de toekomst op
een vruchtbare wijze kunnen spreken’, zei hij. Eén van de grote uitdagingen in de katholieke wereldkerk daarbij is om
diversiteit en eenheid met elkaar in een nieuwe balans te brengen. Costelloe vindt, samen met Zr. Nathalie Becquart van
het synodesecretariaat, dat katholieken mee moeten doen aan het proces van luisteren, dialoog en onderscheiding. “Pas als
je meedoet, merk je hoe krachtig dit proces is’, zegt Costelloe.

Luisterend op Weg - synodaal projectorganisatie in Nederland

Daarom hebben de Konferentie Nederlandse Religieuzen, het Netwerk Katholieke
Vrouwen en het bisdom 's-Hertogenbosch de krachten gebundeld om een impuls
te geven aan het synodale proces in onze Nederlandse R.K. Kerk. Met het project
Luisterend op Weg willen zij een cultuurverandering in onze kerk ondersteunen.
Want we moeten samen nog veel leren, denkt Jeroen Goosen van het
projectteam: “We hebben moeite met luisteren, écht luisteren. Zo gauw we in : e

gesprek zijn, gaan we in discussie of trekken we muren op. Het luisteren wat wij Lu istere nd op weg
willen stimuleren, is die van elkaar héren. Dus wat die ander verlangt of ziet. En

dat we daar niet zozeer een antwoord op willen geven, maar daar in stilte en gebed over nadenken en afwachten wat eruit
komt. Zonder oordeel ".

De organisatie ontwikkelt momenteel een keur aan hulpmiddelen voor pastores én leken om die leerproces te
ondersteunen. Projectcodrdinator Karin Bornhijm: “We ontwikkelen gespreks- en werkmethodes om bij gelovigen een
‘synodale houding en mentaliteit’' te bevorderen. We vormen een team van sprekers en gespreksleiders waar kerken,
organisaties en anderen een beroep op kunnen doen. Voor pastores en leken komt er een luistercursus, er zijn straks
artikelen voor kerkelijke media beschikbaar en er wordt een podcastserie gemaakt.”

L

E E Inmiddels is de website www.luisterendopweg.nl in de lucht.
- Ze zal in de komende tijd verder uitgebreid worden.

r# Scan de QR-code om deze site te bezoeken.

Marianne van Tricht

met dank aan diverse nieuwsberichten van Hendro Munsterman in het Nederlands Dagblad
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Gaat u/jij dit jaar ook mee?
Bedevaart naar Kevelaer op 17 en 18 augustus 2023

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse
bedevaart naar Kevelaer, het beroemde bedevaartsoord in
Duitsland. Een plek waar we ons verdriet en verlies bij Maria,
“Troosteres van de bedroefden’, mogen neerleggen. Of unuop
zoek bent naar verdieping in het geloof, samen wilt zijn met
gelijkgestemden of nieuwsgierig bent naar de eeuwenoude traditie,
de bedevaart naar Kevelaer is voor iedereen! Het is een plek van
rust, bezinning en gebed, waar de drukte van het dagelijkse leven
even op de achtergrond verdwijnt. Onder begeleiding kuntu
deelnemen aan mooie liturgische vieringen, indrukwekkende
lichtprocessie, kleine of grote kruisweg en nog veel meer. Ook krijgt
u de gelegenheid om alleen of gezamenlijk het stadje Kevelaer, de

terrasjes en souvenirwinkels te verkennen.

Het vertrek is donderdag 17 augustus omstreeks 8:00u vanaf verschillende opstapplaatsen in
de regio. De overnachting in Kevelaer verzorgt u zelf of u neemt contact op met het
secretariaat van de Broederschap.

Oock is er de mogelijkheid om één dag mee te gaan. De bus vertrekt dan donderdag 17
augustus om ongeveer 21.30 uur weer uit Kevelaer. Informatie en opgeven bij secretariaat

Broederschap.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

] Bunnik: mevr. Ineke Zomer, tel. 030-2523601
f‘f"”_ Schalkwijk: mevr. Truus van Dijk, tel. 06-11629517

4740 Houten: mevr. Digna Uijtewaal, tel. 030-2120618

Ulrechlse Broederschap Of bij de secretaris van de Utrechtse Broederschap: mevrouw C.A.M. de Sain-Scholman,
Onze fieve Vioww  tel.030-6374128 of email: secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com

van Kevelaer Meer informatie: www.bedevaartkevelaer-utrecht.nl

Nationale bedevaart naar Rome in Jubeljaar 2025

Paus Franciscus nodigt gelovigen uit om als 'Pelgrims van hoop'

naar Rome te komen in het Jubeljaar 2025. ,LQ'Z 5
De bisschoppen van Nederland willen gezamenlijk met pelgrims o8

uit de zeven bisdommen op deze uitnodiging ingaan. v

In de meivakantie (in heel Nederland van 26 april t/m 4 mei 2025) ..;?"'

wordt daarvoor een Nationale Bedevaart georganiseerd naar

Bedevaarten, nadere details worden later bekend gemaakt.

Het thema voor het Jubeljaar 2025 is ‘Pelgrims van hoop!

Een jubeljaar wordt in de R.-K. Kerk om de 25 jaar gevierd.

Het meest recente gewone jubeljaar was in het jaar 2000.

Een ‘buitengewoon’ jubeljaar wordt afgekondigd bij gelegenheid
van een bijzondere gebeurtenis, zoals in 2015 toen paus
Franciscus het Heilig Jaar van de Barmhartigheid uitriep.

~
&y
Rome. De organisatie is toevertrouwd aan het Landelijk Platform @ . . "’
-
-

Paus Franciscus noemt het Jubeljaar “altijd een gebeurtenis van

grote spirituele, kerkelijke en sociale betekenis in het leven van de PE L GR\QQ

Kerk.



Lezing Leo Fijen
impressie van een geslaagde avond

Zo'n zestig mensen luisterden 27 maart geboeid naar de
lezing van Leo Fijen. Het centrale thema in zijn verhaal was:
hoe kunnen wij sporen van God beter zichtbaar maken, hoe
kunnen wij als lokale kerk uitnodigend en gastvrij zijn. De
mensen kwamen uit onze hele parochie Paus Johannes XXIII,
maar ook uit andere geloofsgemeenschappen.

Leo Fijen gebruikte in zijn lezing praktische voorbeelden van
de RK parochie Sint Maarten (Maartensdijk) waar hij actief is.
De kern van zijn boodschap is dat het met de gelovige zelf
begint. Wil je als gelovige leerling van Christus zijn en
anderen leerling maken? Durven wij God bij de naam te
noemen? Durven wij anderen voor de liturgie uit te
nodigen? Wij moeten niet afwachtend kijken naar anderen,
maar zelf actief worden. En dan kun je beginnen met
activiteiten om de kerk gastvrij en uitnodigend te maken.
Wacht niet op toestemming van wie dan ook. Ontplooi
activiteiten waar de kerk goed inis. Een belangrijke daarvan
is stervensbegeleiding en zorg voor nabestaanden

Alhoewel de liturgie centraal staat, is kerk zijn meer dan dat.
Wij moeten meer naar buiten treden, de samenleving in.
Hierbij moeten wij ons goed realiseren dat de kerk niet meer
de positie heeft die het vroeger had. Daarom moeten we
bondgenoten zoeken , samenwerken met partijen in het
maatschappelijk veld om je doel te bereiken.

Mensen willen nog steeds ergens bij horen en de
kerkgemeenschap kan dat bieden. Denk hierbij aan
evenementen en een wekelijkse nieuwsbrief.

En voor nog meer persoonlijke binding aan huiskerken,
groepjes mensen, die regelmatig samenkomen. Durf echter
ook eisen te stellen aan het lid worden en zijn van een
geloofsgemeenschap.

Hoe kan het dat klooster weekenden zo druk bezocht zijn?
Volgens Fijen o.a. omdat er tegemoet gekomen wordt aan
de behoefte aan stilte. Durf hier ook in de liturgie ruimte aan
te geven. Stil te zijn en te wachten tot de stem van God tot je
spreekt.

Leo Fijen nodigde de aanwezigen uit met elkaar te
bespreken wat hen aansprak in zijn lezing, waar de
geloofsgemeenschap iets mee zou kunnen of wat zij gemist
hebben.

Als aansprekende punten werden genoemd: het durven
uitkomen voor je geloof (niet altijd makkelijk), de huiskerk,
de nieuwsbrief, aanwezigheid rond het einde van het leven.
Door velen werd gevraagd waarom het thema jongeren in
de lezing ontbrak. Volgens Leo Fijen moeten wij realistisch
zijn en kunnen wij niet alles. De kerk is vergrijsd en cuderen
zullen jongeren niet kunnen inspireren. Maar op die
momenten dat je mogelijkheden ziet om jongeren aan te
spreken, moet je dat natuurlijk doen. Maak het echter niet je
hoofddoel.

Al met al een inspirerende avond die ons weer wat verder op
weg kan brengen een gastvrije en uitnodigende
kerkgemeenschap te worden.

e e

| " Wij feliciteren al onze parochianen
| die een onderscheiding hebben
_ontvangen. De hoofdredactie




Gelezen en gehoord

Dirk de Wachter, verdrietdokter

"Streven naar geluk als levensdoel is een vergissing. Streven naar zin en betekenis daarentegen is waar
het leven om draait”" Met dit citaat van de Vlaamse psychiater, therapeut en denker Dirk De Wachter
begint het tv-interview met de zelfbenoemde 'verdrietdokter’.

Gebedsintentie van de paus
We bidden dat vrede en geweldloosheid steeds meer de overhand krijgen door afnemend gebruik van
wapens door staten en burgers.

Maak een sponstuin
Met intense regen en extreme droogte moeten we leren leven. Water niet afvoeren, maar laten insijpelen
in eigen tuin is de boodschap. Volg de 14 tips.

Kloosterkerk Evensong Festival

Zing, luister en geniet van Anglicaanse koormuziek tijdens het Evensong Festival op zaterdag 10 juni
2023 van 10.00 - 17.00 uur in de Kloosterkerk Den Haag. Deze feestelijke en inspirerende muziekdag is
bedoeld voor koorzangers, kerkgangers, meezingers en meegenieters die nader kennis willen maken
met de ‘choral evensong; een traditie uit de Anglicaanse kathedralen. Deelnemen? Zie QR code voor
meer info

In Wandelen langs heilige plaatsen, deel 1 en deel 2, worden tien korte pelgrimstochten beschreven,
tussen de veertien en twintig kilometer lang. De wandelingen, die voeren naar Nederlandse plaatsen die
ook nu nog worden bezocht door pelgrims, laten een verrassende kant van ons land zien.

Deel 1 en deel 2

Wat heeft de Bijbel te zeggen over klimaat en duurzaamheid? Kun jij op een originele en aansprekende
manier bijbelteksten of bijbelverhalen verbinden aan de huidige klimaatcrisis en thema’s als duurzaam
leven? Hoe kun jij laten zien dat het christelijk geloof en de Bijbel veel te zeggen hebben over
duurzaamheid? Doe dan mee aan de groenepreek -wedstrijd. Gebruik de Qr code voor meer informatie
over de voorwaarden en de samenstelling van de jury. Inleveren van de preek kan vanaf 31 maart tot en
met uiterlijk 5 juni 2023 via groenepreek@nd.nl. De prijs is een kunstwerk van kunstenaar Hannelieke
van de Beek. Zij maakt duurzame kunst van reststromen en natuurlijke materialen.




Algemeen

Onze joodse wortels

CHEESECAKE EN
PINKSTEREN

heesecake en openbaring - op het oog hebben
die niets met elkaar te maken. Maar wel in het
jodendom. Hoe zit dat? Zeven weken - om
preciezer te zijn: vijftig dagen - na Pesach vieren
de joden hun Pinksterfeest. In joodse kringen
spreekt men van ‘Wekenfeest’ (Hebreeuws: Sjavoeot).
Sjavoeot is een van de drie pelgrimsfeesten die in de Tenach
- het Oude Testament - al worden genoemd (Deut. 16,16).
Oorspronkelijk is het een landbouwfeest. Het markeert het
einde van de gerstoogst en het begin van de tarweoogst.
Tijdens Sjavoeot werd de eerste tarwe naar de tempel in
Jeruzalem gebracht als geschenk aan God (Ex. 34,22; Deut.
16,9-12; 26,1-11); vandaar dat Sjavoeot ook bekend staat als
‘Feest van de eerstelingen’
Na de verwoesting van de tempel in het jaar 70 kreeg
Sjavoeot een tweede betekenis. Het werd voortaan gevierd
als het feest van de gave van de Tora op de berg Sinai.
Vandaar dat in de synagoge Exodus 19,1-20,23 gelezen
wordt. Het verhaal over de openbaring van de Eeuwige, de
God van Israél, op de Sinal, en de gave van de Tora. Bij die
gave hoort de opdracht de Tora te bestuderen en door te
geven. Daarom staat op Sjavoeot ook het leren centraal.
Naast passages uit de boeken Exodus en Deuteronomium
leest men het boek Ruth, een mool verhaal over een
voormoeder van koning David, dat zich afspeelt tijdens de
oogst. De herinnering aan het oorspronkelijke landbouw-
karakter van het feest is trouwens niet helemaal weg. De
synagoge is tijdens Sjavoeot versierd met groen en bloemen.
Bij elk joods feest horen bepaalde gerechten. Tijdens
Sjavoeot worden vooral vruchten en zuivelproducten
gegeten. De verklaringen voor het eten van de zuivel zijn
niet eensluidend, maar dat maakt de consumptie ervan er
niet minder op. Cheesecake en kwarkpannenkoekjes, de
zogenaamde 'blintsjes, zijn erg populair. Vooral op Ameri-
kaanse websites zijn veel Sjavoeot-recepten te vinden. B

Op Sjavoeot staat het
leren centraal




Bunnik

Sint Barbara
Stationsweg 36, 3981 AD Bunnik

Secretariaat: 030 6561270, bunnik@pj23.nl (ma 13.30-14.30 uur, don 10.00-12.00 uur)
Pastoraatsgroep: 06 20381340, bunnik pastoraatsgroep@pj23.nl (spreekuur in de pastorie: ma 13.30-14.30 uur)

Bankrekeningnummer: NL20 RABO 0311 3000 49 tnv GG 5t. Barbara

Beeldspraak

Gelukkig is de grootste kou uit de kerk.
Er hoeft niet meer zo hard gestookt te
worden en waar ik bang voor was is
maar één keer werkelijkheid
geworden: de zondagsviering in de
dagkapel.

Ik zag mijn parochianen dan wel niet,
maar ik hoorde ze wel zingen; althans
ik hoorde iemand zingen met volle
overgave. "In vuur en vlam , zou je
kunnen zeggen, want zo komt het
enthousiasme van onze dirigent altijd
op mij over. Het zal wel door mijn
liefde voor muziek komen, maar
hetzelfde geldt voor de dirigent van
het koor van onze protestantse
medebroeders en zusters. En niet

| alleen hij, die hele gemeenschap
straalt overtuiging uit. Wanneer ik
hoor hoe rondom de kerkelijke feestdagen de ramen van de
witte huisjes als etalages ingericht worden ter voorbereiding
van Kerstmis en Pasen, word ik wel eens een tikkeltje jaloers
op hun inzet en uitstraling.

Toch merk ik dat er in onze eigen gemeenschap ook mensen
rondlopen die in vuur en vlam staan over wat er gebeurt.
Een vrijwilliger, die altijd rond de Paastijd het koper en zilver
poetst, vertelde enthousiast over de geheel gerestaureerde
kroon op het Mariabeeld; alsof ze het zelf gedaan had.

Het draait om (met) Hemelvaart

Donderdag 18 mei is Hemelvaartsdag. Dat vieren we als

RK Barbaraparochie en PG Bunnik al jaren samen.

De nieuwe dominee van Bunnik, Jantine Heuvelink, heeft
een prachtig voorstel gedaan voor de cecumenische
viering. Deze vindt namelijk plaats op de deel van boerderij
de Zonnewijzer op Rhijnauwen.

Voorgangers in de oecumenische ochtendviering aldaar
(rond 10.00 uur) zijn Elly de Klein en ds. Jantine Heuvelink.
Een oecumenisch projectkoor o.lv. Piet Hein van der Ven
verleent medewerking

Voorafgaand aan de viering is er gelegenheid met elkaar te
ontbijten op de Zonnewijzer. Het ontbijt staat klaar vanaf
9.00 uur. ledereen is van harte welkom daarbij aan te
schuiven. Voor wie wil, is het mogelijk met elkaar, bij wijze
van dauwtrappen, naar de Zonnewijzer te lopen.
Wandelaars kunnen zich verzamelen bij de Oude Dorpskerk
waar de wandeling start om 8.00 uur. Voor wie niet zelf
(kunnen) wandelen of fietsen naar de Zonnewijzer, is het
mogelijk met eigen auto te gaan, dan wel met iemand mee
te rijden.
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Ook was ik blij met het cefenen samen met het rouw- en
trouwkoor uit Houten. Er klonk weer een als vanouds vol
geluid. En bij uitvaarten kunnen we in onze kerk vanaf nu
weer een mooi koor horen met zangers vanuit Houten en
Bunnik. Over vol geluid gesproken, al was onze kerk dan niet
een van de middelpunten van het paastriduum, over
koorzang had ik gelukkig niet te klagen.

En dan was er ook nog de paasviering op Witte Donderdag
met de kinderen van de Camminghaschool met een kerk vol
gezelligheid, gedichten en muziek, Goed voorbereid
vertelden zij het hele lijdensverhaal.

Heel wat ingetogener was de viering van drie uur op Goede
Vrijdag. Een groepje volwassenen en nog enkele kinderen
liepen de Kruisweg, waarbij zingend en biddend bij iedere
statie werd stilgestaan.

Een bericht dat ook past in de Stille Week was dat van het
overlijden van emeritus-pastor Adri Verweij. Jarenlang was
hij voorganger, ook in onze kerk en ik ben trots zo'n landelijk
bekende pastor in ons midden te hebben gehad.

Dit is allemaal achter de rug en we zijn nu hard op weg naar
Pinksteren. Voar dat het zo ver is vieren we eerst nog
Hemelvaartsdag. De viering is die dag cecumenisch en ik
kijk er dit jaar heel erg naar uit, omdat de nieuwe dominee
er met jeugdig elan een geheel nieuwe invulling gaat geven.
Een viering in de open lucht op boerderij de Zonnewijzer.
Kijk, dat vind ik nou eens voorbeeld van ‘in vuur en vlam.
Barbara

Alles op een rij voor donderdag 18 mei:

08.00 uur: Vertrek wandelaars vanaf de Qude Dorpskerk
09.00 uur: Inloop en ontbijt op De Zonnewijzer

10.00 uur: Oecumenische viering op De Zonnewijzer

10.45 uur: Einde viering, koffie/thee voor iedereen.

Adres: Boerderij de Zonnewijzer Koningslaan 15 Bunnik
(www.boerderijdezonnewijzer.nl)

Aanmelding voor ontbijt, viering en koffie naderhand is niet
nodig. Natuurlijk zijn alle kinderen van harte welkom.

Eris voor hen geen aparte dienst of opvang.



Kinderkerk

Zondag 11 juni om 11.00 uur houden we
onze volgende Kinderkerkbijeenkomst.
Dit is de laatste bijeenkomst die we
organiseren.

Daarom staan we stil bij het thema:

“Wat kan er in en uit mijn rugzak”

Zijn het alleen de dingen die we zien en mee kunnen
nemen?

Of zit er meer in jouw rugzak?

Kun je ook dingen die te maken hebben met het geloof
in je rugzak doen en er uit halen?

We kijken bij deze Kinderkerk ook terug op de
Kinderkerkbijeenkomsten die gehouden zijn.

Het belooft weer een leuke, creatieve en informatieve
bijeenkomst te worden.

We hopen dat er veel enthousiaste kinderen met hun
(groot)ouders, vriendje/vriendinnetje naar de kerk komen.

Op zaterdag 29 april konden er weer kleding en schoenen
ingeleverd worden op de parkeerplaats van onze kerk.
Het weer werkte goed mee en de gehele ochtend was
het een komen en gaan van mensen die kleding kwamen
brengen, bij elkaar zo'n 250 zakken goed voor 1300 kg.
De kleding zat weliswaar in afvalzakken, maar was over
het algemeen netjes verzorgd. De vrijwilligers van de
MOV konden hiermee weer een mooie bijdrage leveren
aan het werk van Cordaid, veel moeders en kinderen in
Ethiopié zijn ermee geholpen.

ledereen hartelijk dank voor uw bijdrage!

Namens de werkgroep MOV, Wim van ‘t Klooster

Als de kinderen het leuk vinden, mogen zij een
muziekinstrumentje meenemen naar de bijeenkomst.

Ons doel is om kinderen op een speelse en toegankelijke
manier de kern van ons geloof, de naastenliefde, bij te
brengen.

De bijeenkomst begint om 11.00 uur en duurt een klein
uurtje.

Witte Donderdag

De kinderen van de Camminghaschool hadden zich goed
voorbereid. Met voordrachten en gedichten, muziek en
verhaal werd het lijdensverhaal en het feest van Pasen
prachtig vormgegeven. Het was een dankbaar genieten
voor alle aanwezigen.

Familieberichten

Overleden:
Anneke Oostendién-de Ligt op 6 april, 77 jaar
Wilma van Bentum-Puik op 3 mei, 43 jaar

11



Houten

O.L.V. ten Hemelopneming
Loerikseweg 10, 3991 AD Houten

Secretariaat: Loerikseweg 12, 030-6371284, houten@pj23.nl. (werkdagen 9.00 -12.30 uur)
Pastoraatsgroep: houten.pastoraatsgroep@pj23.nl. Locatieraad: houten.locatieraad@pj23.nl

Helpende handen gezocht
Gastvrouwen en gastheren kom ons helpen!

Ruim 40 werkgroepen, koren, catechese- en
verdiepingsgroepen, vaste en vrijwillige medewerkers en
nog meer mensen maken gebruik van de katholieke kerk en
pastorie in Houten. Dat is vaak dringen in de keuken om
koffie en thee te zetten. Sommigen zoeken een goed
projectiescherm plus "beamer", een laptop

of weer iets anders.
Wij zijn op zoek naar
mensen die op
regelmatige basis
ons komen helpen
dit alles in goede :
banen te leiden, : &' i
vooral voor het begin -
van de avond en voor %
bijzondere gelegenheden.

Activiteiten verdienen vaak

maatwerk en hierbij geldt “de klant is koning”.
Uiteraard wordt een en ander in samenwerking met de klant,
de organisator van de activiteit in- en opgeruimd.

We proberen teams samen te stellen, zodat op een flexibele
wijze de inzet georganiseerd kan worden.

1S

&

4

De ruimten moeten schoon gehouden worden. Daarom
zoeken we ook extra mensen voor de huidige
schoonmaakgroep. Ook dit werk wordt in overleg met elkaar
en volgens schema gedaan.

Vakantiesluiting secretariaat

Gedurende de vakantieperiode van zaterdag 8 juli t/m
zondag 20 augustus 2023 is het secretariaat gesloten.

Het secretariaat is gedurende deze periode alleen via de
mail bereikbaar: houten@pj23.nl

Wij zoeken:

- enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden als een spin in
het web ondersteunend te zijn in onze organisatie;

- personen die communicatief vaardig en flexibel zijn
(wellicht in te zetten volgens een vast schema);

- collega’s die zich als een vis in het water voelen binnen een
team van vrijwilligers.

Wij bieden:

Praktisch werken aan ons “Huis van Ontmoeting”.

Een organisatie die op een breed vlak zich verder wil
manifesteren op spiritueel en maatschappelijk gebied in
Houten.

Samenwerken in een team van gepassioneerde vrijwilligers
binnen onze geloofsgemeenschap.

Gelegenheid om Houtenaren te ontmoeten, die je anders
nooit had leren kennen.

Inspiratie, zingeving en plezier. Het gaat om onze medemens
en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid;

Zinvol en afwisselend werk, waarbij eigen initiatief en inzet
gewaardeerd worden in een organisatie die volop

in beweging is.

Tijdsbesteding:
Afhankelijk van wat men wil, enkele uren per week, met
name aan het begin van de avond.

Interesse?
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Eugéne
van Zijl, telefoon 06-23065080 of rogene@kpnmail.nl

Kidskerk

De volgende keer kidskerk is op
zondag 11 juni. Het begint om 9.30
uur. Waar het dit keer over gaat?
Dat is nog een verrassing.

Het heeft Zijne Majesteit behaagd

Ook dit jaar mochten enkelen uit onze geloofsgemeenschap een lintje ontvangen. Dat zijn Kees Dekker en
Maryon Jagers - Gordon Jackson. Via deze weg willen we hen hiermee van harte feliciteren. Kees heeft de

onderscheiding onder andere gekregen voor zijn inzet voor de ICT van onze locatie en voor het

. gebouwbeheer. Maryon heeft de onderscheiding gekregen voor haar inzet voor de Anglicaanse Kerk en
J‘“ o oecumene. Samen met haar man komt zij regelmatig bij ons in de kerk. Helaas zijn hun namen pas na de
T kopij datum openbaar geworden. Daarom komt er niet nu, maar in de volgende Open Venster meer
h aandacht voor.
De redactie
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Huis van Gebed en Ontmoeting

Onze kerk en pastorie aan de Loerikseweg in Houten staan er prachtig bij. Al bijna 140 jaar zijn ze de plek voor onze
vieringen. De pastorie doet tevens dienst als kantoor en vergaderruimte, als cefenruimte voor koren, biedt gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en nog veel meer. We zien echter ook dat tijden veranderen. Het aantal kerkgangers neemt af, evenals
het aantal gewijde voorgangers, pastoraal medewerk(st)ers en vrijwilligers. De vraag die we ons daarom hebben gesteld:
Hoe bereiden wij ons voor op een bestendig en gewenst gebruik van de kerk en pastorie in Houten?

Als antwoord op deze vraag heeft de locatieraad van de geloofsgemeenschap Houten, in overleg met het parochiebestuur,
en het pastoraal team, besloten om een zogenaamd Huis van Gebed en Ontmoeting (HvGO) op te zetten. Wel te verstaan, de
kerk blijft het Eucharistisch centrum van de parochie Paus Johannes XlIl. Aan de dagkapel gaan we niet veel veranderen.
Voor de naastgelegen pastorie is een mooi plan in ontwikkeling: de kamers daar vragen om een aanpassing. Voor een deel
zijn deze te klein, niet geschikt voor beoogd gebruik en bovenal niet goed geisoleerd. Om het HvGO te realiseren komt daar
meer bij kijken dan u wellicht denkt.

Om te beginnen, de kerk en pastorie zijn beiden een Rijksmonument.

Zij zijn in 1885 gebouwd naar een ontwerp van architect A. Tepe in de
neogotische stijl. Het geheel en de vele details maken het een juweel.

Niet alleen van buiten, maar ook van binnen. De status als Rijksmonument
betekent dat als je iets wil wijzigen aan het gebouw, er toestemming
nodig is van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). En ook de
Monumentencommissie van de gemeente Houten heeft hierin een stem.

Een eerste presentatie van de plannen aan de Monumentencommissie in
november 2022 is positief ontvangen. Wel is ons gevraagd een
“waardestellend bouwhistorisch onderzoek” te verrichten. Daarbij wordt
bekeken welke elementen van het gebouw meer of minder waardevol zijn.

Begin dit jaar is dat onderzoek gedaan. De opname ter plaatse en het
uitgevoerde literatuur- en archiefonderzoek heeft een schat aan
informatie opgeleverd. Wist u bijvoorbeeld dat de ruimte tussen de pastorie en de kerk nooit als zodanig is ontworpen? Het
waren oorspronkelijk twee losse gebouwen die toentertijd met elkaar zijn verbonden.

De conclusie van dit "waardestellend bouwhistorisch onderzoek" is dat
veel elementen van de huidige pastorie een grote cultuur-en
bouwhistorische waarde hebben. Met name de onderdelen die dateren
uit eind negentiende eeuw en de later herbruikte elementen zoals de
deurkozijnen met deuren. Het onderzoek toont aan dat een verbouwing
zeer zorgvuldig moet plaatsvinden. Niet alles mag zomaar worden
verwijderd of aangepast. Er zal een goed doordacht plan moeten worden
voorbereid dat de goedkeuring moet krijgen van de
Monumentencommissie en de RCE. En later zal ook het bisdom zijn fiat
moeten geven.

U zult zich afvragen: Hoe nu verder? Welnu, we gaan aan de slag met een
architect die gespecialiseerd is in de begeleiding van restauraties,
verduurzaming en herbestemming van monumentaal erfgoed. Er wordt een ontwerp gemaakt voor de pastorie gebaseerd
op onze wensen, rekening houdend met de bouwhistorische waarden en passend bij ons budget. Dit plan leggen we ter
goedkeuring voor aan de locatieraad, bestuur, bisdom en de benodigde instanties. Maar zover zijn we nog niet. Eerst aan de
slag met de architect. We zijn benieuwd naar het resultaat. U ook?

Namens de bouwcommissie en de locatieraaad, Peter Wieman

In het najaar willen we een locatieberaad houden, waar we de plannen voor het HvGO verder uit de doeken doen,
zowel inhoudelijk als de bouwtechnische kant.
De locatieraad
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Mededeling namens het jongerenkoor

Hoihoi!

Zoals menigeen misschien al gehoord heeft, gaan wij, het Jongerenkoor YES, stoppen.

Onze naam staat voor Young Enjoying Singers. Heel lang hebben wij met plezier gezongen en

XES

vieringen bijgewoond, maar nu is ons ledenaantal te veel gedaald. We willen liever op ons

hoogtepunt stoppen, dan dat we onverhoopt uiteenvallen. Vier jaar geleden hebben we voor het

laatst een jubileum gehad van 40 jaar. Helaas behalen we het jubileum van 45 jaar dus net niet, maar het stopt bij 44 jaar.
Met de huidige koorleden en de recente oud-koorleden nemen wij afscheid met elkaar tijdens een BBQ.

Verder is 2 juli onze allerlaatste viering, komt u dan ook afscheid nemen?
Wij zijn van plan om af en toe een activiteit omtrent zingen en jongeren te organiseren, dus we zullen niet helemaal

verdwijnen :).

Hopelijk tot 2 juli en een hele dikke afscheidsknuffel van Jongerenkoor YES!

Pieter Koning 25 jaar verbonden aan onze parochie

Begin 1998 vertrok de toenmalige dirigent van onze
parochie vrij plotseling. Maar er was al snel een nieuwe
dirigent gevonden: Pieter Koning. Officieel was er op zondag
3 mei 1998 voor de eerste keer een viering onder leiding van
Pieter.

In het eerste jaar van Pieter wordt er veel werk verzet.

Hij is zeer tevreden over inzet en concentratie van de
koorleden. Pieter besteedt, sinds hij de artistieke leiding
heeft over de koren, veel aandacht aan vernieuwing van het
repertoire. Bij Caecilia is dat voornamelijk het "klassieke”
misrepertoire met missen van Mozart, Gounod, Bruckner,
Rheinberger maar ook van meer hedendaagse componisten
als Jacob de Haan, Tambling en Schoonenbeek. Bij koor
Cantilene kan Pieter zich uitleven op uitdagende, moderne
liturgische liederen. Teksten van Huub Oosterhuis, waarvan
een groot deel op muziek gezet door Tom Lowenthal. Deze
heeft in 2018 speciaal voor Cantilene een Mis gecompo-
neerd op de originele tekst: de Missa Consolatrix Afflictorum,
die Pieter met Cantilene in het repertoire heeft opgenomen.
Omdat meer dan 50 uitvaarten en andere speciale vieringen
jaarlijks te veel drukten op de andere koren kreeg Pieter na
vier jaar de opdracht een nieuw koor op te richten. Op 2
februari 2003 stond Pieter aan de wieg van de geboorte van
het Rouw- en Trouwkoor, dat de naam OMNIA met de
betekenis “alles in allen” kreeg. Zijn eigen koor Omnia
groeide als kool. Naast leden van de twee bestaande koren
meldden zich ook veel niet gebonden leden. Vijf jaar
geleden meer dan 85 leden, nu na Corona 60 leden en meer
dan 100 speciale gezangen voor rouw en trouw. Bij het
tien-jarig jubileum in 2013 componeerde Rob Goorhuis de
"Missa Pro Omnia" en dit jaar bij het twintig jarig jubileum
heeft Pieter een koorarrangement van het “Ave Maria" van
Burgmuller geschreven.

De afgelopen 25 jaar heeft Pieter de koren op een goed

niveau weten te handhaven, waarbij moet worden
aangetekend dat de gemiddelde leeftijd van de koorleden
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aanzienlijk is gestegen,
onder meer door de
beperkte aanwas van
nieuwe leden de laatste
jaren. Ook heeft hij
bijzondere vieringen,
zoals Mariavieringen,
Paas- en Kerstvieringen
maar ook het

Kerstconcert verrijkt
door het koor met diverse instrumentalisten te laten zingen.

De Coronaperiode was lastig zowel voor de koren als voor
Pieter. Samen zingen was slechts mogelijk in kleine groepjes,
plastic schermen dienden als afscheiding tussen de zangers
en zingen in een lege kerk was eerder regel

dan uitzondering. Allemaal niet bevorderlijk voor de
continuiteit. Toch heeft Pieter met diverse initiatieven de
koren door deze periode heen geloodst: repeteren op
afstand in de tuin van de kerk, opnames van gescheiden
stemgroepen die digitaal samengebracht werden en het tot
één koorgeluid smeden van liederen die individueel thuis
waren opgenomen inclusief beeldopnames enzovoort.

Denken we daarnaast aan de andere activiteiten die Pieter
met de koren heeft ondernomen: cd-opnamen en lieddagen
met Cantilene (op 7 oktober staat er weer een lieddag op
stapel), de Caeciliafeesten, de uitjes met de koren, maar
vooral de betrokkenheid van Pieter bij alle koorleden.

Wij feliciteren Pieter met zijn 25-jarig jubileum in onze
parochie en hopen dat hij nog lang aan onze kerk
verbonden zal zijn. Met veel plezier gaan wij samen op weg
naar de volgende jubilea. Tijdens de startzondag in
september zal er speciale aandacht aan zijn jubileum
geschonken worden.

Koor Cantilene, 5t. Caeciliakoor en koor Omnia



Feestelijke bijeenkomst voor ouderen

Op vrijdag 2 juni aanstaande wordt voor de zevende keer Bij deze uitgave van Open Venster ontvangen de genodigden

een feest georganiseerd voor de senioren van onze een persoonlijke uitnodiging met een antwoordstrook voor

geloofsgemeenschap in Restaurant De Engel. deze dag.

Dit keer is het voor iedereen die 80 jaar of ouderis (alsueen  Wij verzoeken hen uiterlijk 29 mei a.s. hun deelname te

jongere partner heeft, is hij/zij natuurlijk ook van harte melden.

welkom). Er kunnen maximaal 150 personen in de zaal, en Mocht u bij deze uitgave van het Open Venster geen

vol is vol. persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen en u behoort
wel tot de doelgroep, laat het ons dan even weten via het

Die dagis er om 10.00 uur een Eucharistieviering waarin parochiesecretariaat (telefoon 6371284 op werkdagen

pastoor F. Hogenelst en mevrouw C. Sturkenboom zullen tussen 9.00 en 12.30 uur). U krijgt dan alsnog de uitnodiging

voorgaan met medewerking van het koor Omnia. toegestuurd of u meldt zich dan direct aan.

Daarna is er tijd voor koffie met een traktatie, de bekende Het wordt ongetwijfeld weer een gezellig samenzijn op 2

borrels, een optreden van een gezellige zanggroep en de juni, u bent van harte welkom!

uitreiking van de wisselwandelstok. Na een lekkere lunch

wordt het feest om circa 14.00 uur afgesloten. Namens de voorbereidingsgroep, Frans Boon/Eugéne van Zijl

'Wie zingt bidt dubbel, helemaal als
| het in het Gregoriaans is'

Aan het woord is Arnoud Heerings, de dirigent van de schola.
'k kan mij nog goed herinneren dat ik voor de eerste maal
Gregoriaans hoarde. Dat was in Delft, mijn geboorteplaats. Ik
was toen een jaar of twaalf. Midden in de stad was een kleine
kapel (de Sint Hippolytuskapel), waar vier of vijf zangers stonden
te zingen. Ze vulden de gehele ruimte. lk vond het prachtig. Na

. afloop ontmoette ik de zangers in de koffieruimte naast de kapel.
De oudste zanger zei toen tegen mij: Jij moet ook maar
Gregoriaans gaan zingen. lemand moet later ons stokje
overnemen. En zo is het gebeurd.

Ik zing alweer vele jaren Gregoriaans. Het is een mooie traditie. Het is alleen jammer dat in onze tijd het steeds lastiger wordt om
nieuwe zangers te vinden. Toch ben ik van mening dat het Gregoriaans moet blijven bestaan, omdat ook onze kleinkinderen
kennis moeten kunnen nemen van deze eeuwenoude zang. We blijven daarom zoeken. Want liefhebbers van het Gregoriaans zijn

er nog steeds. Ze moeten alleen komen zingen'

Gregoriaans is heel pure muziek. Het is eenstemmig. De tekst is Latijn. Met het gregoriaans is het eenvoudig een religieuze
sfeer te scheppen. Augustinus zei eens: qui cantat, bis orat (wie zingt, bidt dubbel). Dat is helemaal waar. Misschien denkt u:
dat Gregoriaans is te moeilijk. De schola van Houten is echterlaagdrempelig. Alle zangers zijn welkom, dames en heren.

De ervaring heeft wel geleerd dat het het beste werkt als vrouwen

en mannen apart zingen. Zoals je direct zal opvallen is het zingen wel anders
dan bij de gezangen van bijvoorbeeld Huub Oosterhuis. Het helpt natuurlijk
als je het Gregoriaans ook mooi vindt en een beetje je best wilt doen

om het te leren. Het is dan wel aan te raden om wekelijks te komen repeteren.

Dat doen we op vrijdagochtend van 8.45-9.45 uur in de Acaciazaal
(in de pastorie). We zingen ongeveer zes keer per half jaar tijdens
een Eucharistieviering. Voor vragen kun je contact opnemen met
Guus van der Werff (tel. 06-30185130).

Voor vrouwen die kennis willen maken met het Gregoriaans verwijzen we
graag naar de website van de Utrechtse Vrouwenschola

(http://utrechtsevrouwenschola.dyndns.org/).

Guus van der Werff

Familie berichten

Gedoopt:
05-03-2023 Jelle Holland

Overleden:

11-03-2023 Joop van Wijngaarden
12-03-2023 Charles Fabrie
16-03-2023 Piet Schols
06-04-2023 Carel de Sain
08-04-2023 Erik Groot

10-04-2023 Ko Bos
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Liturgie

Vieringenrooster 20 mei t/m 16 juni 2023
20 mei - 21 mei 7e zondag van Pasen

Houten za 19:00 Mariaviering met werkgroep m.m.v. St. Caeciliakoor
Wijk bij Duurstede za 19:00 pastoor F. Hogenelst
Houten zo 11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Schola cantorum
Schalkwijk zo 09:30 werkgroep
't Goy zo 09:30 pastoor F. Hogenelst
Bunnik zo 09:30 pw. E. van de Moosdijk m.m.v. In Honorem Dei
QOdijk zo 11:00 pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven zo 09:30 werkgroep m.m.v. Cantor Martien Stoeten
Cothen zo 11:00 werkgroep m.m.v. Herenkoor
28 mei Pinksteren
Houten zo 11:00 pastor M. Los m.m.v. St. Caeciliakoor
Schalkwijk zo 09:30 pastor M. Los
Bunnik zo 09:30 pw. L. Weijman m.m.v. In Honorem Dei
Odijk z0 11:00 pw. L. Weijman m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven zo 09:30 diaken H. Schoot
Cothen zo 11:00 diaken H. Schoot m.m.v. Gemengd koor St. Caecilia Cothen
Wijk bij Duurstede zo 09:30 Oecumenische viering met pw M. Hettinga m.m.v. Koor Face to Face
29 mei H. Maria, Moeder van de Kerk
Houten ma 11:00 pastor O. Swijnenberg m.m.v. Cantores
Bunnik ma 09:30 werkgroep m.m.v. Cantor
D3 juni - 04 juni H. Drie-eenheid
Wijk bij Duurstede za 19:00 diaken V. van der Helm m.m.v. Koor Face to Face
Houten zo 11:00 le H. Communie met pastoor F. Hogenelst m.m.v. Kinderkoor Zing-Zang
't Goy zo 09:30 diaken V. van der Helm
Bunnik 20 09:30 werkgroep
Odijk zo 11:00 werkqgroep
Werkhoven zo 09:30 pastoor F. Hogenelst
Cothen zo 11:00 diaken V. van der Helm m.m.v. Dameskoor
11 juni H.Sacrament
Houten z0 11:00 pastor M. Los m.m.v. Jongerenkoor YES
Schalkwijk zo 09:30 pw. L. Weijman
Bunnik zo 09:30 pastor M. Los
zo 11:00 Kinderkerk met werkgroep
Odijk zo 11:.00 pw. L. Weijman m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven zo 09:30 werkgroep
Cothen zo 11:00 pastor 0. Swijnenberg m.m.v. Gemengd koor 5t. Caecilia Cothen
Wijk bij Duurstede zo 09:30 Woord- en communieviering, Gezinsviering met werkgroep m.m.v. Koor Face
to Face

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nL.
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Vieringenrooster 17 juni t/m 9 juli 2023

17 juni - 18 juni 11e zondag d/h jaar

Wijk bij Duurstede za 19:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Koor Face to Face
Houten zo0 11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Cantilene

't Goy zo 09:30 pastor 0. Swijnenberg

Bunnik zo 09:30 BOW pastoor F. Hogenelst m.m.v. In Honorem Dei
Cothen zo0 11:00 werkgroep m.m.v. Herenkoor

25 juni 12e zondag d/h jaar

Houten z0 11:00 pastor 0. Swijnenberg m.m.v. Schola cantorum
Schalkwijk z0 09:30 diaken H. Schoot

Bunnik zo 09:30 werkgroep

QOdijk zo0 11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven zo0 09:30 pastoor F. Hogenelst

Cothen zo 11:00 diaken H. Schoot

Wijk bij Duurstede zo 09:30 werkgroep m.m.v. Koor Face to Face

Wijk bij Duurstede za 19:00 werkgroep

Houten zo 11:00 pastor M. Los m.m.v.Jongerenkoor YES

't Goy zo 09:30 werkgroep

Bunnik zo 09:30 pastor M. Los

Odijk zo 11:00 werkgroep m.m.v. Vox Odicensis

Werkhoven z0 09:30 werkgroep

Cothen zo 11:00 werkgroep

Houten zo 11:00 pastoor F. Hogenelst

Schalkwijk zo 09:30 pastoor F. Hogenelst

Bunnik zo0 09:30 pw. L. Weijman

Odijk zo 11:00 werkgroep

Werkhoven zo 09:30 werkgroep

Cothen z0 11:00 pw. L. Weijman

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nlL
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Ter herinnering

Adri Verweij

-
b |
>
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-
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Op 5 april is onze geliefde collega en emeritus pastor Adri Verweij op
79-jarige leeftijd in Fraterhuis 5t. Joseph in De Bilt overleden.

Adri werd geboren in Schalkwijk, studeerde theologie in Utrecht en werd
in 1969 tot priester gewijd. Hij werkt lange tijd als jeugdpastor in
Zutphen en Arnhem. In 1984 maakte hij de overstap naar het
omroeppastoraat

van RKK en de KRO. Hij werkte voor het populaire interactieve
radioprogramma Postbus 900. Waarin hij op persoonlijke wijze brieven
behandelde van luisteraars over actuele levensvragen. Adri verwierf
landelijk bekendheid als een van de vaste gezichten van het omroep-
pastoraat.

Na zijn werk als omroeppastor richtte Adri het seniorenpastoraat op,
eerst in de stad Utrecht, later in het gehele (toen nog) dekenaat Utrecht.
In deze jaren woonde hij in Odijk en ondersteunde hij het pastoraal team
van de parochie de heilige Johannes XXIIl. Begin vorig jaar nam hijom
gezondheidsredenen afscheid.

Adri is vanuit de afscheidsviering op 12 april te ruste gelegd op het kerkhof van zijn geboorteplaats Schalkwijk.
We zijn Adri dankbaar voor alles wat hij betekend heeft voor ons en onze geloofsgemeenschappen.

Namens het pastoraal team, Lilian Weijman

Huub Oosterhuis

Op 9 april, eerste Paasdag, overleed Huub Oosterhuis.
Hij maakte sinds de jaren zestig naam als dichteren
bijbeluitlegger die de Bijbelse boodschap op
hedendaagse wijze probeerde te vertolken.

Zijn werk had grote invloed op de vernieuwing van de
liturgie in de RK-Kerk. Zijn poétische oeuvre varieerde
van psalmbewerkingen tot politieke protestliederen,
mystiek getinte gezangen en vaak zeer persoonlijke
'vrije poézie

Zijn liederen staan op het repertoire van veel parochies
en kerken. Huub Oosterhuis sloot als bijbelvertaler en
uitlegger aan bij Joodse uitlegtradities.

In 1997 begon hij in De Rode Hoed met bijbeluitleg voor
buitenkerkelijken. De Vrije Universiteit in Amsterdam
eerde hem in 2002 met een eredoctoraat.

Bron: KRO NCRV
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Cothen

Heilige Petrus en Paulus

Rozenplantsoen 17, 3945 BW Cothen

Secretariaat: 0343-561208, cothen@pj23.nl

Pastoraatsgroep: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl (ma. 9.30-11.30u)

Bankrekeningnummer: NL11RABO03 12301154 voor algemene giften en stipendia. fF

Pinksterfeest
Zondag 28 mei om 11.00 uur

Hierbij nodigen wij iedereen uit voor het Pinksterfeest !
Afgelopen jaren moest Wijk bij Duurstede het doen zonder
oecumenische Pinksterviering. Dit jaar, op zondag 28 mei,
keert die terug op de Markt als 'Pinksterfeest nieuwe stijl’
Waar dit gebeuren eerdere jaren in de middag plaatsvond,
heeft de organisatie nu gekozen voor een gezamenlijke
ontmoeting eind van de ochtend. Om 11.00 uur worden jong
en oud van binnen en buiten de kerken uitgenodigd op de
Markt voor een feestelijke bijeenkomst van een half uur.
Medewerking wordt verleend door gospelkoor ‘Face to Face’
onder leiding van Tom van Ginkel. Als actueel thema is
gekozen voor ‘Verbinding’ Meerdere kerken hebben het
aanvangsuur van hun eigen ochtenddienst zo aangepast dat
ze aansluitend naar de Markt kunnen komen. Daar hopen ze
niet alleen elkaar, maar ook vele anderen te ontmoeten voor
dit Pinksterfeest nieuwe stijl. Bij regen wordt het geheel
verplaatst naar de katholieke kerk. Hartelijke groet,

Jan Offringa
Kiudsweg 1 FIJNE PINKSTEREN!

“Kruisweg bidden met kinderen”

Dit jaar hebben wij voor de 10e keer met de leerlingen van
groep 6 van de Carolusschool de Kruisweg gelopen en
gebeden. In alle stilte kwamen de leerlingen in de kerk en
eenmaal in de banken gingen al snel de vingers omhoog.
Kennelijk maakte de kerk al zoveel los, dat we eerst maar
besloten een rondje vragen te beantwoorden. Daarna werd
in het kort verteld wat we gingen doen. Om beurten droegen
de leerlingen het kruis, en mochten de anderen bij iedere
statie een bloem en een kaarsje aansteken. Zo zijn we langs
alle staties gelopen en is het het lijdensverhaal van Jezus
vertelt. Qok hebben we gehoord hoe het verhaal in onze tijd
past en hebben we samen gebeden.

Als afsluiting mochten de leerlingen het boekje met het
verhaal meenemen. Daarbij zat een rozenkrans die licht in
het donker geeft, ter nagedachtenis aan het kruis wat Jezus
voor ons heeft gedragen. Als laatste was er voor iedereen een
waxinelichtje wat “het licht van Pasen” symboliseerde. Een
licht wat je zelfs door de donkerste dagen heen zal leiden.
Diep onder de indruk verlieten de kinderen de kerk, en na al
die jaren zijn wij steeds weer even stil door deze bijzondere
ervaring.

Rian van Kleef & Yvonne Janssen

Al
Viuchtelingen werkgroep Wijk bij
Duurstede
Vrijwilligers gevraagd
Een groeiende groep statushouders* heeft ondersteuning
nodig bij hun start in de Nederlandse/Wijkse samenleving.
Daarom zoekt Vluchtelingen Werkgroep Wijk bij Duurstede
een aantal enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Het gaat
om maatschappelijk begeleiders, financieel/administratief
begeleiders en woonbegeleiders. Ook zou het prettig zijn
als er een poule van vrijwilligers gevormd kan worden voor
'hand- en spandiensten’, zoals begeleiden en vervoeren van
mensen naar afspraken in en buiten onze gemeente, het
zoeken naar o.a. huisraad op marktplaats en in
kringloopwinkels en hulp bij het vervoeren daarvan. Voor
meer informatie verwijzen wij graag naar onze website
www.vwwhbd.nl Bereikbaarheid per email: info@vwwbd.nl
of per telefoon: 0343-533614 / 06-53603118

*dat zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning kregen, op
dit moment met name afkomstig uit Syrié en Afghanistan.
Ook voor de Oekraiense vluchtelingen is er nog steeds
behoefte aan vrijwilligers voor o.a. ondersteuning bij het
leren van de Nederlandse taal. Het Taalhuis Wijk bij
Duurstede houdt zich hier mee bezig en is bereikbaar via
het volgende emailadres: taalhuis@stichting-binding.nl
Voor telefonische informatie hierover kunt u bellen met
Vluchtelingenwerk: 0343-533614/ 06-53603118

Wij hopen op veel reacties op deze oproep, zodat vele
handen ook dit werk licht zullen maken.

Namens het bestuur van Vluchtelingenwerk,

Liesbeth de With, Codrdinator.

Dauwtrappen 2023

Ook dit jaar gaan we weer dauwtrappen op Hemelvaartsdag
donderdag 18 mei 2023.

We vertrekken om 6.30 uur bij de Protestantse kerk, aan de
Brink te Cothen. De route is bekend en daarom adviseren
we jullie om lichaam bedekkende kleding aan te doen.

We verwachten rond de klok van 8.30/8.45 uur terug te zijn
bij de kerk voor een heerlijk kopje koffie en een gezamenlijk
ontbijtje. Wie niet wil meelopen, maar wel naar de viering
wil komen, is vanaf 9.00 uur welkom voor een kopje koffie
en aansluitend de viering die om 9.30 begint.

Annemieke de Wit

Familieberichten

Op 30 januari 2023 is Helena Maria Margaretha ten Barge-de Gier overleden, in de leeftijd van 86 jaar.
Op 11 februari 2023 is Agatha Johanna Versteeg-van Kats overleden, in de leeftijd van 87 jaar.
Op 19 maart 2023 is Pieter van der Grift gedoopt in onze geloofsgemeenschap. Zijn ouders zijn Floris en Agata van der

Grift en ze wonen op de Kapelleweg 7.
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Dit jaar heeft het Zijne Majesteit de
Koning behaagd om de voorzitter
van de Locatieraad 't Goy, Ad de
Rooij, te onderscheiden als Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau. Als
{mede-)directeur van een
transportbedrijf weet hij toch vele,
vele uren vrij te maken om het reilen
en zeilen van de Goyse kerk en de
samenwerking met de Stichting
Mooi 't Goy in goede banen te
leiden.

*

Beusichemseweg 104, 3997 ML't Go}
Secretariaat/kopij: 030-6011160, tgoy@pj23.nl
Pastoraat: 030-6011239

vinr: Peterde Rooij, Joop Middelweerd en Ad de Rooij

Qok zijn broer Peter de Rooij kreeg
een onderscheiding voor zijn
inspanningen voor vele stichtingen
en verenigingen die zich in grote
lijnen laten samenvatten als
'Maatschappelijk Ondernemend
Houten en omstreken’.

Tenslotte werd ook Joop
Middelweerd onderscheiden voor
zijn inzet voor de Goyse voetbal-,
tennis- en schietvereniging, en wat

20+21 mei: diaconale

zondag

Inleveren voor daklozen:

* t-shirts

* nieuw ondergoed

* sokken

In de mand in de dagkapel

ons betreft ook voor het uitlenen
van zijn echtgenote als dirigente
van ons koor.

Van harte gefeliciteerd Ad, Peter en
Joop: het is welverdiend!

Rozenkrans bidden
Alle dinsdagavonden in mei
om 19.00 uur
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Odijk

Heilige Nicolaas

Sint Nicolaaslaan 1, 3984 JA Odijk

Secretariaat: (030) 6562031, wo. en vrij. van 9.00 tot 12.00 uur, odijk@pj23.nl, www.nicolaaskerkodijk.nl
Pastoraatsgroep: pastoraatsgroep.odijk@hotmail.com of 06-20254187.

Locatieraad: locatieraad@nicolaaskerkodijk.nl Voor stipendia IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21 t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23
Vioor meer actueel en lokaal nieuws zie onze website en de wekelijkse Nieuwsbrief.

Mijn passie

Leuk dat ik mijn verhaal mag doen hier. Ik ben vrij nieuw in
de parochie maar toch ook weer niet, omdat ik jaren
geleden in Odijk woonde en toen ook al lid was van de
Nicolaas Parochie en bij Vox Odicensis zong.

Na 15 jaar in de binnenstad van Utrecht te hebben
gewoond, woon ik nu alweer vier jaar met veel plezier in
Odijk, zit ik alweer een jaar op het koor en ben zelfs
bestuurslid. We zoeken nog tenoren en bassen!l!

Gevraagd werd wat mijn passie is en waar mijn interesses liggen. Ik heb er een paar: Mijn grote passie (en die van
echtgenoot Jan) is reizen met onze kleine bus camper Jopie. We reizen (als het kan) twee keer per jaar door Europa , meestal
Frankrijk en Italié. We hebben twee elektrische fietsen achterop en een hondenkar bij ons, zodat we veel uitstapjes op de
fiets kunnen maken, samen met onze golden doodle Lewis. Onderweg doen we aan urban sketching. Gewoon ergens zitten
en een ruwe opzet maken en op de camping verder uitwerken. Verder veel uitgebreide lunches op terrasjes en veel lezen.

Mijn tweede passie is interieurstyling. lk schilderde ons huis in
Utrecht bijna iedere drie maanden wel in een nieuwe kleur of
plakte een nieuw behangetje en ik draaide mijn hand niet om voor
het herinrichten van kamers en sjouwen met meubels. Ook het huis
in Odijk heb ik naar eigen ontwerp laten verbouwen en zelf
ingericht. Het is dus niet gek dat onze bus Jopie ook al een paar
keer een make over heeft gehad en ik druk bezig ben geweest met
kussenhoezen maken, kastjes lakken en zelfs tegeltjes plaatsen

Manigue de Nijs

Open Venster

Zo heet ons Parochieblad. Als je het leest blijf je niet alleen op de hoogte
van wat er allemaal speelt in onze geloofsgemeenschappen maar vind je
soms ook verrassende verhalen en ervaringen.

Afgelopen zomer was ik met Canadese familie in Drenthe waar mijn zus op
de boerderij in Wijster woont. Zij had bedacht dat we naar Ellert en
Brammert in Schoonoord moesten gaan. Dit Openluchtmuseum laat het
wonen en leven zien van inwoners van Drenthe in het verleden.

Nadat we de kaartjes hadden gekocht liepen we langs het toegangshuisje.
Mijn oog viel op een oude prent achter het raam. Tot mijn verrassing stond
er ‘Open Venster’ Natuurlijk moest ik gelijk denken aan ons eigen Open
Venster.

Eef Goes
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Opbrengst
Dank voor alle kleding, schoenen etc.

@ Het was weer gezellig, het zonnetje scheen
uitbundig en de opbrengst gewéldig!
U heeft met elkaar maar liefst 140 (meest)
MIDMGALTH :
zware zakken ingeleverd!

Nogmaals hartelijk dank namens de mensen in Ethiopié.
En nu weer op naar de najaarsactie...
Vriendelijke groet, Jenneke Miltenburg

Eten met dorpsgenoten

Het Eten met Dorpsgenoten zal weer plaatsvinden op maandag
22 meiin de Meenthoek bij het Witte Kerkje.

Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook
regelmatig alleen eten? Voor € 7.- krijgt u een driegangen-
maaltijd. De maaltijd wordt om 18.00 uur geserveerd.

U kunt zich aanmelden op woensdag 17 mei tussen

17.00 uur en 18.00 uur via telefoonnummer 030-6562089 met
vermelding van uw naam en telefoonnummer.

Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32.

De volgende keer is gepland op maandag 26 juni.

Aanmelden kan dan op woensdag 21 juni.

Ontmoeting met dorpsgenoten

De volgende Ontmoetingsmiddag met dorpsgenoten zal zijn op
zondag 21 mei van 14.30 uur tot 17.00 uur in het Zaaltje bij de
H. Nicolaaskerk. Een thema is bij het schrijven nog niet bekend.
Er is tijd voor gezellig bijpraten en samenzijn onder het genot
van een kop koffie of thee en een drankje.

Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in het hiervoor
bestemde spaarvarken geven.

Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld
via tel. 030-6562977.

Na deze middag volgt een zomerstop en is de volgende middag
gepland op zondag 10 september.

Kidskerk z

Kidskerk is een initiatief voor kinderen van /\ e

ongeveer 3 jaar t/m 8 jaar! eI T ey
s vy

Wanneer? ety

Onderstaande data op zondag van 9.15 uur tot 10.30 uur

in de H. Nicolaaskerk Odijk.

Wat gaan we precies doen?

Op een speelse manier kun je deelnemen aan een viering.

Tijdens deze viering staat een thema centraal, waarop het

(bijbeljverhaal en de activiteit zijn afgestemd. Natuurlijk gaan

we ook kletsen en zingen en is er gelegenheid om een kaarsje

voor iemand aan te steken.

Kom je ook?

Natuurlijk mag jij je vader en/of moeder gezellig meenemen als

je dat leuk vindt!

En je hoeft je niet op te geven hoor!

Dit schooljaar 2022/2023 staat nog de volgende
'Kidskerk-bijeenkomsten' gepland op 25 juni.

Tot dan! Werkgroep Kidskerk

Pinksteren -vlammen ongeblust-

Ik heb licht gezien
vlammen sloegen wolken neer
toen werd de lucht blauw

Elkaar beroerend
tongen in alle talen
duiven vlogen uit

lk heb licht gezien
even was de hemel mooi
geesten opgewekt

Even maar bevrijd
volkeren zonder strijd
vergeven niet vergeten

Ik zag blauwe lucht
maar het duurde slechts even
opnieuw werd het grauw

Paradijs voorbij
vuur en vlam wakkerden op
wapengekletter

Ik heb licht gezien
even was de hemel mooi

het duurde niet lang

rdckx

Familieberichten

Overleden:

05 april 2023: pastor Adri Verweij, 79 jaar

08 april 2023: An Vrancken-de Hosson, 103 jaar
19 april 2023: Janny van de Geer-Hofman, 90 jaar
20 april 2023: Annie van Leeuwen-Klerk, 85 jaar
29 april 2013: Riet Vernooij-de Klerk, 94 jaar

08 mei 2023: Hanneke Vernooij, 63 jaar

Gedoopt:
30 april 2023: Adam van Amsterdam
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Schalkwijk,

Tull en 't Waal

Heilige Michaél
Jonkheer Ramweg 18, 3998 JP Schalkwijk
Secretariaat: schalkwijk@pj23.nl . Pastoraatsgroep: 06 29473968, schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl

Adri Verwei] Melodie: Zomaar een dak Pastor Ad ri VEI'WEIJ

Tekst: Marjolein Kool
Adri Verweij kamt uit ans midden. Op woensdag 5 april is pastor Adri Veweij overleden in de leeftijd van
Hij is voor menigeen een rots. 79 jaar. Adri is, ondanks zijn brede scala aan werkzaamheden voor
Luisterend oor, steunen en bidden. het omroeppastoraat en samenleving, altijd zeer betrokken gebleven

i b gt Wk 2 we trots. bij de Schalkwijkse (geloofs-)Jgemeenschap. Wanneer het in zijn

Hij telde mee, zelfs op de tv, agenda viel in te passen, ging hij graag voor bij allerlei vieringen in

tot wer aver de grens. onze kerk.

N cenpracns. De dagen voor zijn uitvaart hebben velen afscheid van hem

Hidr-was in jeugd, siinpel st & 36 genomen tijdens de avondwake in Schalkwijk en/of bij zijn

maar het was wel een mooie Ljd. afscheidsviering in Odijk. Aansluitend aan de afscheidsviering is Adri
Hier wist hij zich voor te bereiden op ons kerkhof begraven.

op e&n bestaan aan God gewljd.

Mool was zijn werk &n vol zat de kerk, Ongeveer een jaar geleden, op zondag 15 mei 2022, hebben we

Hij bleek van jongst af aan tijdens zijn laatste eucharistieviering in Schalkwijk, afscheid van hem
vaor mensen klaar te staan,

genomen als pastor.
Ter gelegenheid van dit afscheid heeft Marjolein Kool destijds een
mooie liedtekst geschreven. Bij zijn begrafenis op woensdag 12 april

Waoorden van troost &n van bezinnen
schreel by in moole, warme taal.

Zijn friss Bilk kam bij ons binnen, werd dit lied weer gezongen. Daarom nogmaals de tekst van het lied
raakie het hart van allemaal. hier afgedrukt.

Dank! Het was sterk. Wij herinneren ons Adri, en denken aan hem, als een mens met een
Al stopt nu het werk, roeping, een gerespecteerde en betrokken pastor en dorpsgenoot.
dit 1s geen laatste keer, Het lied verwoordt dat perfect.

Wees welkom, altijd weer.

Toezeggingen Actie Kerkbalans

De opbrengst van de Actie Kerkbalans is zoals altijd voor de verzorging van de vieringen, de kosten
van de verwarming, de koffie en het verdere onderhoud van de gebouwen.
Actie Deze keer is er extra aandacht gevraagd voor het hoognodige onderhoud van de

34 dakkapellen van de H. Michaélkerk. Ook de Mariakapel heeft speciaal onderhoud nodig.
Kerkbalans P P ’

2023

In de afgelopen tijd is al gewerkt aan het onderhoud. U heeft het vast gezien. Hiervoor stond er een hoogwerker bij het
kerkgebouw. Aan de zuidkant van de kerk zitten waarschijnlijk de slechtste dakkapellen. De kosten van het onderhoud aan
éen zo'n dakkapel aan de zuidkant bedraagt 700 euro. Er moest nogal wat hout worden vervangen. Hopelijk zijn de overige
dakkapellen minder aangetast door houtrot. Dat is voor nu nog onduidelijk. Met nog 30 dakkapellen te gaan, kunnen we
zeggen dat het totaal nog zeker zo'n 20.000 euro gaat kosten. De kosten lijken hoog. Daarbij moet bedacht worden dat al
het benodigde materiaal omhoog gebracht moet worden, zoals elke pot verf, elk stuk hout, schuurpapier en gereedschap.
Wanneer dit onderhoud niet gebeurt, dan is de kans op lekkage groot. Water dat dan van bovenaf indringt in het stucwerk
van de kerk, dat willen we écht niet. Want dan hebben we een groot probleem. Dus eigenlijk gaan de kosten voor de baat
uit. Want na het onderhoud kan alles weer een poos mee.

De werkgroep is erg blij met het inmiddels toegezegde bedrag van € 24.134,50. Met dit mooie bedrag is er al veel mogelijk.

Maar, zoals u begrijpt, is het misschien net genoeg voor de dakkapellen. Het onderhoud van de Mariakapel en de overige
kosten zijn dan niet gedekt.

Daarom nog bij deze een extra oproep. Want eigenlijk is het kerkgebouw van iedereen. We willen allemaal dat de
H. Michaélkerk er mooi bij staat!

We vermelden nog een keer de QR-code. Maar u kunt ook altijd ‘gewoon’ geld overmaken op de
bankrekening NL27RABO0357501993 t.n.v. H. Michaél.

Heel hartelijk dank alvast!
Werkgroep Actie Kerkbalans

24




Gedicht van Marjolein Kool
door haar voorgelezen tijdens de

uitvoering van de Passion op 4 april jl.

Schuld

Het gaat niet goed de laatste tijd.
We raken het vertrouwen kwijt
in liefde en saamhorigheid.

We kunnen niet meer dromen.
De mensen doen zo prikkelbaar,
zijn tegenpolen van elkaar

en nuanceren valt hen zwaar.
Hoe is dat toch gekomen?

We geven hém gewoon de schuld.
We geven hém gewoon een straf.
Als hij de boeterol vervult

dan zijn wij overal vanaf.

Het gaat niet goed vandaag de dag.
Waar zijn waardering en ontzag?
Men denkt dat alles kan en mag

en ieder roept bezeten

zijn mening zonder compromis.
Geen positieve energie.

De wereld wordt zo hard en wie
heeft dat op zijn geweten?

We geven haar gewoon de schuld.
We geven haar gewoon een straf.
Als zij de boeterol vervult

dan zijn wij overal vanaf.

Het schuurt in onze maatschappij.
Wie kan nog wachten in een rij?

Wie zegt: ‘Het gaat hier niet om mij’?
Wie toont nog mededogen?

En ik? Wat doe ik zelf hieraan?

Voor wie heb ik iets goeds gedaan?
Voor wie ben ik dan opgestaan?
Wiens tranen kon ik drogen?

We leggen - van ons zelf vervuld -
de schuld vaak bij een ander neer.
Ik zie nu in: ‘Ook ik heb schuld!
Het spijt me. O, vergeef mij Heer!

18 mei Dauwtrappen Hemelvaart

Diaconaal weekend 20/21 mei 2023

In het weekend van 20 en 21 mei houden
we weer parochie breed ons jaarlijkse
diaconale weekend. Dit jaar staat de
katholieke organisatie Sant'Egidio centraal.
Deze organisatie, die volledig door
vrijwilligers wordt gerund, zet zich o.a. in
voor daklozen, migranten en bezoeken eenzame mensen. De
collectes in alle acht de geloofsgemeenschappen zijn in dit
weekend bestemd voor Sant’Egidio.
Tevens is er veel behoefte aan T-shirts, handdoeken, nieuw
ondergoed en sokken voor mannen en vrouwen. Deze
producten gaan we weer inzamelen in ons portaal in de
periode van 21 mei t/m 11 juni.
Na afloop van de viering op zondag 21 mei is er in het Lucashuis
een vrijwilliger van Sant'Egidio aanwezig, die een presentatie
verzorgt over deze mooie organisatie, die in vele landen van de
wereld actief is.
Namens profielberaad Diaconie, Arie van Rooijen

Koninklijke onderscheiding voor
Cora Gerritsen

Op woensdag 26 april werd
Cora verrast met de konink-

| lijke onderscheiding Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Onze hartelijke felicitaties én
dik verdiend!

Binnen onze Schalkwijkse
geloofsgemeenschap is Cora
een niet weg te denken

- B 7 schakel.

Naast haar zichtbare bijdrage aan de vieringen, in de vorm van
het lector zijn, is Cora al jaren lid van de PCl (Parochiéle Caritas
Instelling). Binnen de PCl worden vaak onzichtbare zaken
georganiseerd en geregeld voor mensen die een steuntje in

de rug kunnen gebruiken.

Ook is Cora de vertegenwoordiger van onze locatie bij de OLVB
(Onze Lieve Vrouwe Broederschap), die iedereen wel kent van
haar financiéle ondersteuning aan projecten die ten goede
komen aan jeugd en jongeren tot 25 jaar.

Naast het vrijwilligerswerk binnen de geloofsgemeenschap
heeft Cora al gedurende lange tijd op veel andere terreinen
haar sporen verdiend. Wat fijn dat vrijwilligers op deze manier
jaarlijks in het zonnetje gezet kunnen worden.

Blote voeten in het bedauwde gras van de Brink. Dat is een start voor wie dapper is. Ook als je je schoenen wilt aanhouden,
vertrekken we om 8.30 uur vanaf de Brink en lopen in een uurtje (4,2 km) naar de Michaélkerk. Daar aangekomen is er koffie
en vervolgens een kort en oecumenisch ochtendgebed vanaf 9.30 uur. We vinden het leuk als je mee wandelt. Opgeven is
niet nodig. Je bent van harte welkom. Zien we je? Wandelen en elkaar ontmoeten gaat goed samen. Dit is een initiatief
samen met de Protestante gemeente Schalkwijk — Tull en 't Waal.

Antoine de Haan
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Werkhoven

O.L.V. Ten Hemelopneming

Herenstraat 11, 3985 RP Werkhoven

Secretariaat: 0343-551201 {ma-wo-vr 8.30-12.00u), E-mail: werkhoven@pj23.nl.
Pastoraatsgroep: H. de Gier (do 9.30-11.00u}); Bankrekeningnummer: NL19RABO0329808540

Willibrordpenningen uitgereikt

De paasviering op eerste paasdag was een viering vol
verbondenheid, hoop en vertrouwen.

Aan het eind van de viering heeft pastor Van de Moosdijk
vier vrijwilligers in het zonnetje gezet:

Huub en Annie de Gier-van Buuren en Gerard en Plonie
Vernooij-Verwolf. Ruim 20 jaar zijn zij actief als vrijwilliger
zowel op inhoud als op organisatie. Zowel voor als 'achter
de schermen'; zichtbaar en niet zichtbaar maar altijd
aanwezig. Steeds meebewegen met de tijd waarin we
leven. Zo lang vrijwilliger zijn en zo open staan voor
verandering is een gave die je niet veel tegenkomt bij
mensen die hun werk al zolang doen. Natuurlijk vonden zij
deze onderscheiding helemaal niet nodig; je doet immers
gewoon wat nodig is. Maar toch... zonder zulke actieve en
betrokken vrijwilligers hebben wij het als geloofs-
gemeenschap een stuk moeilijker. Zij dragen met elkaar
zoveel.

Pastor Van de Moosdijk heeft uitgelegd waarom zij deze
penning mochten ontvangen. De Willibrordpenning
bestaat uit een aantal onderdelen: een reversspeldje: dit
werd hen opgespeld door José Dorresteijn, voorzitter
locatieraad. De penning en de oorkonde werd uitgereikt
door pastor Van de Moosdijk en uiteraard hoorde daar een
bos bloemen bij met een bon vanuit de geloofs-
gemeenschap. Tijdens de uitreiking brak zelfs de zon door
de glas-in-lood ramen door. Mooier kan het niet zijn.

Zo hebben we in het morgenlicht van de Eerste Paasdag
gevierd dat we vertouwen hebben in de toekomst. Dat
geloof en hoop ons de weg blijft wijzen. Maar vooral
hebben we in dit paaslicht al onze vrijwilligers indirect
laten weten dat al hun goede en harde werk gezien en
gewaardeerd wordt. Dat mocht vandaag best een keer zo
tot uiting gebracht worden.

En dat hebben we dan weer samen gevierd met wat
lekkers bij de koffie. Met recht een Zalig Pasen!

Wijsheden

Pinksterverspilling... De Geest krijgen en er niets mee doen!
Loesje

Ach... daar bent u weer. We staan nog een beetje na te genieten van de afgelopen paasperiode. Er was ons een
aantal mooie vieringen beloofd en dat is het wel geworden, toch? We mogen blij zijn met al die mensen
(professionals en vrijwilligers) die zo hard gewerkt hebben om dit mogelijk te maken. Weet u wat mij verraste?
De uitreiking van de Willibrordpenningen aan vier vrijwilligers maar liefst. Wat waren zij verrast, he? Wij ook
hoor, het was inderdaad een goed bewaard geheim. Helaas kon ik het priesterkoor niet zien waar dit allemaal
speelde (beetje stijve nek...) maar we hebben wel de mooie woorden van pastor Van de Moosdijk gehoord en
we hebben genoten van de reacties bij de koffie na afloop. En nu de Hemelvaart en de Pinksteren; dat zit er
ook weer rap aan te komen. Verhalen over hoop, vertrouwen en begeestering, nou dat kunnen we wel
gebruiken in deze wereld. Ja hoor, ook wij laten ons raken door het wereldnieuws al zijn we uit steen
gehouwen. Naast een stenen beeld in uw kerk ben ik ook beschermheilige van het internet, weet u nog? Maar
ook benik beschermheilige van de boeren. Die feestdag is op 15 mei. Zou het niet mooi zijn als daar iets
mee gedaan wordt? Niet voor mij hoor, voor de boeren... Misschien een tip voor volgend jaar? Dit jaar iser, in
dit weekend, iets bijzonders rond de Wereld Jongerendagen in onze kerk. Kijk, dat wordt mij

mij dan weer wel verteld... m




De Pinksterboom

In de Middeleeuwen werd ook al
Pinksteren gevierd, maar toen
vierde men de komst van de
lente, het ontwaken van de
natuur. Het ‘oprichten’ van de
pinksterboom of meiboom (dat
kon een conifeer zijn, een spar
of een den) was een belangrijk
onderdeel van dit feest. Zodra
de boom stond werd hij versierd
met linten, vlaggen, slingers,
kloemen of planten en af en toe
legde men boven op de boom
een tak van de meidoorn.

De boom kon ook slechts
bestaan uit een lange kale stam
met alleen een kroon;

En het was tijd...

Het schocnmaken van het bord
voor de kerk is een mooi start-
sein geweest voor de paas-
vieringen. Wat fijn dat er aan de
oproep gehoor gegeven is.

We kunnen terugkijken op een
aantal mocie momenten waarop
we het paas- verhaal gebracht
en gevierd hebben.

De Kruisweg was heel ingetogen
en sfeervol. Ook dit jaar wisten
velen de weg naar de kerk te
vinden om samen deze laatste
zware tocht van Jezus te geden-
ken. Het was een indrukwek-
kende presentatie van beeld en
geluid uit de Matthéus Passion
en de gang van de drie heren
langs de staties. Het was, cok nu
weer, een ingrijpend en

in die boom werd soms een
gestolen haan in een kooi naar
boven gehesen, die bleef daar
dan drie dagen hangen om met
zijn gekraai aan te kunnen
geven, wanneer de kroegen
moesten sluiten Om de stam
werden kransen met linten
gehangen of een zonnewiel. De
meisjes dansten in kleurige
jurkjes om de boom heen en
hoopten tot meikoningin
gekozen te worden.

Als de meimaand voorbij was,
werd de boom ontdaan van zijn
versieringen en weer neerge-

emotioneel moment als Jezus
sterft aan het kruis, het licht van
de paaskaars definitief dooft en
de kaars de kerk uitgedragen
wordt. Het werd donker...

De paaswake hebben we dit jaar
in Cothen bijgewoond en daar
hebben we het weer licht zien
worden in een goed bezochte
viering.

En toen kwam de viering op
eerste paasdag. Het morgenlicht
van deze Pasen heeft de viering
en de gebeurtenissen een
bijzondere glans gegeven. We
hebben deze Pasen met elkaar
echt gevierd.

Dank aan iedereen die deze
vieringen mogelijk gemaakt
heeft op welke manier dan ookl

Woensdagavond-vesper
over rechtvaardigheid

A 21 juni, aanvang 19.00 uur,
£ m.m.v. Bas Jongeling op orgel.

We leven in een hele onzekere en
onrustige wereld. Het goede fluistert
en het kwade schreeuwt

steeds harder, lijkt het wel.

Waarem grijpt God niet in?

Gewoon omdat rechtvaardigheid

niet iets is wat God doet maar wat Hij is.

Kom en ervaar hoe Gods geest je
kan helpen.

Dit is de laatste oecumenische meditative vesper voor de
zomerstop. In september zijn we weer terug.

haald. Het gebruik van de pinksterboom werd na
de reformatie verboden; ondanks dat bleven de
mei- feesten in delen van Europa ook na de komst
van het christendom voortbestaan. Met name in

Zuid- Limburg maar ook nog in andere delen van
Nederland wordt de traditie in verschillende
vormen nog voortgezet.

Gerda Willemse

Het lied van vandaag
en morgen

Wat altijd is geweest, het waaien van de geest,
gebeurt aan ons vandaag.

Dat vuur van het begin, wij ademen het in, Gods
woord dat antwoord vraagt.

Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak en
nieuwe wegen baande,

Hij is nog niet verstomd, Hij zwaait ons toe

en komt en zegt ik ben uw Vader

Het meeste gaat voorbij, maar meer en meer
wordt Hij de toekomst die ons wacht.

Bij Hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons
gemaakt zijn oog is in ons hart.

Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.

Zijn zwijgen is van goud, zijn woord is ons
behoud in leven en in sterven.

Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad

van brood en spelen zijn.

De stok die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.

Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht
aan alles wat wij deden.

Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met
elkaar een taal van hoop en vrede

Huub Oosterhuis

Familieberichten
Overleden

Adriana Gerardina (Jannie) de Klein-Grift
* Utrecht, 15 januari 1933
+ Bunnik, 9 april 2023
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Wijk bij Duurstede

H. Johannes de Doper

Klooster Leuterstraat 35, 3961 AX Wijk bij Duurstede

Tel. (0343) 571216 (woe 9.30-12u), info@johannesdedoper.net, www.johannesdedoper.net
Pastoraatsgroep tel. (0343) 432763, pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Misintenties: misintenties@johannesdedoper.net of via https://johannesdedoper.net/misintentie/
Misintenties: €12,50 op Rabobank NL11 RABO 0158 7891 48 tnv GG de Doper.

Kerkbijdrage of giften: Rabobank NL65 RABO 0158 7059 20 tnv GG de Doper

Johannes overdenkt...

Wat was het mooi... Eindelijk weer The Passion of Christ in onze kerk. Een
volle kerk, vol met mensen, vol met muziek en vol met het verhaal.
Ademloos zaten de mensen (en ik) te luisteren en te kijken. Alsof we dit
verhaal opnieuw beleven...

En dan de dag erna, 's ochtends vroeg al. Kwetterende kinderstemmen
kwamen de kerk binnen en vielen snel stil, overvallen door de serene rust in
onze kerk. Eerst aarzelend en toen uit volle borst gingen ze meezingen met
het feestnummer bij de Intocht en ze werden daarna steeds stiller en soms
zelfs emotioneel naarmate het Verhaal vorderde. Speciaal voor de hogere
groepen van de basisscholen was er een aangepaste versie van The Passion
of Christ.

Stilletjes liet ik me meevoeren in het lijden en opstanding van onze Heer.
Laten we hopen dat ik dit nog vele jaren mag meemaken. Dank je wel voor
iedereen die dit mogelijk maakte.

Toen ze me terugzetten, ik was even aan de kant neergezet voor de
uitvoering, werd ik naast de doopvont neergezet. Dat is een mooie plaats.
Ik heet tenslotte Johannes de Doper...

Het gebeurt niet meer zo vaak als vroeger maar even na Pasen was er een doop van een heel kleine babytje. Die wist niet
wat hem overkwam (hij sliep de hele tijd), maar met een ferme plens water werd hij opgenomen in onze kerk. Toen ik
rondkeek naar de aanwezigen wist ik wel dat het goed zat. Gods liefde was volop aanwezig. Prachtig toch?

En dan nu op weg naar Pinksteren. Dat wordt me weer een feest. Eerst de oecumenische viering in mijn kerk. Deze keer is die
extra feestelijk, de protestantie Gemeente uit Cothen viert ook mee. En dat heeft een heel goede reden! Na de viering gaan
ze met zijn allen naar de Markt om daar een Pinksterfeest te vieren, samen met nog veel andere kerkgangers. Dat lijkt me

erg tof. Jammer dat ik niet mee kan, of iemand moet mij daar naartoe tillen....

Het feesten houdt nog niet op! 25 juni vieren we mijn verjaardag in deze kerk en ik heb begrepen dat iedereen welkom is.
Na de viering van 09:30u is er koffiedrinken en daarna een heerlijke lunch. Als het mooi weer is gaan we in de tuin
feestvieren. Ik heb er echt zin in.

En dan breekt er een rustige periode aan. We gaan de zomer in en dan doen de mensen van de kerk het blijkbaar graag
rustig aan. Ze willen dan niet meer elk weekend in onze kerk vieren. De ene keer is het in Cothen, de andere keer in Wijk. Ik
kan het dan ook rustig aan doen. Het wordt wat stiller in de kerk. Misschien ook soms bij u. Een mooie gelegenheid om af en
toe te verstillen en te bedenken hoe u in het leven staat. Wat u nog te doen staat.
Johannes

Koninklijke Onderscheiding en nog wel dubbel...

Annemieke en Frans Bosman hebben een lintje opgespeld gekregen door de
burgemeester, Iris Meerts. Beiden zijn nu lid in de Orde van Oranje Nassau. Niets
vermoedend werden ze overvallen door de burgemeester ‘s ochtends om 8.00 uur
om het nieuws te vertellen en ze uit te nodigen.

Annemieke viel als eerste in de 'prijzen’ Op een video is te zien hoe overrompeld,
sprakeloos, maar vooral ook hoe blij verrast ze was. Toen de burgemeester weer
vertrok richting een mooie oude witte limousine, kwam ze toch terug om te
vertellen dat ze iets vergeten was: Frans was ook in de 'prijzen’ gevallen.
Annemieke en Frans zijn echte gangmakers in onze geloofsgemeenschap Johannes
de Doper te Wijk: beiden zetten zich met hart-en-ziel in voor onze gemeenschap en
dat al zovele jaren. Beiden vormen een ware spil in onze geloofsgemeenschap. Hun
bijdragen zijn op een breed vlak omvangrijk en tegelijkertijd uiterst waardevol voor de parochianen.

Beiden waren zeer aangenaam verrast en erg verlegen met deze eer. "We doen wat we vinden dan we moeten doen. Het is
geweldig dat we dit allebei tegelijk krijgen. Zonder elkaar zou dit niet mogelijk zijn. Zonder al die mensen om ons heen
zouden we niet zo'n mooie gemeenschap zijn. Dit is ook een beloning voor iedereen die zijn beste beentje voorzet".

Het was een feestelijke onderscheiding, waarbij de familie Bosman en een aantal genodigde parochianen aanwezig waren.
Namens de gehele geloofsgemeenschap: VAN HARTE PROFICIAT! Wij zijn enorm blij met jullie enorme inzet en toewijding!
Feestgroet, parochianen van Johannes de Doper geloofsgemeenschap.
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Pinksterfeest nieuwe stijl in onze kerk en op de Markt op 29 mei 2023.

Samen de Heilige Geest ontvangen
Afgelopen jaren moest Wijk bij Duurstede het doen zonder

oecumenische Pinksterviering. Dit jaar, op zondag 28 mei, keert
" die terug, maar wel in een nieuwe vorm!

We beginnen om 09:30 in onze eigen rk kerk met een
oecumenische Pinksterviering. Daarna gaan we samen op weg
om rond 11:00 met de andere kerken op de Markt ‘Pinksterfeest
nieuwe stijl' te vieren.

Waar dit gebeuren eerdere jaren in de middag plaatsvond, heeft
de organisatie nu gekozen voor een gezamenlijke ontmoeting
eind van de ochtend. Om 11.00 uur worden jong en oud van

* binnen en buiten de kerken uitgenodigd op de Markt voor een
feestelijke bijeenkomst van een half uur. Medewerking wordt

~ verleend door het koor ‘Face to Face’ onder leiding van Tom van
| Ginkel. Als actueel thema is gekozen voor ‘Verbinding’. Meerdere
kerken hebben het aanvangsuur van hun eigen ochtenddienst
zo aangepast dat ze aansluitend naar de Markt kunnen komen.
Daar hopen ze niet alleen elkaar maar ook vele anderen te

& ontmoeten voor dit Pinksterfeest nieuwe stijl. Bij regen wordt
het geheel verplaatst naar de katholieke kerk.

Johannes de Doperfeest op 25 juni.

Het is weer zover, het vrijwilligersfeest komt eraan! Sterker
nog, we maken er een Johannes de Doperfeest van. De
afgelopen periode is er door vele vrijwilligers enorm veel
werk verzet en daar zijn wij ontzettend dankbaar voor. Als
blijk van waardering willen we alle vrijwilligers en "oud"
vrijwilligers in het zonnetje zetten en een fijne en gezellige
lunch aanbieden. Maar niet alleen de vrijwilligers zijn
welkom, iedereen die onze kerk een warm hart toedraagt
mag komen!

Het feest vindt plaats op zondag 25 juni aanstaande en je
bent van harte welkom om met een introducé te komen.
We willen eerst samen vieren, zoals gewoonlijk op de
zondag om 9:30 uur. Na de viering is er koffie en thee met
wat lekkers. Tussen 12:00 en 13:30 uur serveren we een
heerlijke lunch.

Dit feest en deze lunch willen we samen met jou en je
introducé vieren, maar we willen ook anderen hierbij
betrekken en hen bekend maken met het werk in onze
geloofsgemeenschap. Als je iemand kent die wellicht ook
wil komen feesten, neem diegene dan gerust mee.

We hopen dat ook dit feest onvergetelijk wordt! Met
feestelijke groet en graag tot zondag 25 juni.
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Advertenties

‘Al 19 jaar een vertrouwd
gezicht in de regio”

Ineke van Bennekom

L 06 - 8366 9222 | www. inekehelpt.nl
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Ineke helpt

uilvaartverzorging

OPTIEK VAN DE VECHT

OPTOMETRIE

De Raat 12 | 3995 EP Houten | Tel: 030 63 75 570
www.optiekvandevecht.nl

madeleine
uitvaartzorg
06 127 687 23

Betrokken. Creatief. Dichthij.

DEZE ADVERTENTIE IS VOOR ALS JE HEBT NAGEDACHT
OVER FEN PASSEND AFSCHEID - MAAR NIET WEET

WAT DAARVOOR MOET GEBEUREN - BEL EVEN NAAR

LIESBETH VAN DER DONK EN JE KRIJGT HAAR AAN

i
TAFEL VOOR EEN GOED GFSPREK MET IEMAND DIE “IN
DE KANTLIJN" BLIJFT, MAAR ALLES VOOR JE REGELT -

LIESBETH IS UITVAARTBEGELEIDER
0343-574-656 IVAARTE LIESBETH VAN DE

Miltenburg

Uitvaartverzorging

Heeft u al nagedacht
over uw uitvaart?

Ul neemt een leven lang beslissingen en staat daarbi
misschien ook wel eens stil bij het laatste afscheid.

Onze uitvaartzorg biedt alle mogelijkheden, waarbij het gaat
om uw wensen. Wij staan voor een persoonlijke uitvaart
die recht doet aan het leven.

-

-

}
b
J

Maak nu een vrijblijvende afspraak om uw
uitvaartwensen te bespreken.

030 606 31 62

Voor directe hulp bij overlijden staan wij
dag en nacht voor u klaar.

3991 BA Houten

Vlierweg 1-B www.miltenburguv.nl
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De Klijn Uitvaartzorg

3l N
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_

Afscheid nemen vraagt
liefdevolle aandacht en tijd...

Een overlijden van een dierbare zorgt voor veel
verdriet en emoties.

In korte tijd moeten er dan veel b«-:slissingen genomen
worden om de uitvaart te regelen. De ['(Ji;n Uitvaartznrg help{
u graag dﬂ.arbll zodat u er niet alleen voor staat.

Wij vinden het belangrijk dat u op uw eigen manier

afscheid kan nemen en kii]-cen samen met u naar de
nluge]ijkhalcn, Door zowel I_)l] kleine als l_)ij ]and::iii]-u:
nrganisatics te werken heb ik kennis en en’aring npgedaan hij
het regek‘n €N voorgaan van uitvaarten. In de afge]open 20
jaar waren dat ruim 1500 uitvaarten, die ik heb mogen doen.

Edelsteen 190, 3991 SV Houten
030 25901581

\

Kwaliteitsregister
Uitvaartverzorgers

Leo de Klijn




Informatie

Parochie H. paus Johannes XXIII

De parochie H. paus Johannes XXl omvat acht geloofsgemeenschappen: Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten (eucharistisch
centrum), Odijk, Schalkwijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede. De parochie werkt samen met de H. Suitbertusparochie (Tiel
e.0.). Het pastoraal team is verantwoordelijk voor twee parochies.
Loerikseweg 12,3991 AD Houten, www.pj23.nl, info@pj23.nl
Informatie van de geloofsgemeenschappen: zie lokale pagina's.

Pastoraal team

Fred Hogenelst, pastoor, pastoorhogenelst@2parochies.nl,

telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur en don.18 -19 uur, 06-23380310
Vincent van der Helm, diaken, diaken.vanderhelm@2parochies.nl
Meike Hettinga, pastoraal werker, m.hettinga@2parochies.nl

Ed van de Moosdijk, pastoraal werker, e.vandemoosdijk@2parochies.nl
Marianne van Tricht, pw beleid, m.vantricht@2parochies.nl

Lilian Weijman, pastoraal werker, Lweijman@2parochies.nl

Parochiebestuur

Pastoor Hogenelst (voorzitter)
Charles Verwimp (vice-voorzitter)
Ron van Ee (secretaris, gebouwen)
Lilian Vernooij (penningmeester)
Frans Bosman (lid)

Ria van Dixhoorn (adviseur)

Contact via parochiesecretariaat,
info@pj23.nl

Giften en donaties

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw
geldelijke bijdrage. Het rek.nr.:

NL 28 RABO 0155 614614

tnv RK Parochie Paus Johannes XXIII.
ANBI: 822298272,

U kunt ook uw bijdrage online
overmaken: zie www.pj23.nl

of via onderstaande QR-code (gebruik
de camera app op de telefoon)

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=UDyWSObjQtOAhmclaOwl5w

PCI PJ23: Praktische en
financiéle hulp

Kent u iemand in uw omgeving die
tussen wal en schip is geraakt, de weg
kwijt is naar hulpverlenende
instanties, financieel in de knel zit of
heeft u zelf te maken met armoede?
PCIPJ23 kan helpen. Hoe, kijk op
www.pcipj23.nl of neem contact op
via info@pcipj23.nl

Parochiesecretariaat
Diahann van van de Vijver
Loerikseweg 12,3991 AD Houten
info@pj23.nl

030-6378642

Pastoraatstelefoon
Wilt u contact vanwege
een ziekenzalving of ziekenzegen,

of vanwege geestelijke nood?
Bel dan met 06-12948874.

VEI’tI’OUWE“SpEI"SOOI‘I
Onze parochie hecht veel waarde
aan het bevorderen en
handhaven van de sociale
veiligheid van mensen.

Heeft u het gevoel heeft dat een
beroepskracht (bv. een pastor) of
een vrijwilliger in een van onze
gemeenschappen grenzen
overschreden heeft en wilt u
hierover in gesprek? Neem dan
contact op met de
vertrouwenspersoon van onze
parochie:

Ellen Kok-Hendriks,
vertrouwenspersoon@Zparochies.nl
06-44918278

.:- -:. -:. -:. R.K. Parochie
“ Paus Johannes XXIII
o o e e

Colofon Open Venster
Open Venster is een uitgave van de
parochie H. paus Johannes XXIII.
Het parochieblad verschijnt 7x per
jaar in ongeveer 4700 huishoudens.

Nr. 4 - 2023 Zomer
Sluitingsdatum kopij: 13 juni '23
Periode: 8 juli - 8 sept. '23
Verschijningsdatum: 5 juli '23

Nr.5-2023 Start seizoen
Sluitingsdatum kopij: 15 aug. '23
Periode: 9 sept.- 20 okt.23
Verschijningsdatum: 6 sept.'23

Centrale redactie

Lilian Weijman, Ria van Dixhoorn,
Janny van Schip en Karin Stoeten.
Voor aanleveren parochiebrede
artikelen: hoofdredactie@pj23.nl

Lokale redacties

Artikelen voor de lokale pagina's
inleveren bij:
bunnik.parochieblad@pj23.nl,
cothen.parochieblad@pj23.nl,
1goy@pj23.nl,
houten.parochieblad@pj23.nl,
odijk.parochieblad@pj23.nl,
schalkwijk.parochieblad@pj23.nl,
werkhoven.parochieblad@pj23.nl,
voorloper@johannesdedoper.net

Advertenties Info@pj23.nl

Disclaimer

We hebben getracht voor het gebruik van fota's en
teksten toesternming te vragen aan de
rechthebbenden. Mocht u desondanks menen dat uw
rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we u
contact op te nemen.
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Op 28 mei vieren we het feest van Pinksteren. Mis-
schien kennen jullie het verhaal wel. De vrienden van Je-
zus zitten bij elkaar nadat hij naar de hemel is gegaan. Nu
ze hem niet meer kunnen zien weten ze niet wat ze moe-
ten doen. Waar moeten ze naartoe met alle bijzondere
dingen die ze hebben meegemaaki? En al die belangrijke
verhalen die hij hen heefi verteld, wat kunnen ze daar nu
mee? Wat nu?

Maar dan lijkt het alsof er plots een storm opsteekt in
de kamer waar ze samen zitten te piekeren. Het is de
Geest van God, die op hen neerdaalt en hen beweegt om
naar buiten te gaan. En daar buiten voelen ze zich ineens
enthousiast. ledereen die ze ontmoeten beginnen ze te
vertellen over Jezus en de bijzondere dingen die hij deed.
Al zijn verhalen vertellen ze aan iedereen die wil luisteren.
Ze zijn niet meer bang. Ze laten zien waar hun hart vol
van is.

Heb jij ook wel eens dat je hart ergens vol van is? Dat

!e iets heel belangrijk vindt, m.aar niet goed wea? hoe Pinkstoreno e‘fen;n

je er over moet praten of hoe je het moet laten zien?

Dan herken je misschien wel iets in de leerlingen van Je- Begrijpen hoe de Geest van God werkt is niet zo
zus. Het is belangrijk te laten zien waar jij voor staat. Durf gemakkelijk. Je kan het wel oefenen, en juist met
te laten zien wie jij bent en kom in beweging! Dat is wat ™~ Pinksteren is het leuk om dat te doen.

het feest van Pinksteren ons vraagt. Wind of je eigen adem kan je ook niet zien, maar
Gods Geest kan je niet zien. Je kan wel zien wat de net als de Geest van God kan je wel iets zien be-

Geest doet. Zoals de leerlingen van Jezus in beweging
komen kan Gods Geest jou ook in beweging zetten. Zij
helpt je te laten zien wat jij kan, wat jij belangrijk vindt en
wie jij bent met al je talenten.

wegen waar jij zelf of waar de wind tegenaan
blaast.

~~ We hebben drie pinksteropdrachten voor jullie:

1. Heb je thuis een windmolentje? Blaas er
tegenaan. Je kan het ook in de tuin zetten.
Aan het molentje kan je zien of de wind
waait.

2. Blaas een ballon op. Zonder jouw adem is
de ballon leeg, en kan je er weinig mee.
Vol met jouw adem kan je er mee spelen.

"

.

|

3.  Ga bellen blazen. Jouw adem maakt van 4

saai zeepsop prachtige bellen. En de wind
blaast die prachtige bellen verder omhoog.




